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PCnet, neredeyse ülkemiz insanının internetle tanıştığı ilk günden bu yana alanında rehber olmayı, bilişim dünyasının kapılarını sonuna kadar açarak sizleri 
en yeni teknolojilerle buluşturmayı, yerli donanım, yazılım ve internet dünyasına 
önderlik etmeyi amaçlıyor. Bu amacımıza ulaştığımızı, deyindiğimiz konuların çok 
, yankı bulmasından kolayca anlıyoruz. 


PCnet'in 12. yılına girerken bizleri beklentileri konusunda yönlendiren okurlarımıza, daha çok bilgiye daha kolay ulaşmamızı sağlayıp 

- ürünleriyle oluşturduğumuz içeriği destekleyen bilişim firmaları ve çalışanlarına, gecesini gündüzüne katıp yeri geldiğinde ofiste sabahla- 

- yan ekip arkadaşlarımıza, zaman ve yer gözetmeksizin deneyimlerini 
bizlerle paylaşan serbest zamanlı yazarlarımıza sadece bu satırlarda 
değil, başarı tablolarımıza baktığım her seferde tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum. 


. Türkiye'nin bilgisayar ve internet dergisi PCnet, 1997'den bu yana tek- 
, noloji alanındaki en son yeniliklerin pratik kullanımına yönelik teknoloji 
e dostu yaklaşımla yayınlanıyor. Bir başvuru kaynağı olarak satın alınıyor, genç ve 
i i sadık okur kitlesini yönlendiriyor. Sade dili, konulara son kullanıcının pratik yararına yönelik yaklaşımı ve çeviri içerik sunmak yerine ülkemiz insanına uygun 

içeriğe sahip olmakla rakiplerinden ayrılıyor. 


Dergi Okurluğu Kalite Araştırması (ORS) gibi farklı araştırmaların sonuçları 
PCnet'in gücünü rakamlarla ortaya koyuyor: 

- ORS 2007 raporuna göre PCnet, okunmasına en çok zaman ayrılan dergiler 
arasında Türkiye'de beşinci, teknoloji dergileri arasında birinci. 

- PCnet dergisini eline alanların yüzde 60'ı tüm dergiyi sayfa sayfa okuduğunu, 
yüzde 38'i bazı bölümleri detaylı okuduğunu, yüzde ikisiyse sadece bazı sayfalara 
göz attığını belirtiyor. 

- PCnet, okurlarının yüzde 95'i için çok önemli, yüzde 85'i için güvenilir bir bilgi 
kaynağı. 

- Ürün ya da hizmet satın alma kararını PCnet okuyarak veren okurlarının payı 
yüzde 41. 

- PCnet okurlarının yüzde 47'si reklamları daima incelediğini belirtiyor. 

- 15-24 yaş arası PCnet okurlarının payı yaklaşık yüzde 64, 25-34 yaş arası 
yüzde 20 ve 35 yaş üstü yüzde 16. Bu rakamlar teknolojiye meraklı gençlere 
PCnet'in önderlik ettiğini gösteriyor. 

- PCnet okurlarının yüzde 81'i erkeklerden, yüzde 19'u kadınlardan oluşuyor. Bu 
rakam, teknoloji dergilerinin bayan okurları ortalamasının oldukça üzerinde. 


- PCnet okurlarının yüzde 30'u hala üniversite öğrencisi, yüzde 54'ü ise orta ve 
ilk öğretim kurumlarına devam ediyor. 

- ORS raporlarına göre teknoloji, PCnet okurlarının yüzde 81'inin hayatında kesinlikle vazgeçilmez bir unsur. 

- PCnet.com.tr'nin aktif üye sayısı 105 binin üzerinde. 
- Web sitemizin günlük tekil ziyaretçi sayısı 50 binin 
üzerinde. 


İşte o zamanki tanıtımıyla “ergonomik dergi” PCnet'in 
Ekim 1997'de yayınlanan ilk sayısı. Windows 98 
henüz beta seviyesinde, derginin test konusu 33.600 
bps modemler, IRC oldukça popüler, bilgisayarlar 
sonradan multimedya özelliklerine kavuşturuluyor, 
dünyanın uydudan çekilmiş görüntülerine ulaşabilmek 


oldukça yeni bir olgu. FUARDAYIZ 


kk *X 
İnternet ve teknoloji hayatı çok kolaylaştırmasının yanı sıra birçok kişiyi parano- CeBi İ 


yaklık seviyesine ulaştıracak kadar tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bilgisayar 
korsanları bulabildikleri bütün araçlar ve yeni geliştirdikleri yöntemlerle ardı arkası kesilmeyen saldırılar gerçekleştirirken, birçok bilgisayar kullanıcısı hedef ve 
onlardan çok daha fazlası araç konumuna yerleşiyor. Bu sayımızın kapak konusunda bu tehditlerin nasıl gerçekleştiğini ve kendimizi nasıl korumamız gerektiğini 


Bilişim 


derinlemesine ele alıyoruz. Tehlikenin nerelerden geleceğini bilip önlemlerinizi 7 - 12 Ekim 2008 
alarak interneti huzur içinde kullanabilirsiniz. Tüyap - İstanbul 
Teknolojinin nimetlerinden uzun yıllar güvenle yararlanmanız dileğiyle, sonraki Salon No... Stand No. 
sayıda görüşmek üzere... 6 İ 80 


AŞIRDIM 
a ane | BEKLİYORUM 


ol ve 1000'in 
ei Google servislerinin 
artık Beta statüsünden 
N çıkmasını, Muhtemelen 
ürünün adının yanına beta 
yazarak sorumluluktan 
kaçmak çok kolay geliyor 
ama kullanıcılar da daha 
stabil sistemler bekliyor. 
Google Chrome'un 
hataları IE'nin alfalarında 
2 yok. Daha dağıtılalı 
birkaç gün olmuşken 
bulunan Otomatik Dosya 


UZ U LD U M $ EVİ LI D M i indirme Exploti de cabası 


Dergimiz yayına hazırlanırken donanım editörümüz 
Nusret Erturan, babasını kaybetti. Merhuma rahmet, iPhone 3G'nin sonunda yasal olarak 
arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı dileriz. Türkiye'ye geliyor olmasına. 


Asus ; 
modelleri olan 
Türkiye'de bulunamam 


EDİTÖR 


Lİ 


Başka türlü bir şey benim istediğim 


İnternet bir kara delik gibi yakınındaki her şeyi yutuyor. Hem biz insanları, hem de hayatımızda 
olan diğer şeyleri... Televizyon, müzik, radyo, yazı, eğlence, arkadaşlık, sohbet, mektup, hüzün 
ve aklımıza getirebileceğimiz binlerce başka şey. Kendi blogunuzu kurmak düşüncesindeyseniz 
veya mevcut blogunuzu daha ilgi çekici hale getirme planlarınız varsa bu durumu bir konuşalım. 


1 i YILLAR önce Aktüel dergisinde “son şair” başlığıy- İnsanların web sitenize geri dönmesini ve hatta 
N RF la haberi çıkan Haydar Ergülen'in “40 şiir ve bir...” o beraberlerinde dostlarını da getirmelerini istiyorsa- 
— - isimli kitabında, 40 şiirden sonra gelen “bir” şu- (o nız, öncelikle yollarını kolayca bulabileceklerinden 
— dur: “40 şair birden olsam / yazamam bir hevesi”. o emin olmalısınız. “İçerik kraldır” sloganı ateşli web 


Yaşam boyunca yaptıklarımızın başında, ortasında, Oo tasarımcılarının dudaklarından düşmezken, kullasonunda, her yerinde heves var. Heves olmasa belki o nılabilirlik bahsi geçmeyen bir kahraman gibi göz 
de makinelerden farksız tekdüze varlıklar olurduk. ardı edilmiş durumda. Belki de bu, içeriğin daha 
Erdal KAPLANSEREN Bin bir hevesle başlayıp da yarım bıraktığımız ne (o göze batan bir konu olmasından kaynaklanıyor. Ya 
erdal©PCnet.com.tr çok şey var değil mi? Bir düşünün siz de yarım (oda belki “kullanılabilirlik” kelimesi sıklıkla kulakkalmış heveslerinizi. Belki de bir enstrümana çok (o lara çalınmadığından olsa gerek. İster bu yılın en 
heves ettiniz, başladınız ama bir süre sonra sıkılıp Oo gözde tüy şekillerini sergilemek isteyen bir güvercin 
bir kenara attınız. Bir kitap yazmaya başladınız, (o tutkunu, ister dizüstünü kucağından indirmeyen 
bir gezi programı belirlediniz veya daha basiti, bir (o teknoloji düşkünü olun, insanların web sitenizi kulkitabı okuyup bir filmi izlemeyi tasarladınız uzun (o lanmasını sağlamak en öncelikli işiniz olmalı. Yok- 
zaman. Fakat bir sebepten ötürü hep ertelediniz ve (o sa sitenin içeriğini üretmek, web sayfalarını inşa 
belki de bir süre sonra ne yaşınız ne de koşullarınız o etmek ve adresinizin tanınması için onca çaba sarf 
bunları gerçekleştirmek için uygun olacak... etmek; geçit vermez bir tasarım, gezinti olanaksız- 
Şu günlerde başucumda duran kitap, Atlas'ın ya- ( lığı ve okunamaz ufaklıktaki metinlerle tamamen 
yın yönetmeni, arkadaşım Özcan Yüksek'in yazdığı (| silinip süpürülecektir. 

“Hakikatçi: Hayata ve Ölüme Dair”... Özcan bu ki- o Web tasarımı hakkında insanların bir web sitesitapta “Ey bahtı güzel okur” diyor. Uzun zamandır o ne geldiklerinde buldukları her şey için minnettar 
okuyucusuna bu kadar güzel seslenen, sözcükle- (o olacaklarını düşünmek gibisinden kibirli bir yanılrinde konuşma tonunu bu denli etkili kullanan bir (o sama var. Belki webin ilk zamanlarında, bir siteye 
kitap okumamıştım. ulaşmak bile kendi çapında bir başarıyken, bu ge- 
Kitapta bahsi geçen Birbir Gece Masalları'nın ka- o çerli bir fikirdi. Belirli sitelere az miktarda sadakat 
rakterlerinden Hasan el-Basri'nin şu sözü konu- (o ve kötü tasarıma daha da az miktarda tahammülmuzla ilgili: “Hiç kimse yoktur ki, Tanrı'ya ruhunu ( le, internet kullanıcıları her tür medyanınkinden 


teslim etmeden önce, şu dünyada üç fırsatı kaçırdı- o daha talepkâr tüketicilerdir. Bundan dolayı, birinin 
ğına esef etmesin: Ömrü boyunca topladığı serveti o sitenize derinlemesine dalmasını sağlamak, bugereğince harcayıp safa sürmediğine; ısrarla aradı- o run kıvırmaktan öte bir takdiri hak eden bir başarı 
ğı şeye kavuşamadığına ve uzun süre öngördüğü (olurdu. Bununla beraber her şeyden önemlisi, ne 
bir tasarıyı gerçekleştiremediğine...” kadar uzun kalırlarsa kalsınlar, sitenizden zevk al- 


Bilmiyorum, belki de anlatacağınız masallar var; (o malarını istersiniz. Bu şekilde geri dönmeleri daha 
ya da gerçek şeyler... Hayatta kendimizi ifade ede- (o büyük ihtimal... 

bilmemiz için artık çok daha fazla olanağa sahibiz. o Bir başka değerli defakto da, “3 tıklama ilkesi”! Zi- 
Benim yıllardır aklımda gezdirip durduğum birkaç (o yaretçilerin, sitenizin kalbindeki içeriğe en fazla 3 


blog fikrim var. Tamamen kişisel bazı meraklarla il- | tıklamayla erişebilmesi ilkesine dayanıyor... Sitenigili siteler bunlar. Açmayı başardıkça buradan size ( zin bir planı ve bunun da içsel bir mantığı olmalı. 
duyuracağım. Bu yüzden ziyaretçi 3 tıklamayla sitenin bir ucun- 


Aslında mesele siteyi kurmakla bitmiyor. Diyelim O dan diğer ucuna gidebilmeli. Hiçbir şey ilk sayfanın 
çok heves ettiğiniz bir blogu işlemeye başladınız. (o üç tık ötesinden uzakta olmamalı. 

Mesela sadece eski tip oyuncaklar üzerine bir blog (o Teknolojiyi hayatında önemli bir araç olarak kullaolsun konusu... Uzun zamandır biriktirdiğiniz fo- o nanlar için heveslerimizi dindirmenin en iyi yollarıntoğraflar, yazılar, çizimler, hikâyeler tek tek sitede (dan biri internet siteleri kurmak. Bu heveslerimizin 
yayımlanmaya başladı. Meraklıları da bir yerlerden Oo yarım kalmaması ve hak ettiği değeri görmesi için 
sizi keşfedip sitenize sızdı diyelim. Fakat yine de (de bazı küçük detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. 
eksik bir şeyler olduğu hissiyle baş başa kaldınız. o En uzun yolculuklar bile bir adımla başlar. Belki 
Emeğinizin çok daha fazla ilgiyi hak ettiğini düşü- (de ilk adımı atmak için bir kalem alıp hevesinizi 
nüyorsunuz. Haklısınız. kâğıda dökebilirsiniz. * 
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LİK TREND 


Blog Action Day 2008 Poverty 


Blogcular seslerini yükseltiyor 


Dünyanın dört bir yanındaki on binlerce blogcu, “15 Ekim Blog Hareket Günü”nde yoksulluğa 
tepki için ortak hareket edecek. Farklı içeriklerde yayın yapan blog yazarları ile podcast ve 
videocast yayıncılarının aynı konuda birleşip farklı görüş ve fikirlere odaklanarak, çözüm 
önerilerinde bulması amaçlanıyor. 


İLKİ 2007'de düzenlenen 

ve her yıl 15 Ekim'de blog 
yazarlarının, podcast ve 
videocast yayıncılarının aynı 
konu üzerinde yayın yaparak 
toplumsal bir soruna dikkat 
çekmeye çalıştığı "Blog Action 
Day" (Blog Eylem Günü) bu 
yıl da düzenleniyor. Etkinliğin 
bu yılki konusu "fakirlik". Çevrimiçi yayın organları ve blog 
yazarları, etkinliğin sitesinden kaydolarak, 15 Ekim'de 


fakirlik üzerine bir yazı girip 
bu konuyu gündeme taşıma 
şansına sahip oluyor. Ayrıca, 
blogun o günkü reklam 
gelirlerini, yine sitede linki 
bulunan fakirliği bitirmeyi 
amaçlayan hayır kuruluşlarına 
bağış yapmak da mümkün. 
“Blog Hareket Günü”ne katılımcı olmak isteyen kullanıcıların öncelikle web sitesi ya 
da blogunu 15 Ekim tarihine 
kadar http://blogactionday. 


org/TR sitesine kayıt ettirmesi 
gerekiyor. 

Site sahiplerinin yazıların, 
sitenin hedef kitlesine uygun 
olması ve farklı açılardan yaklaşılabilmesi için genel temalarına uygun olması isteniyor. 
Blogundan bağış, reklam ve 
ürün satışı gibi şekillerde para 
kazanan kullanıcılar, yoksullukla ilgili yardım kurumlarına 
resmi sitede belirtilen yollarla, 
güvenilir bir şekilde bağışları 


ulaştırma konusunda güven 
vererek, teşvik ediyor. 

“Blog Hareket Günü”nün 
desteklediği yapılan bağışlar 
için destekledikleri kuruluşlar 
arasında; AlDS, tüberküloz ve 
sıtma gibi hastalıklara karşı 
mücadele eden “The Global 
Fund” ve insanların gelişmekte olan ülkelerdeki girişimcilere direkt olarak borç verebilmelerini sağlayan “kiva.org” 
sitesi bulunuyor. 


Gazete arşivleri Google ile 


ekranlarımıza 


GOOGLE, günlük yaşantımızda 
önemli bir değişim yaratacak yeni 
hizmetinin hazırlıklarına başladı. 
Şimdiye kadar yayımlanmış tüm 
gazeteleri arşivlemek gibi dev bir 
işin altına giren şirket, mevcut dijital 
içeriği katlayacak bir operasyonun 
düğmesine basmış durumda. Yapılan 
açıklamada, dünyada 200 yıldan 
uzun süredir yayımlanan çok sayıda 
gazeteye internet ortamından ulaşılamadığı için Google'ın bu durumu 
değiştirmek istediği 


söylendi. pa 
agi 
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kadar geliyor 


Çok sayıda gazete ve mikrofilm 
şirketiyle ortaklık kuran Google, 
dijital arşivi bulunmayan gazetelerin 
eski sayılarını “news.google.com/ 
archivesearch” adresinde dijital 
ortama aktarmak için çalışmalara 
başladı. Öncelikle birkaç Kuzey 
Amerika gazetesiyle başlayacak olan 
projede kıtanın en eskilerinden biri 
olan Guebec Chronicle-Telegraph 
gibi köklü geçmişe sahip gazeteler 
de bulunuyor. 

Arama özelliği, sadece gazete 
isimleri, sayıları ya da tarihleriyle 
sınırlı değil. Bulunması istenen 
bir kelime, tüm haberlerde, 

a fotoğraf altlarında, makalelerde 
he, Ve reklamlarda aranabiliyor. 
Çalışmanın yalnız başlangıç olduğu, Google'ın 
amacının, dünya 

genelinde milyonlarca 

gazete sayfasını internet 
üzerinden ulaşılabilir kılmak 
olduğu açıklandı. 


WINDOWS 7 ERKENDEN 
GÖZ KIRPMAYA BAŞLADI 
Sene başından bu yana hakkında konuşulmaya 


başlanan Windows 7'nin 2010'dan önce piyasaya çıkması söz konusu hale geldi. Microsoft'un 


geliştiriciler için hazırladığı sürümlerin hazır olduğu ve ilk betanın, Professional Developers 
Conference'ın açılış tarihi olan 27 Kasım 2008'de 
gün yüzüne çıkması bekleniyor. Microsoft içinden 
sızan bilgilere göre Windows 7 için hedeflenen 
çıkış tarihi 3 Haziran 2009. 


GSM'cilerden 
çevreye saygı 


MOBİL operatörlerin birliği olan GSMA (GSM 
Association), gelişmekte olan ülkelerdeki baz istasyonlarını yenilenebilir enerjiye geçirme için harekete geçti. Proje kapsamında 2012 yılına kadar 118 
bin istasyonun yenilenmesi hedefleniyor. GSMA 
üyesi 28 şirketin hayata geçirdiği Green Power For 
Mobile (Cep Telefonu İçin Çevreci Enerji) projesi, 
yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilinö 
oluşturma amacı da taşıyor. Elektrik şebekesine 
bağlı olmayan baz istasyonları güneş, rüzgar ve 
biyo yakıtla işler hale getirilmesi sayesinde yılda 
2.5 milyar litre mazottan tasarruf edilirken, karbon 
salımı da 6.3 milyon ton azalacak. 


LİK TREND 


Mobil işletim sistemi pazarında kutuplaşma 


AVRUPALI mobil cihaz üreticilerinin cep 
telefonları için işletim sistemi geliştirmesi 
için kurulan ve geçen zaman içerisinde 
tüm hisseleri Nokia tarafından satın alınan Symbian, mobil işletim sistemi pazarındaki yeni tehditlere karşı konumunu 
güçlendirme çalışmalarını yoğunlaştırdı. 
Symbian Foundation'ın ilk hedefi güçlü 


Microsoft 
Mobil'den güzel 
hareketler 


işbirliklerini artırmak ve 2010 yılında çok 
daha sert bir rekabete sahne olacak mobil işletim sistemi pazarında söz sahibi olmak. Fakat işleri hiç de kolay değil. Çünkü karşılarındaki rakip girdiği hemen her 
pazarda birinciliği kapmış olan Google. 

Android'le pazarda heyecan yaratan 
Google'ın, yanına HTC, Intel, Motorola, 


Gualcomm, T-mobile ve NVIDIA gibi şirketleri alarak oluşturduğu “Open Handset Alliance”ı büyük tehdit olarak gören 
Nokia'nın Symbian cephesinde önemli 
yenilikler yapması gerekiyor. 

Yarıiletken şirketi Marvell'in de dâhil olduğu Symbian Foundation'da Aplix, EB, 
EMC Software, Sasken ve Tietoknator gibi 
servis ve yazılım şirketleri bulunuyor. Mobil operatörler 3, Am&rica Mövil ve TIM 
de iki ay önce bu birliğe katılmıştı. Elektronik cephesinden Sharp ve tarayıcı geliştiricisi Opera'nın da Symbian Foundation 
üyesi olması Nokia'nın yüreğine su serpti. 
Google'ın mobil işletim sistemi tarafındaki 
iddiasından ürken Microsoft'un, Windows 
Mobile işletim sistemine rağmen Nokia ile 
dirsek teması kurduğu aylardır konuşuluyor. Sene sonuna doğru cepheleşmenin 
daha da yoğunlaşması bekleniyor. 


Dizüstülere 
terabaytlık disk 
2010'da 


DÜNYADA mobil işletim sistemleri arasında en 
yaygın ikinci yazılım olan Microsoft Windows 
Mobile'da heyecan uyandıran bazı yenilikler açıklandı. Internet Explorer mobil tarayıcının yeni sürümü Adobe Flash Player desteği sunacak. IE6'nın 
tüm özelliklerine sahip olması beklenen yeni mobil 
tarayıcı, bu yılın sonlarına doğru yüklenebilecek. 


Blackberry'den ilk 
kapaklı model 


KANADALI mobil cihaz üreticisi RIM'in 
Blackberry marka ilk kapaklı modeli olan 
Pearl Flip ABD'de satışa sunuldu. Özellikle iş profesyonellerinin tercih ettiği Blackberry telefonlardaki tasarım değişikliğinin 
ilk işareti Bold ile gelmişti. Bu radikal kararın 
perde arkasında, ABD'deki kullanıcıların yüzde 
70'inin kapaklı modelleri tercih etmesi duruyor. 
Pearl'ün önceki modelinde olduğu gibi 20 tuşa 
sahip olacak olan Flip, 2 megapiksel kameraya, 
WiFi desteğine sahip. Bu modelin Avrupa'ya geliş tarihi ise sene sonu olarak öngörülüyor. 
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YENİ nesil mini dizüstü bilgisayarlar çok daha küçük boyut, hafiflik ve uzun pil ömrü vaat ediyor. 
Bunu yaparken elbette bazı zafiyetler de ortaya çıkıyor. Disk kapasitesi bunlardan biri... Bunun çözümü ise taşınabilir disklerden geçiyor. Geleneksel 
dizüstü bilgisayarlardaki disk sorunsalı da ortadan 
kalkmak üzere. Piyasadaki dizüstü modellerinde 
320 GB'lık diskler yaygın olarak görülebiliyor. 500 
GB'lık kapasiteye sahip 2.5 inçlik diskler de belirmeye başladı. Western Digital ve Fujitsu Siemens 
ise bizlere dizüstünde 1 TB'lık diskleri müjdeliyor. 
Bunun için 2010'a kadar beklememiz gerekecek. 
2009 ortalarında ise 2.5 inçlik 750 GB kapasiteli 
disklerin piyasaya sürülmesi bekleniyor. 


YAŞAM EJNNA 


Memleketimden 
mobilite manzaraları 


Her an yanımızda bulundurduğumuz modern zaman oyuncakları ile yaşam tarzımız 
değişiyor, renkleniyor, şenleniyor. Tabi her bünyeye etkisi de farklı oluyor. 


u 


Çağatay AKTÜRK 
cagatayOpcnet.com.tr 
http://cagatayca.com 
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GEÇTİĞİMİZ gün İstanbul'da teknoloji odaklı bir 
yolculuk gerçekleştirdim. Daha doğrusu, teknoloji 
özelinde mobil yaşamın bangır bangır geldiğini bana 
gösteren bir yolculuk. İsterseniz teknolojiyi şimdilik 
bir kenara bırakıp şu yolculuk hakkında konuşalım. 
Bilenler bilir, İstanbul'da nefes alabileceğiniz çok 
fazla yer ne yazık ki yok. Şöyle çimlerine uzanıp 
keyif yapabileceğiniz güvenli bir yer arıyorsanız tercih edilebilecek ilk yerlerden birisi herhalde Anadolu yakasındaki Caddebostan sahilidir. Hem çimlere 
uzanıp keyif yaparsınız hem de denizi izler rahatlarsınız. Eğer benim gibi Avrupa yakasında yaşıyorsanız Caddebostan sahiline gitmek için öncelikle 
Kadıköy'e geçmelisiniz. Bunun için de en keyifli yolculuk şehir hatları vapurudur. Bu vapurlara her bindiğimde İstanbul'da yaşadığımın farkına varıyorum. 
Büyük plazaların, binaların arasında koşuşturmaca 
ile geçen yaşantımız esnasında İstanbul İstanbul olmaktan çıkıyor çünkü. Hatta söyleyebilirim ki ufak 
ufak kasabalarda yaşıyor gibiyiz. Yaşam alanlarımız 
İstanbul içinde olabildiğince kısıtlı. Yaşadığımız 
semtten çok fazla uzağa gitmek saatler alabildiği 
için olduğumuz yerde kalakalıyoruz. Böyle olunca 
İstanbul'da yaşıyorum demek yerine “Beşiktaş'ta 
yaşıyorum” ya da “Mecidiyeköy'de yaşıyorum” gibi 
söylemler daha fazla gerçeklik kazanıyor. 


am — 


— 


Bir şehrin manzarası 

Bu kıstırılmış yaşam döngümüze de “büyük şehirde 
yaşam zorlukları” diye bir ad koyup kendimizi kandırıyoruz! Oysa İstanbul, istendiği zaman size dünyaları sunabilecek bir şehir. Sadece görmek gerekiyor! 
İşte, gözlerinizin en kocaman açıldığı anlar şehir 
hatları vapurunda geçirdiğiniz anlardır (en azından 
benim için öyle). Boğazın ortasında, devasa iki kıtanın son bulduğu noktalar arasında seyahat ederken 
insanoğlunun ne kadar küçük bir varlık olduğu aklınıza gelir. Tam bunları düşünürken bir yanda Ayasofya ve Selimiye Camii'ni görürsünüz. Hele ki vakit 
de akşamüstü ise manzara muhteşemdir. Keyifli bir 
vapur yolculuğu sonrasında Kadıköy'e ulaştığınızda 
şehrin keşmekeşi sizi karşılar meydanda. Kağıt mendil satan çocuklar, meydanda sevgilisini bekleyenler 
-ki durmadan saatlerine bakarlar- ve bir kaç da yaşlı 
teyze amca vardır meydandaki banklarda oturan. 
İskeleden çıktığınız anda sizi karşılayan manzara 
budur genelde, tabi arabaların oluşturduğu uğultuyu da unutmamak gerek. Caddebostan sahiline 
ulaşmak için ikinci yapacağınız yolculuk vapur yolculuğu kadar keyifli olmayan bir yolculuktur. Sahilin 
uç kısmında bekleyen sarı dolmuşlara binersiniz. 
Genelde çok fazla trafik olmaz bu yolculuk esnasında ama İstanbul bu, ne yapacağı hiç belli olmaz! 
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MAYİ SANKİ 


Fotoğraf: Burçe Budanur flickr.com/photos/-ilvana-/ 


Kazasız belasız bu yolculuğu da atlattıktan sonra Caddebostan'a 
varmışsınızdır artık. İlk yapacağınız şey indiğiniz yerin hemen yanındaki süpermarketten keyfinize göre içecek ve yiyecek almaktır. 
Yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuğun ardından artık çimlerinize ve 
deniz kokusuna ulaşmışsınızdır, keyfini çıkarın! 


Tercih etme meselesi 

Yukarıda kısaca bahsettiğim bu yolculuk esnasında tesadüfen 
tanık olduğum insanlar ve adapte oldukları (adapte olmaya çalıştıkları) mobil yaşam bir şeylerin değişme arifesinde olduğunun 
büyük bir göstergesi oldu benim için. Kendim planlasam bu kadar 
olmazdı herhalde. 

Beşiktaş'tan Kadıköy'e vapur ile giderken yanımdaki iki genç hararetli şekilde vapurlarda neden kablosuz internet olmadığını tartışıyorlardı. Birisinin elinde iPhone diğerinde ise PSP vardı. Ben 
Ayasofya ile Selimiye Camii'ni izlemeye dalmışken sesleri rahatsızlık derecesine varmış bu mobil gençlerin biraz da susmasını 
sağlamak için, “İsterseniz EDGE üstünden bağlanabilirsiniz” diyerek çokbilmişlik yapacaktım ki iPhone sahibi olan genç “Sınırsız 
EDGE paketi de yok ki, var olan paketler de çok pahalı” dedi. 
Ben de böylelikle ağzımın payını almış oldum. PSP sahibi olan 
daha dertliydi “Abi senin en azından EDGE bağlantın var ben ne 
yapayım? Şu PSP'ye aslında bir SIM kart ile internet getirmek 
gerekiyor” dedi. PSP sahibi birisi olarak (ki internetle de olabildiğince içli dışlıyım) benim aklıma hiç böyle bir şey gelmedi bu 
güne kadar. PSP bir oyun konsoludur özünde. Kablosuz internet 
protokolü de en çok multiplayer oyunlarda yanınızdaki arkadaşınız ile aynı anda aynı oyunu kullanmak amaçlı kullanılır. İnternete 
girip bir adres yazmak bile sıkıntılıdır PSP'de. Bu fırsatla ben de 
sohbete katıldım ve demin yazdıklarımı söyledim. “Olur mu hiç, 
bak ben nasıl yazıyorum adresi” diyerek kısa bir gösteri yapıldı 
bana. Sonra da “Ben MSN'e bile giriyorum abi PSP ile çok rahat” 
dediği an ben sadece “Güzelmiş...” diyebildim. Liseye gittiklerini 
düşündüğüm bu iki gence “Kaça gidiyorsunuz?” diye sordum en 
son. 8. Sınıf dediler. Bir kez daha “Güzelmiş” dedim. Bu çocuklar 
tüm vapur seyahati boyunca önlerine baktılar, ne boğazın farkındaydılar ne de içinde yaşadıkları İstanbul'un. Okullarının zoraki 
götürdüğü tarihi geziler dışında da Mimar Sinan gibi bir ustanın 
elinden çıkmış eserleri de tanımayacak, bilmeyecekler. Ne var ki 
PSP'ye SIM kart takma projesine sahipler. 


Nerede olduğumuzu uydular söylesin 


Vapurda yaşadığım kısa ve öz mobil şokunu kafama “kesin bunu 
yazmalıyım” diye kazıdıktan sonra Kadıköy meydanındaki büfelere 
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yöneldim. Ayaküstü bir şeyler atıştırıp sarı dolmuşlara gidecektim. 
Tam atıştırırken şu sesi duydum “E hani açık alandayız çekmiyor 
yine bu GPS”. Kendi kendime gülerek şöyle bir bakındım ses nereden geliyor diye. Genç bir kadın elindeki Nokia marka telefonu 
ile GPS avına çıkmıştı. “Olmuyor olmuyor...” derken “Hah oldu; 
bak şimdi gösterecek neredeyiz diye” dedi yanındaki arkadaşına 
ve yürümeye başladı. Güldüm yine. Eskiden, cep telefonları ilk 
çıktığı zamanlarda baz istasyonu yakalamaya çalışırdık. Şimdi 
GPS uydularını yakalamaya çalışıyoruz. Hem de Kadıköy meydanında. GPS aslına bakarsanız can kurtaran bir teknoloji. Amerika 
Birleşik Devletleri ordusu için geliştirilmiş önce. 1983 yılından 
itibaren genel kullanıma açıldı. Özellikle ilk yardım—kurtarma gibi 
işlerde olmazsa olmaz bir teknoloji. Günlük hayatta ise otomobil sürücülerinin işine yarıyor daha çok. Yan eklentilerle daha da 
güçlenebiliyor. Aracınızın konumunu belirleyip, gitmek istediğiniz 
nokta arasındaki boş yolları size aktarabiliyor. Ne var ki Türkiye'de 
böyle bir adaptasyon şimdilik oldukça sınırlı. O yüzden insanlar 
bu yeni mobil teknoloji ile şimdilik ne yapacaklarını bilmiyorlar 
gibi. Hele hele telefonunuz baz istasyonlarına bağımlı olarak çalışan bir GPS sistemine sahipse, telefonunuzun çekmediği bir yerde 
bu özellik hiç bir işe yaramıyor. 

GPS avcısı genç kadını da arkamda bıraktıktan sonra sarı dolmuşlarla Caddebostan'a ulaşmıştım. Tam çimenlere oturdum, karşıda 
adalara bakıyorum, içeceğimi açıp huzura erecekken, yan köşemden bir Windows açılış sesi geldi. “Hey Allah'ım...” diyordum ki 
ikinci Windows açılış sesi, sonrasında da Mac OS X'in açılış sesini 
duymamla kafamı sese doğru çevirmem bir oldu. Keşke yanımda 
iyi bir fotoğraf makinesi olsaydı da çekseydim o kareyi. Üç genç 
çember oluşturmuşlar birisinin kucağında Macbook Air diğer ikisinde ise Asus Eee PC (muhtemelen 1000H) vardı. “Yok artık...” 
dedim. Ve ilk başta yapmam gerekeni belki en son yaptım. Kulaklığımı takıp dış seslerle alakamı kestim. 

Tek bir şey söyleyebilirim; Mobil teknoloji yavaş yavaş da olsa 
ciddi adımlarla yaşamımız içinde yer etmeye başlıyor. Ne var ki bu 
adımlar bizi kör etmemeli. İstanbul Boğazı'nın keyfi hiç bir mobil 
teknolojide yok, bundan emin olun! ** 


Not: 1999 yılından beri Beyoğlu'nda ikinci 
evim haline gelmiş olan Mis sokaktaki Ferdane Cafe Bar kapanıyor. Yaklaşık on yıldır bir sürü ayrılığıma, birlikteliğime, depresyonlarıma, sevinçlerime ev sahipliği yapmış bu ufak ama samimi 
mekan benim gibi bir çok kişi için de özel bir yere sahiptir. Bu 
kişilerden birisi de yazı işleri müdürümüz Erdal Kaplanseren'dir! 
11 Ekim'de Ferdane'de kapanış partisi var. Hem Erdal hem de 
ben orada olacağız Ferdane sizin için de özel anlamlara sahipse 
sizleri de bekliyoruz... 


MANN NET TAHLİL 


Bilgisayar ve çocuk 


Bilgisayar, doğru kullanıldığı takdirde çocukların, özellikle okul öncesi dönemde, bilişsel 
gelişimleri için en etkili araçlardan biridir. 


Melisa KÜÇÜK 
melisacoPCnet.com.tr 


SON zamanlarda toplumumuzda çocuğa bakış 
açısı olumlu bir değişim içerisine girdi. Giderek 
okul öncesi eğitimin, topluma sağlıklı ve başarılı 
insanlar katmadaki etkisi algılanmaya ve bu yönde etkili çalışmalar yapılmaya başlandı. Bilgisayar çok yönlü hizmet sağlıyor. Özellikle Bilgisayar 
destekli eğitimi benimsemiş okullarda, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yenilikleri açık olmaları 
nedeniyle kendi yüklerini hafifletiyorlar. Bu sayede öğrenciler bilgileri ezberlemekten kurtuluyor. 
Yılmadan, tükenmeden, bıkmadan öğrenciye bilgi sunması ve geribildirimle öğrencinin davranışı 
pekiştirmesi nedeniyle öğretim adına büyük bir 
hizmet veriyor. Anaokuluna başlayan çocukların 
bilişsel ve kaba motor becerileri hızlı bir şekilde 
geliştirmeye başlar. Hatta ilkokula başlamadan 
önce okuma yazmayı öğrenebilen çocuklar bilgisayar ile desteklenmelidir. 


0-6yaş ideal, 7 çok geç 
İlk 3 yılda çocuğun bağlanabileceği bir yetişki- 
nin olması önemlidir. Bu bağlılık çocuğun birey 
olmaya geçiş sürecinde etkilidir ve dış dünya ile 
ilişki kurmasında istek ve ihtiyaçlarını belirtmesinde ve karşılamasında bir araç olarak kullanılır. 
Daha sonra kendi ihtiyaçlarını karşılamayı öğrendikçe, becerileri geliştikçe birey olma özelliği geliştirmeye başlar. Bu dönemde de yetişkine olan 
bağlılığından kurtularak kendine güvenmeyi öğrenir ve sorun çözebilme yetisini geliştirir. 3 yaşını 
dolduran çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel 
özellikleri bakımından oldukça gelişmiş durumdadır. Hareket koordinasyonları çok 
artmıştır. Bedenlerini yetişkinlerin 
yapabildikleri birçok için rahatlıkla kullanabilirler. El becerileri 
oldukça gelişmiştir. Ayrıca bu 
dönemde çocuklar çok hareketlenirler ve tehlikelere maruz 
, kalma olasılıkları da artar. 


Kazaların en fazla rastlandığı yaş 4 yaş civarıdır. Bu nedenle de anne babaların çok dikkatli 
olmaları gerekmektedir. Burada çocuğu hem korumak hem de birçok şeyi denemesine fırsat vermek oldukça zordur. 5 yaşına gelen çocuklar artık 
yetişkine çok daha az ihtiyaç duyar hale gelirler. 
Bu dönemde ebeveynlerin en büyük görevi çocugun tüm yetenek ve ilgilerinin gelişmesine fırsat 
verecek ortamlar yaratmaktır. Bu dönemde çocukların ilgilerinde de artış olur. Kitaplar, resim, 
müzik, doğa daha fazla ilgilerini çekmeye başlar 
ve birçok şeyi keşfetmek için deneyler yapmak 
isterler. Meraklarını gidermelerine olanak veren 
deneyimler sunmak ve resim malzemeleri almak, 
değişik müzik aletleriyle tanışmasına fırsat vermek gerekmektedir. Bu dönemde yapılan iyi bir 
gözlemle çocukta mevcut olan özel yetenekleri 
keşfedebilir ve bu yönde çalışmalar yapmasına 
olanak tanıyabilirsiniz. 6 yaş, çocuğun bebeksi 
özelliklerden neredeyse tamamen kurtulup mantıklı ve realist olmaya başladığı bir dönemdir. Bu 
dönemde çocuk anne-babasının birçok duygu 
ve düşüncesini paylayabilecek ve onlarla fikir 
alışverişinde bulunabilecek olgunluktadır. Hem 
anne-babasıyla arkadaş olabilir ama bir yandan 
da disipline ve kontrole ihtiyaç duyar. Sorumluluk 
alabilir. Kısacası 0-6 yaş arası bilişsel gelişimin 
en hızlı gelişim gösterdiği pırlanta sayılabilecek 
en değerli yıllardır. Gelecekte, üstüne bilgi inşa 
edilecek en hakiki temeller bu yıllar arasında atı- 


MANN NET TAHLİL 


lir. Bu nedenle okul öncesi dönemin bilgi emmeye 
hazır oluşu, bilgisayarın etkisiyle daha büyük bir 
etki yaratıyor. 


Nedir bu bilgisayar destekli eğitim? 
Bilgisayar destekli eğitim (BDE), bilgisayar teknolojisinin öğretim sürecindeki uygulamalarını kapsayan bir tanımdır. Bu uygulamalar kişiye bilgi 
sunmak, özel öğretmenlik yapmak, bir becerinin 
gelişmesine katkıda bulunmak, olaylar arası ilişki 
gerçekleştirmek ve sorun çözücü veri sağlamak 
olabilir. BDE kısaca, bilgisayarların ders içeriklerini doğrudan sunma, başka yöntemlerle öğrenilenleri tekrar etme, problem çözme, alıştırma yapma 
ve benzeri etkinliklerde öğrenme-öğretme aracı 
olarak kullanılmasıyla ilgili uygulamalardır. BDE, 
uyarı ve pekiştirme ilkelerine dayanır. Bilgisayarda öğrenci sorulan soruya karşı bir yanıt verir, bu 
yanıta karşılık bir pekiştireç alır. Bu etkinlikler 
üzerinde sürekli çalışma, öğrenci üzerinde davranışın gerçekleşmesine neden olmakta ve bu da 
öğrenimi gerçekleştirmektedir. 


Okul öncesi dönemde 

BDE'nin yeri ve önemi 

Bilgisayarın çocuk ve gençler üzerinde olumlu 
etkileri vardır. Bilgisayar, kolaylığı 

nedeniyle küçük çocuklar arasında 

da yaygın şekilde kullanılabiliyor. 

Böylece öğrenme eğlenceli 
hale geliyor. Çocuğu merak 
ve rekabet duygusuyla 
cesaretlendirir. Çocuğun 
dikkatini yoğunlaştırmayı 
öğrenmesini sağlar. Bilişsel 
gelişim,özellikle alfabe- 
nin tanınması,kavram 
bilgileri, sayıların 
tanınması,sayma 

becerisi ve ön matematik becerileri, planla- 
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Piyasada kolaylıkla bulunabilen 

ucuz netbooklar sayesinde 
çocuğunuzu bilgisayarlı eğitime 
adım atmasını sağlayabilirsiniz. 


ma, karşılaştırma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, 
hedefe ulaşma ve problem çözme yeteneğinin 
geliştirmesine yardımcı olur. Bilgisayar destekli 
eğitim yoluyla öğrencinin, öğrendiği konuyla ilgili 
değerlendirmeyi kendi kendine yapmasını sağlar. 
Böylece bilgisayar, çocuğa, anlama düzeyini belirleme fırsatını tanır. Bilgisayar etkinlikleri sürekli 
tekrara elverişli olduğundan hem sabırlı hem de 
süratli geribildirimde bulunurken, değerlendirmeleri yargısızdır. Yazma ve iletişim becerilerinin 
gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun ilgisini 
çektiği sürece, bilgisayar özgül bir öğretmen işlevi 
görür. Öğrencinin okulda başarı gösteremediği 
dersleri, ev ortamında kendi kendine başarabilme 
olanağı verir. Böylece okulda yaşadığı eksikliği 
evde bilgisayarı sayesinde kapatacaktır. Ayrıca bu 
eksikliğinden dolayı öğretmeni üzerinde yarattığı 
olumsuz etki de paralel olarak ortadan kalkacaktır. Özellikle okul öncesi eğitim programlarında, 
yaşa uygun bilgisayar etkinlikleri, özellikle el-göz 
koordinasyonunun gelişmesi konusunda büyük 
katkı sağlar. Bütün bun olumlu yanlarının yanı 
sıra kullanımın belirli bir sınırı aştığı takdirde birçok olumsuz durumun yaşanacağı unutulmamalı. 


Dikkat edilmesi gereken noktalar 
Eğitim için bilgisayar kullanırken ebeveyn olarak 
dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bilgisayarda 
kullanılmak üzere seçilen öğretim materyalinin, 
okul öncesi eğitim programını destekleyici olup 
olmadığının doğru belirlenmesi gerekiyor. Uygun bir yazılımın uygunluk, etkinlik, etkililik ve 
verimliliği çok önemlidir. Bunun için materyalin 
ediminden önce kısa bir ön araştırma yapmak 
hata yapmamak için iyi bir yöntemdir. Bunlardan sonra öğrenim materyalinin içerdiği bilgilerin 
doğruluğu ve güncelliği konusunda konuları anlatış dilinin anlaşılır ve açıklığı, öğrencinin dikkatini 
çekebilirliği ve motivasyonu arttırıcılığına dikkat 
edilmeli. Ayrıca bu etkinliklerin çocuğu ne derece 
derse katılımını sağlayacağı da ayrı bir konudur. 
Bu tarz eğitim materyalleri seçilirken, teknik açıdan yeterli, içerisinde kullanma kılavuzu ile ilgili 
yazılı bir dokümanın bulunması da dikkat edilmesi gereken diğer konulardır. ** 


Zararlı beyinlerin gerçekleştirebileceği saldırılardan kendinizi 


korumanın en iyi yolu, onların kullandığı yöntemleri bilip, doğru 
önlemleri almaktan geçiyor. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.tr 


DÜNYAMIZIN düzeni internetin hayatımıza girmesiyle iyiden iyiye değişti. 
Artık savaşların büyük bir kısmı internet 
üzerinde gerçekleşiyor. Üstelik bu defa 
düşmanın sayısı da amacı da belli degil. Tek bildiğimiz sızılan her bilgisayarla 
daha da büyüyen ve hızla yayılan zarar 
etkisi... Yani internet derken hemen herkesin düşman ya da hedef olabileceği bir 
ortamdan bahsediyoruz. Belki bazılarınız 
için internet, e-posta alıp verdiği, anlık 
mesajlaşma yazılımlarıyla sohbet ettiği, 
web sitelerinde sörf yaptığı ya da dosya paylaşıp, video sitelerinde takıldığı 
masum bir ortam olabilir. Ancak bazıları 
için durum hiç de öyle değil. Hacker ya 
da Lamer diyebileceğimiz bu kişiler, bilgisayar becerilerini sizin sistemlerinize 
girip, paraya çevirebilecekleri her türlü 
verinizi çalmak, sistemlerinizi zombiye 
çevirmek, kısacası sizleri tüketene kadar sömürmek için kullanıyorlar. Elbette 
Hacker dediğimiz unvanı kullanan kişilerin arasında sistem güvenliğini sağlamayı amaç edinmiş olanlar da var, fakat ne 
yazık ki onların sayısı zararlı beyinlerin 
sayısı kadar çok değil. 

Peki, kimdir bu Hacker'lar? Hangileri 
iyi, hangileri kötü niyetlidir? Hangi yöntemleri kullanırlar ve bu yöntemlerden 
sisteminizi nasıl korursunuz? İşte Size 
kendinizi ancak düşmanı tanıyarak koruyabileceğiniz Hacker dünyası. 


Hacker kimdir? 

Gerçek kimlikleri hakkında çok fazla 
veri olmasa da genel olarak bilgisayarlar 
üzerinde kazandıkları bilgi ve becerileri- 


Nmap'i yazarak ne kadar başarılı bir programcı 
olduğunu gösteren Fyodor, aslen başarılı bir Hacker. 


ni ağ yapılarına, web sitelerine ve şahıs 
bilgisayarlarına saldırmak için kullanan 
kişilere Hacker diyoruz. Yani bir başka 
deyişle Hacker, bilişim aleminde kanunsuz faaliyetler gösteren ileri düzey 
kullanıcıları tanımlamakta kullanılan bir 
terim. Hacker'ların amaçları için de kesin şeyler söylemek zor. Yani bir kısım 
Hacker grupları sistemlere sızmak ya da 
bilgisayarlara zarar vermek için maddi 
çıkarları önemsemezken, bazı Hacker'lar 
sadece paraya çevirebilecekleri türden 
kişisel veri veya sanayi prototipleri üzerine yoğunlaşırlar. 

Bazı Hacker'larsa sadece sanal alemde 
ün yapmak ya da nam salmak için saldırı ve eylemlerde bulunuyorlar. Zaten adı 
bilinen Hacker ya da Hacker gruplarının 
fun siteleri de oluşmuş durumda. Ancak 
bazı Hacker'lar da var ki, tek amaçları 
bilgi ve becerilerini sistemlerin “güvende 
kalması” için kullanmayı tercih ediyorlar. 


KAPAK KONUSU 


Etik Hacker, Beyaz Şapkalı ya da sistem 
güvenliği uzmanı olarak adlandırabilecegimiz bu kişiler güvenlik ekiplerinin de 
en büyük yardımcısı. 


Hacker türleri 

Hacker'lar amaçlarına göre belli başlı 
gruplara ayrılırlar. Bu sınıflamayı her ne 
kadar biz yapsak da Hacker'ın ait olmak 
istediği cephe değişken olabilir. Yani bir 
dönemin kötü kalpli Hacker'ları şimdilerin Beyaz Şapkalı'larına dönüşebilir. Bunun en büyük örneği Kevin Mitnick. 
Beyaz Şapkalılar: Bilişim alanındaki 
uzmanlığını iyi amaçlar için kullanan 
Hacker'lara Beyaz Şapkalı'lar deniyor. 
Beyaz Şapkalı'lar kimi zaman amatör 
olarak (yani açık bulma ve açık sahibini 
uyarma işlemini ücretsiz yaparak) kimi 
zaman da bir fiil şirketlerde güvenlik uzmanı olarak (yani profesyonel olarak) ağ 
yapılarının ve websitelerinin açıklarını 
bulup kapatırlar. 

Siyah Şapkalılar: Beyaz Şapkalı'ların 
aksine bilgi ve becerilerini tamamen 
kötü amaçları için kullanan Hacker'lara 
Siyah Şapkalı adı veriliyor. Bu Hacker'lar 
sistemlere sızmak, verileri çalmak veya 
bankaların açıklarını bularak, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak gibi 
yasadışı faaliyetlerde bulunan kullanıcılardır. Bizim de dosya konumuzda bahsettiğimiz ve kendinizi korumanız gereken kullanıcılar Siyah Şapkalı'lardır. 

Gri Şapkalılar: Bu Hacker türü de Siyah 
Şapkalı'lar gibi sistemlere sızıp, buldukları açıkları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı tercih ediyorlar. Ancak 
bir farkla; Gri Şapkalı'ların amacı maddi 
çıkar sağlamak değil, ünlü olmak. Evet, 
isim yapıp kendilerini göstermek için albüm yapıp klip çekmek yerine sistemlere 
sızıp imzalarını bırakmayı tercih ediyorlar. Ancak bu kategorideki Hacker'ların 
Siyah Şapkalı'ların tarafına geçmeyeceği 
konusunda emin olamayız. Sonuçta sisteme sızıp içeride bulduğu verileri kopyalamaktan kendisini alıkoyamayacağından emin olamazsınız. 

Son olarak aslen Hacker olmayan ama 
amaçları Siyah ve Gri Şapkalı'larla örtüşen bir kesimden daha bahsetmek 
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istiyoruz; Lamer'ler. Hacker'lar kadar 
bilgisayar bilgisine sahip olmadan, internetteki kaynakları kullanarak edindikleri 
yöntem, yazılım ve açıkları kullanarak 
Hacker'lık faaliyetlerinde bulunmaya çalışan sempatizanlara Lamer adını veriyoruz. Bu kesim genellikle yaşça da oldukça genç sayılan bir kesimden oluşuyor. 


Etik Hacker'lar 

Eğer Hacker'lara karşı evinizdeki bilgisayarınızı değil de şirketinizin bilgisayarınızı 
korumaya çalışıyorsanız işiniz çok daha 
zor diyebiliriz. Çünkü ağ yapısı genişledikçe güvenlik açıkları da artacaktır. Bu 
nedenle Hacker'lara karşı kendinizi daha 
da geliştirmeli, Etik Hacker eğitimlerine 
girmeyi düşünmelisiniz. Bu sayede sertifikalı ve Hacker gibi düşünmeyi bilen bir 
sistem yöneticisi olabilirsiniz. 

Eğer kariyerinizi bu alanda çizmek istiyorsanız yine bu sertifikalar iş bulmanızda 
bir hayli faydalı olacaktır. EC-Council tarafından düzenlenen sertifika programları 
ülkemizde de verilmeye başlandı. www. 
academytech.com adresinden detaylarına ulaşabileceğiniz sertifika programlarına katılarak bir Etik Hacker olabilirsiniz. 
Hacker yöntemlerini A'dan Z'ye öğrenebileceğiniz bu eğitimlerin sonunda bir 
Hacker gibi düşünecek ve aynı yöntem- 


Kevin Mitnick 
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leri kullanarak sisteminizi Hacker'lardan 
ve açıklardan temizleyebileceksiniz. 


En ünlü Hacker'lar 

İster siyah, ister beyaz isterse de gri 
renkte şapka taksın bir Hacker her zaman karizmatiktir ve birçok kullanıcı 
tarafından gıpta ile bakılır. Hatta birçok 
kişi için şarkıcılar ya da oyunculardan 
çok daha ünlüdürler ve saygıyı hak ederler. İşte bu tarz marjinal kişiliklerin yer 
aldığı Hacker dünyasında elbette ki birileri diğerlerinden iyi olacak ya da bir 
başka deyişle bazı isimler efsane olarak 
anılacaktır. İşte en ünlü Hacker'lar... 


Jonathan James: Hacker'lik suçundan 
yakalanan ilk ve en genç kişi Jonathan'dır 
diyebiliriz. Çünkü yakalandığında henüz 
16'sındaydı ve her fırsatta eğlence için 
Hacker'lık yaptığını söyleyip duruyordu. 
Gerçekten de eğleniyordu ama mağdur ettiği kişiler için aynı şeyi söylemek bir hayli zor. Jonathan'ın işlediği bilişim suçlarının listesi oldukça kabarık, Amerika'daki 
kamu kuruluşlarının e-posta hesaplarını 
ele geçirmekten tutun da, NASAyı 1,7 
milyon dolar zarara uğratmaya kadar birçok işe imza atmayı başarmış. 


Adrian Lamo: Nam-ı diğer Evsiz Hacker. 
Bu lakabı almasının nedeni saldırılarını 
internet cafe gibi halka açık yerlerden 
gerçekleştirmesi diyebiliriz. Gerçekleştirdiği saldırılar arasında Microsoft ve Newyork Times gibi dişe dokunur hedeflerin 
yer aldığı Adrian Lamo, aynı zamanda 
Yahoo, CitiGroup ve Cingular gibi dünya devlerine de saldırılarda bulunmuş 
ve çeşitli cezalara çarptırılarak uslanma 
yolunu seçmiş bir Hacker. Şimdilerde 
gazetecilik yapan Lamo, Hacker'lik defterini tamamen kapatmışa benziyor. 


Kevin Mitnick: Belki de Hacker denildiginde adı en çok telaffuz edilen kişi Kevin Mitnick'tir desek yalan olmaz. Çünkü 
kendisi FBI'ın en çok arananlar listesinde başı çekmiş ilk Hacker olma unvanına 
da sahip. İşe ilk olarak otobüs sistemlerini ücretsiz kullanmak için başlamış 
olan Kevin, daha sonra telefon ağlarını 
sömürmüş ve işi ilerleterek FBI listeleri- 
ne girmeyi başarmış. Yakalanıp cezasını 
tamamladıktan sonra Siyah Şapkasını 
Beyaz'ıyla değiştirmeyi seçen Kevin, 
şimdilerde güvenlik üzerine konferans ve 
danışmanlık hizmetleri veriyor. 


Kevin Poulsen: Nam-ı diğer Dark Dante. 1993 yılında bir radyonun telefon 
hatlarını ele geçirip, radyo tarafından 
düzenlenen yarışmanın tüm ödüllerini 
toplayarak dikkatleri üzerine çekmeyi 
başardı. Ödüller arasında iki adet Porsche ve 20bin dolarlık tatil de bulunuyordu. Sonrasında FBI veritabanlarına 
musallat olup FBI'ın dikkatini üzerine 
çekmeyi başardı. Yakalanıp cezasını tamamladıktan sonra gazeteciliğe soyunan 
Poulsen, şimdilerde Wired News'in editörlerinden. 


Robert Tappan Morris: Meşhur Morris 
solucanının yazarı olan Robert, 6 binden 
fazla bilgisayara zarar vermekten yakalanıp, mahkemeye çıkarıldı. O sıralarda 
hala öğrenci olan Robert savunmasında 
solucanı internetin sınırlarını ölçebilmek 
için yazdığını söylediyse de cezadan kurtulamadı. Cezasını çektikten sonra profesör olan Morris, MIT Bilgisayar Bilimleri 
ve Yapay Zeka laboratuarında bilgisayar 
ağlarının mimarilerini araştırıyor. 


Sisteme sızmanın 

beş aşaması 

Bir Hacker (ister iyi, ister kötü tarafta yer 
alsın) hedef aldığı sisteme sızmak için 
beş altın adım kullanır. Bunlar sırasıyla 
Keşif Yapmak, Tarama Yapmak, Sisteme 
Girmek, Kalıcılığı Sağlamak ve İzleri Yok 
etmek şeklinde sayılabilir. 

Bu noktada Keşif Yapma aşaması oldukça önemli bir adım diyebiliriz. Bu aşama 
Hacker'ın hedefini belirleyip ona sızmak 
için ihtiyaç duyabileceği tüm veriyi toplamasını kapsıyor. Genellikle Sosyal Mühendislik diye adlandırabileceğimiz bu kısım 
Hacker için belki de en zor kısım. Çünkü 
bu aşamada Hacker insanlarla birebir sıcak ilişkiye girecek ve gerekirse tiyatroculuk yeteneğini konuşturmak durumunda 
kalacaktır. Şimdi lafı fazlaca uzatmadan 
bu zorlu aşamanın ayrıntılarına geçelim. 


Sosyal mühendislik sanatı 

Hacker hiç bilmediği, açıklarını belirleyemediği bir ağa sızamaz. İşte bir ağın 
haritasını çıkartmak (topolojisini çıkartmak), açıklarını ya da zayıf noktalarını 
belirlemek ve bu açıkları en iyi şekilde 
kullanabilmek için Hacker sosyal mühendislik dediğimiz yöntemi kullanır. Bu 
yöntem öyle bir işleyişe sahiptir ki, bir 
Hacker'a hiç şüphe duymadan ağınıza 
veya kendinize ait, gizli kalması gereken 


verileri anlatabilirsiniz. “Anlatabilirsiniz” dediğimize dikkat 
edin, çünkü sosyal mühendislik aşamalarında Hacker'la sıcak temas kurup, yüz yüze veya telefon aracılığıyla konuşmuş oluyorsunuz. Tabii bu noktada Hacker'ların içe kapanık, 
evinden çıkmayan, arkadaş çevresi olmayan ya da tüm parasını bilgisayar malzemelerine harcayan tipler olmadığı da 
ortaya çıkıyor. 

Sosyal mühendislik yöntemi, geçmiş yıllarda çok sıklıkla 
kullanılan ve internet bu kadar yaygın olmadığı için de 
daha çok sıcak temas gerektiren bir uygulamaydı. Ancak 
şimdilerde veri hırsızlarının müşterileri de yöntemleri de oldukça değişti. Yani, pazarlamanın internetteki yüzlerinden 
biri olan spam postaların, bizim adreslerimizi ne şekilde 
buldukları da sosyal mühendislik dehalarının yeni bir kazanç yolu yarattıklarının en açık kanıtı. 

Peki, bu yöntem nasıl yapılıyor? Daha da önemlisi bu yöntemden korunmak için neler yapılmalı? İşte her yönüyle günümüzün sosyal mühendislik yöntemi ve korunma yolları. 


Facebook muhteşem bir i 
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Avı seç 

Hacker bir saldırı öncesi kendisine çıkar sağlayacak bir av 
seçmekle işe başlar. Bu avlar, Hacker için maddi değer taşıyan ya da paraya çevrilmesi mümkün olan verilerin sahipleri olarak düşünülebilir. Bu aşamada akla ilk bankalar 
gelse de Hacker'lar daha çok kendilerine fazlaca ağır suç- 
lar yüklemeyecek ve çaldıkları verinin önemsenmeyeceği 
hedeflere saldırmayı tercih ederler. Bu hedeflerin başında 
kişisel bilgileri içeren ve üyelik yöntemiyle iş yapan siteler, forumlar sayılabilir. Bir forum Hack edildiğinde o forum 
üyelerine ait detaylı bilgiler Hacker'ın eline geçer. Bu bilgiler arasında adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, yaşınız, 
hobileriniz, ilgi alanlarınız, eğitim durumunuz ve çalışan 
bir e-posta adresiyle forum veya sitenin işleyişine göre kredi kartı bilgileri sayılabilir. 

Birçok internet kullanıcısının bu tarz üyelik formlarını doldururken gerçek dışı bilgiler kullandığını varsaysak bile, 
Hacker'ın yine de para karşılığı satabileceği bir e-posta adresi elde etmesi gözlerden kaçmamalı. 

Hatta Hack işlemleriyle uğraşmak istemeyen heyecanlı ve 
aceleci Hacker'lar (ki biz bu kişilere Lamer diyoruz) belli başlı konularda forum siteleri açarak (Hack, paylaşım ve porno 
bu konuların başını çekiyor) kendi istekleri doğrultusunda 
üyelik formları doldurtabiliyorlar. Böylece hiç uğraşmadan 
birkaç ay içerisinde paraya çevrilebilecek kadar kişisel profil 
bilgisi elde etmiş olurlar. Bu aşamada internette her buldugunuz siteye üye olmamakta fayda var. 
Hacker bazen farklı avlar da belirleyebilir. Mesela bir şirket olabilir bu. Özellikle 
sanayi alanında ilerlemiş ve belli başlı 
sanayi kollarının yaratıcılığını da üstlenmiş şirketler, sanayi casusluğu da denen 
teknolojik veri hırsızlığının potansiyel hedefleri arasında yerlerini alırlar. Bunun örnekleri arasında Honda ve Toyota'nın yeni 
nesil robot prototipleri sayılabilir. Bu tarz 
bir projenin kamuya kapalı tasarım ve 
program kodları karaborsada çok yüksek 
fiyatlara alıcı bulabilir. Böylesi bir avın peşine düşen Hacker, sosyal mühendisliğin 
günümüz teknolojileriyle harmanlanmış 
yepyeni bir yüzünü uygulayarak hedefinin 
zayıf veya açık noktalarını keşfetmeye çalışır. Bunun yanı sıra hedefin iç yapısının 
ve güvenlik sistemlerinin topografyasını 
(haritasını) çıkartması gerekir. 


BriliNlai der 


Hacker konulu oyunlar sayesinde 
hemen herkes hacker olma 
duygusunu tadabiliyor. 
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Avı tanı 

Avını gözüne kestiren Hacker onu araştırmaya başlar. Bu aşamada gözler önünde 
ve başarıları dilden dile yayılan şirketlerin kendilerini korumaları oldukça zor. 
Çünkü iş dünyasının takip ettiği, önde 
gelen basın yayın kurumları bu başarıların ve şirketlerin öykülerini, hedeflerini, 
yönetim şekillerini ve benzeri detaylarını defalarca işler dururlar. Bunun yanı 
sıra internette bu şirketlerin CEO ve iç 
yapıları hakkında detaylı bilgilere de kolaylıkla ulaşılabilir. Hatta av konumunda 
olan şirketten daha altta yer alan servis 
sağlayıcı şirketler de müşteri portföylerini arttırmak için referans sayfalarına 
av konumundaki şirkete ait verileri koymaktan çekinmezler. Kaldı ki bu davranışta da herhangi bir yanlış taraf yoktur. 
Ancak avının hangi tür otomasyon yazılımları ya da hangi tür güvenlik önlemlerini kullandığını araştıran Hacker, bir 
güvenlik firmasının referanslar sayfasında aradığını bulursa hedefine bir adım 
daha yaklaşmış olur. Bu noktada güvenlik yazılımının açıklarını araştıracak olan 
Hacker'ın yeni hedefi avının kullandığı 
sunucu çözümleri olacak ve muhtemelen aynı yöntemi yineleyerek kısa sürede 
bu sorunun da cevabını bulacaktır. 

Bu aşamada firmalar çalıştıkları diğer çözüm ortakları ve hizmet sağlayıcıları gizleyemezler elbette, hele ki av konumunda 
olan şirket halka açılmış bir şirketse her 
adımını (en azından yatırım ve ortaklık 
bazında) yatırımcılarına bildirmek durumunda. Ancak gizlilik konusunda elbette 
ki çaresiz değil. Belli başlı şirket kuralları 
ve ek güvenlik önlemleriyle bu sorunun 
üstesinden gelinebilir. 

Ancak bu noktada iş yine insan gücü ve 
güven arasında bir noktada tıkanıp kalabilir. Yani geçmiş olaylara bakıldığında 
Hacker'ların o hedefledikleri | şirketlerde 
amaçlarına uygun konumlarda işler bulup, belirli süreler çalıştıkları biliniyor. 
Bunun en bilinen örneği kuşkusuz Kevin 
Mitnick'tir. Hedeflediği şirket ya da bilgisayarların bulunduğu eğitim kurumlarına 
kılık değiştirip veya çalışan olarak legal 
yoldan girebilmesi, onu sosyal mühendislik alanının en başarılıları arasına sokmaya yeter de artar bile. Böylesi bir avcının 
şirkete sızmasını engellemek için, uzun 
deneme süreleri, detaylı araştırma (bu 
genel olarak işe yaramaz çünkü Hacker 
yaşayan ve gerçek kişilerin kimliklerini 
çalma konusunda uzman sayılır), sabıka 
araştırması ya da sınavla işe alım süreci 
gibi caydırıcı ve uzayıp giden bürokrasiler işe yarayabilir. Tabii işin ucundaki 
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meblağlar bu sıkıntılara değmeyecek kadar düşükse. 
Bazen de Hacker av olarak gözüne kestirdiği şirketin içine 
sızmak yerine içeriden bağlantılar kurma yoluna gider. Bu 
aşamada hemen herkesle dikkat çekmeden bağlantı kurabilecek ya da halihazırda bağlantısı olan sekreter, bilgi 
işlem çalışanı ya da güvenlik uzmanı gibi çalışanları seçer. 
Çoğu zaman bu kişileri izleyip, zamanı geldiğinde tesadüfi 
tanışmalar ayarlayarak, kişilerin ağzından ihtiyaç duyduğu 
verileri fark ettirmeden alabilir. Bu aşamada çeşitli TV programı, röportaj ya da basılı yayınlar da Hacker'ın aradığı cevapları içerebilir. Bu noktada beşeri ilişkilerin yoğunluğu ve 
Hacker'ın bunları kullanma becerisi, sosyal mühendisliğin 
en önemli yapı taşı diyebiliriz. 
Bu tarz beşeri yeteneklere ve girişken bir yapıya sahip olmayan Hacker'lar (ki sayıları çok azdır diye düşünüyoruz) 
araya mutlaka başka aracılar koyarlar. Bu aracılar genellikle 
çok güvendikleri bir arkadaş ya da amaçlarını hissettirmeden yönlendirebilecekleri saflıkta insanlardan oluşur. Tabii 
bu noktada devreye giren güven problemi de Hacker için 
hata yapma oranı olarak devreye girer. Çünkü cezası çok 
büyük olan sanayi casusluğu gibi hedefler peşinde koşan 
kişiler gizliliği elden bırakmamaya özen gösterirler. Dolayısıyla kendilerinin yapamadığını çok güvendikleri (akraba 
veya sevgili gibi) bir kişinin dışındaki kişilere yaptırmazlar. 
Ne de olsa iki kişinin bildiği sır olmaktan çıkar ve bu durumun ardı arkası gelmez. Durum bu olunca beşeri ilişkilerde 
zayıf olan Hacker'lar en önce açık kaynak alanlarını -arama motorları- tam anlamıyla kullanmaktan da kaçınmazlar. 
Hatta günümüzün en popüler arama motoru Google bile bu 
tarz aramalarda kullanılmak üzere özelleştirilmiş bir arayüz sunuyor. Merak edenler 

adresini ziyaret edebilirler. 


Bulunmaz nimet: 

Facebook ve forumlar 

Bazen hedefler bir çalışan ya da yönetici üzerinden ulaşılabilecek türdendir. Bu noktada yakın geçmişe kadar Hacker, 
o kişi ya da kişiler hakkında detaylı veriyi almak için onlarla 
direk ilişki kurmak durumunda kalırdı. Şimdiyse sosyal siteler bu işi oldukça kolaylaştırıyor. Mesela Facebook... 
Facebook bir kişi hakkında detaylı bilgi alınabilecek yegane 
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Hacker'lar genellikle yanlarında iyi sistemler 
taşımaya gayret ederler. 


kaynak gibi görünüyor. Ne de olsa çok 
hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ve hemen 
herkes bu sitede bir profil oluşturmak için 
tereddüt duymuyor. 

Bu tarz bir açığı etkin bir şekilde savuşturmak için, hesabınızın arama motorlarında listelenmemesini ve listenizde 
yer almayan kişilerin de profilinizi çok 
kısıtlı olarak görmesini sağlayabilirsiniz. 
Bununla birlikte sizi listesine eklemek 
isteyen ve hatırlamadığınız kimseleri de 
kabul etmeyerek kişisel bilgilerinizi güven altına alabilirsiniz. 

Facebook gibi kaynaklar aynı zamanda 
sizin şifre oluşturma konusunda çok 
fazla faydalandığınız temel bilgilerinizin 
açıkça yayınlandığı yerlerdir. Bir başka 
deyişle hangimiz doğum tarihimizi ya da 
ailemizden birilerini şifre olarak kullanmıyor ki? Benzer şekilde birçok bayan 
da kızlık soyadını (normalde kullanmadığı halde) Facebook gibi kaynaklarda 
kullanmaktan kaçınmıyor. Bu noktada 
size; bir Hacker'a hesabınızı boşaltmaya 
çalışırken, banka tarafından sorulacak 
yegane sorulardan birisinin de annenizin 
kızlık soyadı olduğunu hatırlatmamıza 
gerek yok herhalde. 

Sosyal mühendislikle uğraşan Hacker'ların 
hedefleriyle ilgili veri toparladıkları bir diger kaynak da forum siteleri. Bu siteler 
üzerinden belli sorunlarına çözüm aramaya çalışan IT ve bilgi işlem çalışanları hem kendilerinin hem de çalıştıkları 
şirketlerin iç yapısı hakkında ipuçlarını 
farkında olmadan ortalığa saçmış olurlar. 
Bu tarz küçük veriler bizim gibi kullanıcılara pek bir şey ifade etmese de hedefine 
kilitlenmiş bir Hacker için çok büyük anlamları olabilir. O nedenle bu tarz siteleri 
kullanırken öncelikle size çözüm olabilecek postların olup olmadığına bakın ve 
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mümkün olduğunca az veri kullanarak 
soru sorun (bu noktada çok zorlanabileceğinizi tahmin edebiliyoruz). 


Kadınlar en büyük zaaftır! 
Hacker'lar sosyal mühendislik aşamasında hedefledikleri firmanın bir departmanını arayabilir ve kendisini bu firmanın 
bir çözüm ortağı ya da hizmet kaynağı 
olarak tanıtabilir. Böyle bir durumda çeşitli yalanlar ve benzeri kandırmacılar 
kullanarak, aradıkları verileri toparlama- 
ya çalışabilirler. Bu yöntem aynı zamanda Kevin Mitnick tarafından da birçok 
defa kullanılmış, işe yaradığı bilinen 
yöntemlerdir. Ancak tahmin edersiniz ki 
bu konuşmalar çok ikna edici ve güven 
telkin edici bir havada gerçekleşmeli. Bu 
noktada Hacker bir kadın aracılığıyla (genelde Hacker kimliği erkeklere yakıştırılır 
ancak bir kadın da çok rahat Hacker olabilir) bu tarz görüşmeleri gerçekleştirme 
yolunu seçer. Çünkü kadın sesi genel anlamda güven telkin edici ve ardında kötü 
bir niyet olduğu izlenimi yaratmayacak 
kadar gizleyici gelir kulağa. Hatta bu 
aşamada pazarlamacı kimliğine bürünmüş birçok dolandırıcı, olmayan ürünleri 
satmak için (yani kredi kart bilgilerinizi 
çalmak için) bu tarz yöntemler de kullanırlar. Ancak biz çok benzer olmasına 
rağmen bu durumu sosyal mühendislik 
kapsamına almıyoruz. 


Hedefin açıklarını 

belirlemek için tara 

Sosyal mühendislik aşamasını tamamlayıp hedef hakkında yeterli veri topar- 


landıktan sonra sıra hedefin içine sızabilmek için açık kapılarını keşfetmeye 
geliyor. Bu noktada devreye port tarama 
yazılımları giriyor. 

Hacker'lar bu yöntem sayesinde sadece 
birkaç dakika gibi kısa bir süre içerisinde 
kendilerine belirledikleri hedef sistemlerin açıklarını tespit edip, içeri sızabilirler. 
Bu nedenle birçok Hacker'ın gözünde iyi 
bir port tarayıcı, binlerce kullanıcı şifresine eşdeğerdir. 

Anlayacağınız üzere “port tarayıcı” diye 
adlandırdığımız yazılımlar bir Hacker'ın 
alet çantası içerisindeki en gözde araçtır 
ve bir sisteme sızmak için ilk adımı atmasını sağlar. 

İnternette küçük bir arama yaparak birçok ücretli - ücretsiz port tarama yazılımına ulaşmanız mümkün. Burada rahatlıkla tahmin edebileceğiniz gibi ücretli 
yazılımlar güvenlik şirketleri tarafından 
ağ bağlantılarınızı kontrol edip, sınamanız amacıyla; ücretsiz olanlar ise genellikle Hacker'lar tarafından bir fiil sistemlere sızabilmek için kullanılıyor. Ancak 
bu bir genelleme ve istisnalar da var. 
Örneğin SuperScan. Bu yazılım hem 
sistem güvenliğinizi test edebileceğiniz 
hem de zararlı işlerde kullanabileceğiniz 
türden. Yani bir güvenlik firması tarafından geliştirilip, ücretsiz olarak dağıtıldıgından dolayı hem iyiler hem de kötüler tarafından kullanılan ortak bir port 
tarayıcısı. Çok küçük bir boyuta sahip 
olması, ücretsiz oluşu, kurulum gerektirmemesi ve basit kullanıcı arayüzü gibi 
özellikleri hemen herkes tarafından tercih edilme nedenini açıklıyor sanırız. 


Zararlı beyinlerin bilgisayarınıza 
sızmasını engellemek için güvenlik 
yazılımları kullanmalısınız. 


Her iki tarafın kullandığı bir başka port tarayıcısı da Nmap 
yazılımı. Bu dosya konusunu hazırlarken gezdiğimiz Hack 
kaynaklarında da, güvenlik uzmanları ve Hacker'lar tarafından kullanılan IRC kanallarında da bu yazılımla ilgili hep aynı 
şeyleri görüp duyduk; “Nmap dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 
port tarayıcısıdır!”. Durum bu kadar ciddi olunca bu yazılımı 
da atlamayalım dedik. Ancak bir konuyu hemen belirtelim 
Nmap Windows, Linux, MacOs ve BSD gibi bilinen tüm işletim sistemlerinde çalışabiliyor. Ancak Windows versiyonunda 
ne yazık ki grafiksel arayüz yok. Komut satırından kullanmak 
durumundasınız. Fakat bu durum için bir dezavantajdan çok 
avantaj diyebiliriz. Çünkü bu eksiklik Nmap'i Windows altındaki en hızlı port tarayıcılarından biri yapıyor. 


Port tarayıcılar ne işe yarar? 

Port tarayıcılar için en basit şekilde, uzaktaki ya da bulundugunuz yerel ağdaki herhangi bir host'un güvenlik açıklarını 
ortaya çıkartan yazılımlardır diyebiliriz. Bu noktadan anlayacağınız üzere bir Hacker sızmak istediği bilgisayarı tespit ettikten sonra içeri girmenin yollarını araştıracak ve bu amaçla 
da bir port tarama yazılımı kullanacaktır. 

Bu duruma güvenlik tarafından bakacak olursak, bir ağ ya 
da sistem yöneticisi, sorumluluğunu yüklendiği ağın ve bu 
ağa bağlı olan bilgisayarların güvenliğini tıpkı bir Hacker gibi 
port tarama yazılımlarla tarayıp, gerekli önlemlerini alabilir. 
Bu tarz bir tarama sonucunda sistem yöneticisi için, ekrana 
gelen bilgiler ışığında bir Hacker'ın sisteme girmek için hangi yolları deneyeceğini kestirmek çok da zor olmayacaktır. 
Bu noktada özellikle Nmap için bir dezavantajdan bahsetmemiz gerekiyor. Eğer içinde bulunduğunuz ağı ya da kendi 
bilgisayarınızı taramak istiyorsanız Windows XP SP2 yüklü 
bir bilgisayar için mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü 
Microsoft, SP2 güncellemesi ile TCP/IP soketlerinin taranmasını engelledi. Bu aslında güvenlik için oldukça iyi diyebiliriz. Ancak birden fazla bilgisayarınız varsa ya da Windows XP SP2 kullanmıyorsanız Nmap ile kendi sisteminizi 
rahatlıkla tarayabilirsiniz. 

Günümüzün port tarama yazılımlarında birçok farklı özellik 
de bulunuyor. Bunlar arasında kuşkusuz bir Hacker'a bayram 
havası estirecek olan, hedef bilgisayarın kullandığı işletim 
sistemi, BIOS bilgileri ve mac adresi gibi kıymetli bilgileri listelemesi sayılabilir. Bu tarz bilgilere Nmap ya da SuperScan 
gibi yeni nesil port tarayıcılarla kolayca ulaşabilirsiniz. 
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Ücretsiz olarak dağıtılan firewall yazılımları 
sayesinde rahatlıkla ağınıza sızmaya çalışan IP 
numaralarını tespit edebilirsiniz. 


Özellikle hedef bir kişisel bilgisayar değil 
de sunucu ya da web sitesi ise durum 
çok daha kötü. Çünkü örneğin Nmap ile 
bir web sitesini taradığınızda sunucunun 
kullandığı işletim sisteminden, veritabanı 
uygulamasına kadar birçok detaya ulaşılabiliyor. Tabii bunların yanı sıra web sitesinin ip adresinin, domainin bulunduğu 
sunucu gibi bilgilerin, açık ve kapalı portlarının listelenmesi de cabası. 
Anlayacağınız üzere iyi bir port tarayıcısı 
onu kullanan Hacker için sisteme sızabilmenin altın anahtarı konumuna geliyor. 


Port tarayıcılar nasıl çalışır? 
Bir port tarayıcısının ne işe yaradığı ve 
ne tür bilgiler verdiğini açıkça gördük. 
Ancak çoğu birkaç MB gibi küçük boyutları geçmeyen bu yazılımlar nasıl oluyor 
da bu kadar marifeti bünyelerinde barındırabiliyorlar? Daha da önemlisi nasıl 
oluyor da bir sunucuyu ya da ip adresini 
saniyeler içerisinde tarayıp açıklarını listeleyebiliyorlar? 

İşte tüm bu Soruların cevabı internet 
mantığının ve işletim sistemlerinin bu 
mantığı kullanış yöntemlerinde gizli... 
Biz bir web sitesine bağlanırken ya da 


TEMEL NMAP PARAMETRELERİ 


TCP connect 
TCP SYN 
TCP FIN 
TCP XMAS 
Null 

TCP ACK 
Window 
FTP Bounce 
UDP 

Ping 

RPC 
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bir arkadaşımızla anlık mesajlaşma yazılımları aracılığıyla sohbet ederken temel 
olarak bu tarz işlemler için açık ve sürekli dinlemede olan portları kullanırız. 
Bu portlara da ip numaralarımız aracılığıyla bağlanırız. 

Bazen e-posta ya da login olmayı gerektiren bir port üzerinden, bazen de 
güvenlik tarafından hiç önemsenmeyen, 
sürekli ve herkese açık olan bir port üzerinden işlem yaparız. Örneğin bir web 
sitesi açmaya karar verip de sunucu kurduğunuzda web sitenize her isteyenin 
bağlanabilmesi için açık bir port bırakırsınız. Bu sayede sitenizin adresini bilen herkes sorgusuz sualsiz sunucunuza 
bağlanabilir. Tabii bazı kısıtlamalarla... 
Ancak sitenizin bulunduğu sunucu hakkında gerekli bilgi ve açıklar tespit edilmişse bu kısıtlamalar biraz esnetilebilir. 
Tabii Hacker'lar tarafından. 

Tam da bu noktada devreye giren port 
tarayıcıları gerekli açıkların tespit edilmesi için sistemlerin tüm TCP/IP portlarına ve servislerine saldırarak hedeften 
alınan cevapları kaydederler. Kaydedilen 
bu cevap döngüleri sayesinde hedef IP 
numarasına sahip olan bilgisayarın o 
anda çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa 
hangi portların açık olduğu (açık portlardan dinlemede olduklarına dair bir 
cevap döner. Herhangi bir cevap dönmeyen port ya kapalıdır ya da firewall 
benzeri güvenlik yazılımları tarafından 
korunmaya alınmıştır) bilgisine ulaşılır 
ve açıklar kullanıcıya listelenir. 

Bunun yanı sıra hiçbir ek yazılım kullanmadan sadece Windows ile gelen yazılımlar sayesinde de bir bilgisayarın açık 
olup olmadığını ya da bir web sitesinin 
hangi IP numarasına sahip olduğunu 
öğrenebilirsiniz. Bunun için port tarayıcılarının da çok sık kullandığı “ping” 
ve “nslookup” komutları işinizi görecektir. Denemek isteyen ya da merak 
edenler için küçük bir örnek yapalım. 
Başlat>Çalıştır>cmd yolunu takip ederek komut satırını açın. İnternete bağlı 
olduğunuzdan emin olarak “ping pcnet. 
com.tr” komutunu yazıp enter tuşuna 
basın. 32 Byte'lık paketlerle ping yapıldığını göreceksiniz. Bu paket boyutu uygulamadaki ön tanımlı boyuttur ve hosta 
sadece 4 kez yollanır. Çeşitli ayarlarla 
oynayarak ping işleminde kullanılacak 
paket boyutunu değiştirebilir ya da ping 
sayısını arttırabilirsiniz. Ama bunun aynı 
zamanda Dos saldırısı anlamına geldiği- 


ni de belirtelim. 

Bir web sitesinin ip numarasını ve host 
bilgisini öğrenmenin en kolay yolu da 
“nslookup pcnet.com.tr” yazıp Enter'a 
basmaktır. Ekranda host adını ve ip numarasını görebilirsiniz. 

Bu örnek bile iyi bir port tarayıcısının 
nasıl çalıştığı hakkında ipuçları verebilir. 


Port Tarama Yazılımları 
Yazımızın başında iyi bir port tarama 
yazılımının altın değerinde olduğunu ve 
internette ücretli — ücretsiz birçok port 
tarama yazılımına ulaşabileceğinizi söylemiştik. Dilerseniz arama motorlarında 
küçük bir araştırma yaparak ihtiyaçlarınıza uygun yazılımlar bulabilirsiniz. Ancak biz bu başlık altında çok platformlu 
bir yazılım olan Nmap ve Windows sistemlerinde kolay kullanımıyla öne çıkan 
SuperScan yazılımlarına değineceğiz. 


Network Mapper (Nmap) 4.76: Nmap 
aslen Unix için geliştirilmiş sonradan 
Linux üzerine yerleşmiş ancak günümüzde Mac0OS'tan Solaris'e, BSD'den 
Windows'a kadar hemen tüm işletim 
sistemlerinde çalışabilen bir port tarama yazılımıdır. Bu özelliğinin yanı sıra 
ücretsiz, hızlı ve çok fonksiyonlu oluşu 
ile hem hecker'ların hem de güvenlik uzmanlarının en gözde yazılımıdır. 

Geliştiricisi Fyodor'un yarattığı ve piyasadaki ücretli port tarama yazılımlarında 


— 
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Kablosuz ağlar, bilinçsiz 
kullanıcılar nedeniyle ön tanımlı 
şifrelerle yayına başlatılıyor. 


Ua yer dldiı Meineri LUT ELEKLİ ÖZELİKIET 
artılarıyla Nmap'te bulunuyor. Bu nedenle dünyanın en iyi ve başarılı port 
tarayıcısı diyebiliriz Nmap'e. 

Bunun yanı sıra Windows altında Linux 
ve diğer Unix türevlerinde olduğu kadar 
başarılı çalışmadığını da belirtmemiz gerek. Örneğin Windows altında Nmap kullanırken kendi bilgisayarınızın açıklarını 
tarayamıyor (SP2'li Windows XP'lerde), 
dial-up bağlantılarla çalıştıramıyor ya 
da grafiksel arayüzü kullanamıyorsunuz. 
Ancak Wireless (802.11) kartlarla, ethernet üzerinden kullanılan internet bağlantısıyla ve komut satırından kullanmak 
şartıyla Nmap'ten yararlanabilirsiniz ya 
da Cygwin alt yapısını kullanarak sanki 
Linux altındaymış gibi Nmap'i grafiksel 
arayüzü ile kullanabilirsiniz. 

Nmap ile basit bir açık tarama örneği 
yapmak istersek, komut satırını açtıktan 
sonra “nmap —-A —T4 host adı/ip numarası” gibi bir komut kullanmanız yeterli. 
Örneğin Windows sunucu üzerinde barındırılan denizyelken.com adresini bu 
komut ile kullanarak yaklaşık 1 dakika 
içerisinde birçok bilginin listelenmesini 
izleyebilirsiniz. Benzer şekilde Linux sunucuda barındırılan pckoloji.com adresinin açıklarına bakıp, listelenen bilgileri 
rahatlıkla test edebilirsiniz. Bu anlamada 
Nmap'in Linux sunucular ya da Windows 
sunucular hakkında ne kadar detaylı bilgiler sunduğunu kendiniz görebilirsiniz. 
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Bu örnek uygulamada kullandığımız parametrelerin dışında da Nmap ile birçok 
farklı bilgiye ulaşabileceğiniz parametreler mevcut. Bu parametrelerin tamamına ve örnekli kullanım açıklamalarına 
insecure.org adresinden ulaşabilirsiniz. 


SuperScan 4.0: Windows tabanlı port 
tarama yazılımları içerisinde en güçlü ve 
kullanımı en kolay olan yazılımdır diyebiliriz. Bir güvenlik şirketi olan FoundStone 
tarafından geliştirilen SuperScan, sadece 
port taraması yapmakla kalmıyor. Nmap 
kadar olmasa da popüler birkaç özelliğine 
sahip olan SuperScan ile hedef bilgisayarın kullandığı işletim sistemi bilgileri, 
NetBIOS tablosu ve MAC adresi gibi hayati bilgilerini elde edebiliyorsunuz. 
Bunların yanı sıra o an devrede olan paylaşımları, kullanıcı ve grup hesaplarını da 
SuperScan ile rahatlıkla görebiliyorsunuz. 
Ama en başarılı taraflarından birisi de kuşkusuz girdiğiniz bir IP aralığını tarayarak 
kullanımda olan IP numaralarıyla kullanımda olmayan numaraları listeleyebilmesi. Bu sayede dilerseniz bu IP numaralarından birini açıkları doğrultusunda hedef 
olarak belirleyebilir ya da dilediğiniz bir IP 
numarasını Proxy sunucunuzda maskeleme amaçlı kullanabilirsiniz. 


SuperScan kullanıcı dostu grafiksel arayüzü, kolay kullanımı, ücretsiz oluşu, 
kurulum gerektirmemesi ve sahip olduğu 
yetenekleri sayesinde güvenliğe meraklı 
her Windows kullanıcısının elinin altında 
bulunması gereken bir yazılım. 


EN N X MK 


Port tarayıcılarına karşı 
alınabilecek önlemler 

Port tarayıcı yazılımların en basit şekliyle 
“ping” yöntemini kullanarak bir bilgisayarın açık olup olmadığını ya da hangi 
portlarının açık hangilerinin kapalı oldugunu öğrenebildiğinden bahsetmiştik. Bu 
noktada işe, ping yönteminin günümüzde 
birçok işletim sistemi ya da sunucu bazlı 
sitem tarafından kolaylıkla tespit edilebildiğini belirterek başlayabiliriz. Buradan 
da anlayabileceğiniz gibi ping uygulamasını devreden çıkartabilir ya da firewall 
gibi güvenlik yazılımlarıyla engelleyebilirsiniz. Bu amaçla dilerseniz Norton firmasının geliştirdiği firewall yazılımını ya da 
kişisel kullanımı ücretsiz olan ZoneAlarm 
yazılımını tercih edebilirsiniz. 

Eğer bir güvenlik duvarı kullanmak istemiyorsanız Windows ya da Linux ile 
kullanabileceğiniz saldırı tespit yazılımlarını da tercih edebilirsiniz. Bu amaçla 
yaratılmış ve genel olarak Unix türevi 
sunucularda kullanılan Snort (snort.org) 
yazılımı en başarılı tespit yazılımı olarak 
gösterilmekte. Bunun yanı sıra Windows 
üzerinde okullanabileceğiniz e Blacklce 
(networkice.com) yazılımı da en az Snort 
kadar başarılı diyebiliriz. 


Sisteme sızma 

Hedefini belirleyip, hedefi hakkında veri 
toplamayı tamamlayan Hacker, port taraması yaparak hedefin açık kapılarını 
da belirledikten sonra sıra içeri girmeye 
geliyor. Hacker için içeri girmenin en iyi 
yolu Sniffer yazılımları kullanmaktır diyebiliriz. Sniffer'lar hemen her alanda 
Hacker'ların en büyük yardımcıları. Bu 
yardımcılar sayesinde şifreli ağlardan 
peket toplayıp, şifre kırıcılarla ağın şifresini öğrenebilir ya da MSN Messenger 
benzeri yazılımları dinlemeye alarak özel 
verilerinizi çalmayı deneyebilirler. 
Sniffer yöntemi aslen kelime anlamından 
da çıkarılabileceği gibi koklamak ya da 
dinlemek şeklinde açıklanabilir. Siz kablolu ya da kablosuz ağınızı ne kadar şifrelerseniz şifreleyin ağ üzerinde yapacagınız veri alışverişi başkaları tarafından 
rahatlıkla dinlenebilir. İlk başta dinlenen 
veriler şifreli olduğundan pek bir anlam 
ifade etmese de şifre kırma yazılımları 
için ihtiyaç duyulan yoğunlukta paket 
toplanınca bu şifreli veriler açılıp (ve 
tabii ki ağ şifreniz) Hacker'in eline geçmiş olacak. Zaten Sniff uygulamalarının 
kullanılma amaçları büyük çoğunlukla 
kablosuz ağları dinleyerek bu ağlar üzerinden geçen her türlü şifre ve kullanıcı 
adını kaydetmek diyebiliriz. Sniffer yazılımlarının en gelişmişi şimdilik DSniff. 


DSniff: Dsniff, Dug Song tarafından ağ 
güvenliği denetimi ve trafik dinleme 
amaçlı yazılmış bir güvenlik programı. 
Ancak beraberinde getirdiği özel araçlar, çok hızlı çalışması, başarı oranının 
yüksek olması ve hemen her platformda 
çalışabilmesi sayesinde sistem güvenlik uzmanlarının yanı sıra Hacker'ların 
da gözdesi durumuna gelen DSniff, en 
tehlikeli dinleme yazılımlarının başında 
geliyor diyebiliriz. 

DSniff'i oluşturan mailsnarf, urlsnarf, filesnarf, msgsnarf, webspy araçları ağ ortamında gezen zayıf parolaları ve çeşitli 
bilgileri okunabilir formatta kaydetmekte 
yardımcı oluyor. Mesela urlsnarf aracı 
kullanılarak akan trafik içerisinden 80, 
3128 ve 8080 portlarını dinleyerek web 
trafiğine ait URLleri dinlemeye almak oldukça basit bir işlem. Bunun yanı sıra bu 
portlardan gelen veriyi Microsoft IIS ve 
Apache tarafından da kullanılan Common 
Log Format (CLF) uzantısıyla kaydederek 
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okunabilir halde saklayabilirsiniz. 
Yazılımın kullanımı da oldukça basit diyebiliriz. Linux ya da Windows üzerinde 
komut satırından kullanabileceğiniz yazılım -i x10 parametreleriyle kullanılmaya başlandığında hemen kayıt tutmaya 
başlıyor. 


DSniff bunların dışında kötü amaçlı eller- 
de oldukça tehlikeli olabilecek arpspoof, 
macof, dnsspoof gibi ileri düzey araçlara 
da sahip. Bu araçlarla yeterli güvenlik 
önlemi (ki bu noktada kusursuza yakın 
desek daha doğru olur) alınmamış bir 
LAN içerisinde SSL, SSH, SSH ve DNS 
trafikleri yanıltılabilir. 


Tek sistem size yeter 

DSniff'i halihazırda kullandığınız işletim 
sistemi üzerine kurup kullanabilirsiniz. 
Ancak gerek Linux gerekse de Windows 
üzerinde bazı küçük ayarlar yapmanız 
gerekecek. Bunlardan birisi de DSniff'in 
beraberinde getirdiği araçları kullanabilmek için IP yönlendirmesine ihtiyaç 
duyacak olmanız diyebiliriz. Elbette ki, 
bu şekilde küçüklü büyüklü daha birçok 
ayar yapmanız da gerekecektir. Bu noktada sizlerin ileri düzey bir uzman olmadığınızı göz önüne alarak kendi işletim 
sisteminiz yerine DVD'mizde de yer alan 
ve bu tarz uygulamalar için özelleştiri!- 
miş Linux tabanlı işletim sistemlerini 


MAC ID KORUMASI 


Kablosuz ağınızı korumanın bir başka yolu da MAC ID korumasından 
geçiyor. Ancak Hack/Anti-Hack için 
özelleştirilmiş Linux dağıtımlarıyla ağa 
girişi için izin verilmiş bilgisayarların 
MAC ID'leri kolayca kopyalanıp, kendi görünen MAC |ID'nizle değiştirilebilir. Benzer şekilde ağa bağlı bulunan 
bir bilgisayarın MAC ID'sini kopyalayıp, Deauthentication saldırısı uygulayarak ID”sini kopyaladığınız bilgisayarı 
ağdan düşürüp, yerine ağa bağlanarak 
modeme erişmeniz de mümkün. Bu 
sayede bir Hacker kolaylıkla modemin ayarlarını denetimi altına alabilir. 
Bu nedenle bu koruma yöntemine de 
güvenmemeniz yerinde olur. 


kullanmanızı öneriyoruz. Her türlü ayarı 
yapılmış ve beraberinde getirdikleri özel 
yazılımlar sayesinde ağınızın ve sisteminizin açıklarını rahatlıkla tespit edebileceğiniz bu işletim sistemlerini tanımanız 
çok önemli. Çünkü kendinizi korumaya 
çalıştığınız Hacker ve Lamer'lar da bu 
sistemleri kullanıyorlar. 

Bizim tavsiyemiz artık bu işlerde adı çıkmış ve başarısı tescillenmiş olan Back- 
Track Linux. Eğer bu sistemden daha 
farklı bir sistem kullanmak isterseniz 
seçenekleriniz çok diyebiliriz. Hemen 
hepsinin canlı sürüm olarak dağıtıldığı 
güvenlik/Hack sistmelerini, bu ayki Açık 
Kaynak köşemizde incelemeye aldık. Dilediğinizi ya da donanımınıza uygun olan 
sistemi seçip kullanabilirsiniz. Sistemler 
birbirinden farklı olsalar da beraberlerinde getirdikleri yazılımlar neredeyse birbirinin aynısı diyebiliriz. 

Seçeceğiniz Linux dağıtımıyla beraber gelen araçlar sayesinde bir kablosuz ağı kırmak zamana bağlı diyebiliriz. Bu noktada 
kullanacağınız dağıtım tam teşekküllü 
bir Hack/Anti-Hack sistemi olduğundan 
başka hiçbir eklentiye ihtiyaç duymadan 
kablosuz ağları bulabilir, dinlemeye alabilir ve topladığınız paketlerin şifresini 
çözerek ağa dahil olabilirsiniz. Kendi ağınızın dayanıklılığını ölçereken şifrenizi 1 
gün gibi bir sürede kırabiliyorsanız, bilin 
ki Hacker bunu birkaç saatte yapabilir. 
Yani güvenlik önlemlerinizi artırmalısınız. 
Seçeceğiniz Linux içerisinde gelen dinleme yazılımları arasında yukarıda bahsettiğimiz DSniff yer almıyor olabilir. Böyle 
bir durumda DSniff'i seçtiğiniz sisteme 
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kurabileceğiniz gibi sistemde yer alan 
diğer Sniffer yazılımlarından birini de 
kullanabilirsiniz. Bunlar arasında dünyanın diğer önde gelen Sniffer'ları Etheral 
ve Kismet kesinlikle yer alıyordur. 

Biz böylesi bir durumda Kismet'i tercih 
etmenizi öneririz. Çünkü kullanımı oldukça basittir. Yapmanız gereken Kismet'i 
çalıştırmak ve beklemek. Kısa süre sonunda sizin çekim alanınıza giren ağlar 
listelenecektir. Bu noktada Kismet bu 
ağlardan dilediğiniz birini analiz etmeye 
başlayabilir. Amaç ağa ait olan BSSID ve 
ESSİD gibi hayati önem taşıyan verileri 
almak. Zaten ağ adı, MAC adresi ya da 
modemin hangi kanaldan yayın yaptığ 
gibi verileri Kismet hemen listeliyor. Bu 
basit aşamayı gören okurlarımızın aklına 
hemen SSID verisini gizlemek gelebilir 
ancak Kismet gizlenmiş SSID verisini de 
herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan listeleyecektir. 

Hedef ağı belirleyip analiz ettikten sonra 
sıra şifreyi kırmak için gereken paketleri 
toplamaya geliyor. Bu paketler Airodump 
adlı yazılımla kolayca toplanabiliyor. Yazılımın kullanımı da oldukça basit, aşağıdaki örnek yazılımı Kismet üzerinden 
aldığınız verilere göre uyarlayabilirsiniz. 


Bu komutla 11. kanalı dinleyerek topladığımız verileri belirleyeceğimiz bir isimdeki dosyaya yazıyoruz. Hedef ağ WEP 
koruması kullanıyorsa 24 bit uzunluğundaki Intialization Vector (IV) adlı veri paketlerini toplamamız yeterli. Ancak sabırlı olmanızda fayda var. Zira 64 bit'lik 
WEP şifresini kırmak için 40 bine yakın 
paket toplamanız gerekiyor. Tabii tahmin 
edebileceğiniz üzere yeterli paket sayısını toplayabilmeniz için hedeflediğiniz 
ağın (bu noktada kendi ağınızın) yoğun 
bir trafik içerisinde olması birincil şart. 
Yoksa bekleme süreniz uzayıp gidiyor. Ya 
da sahte trafik yaratarak paket trafiğini 
yoğunlaştırmayı deneyebilirsiniz. Ama 
MSN ya da web tarayıcı gibi yazılımlarınız açıksa fazlaca beklemeyeceğinizi 
söyleyebiliriz. 


Trafiği hızlandırmak için Hacker'lar Aireplay adlı yazılımı kullanıyorlar. Kullanımı yine Airodump kadar kolay olan 
yazılım için örnek kullanım dizilimi ve 
parametreleri şu şekilde verebiliriz. 


Yukarıdaki örnek kod dizilimini kendi hedef ağınızın MAC ID'lerine göre uyarlayabilirsiniz. Yeteri kadar paket topladıktan 
sonra sıra toplanan paketlerin şifresini 
kırmaya geliyor. Bu aşamada toplanan 
paketlerden ağ şifresini çözebilen bir yazılım kullanıyoruz, Aircrack. Aircrack de 
benzer önceki komutlara benzer şekilde 
kullanılıyor. İşte örnek kullanım; 


Bu komutu kullandığınızda Aircrack hemen belirttiğiniz isimde bir IVS dosyası 
oluşturup içerisine veri yazmaya başlayacak. Bu aşamada Airodump'ı kapatmayın ki, IV paketlerinin yakalanması 
devam edebilsin. 

Yeteri kadar paket topladığınızda Aircrack size hedefinizdeki ağın WEP şifresini verecektir. 


WPA'ya güvenmeyin 

Kırılması WEP kadar kolay olmasa da 
WPA şifreleri de güvenilir değildir. Bu 
nedenle eğer ağ güvenliğinizi WPA ile 
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sağlıyorsanız mutlaka uzun ve anlamsız 
şifreler kullanın ki, Hacker'ın bezip gitme 
katsayısı yükselsin. 

WPA sınamsını yaparken de yine WEP'te 
olduğu gibi Kismet benzeri bir yazılımla hedefinizdeki ağın kanal bilgisini ve 
BSSID verisini belirlemeniz gerekiyor. 
Ardından yine WEP'te olduğu gibi ağı 
dinlemeye alıp bol bol paket toplamanız gerekiyor. Bu aşamada WEP'ten 
farklı oOolarak toplanan paketlerden 
“handshake"leri çıkartmaya çalışacaksınız. Handshake dediğimiz paketler, 
herhangi bir kullanıcının WPA şifresini 
kullanarak ağa dahil olduğu anlarda trafiğe karışır. Tahmin edebileceğiniz üzere 
ağa ne kadar çok kullanıcı bağlanırsa 
şifreyi kırmak için bu paketleri toplama 
yüzdeniz o kadar artar. Ancak ağ tek ya 
da 2-3 kullanıcılı ve trafiği az olan bir 
yapıdaysa bu kez Deauthentication adı 
verilen sahte girişlerle ağdaki mevcut 
kullanıcıyı ağdan düşürüp, tekrar bağlanmasını sağlayarak handshake yaratmaya çalışacağız. Bunun için; aireplayng -deauth 11 -a 00:16:B6:2E:C3:4E 
-c o 00:14:A45:8A:02:CD ethO komut 
dizisini kullanıyoruz. Burada yine 11 
yerine hedef ağın kanal numarasını ve 
hedefteki modemin BSSID'siyle buna 
bağlı olan bilgisayarın ID'sini girmeniz 
gerekiyor. Ardından WPA'yı kırmak için 
kullanacağınız kelime listesini hazırlamanız gerekiyor. Çünkü WPA şifresini 
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ram ra 


handshake'lerden çözmek için bir kelime 
listesine ihtiyacınız olacak. Bu kelime 
listesi ne kadar çok kelime ihtiva ederse 
şifreyi çözme şansınız o kadar artacağından çok geniş bir sözlük oluşturmanız 
faydalı olacaktır. 

Kelime listesi oluşturmak için ark -extract 
/pentest/password/dictionaries/wordlist. 
bt.Z komutunu kullanıyoruz. Ardından 
yeteri kadar paket toparlayıp, şifre kırma 


İkİ emeli 7 


olayına geçebilirsiniz. Bu işlem için Aircrack yazılımını kullanıyoruz ama bir farkla, bu defa oluşturduğumuz kelime listesini de kullanmasını sağlayacak bir başka 
parametre daha ekliyoruz. Komutumuz 
aircrack-ng -a 2 -b 00:14:A5:8A:02:CD 
yakalanan veriwpa-01.cap -w wordlist. 
tt halini almış oluyor. Komutu yine kendi 
hedefinize göre uyarlamayı unutmayın. 
Eğer yeterince zengin bir kelime listeniz 
ve bol handshake'iniz varsa WPA'yı kısa 
bir sürede kırabilirsiniz. 


Biri sizi dinliyor! 

Bir ağa sızmak bazen çok da zor olmayabilir. Özellikle aradığınız, paraya çevrilebilecek “basit” verilerse halka açık alanlarda kolaylıkla bunları toparlayabilirsiniz. 
Nasıl mı? Tabii ki alışveriş merkezleri, 
restoranlar, kafeler ya da otel lobileri gibi 
kablosuz internet bağlantılarının “korumasız” olarak kullanıcılara sunulduğu 
alanlara yakın durarak. Bu şekilde o ağda 
yapılan görüşmeleri kaydedebilir, e-posta 
ya da anlık mesajlaşma gibi protokollere 
ait kullanıcı bilgilerini rahatlıkla çalabilirsiniz. O halde bu tarz yerlerde yapılan 
işlemlerde çok dikkatli olmalı, özellikle 
de MSN Sniffer yazılımlarına karşı tedbirlerinizi almalısınız. 

MSN sniffer ve benzeri yazılımlar hemen 
her Hack paketinde yer alıyor ve çalıştırıldıkları anda bağlı olan ağdaki her 
türden mesajlaşma yazılımını dinlemeye 


İM e İİİ 

m em m ma gop PE m ae 

mi ağ a İrili 

Vm alam yani mr <a m ear b gla 

Kelepir ören. KENDAL ANLI, İLA, mai yağı “İl 


El Pile marş Sal an | mame | | 


yeme ml 


KAPAK KONUSU 


başlıyor. Tabii sadece dinlemekle yetinmeyip, her görüşmeyi metin dosyalarına 
yazmaya başlıyor. Bu sayede yaptığınız 
her görüşme Hacker'ın da eline geçmiş 
oluyor. Bu tarz bir durumdan korunmak 
için yapabileceğiniz en basit güvenlik 
çözümü; SimpLite benzeri bir şifreleme 
yazılımıyla MSN Messenger benzeri yazılımları şifrelemek. 

Simplite adı gibi basit ve kolay kullanılabilen bir yazılım. Yaptığı işse sadece 
MSN üzerinde yaptığınız görüşmeleri şifrelemekten ibaret. Yazılımı www.secway. 
f/us/products/simplite msn/getsimp. 
php adresinden indirip kurarak hemen 
güvenli sohbetlere adım atabilirsiniz. İşin 
kurup kullanma kısmı oldukça basit, ancak şifreleme anahtarı oluşturma tarafı 
biraz karmaşık gibi. Yazılımın geliştiricileri ev kullanıcılarını düşünerek bir “ayarlama sihirbazı” eklemişler yazılıma ama 
bu hamlenin anahtar oluşturma sürecini 
kolaylaştırdığını pek söyleyemeyiz. 

Bu sihirbaz sayesinde Simplite'ın size 
vereceği uyarıları belirleyip, şifreleme 
için kullanılacak şifre anahtarını oluşturuyorsunuz. Ardından, siz bilgisayar başında olmadığınız zamanlarda oluşturduğunuz şifre anahtarlarının çalınmasını 
önlemek için bir şifre daha oluşturmanız 
gerekiyor. 

Bu, belki de yazılımın en sıkıcı tarafı. 
Çünkü her oturum açtığınızda bu şifreyi 
girmeniz gerekecek. SimplLite'ın kişisel 
kullanım için dağıtılan bu sürümü tamamen ücretsiz. O nedenle kısıtlama olmaksızın kullanabiliyorsunuz. Yazılımın 
en beğendiğimiz tarafıysa MSN protoko- 


Serrge veri par iieri eriz seri 


e 


42  PCnetEKİM'08 


a a — ye Bee umar 


Kama Lidar yı şir ari 


1 


ecway 


Baler beöru ie Röğiç yol gi he ütutüp Çile gi Kia Gürer alanı 


lüne bağlanabilen diğer MSN alternatifi 
yazılımlarla da kullanılabiliyor olması. 
Bu anlamda MSN Messenger yerine 
Trilllan ya da ICA gibi bir yazılım kullanıyorsanız Simplite yine en büyük yardımcınız olmaya devam ediyor. Sonuçta 
Simplite yazılımdan ziyade, bağlanılan 
protokole iletilen veriyi şifreliyor. 

Eğer sadece Pidgin kullanıyorsanız şifreleme eklentisini kurarak görüşmeleriniz 
yine şifreleyebilirsiniz. Ama karşı tarafın 
da Pidgin kurup aynı eklentiyi kullanıyor 
olması gerekiyor. Bu nedenle en mantıklı 
çözüm şimdilik SimpLite gibi görünüyor. 


Kalıcılığı sağlamak 


Hacker ya da Lamer bir şekilde sisteminize girdikten sonra ilk iş olarak bir 


Simp 


sonraki giriş çıkışı kolay hale getirebileceği yolları dener. Bu noktada devreye 
rootkit, trojan, malware ya da spyware 
gibi yazılımlar giriyor. Bu tarz yazılımları 
sisteminize yerleştiren Hacker artık hiç 
zahmete girmeden ve dilediği anda ağınıza/sisteminize girip çıkabilir. 

Normal şartlarda iyi bir güvenlik yazılımı 
Hacker'ın sisteme sokmaya çalıştığı trojan benzeri yazılımları fark edip durdurabilir ama güvenlik yazılımınız Hacker 
tarafından devre dışı bırakıldıysa ya da 
Hacker'ın bu küçük hediyesini fark edecek kadar güncel değilse başınız bir hayli 
ağrıyabilir. Çünkü Hacker bir kez sisteminizde hakimiyet kurarsa artık sizi ethernet kablosunu çekip, sağlam bir format 
atmak dışında bir hamle kurtaramaz. 

Bu nedenle sezgisel koruma sağlayabilen 
ve sürekli güncel tutulan bir anti-virüs 
yazılımı kullanmanız güvenliğiniz için 
şart. Bunun dışında firewall yazılımları 
kullanarak ağınıza ya da bilgisayarınıza 
sızmaya çalışan saldırganları kolayca 
tespit edebilirsiniz. 


Karda yürü izini belli etme 
Hacker ya da Lamer özellikle yüksek yapılı bir ağa (şirket ya da sosyal ağlara 
dahil sistemler gibi) sızdıysa ve bu ağı 
uzun süre kullanmak istiyorsa ağı denetleyen gözlerin kendisini fark etmesini engelleyecek bir dizi yöntem uygular. 
Bu şekilde fark edilmeden uzun zaman 
boyunca sistemde dilediği gibi at koşturabilir ya da polislerin kendisine ulaşmasını engelleyebilir. 

Bu yöntemlerin başında sistemin çalışmasına müdahale etmemek, performans 
eğrisini bozmamak, proxy ve IP gizleme 
yazılımları kullanmak ve loglardaki kendi faaliyetlerini silmek sayılabilir. Ancak 
bu tarz işlemler çok ileri düzeyde sistem 
bilgisi gerektirdiğinden Lamer'lerden ziyade Hacker'lar kendilerini uzun zaman 
sızdıkları ağda gizleyebilirler. 


Hacker'lara karşı 

kendinizi koruyun 

Buraya kadar Hacker'ların sistemlere nasıl girdiklerini anlatmaya çalıştık. 
Bu yöntemler zahmetli gibi görünse de 
iyi bir donanım ve biraz boş zamanla 
Hacker'ların giremeyecekleri bir ortamın 
olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu 
nedenle sisteminizde mümkün olduğunca çok güvenlik önlemi kullanmaya özen 
göstermelisiniz. İşe işletim sisteminizi 
güncel tutmakla başlamalısınız. Açıklarından arındırılmış işletim sistemleri size 
güvenlik konusunda oldukça büyük bir 
yardım sağlayacaktır. İşletim sistemleri 
kadar önemli bir başka nokta da antivirüs yazılımınızın güncel olması ve sezgisel koruma teknolojilerini destekleyen 
bir sürüm olması diyebiliriz. Bu sayede 
Hacker'ların fişlenmemiş yöntemlerine 
karşı da kendinizi uzun süre güvende 
tutabilirsiniz. 

Kablolu ağlar her zaman kablosuz ağlardan daha düzenlidir. Ancak kablosuz ağ 
kullanıyorsanız WEP yerine WPA kullanıp, uzun ve anlamsız şifreler kullanmaya özen gösterin. Bunun yanı sıra MAC 
ID koruması da kullanmanız Hacker'ın 
yılmasını sağlayabilir. 
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Sisteminizi yapılan saldırıları fark edebilmek ve izinsiz girişleri belirleyebilmek 
için firewall kullanmanız önemli bir fayda sağlayacaktır. Bunun dışında MSN 
benzeri yazılımlarla yazışırken şifreleme 
yazılımları kullanmaya özen gösterin. Bu 
sayede Sniffer'lara karşı kendinizi güve- 
ne alabilirsiniz. 

Malware ve Spyware benzeri yazılımlara karşı mutlaka ek güvenlik yazılımları 
kullanın. Bu tarz yazılımların sisteminize 
bulaşma ihtimalini göz önüne alarak sisteminize kuracağınız yazılımları tarayın 
ve sörf sırasında online güvenlik sağlayabilen çözümlere yönelin. 

İnternette gezinmek için sanal bilgisayarlar kullanabileceğiniz gibi yazmaya 
karşı korumalı olan canlı Linux dağıtımları kullanmaya çalışın. Halka açık 
alanlardaki korumasız ağlara bağlandığınızda bankacılık işlemleri gibi yoğun 


YA BENİM OLACAKSIN 
YADA TOPRAĞIN! 


Türk filmlerinden hatırlayabileceğimiz bu söz bazı Hacker'lar 

ve Lamer'ler için oldukça geçerli. 
Çünkü onlar bir sisteme sızamadıklarında onu kullanılamaz hale 
getirmek için ellerinden geleni 
yaparlar. Bunlar başını DoS ve 
DDoS saldırıları çeker. Yeni nesil 
sistemlerde pek işe yaramasalar da 
yoğun olarak uygulandıklarında bir 
sistemi kısa süreliğine de olsa devre 
dışı bırakabilirler. 

Hedef sistemin kaynaklarını, yoğun 
paket gönderimi gibi sistemi meşgul 
edip ziyaretçilerine meşgul cevabı 
dönecek kadar tüketmek amacını 
güden DoS ve DDoS saldırıları 
özellikle zombi haline getirilmiş 
sayısız bilgisayarın kullanımıyla 
gerçekleştirilirse oldukça baş ağrısı 
yaratabilecek sonuçlar doğurabilir. 
O nedenle sistem güvenliği yoğun 
önem taşıyor. 


risk taşıyan uygulamalardan kaçının ya 
da yine canlı Linux dağıtımlarını kullanın. Bu sayede Windows makineleri hedefleyen saldırılardan kolaylıkla (tabii bir 
süreliğine) kurtulabilirsiniz. 

Elbette ki bu önlemler sizi, sisteminize 
sızmayı kafasına takmış bir Hacker'dan 
korumaz sadece Hacker'a zaman kaybettirir. Bu nedenle şifrelerinizi belli periyotlarda değiştirmeniz de sizin yararınıza. 
Ayrıca şifre belirlerken doğum gününüz, 
favori filminiz, ilkokulunuzun adı şeklindeki klişe çözümlerden uzak durun. Ne 
de olsa artık hemen herkesin çekinmeden üye olduğu bir Facebook var. * 


DYMO, tüm etiketleme, 


ihtiyaçlarınız için tek marka! 


Daha düzenli bir ev, okul ya da iş yaşantısı için... 


ETİKET yazıcısı sektöründe dünya markası olan DYMO, farklı kullanım alanları 
için geliştirdiği ürünlerle sizi başarı- 
ya bir adım daha yaklaştırıyor. Kişisel, 
profesyonel ve endüstriyel olmak üzere 
farklı tipte üretilen yazıcılar sayesinde, 
hayatınızı daha kolay hale getirmek için 
birçok basit değişikliği yapabilirsiniz. 
Etiketleme amacına özel olarak üretilen 
tüm DYMO ürünlerle zamandan tasarruf 
ediyorsunuz ve küçük bir etiketin baskısı için dakikalarca ayar yapma dönemi 
sona ermiş oluyor. DYMO yazıcılar sayesinde yapmanız gereken tek şey etiketin 
üzerinde olmasını istediğiniz yazıyı yazarak, “Print” tuşuna basmak. Yapışkanlı 
bir şeride baskı yapan ürünler, böylece 
etiket basmayı bir eziyet olmaktan çıkarıp eğlenceye dönüştürüyor. Üstelik 
DYMO ürünleri, baskı işlemini kartuş 
yerine termal teknolojiyle gerçekleştiği 
için söz konusu maliyet olduğunda da 
kullanıcılarının yüzünü güldürmeyi biliyor. Adaptörün yanı sıra pille de çalışan 
ürünlerin en güzel yönlerinden bir diğeri 
de kuşkusuz istenilen her yerde, prize 
bağlı olmadan rahatlıkla kullanılabilmeleri. Tüm bunların dışında, kullanmış 
olduğunuz ürünün modeline göre etiket 
baskınızı özelleştirme ve tasarımsal degişikliklerde bulunma gibi şanslarınız da 
olabiliyor. 


Kişisel etiketleme 

DYMO kişisel etiketleme makineleri 
sayesinde evinizdeki kapı zilini, kavanozları, okula yeni başlayacak olan 
çocuğunuzun defterlerini, aynı görüntü- 
de olup farklı kişilere ait olan eşyaları, 
programlarınızın bulunduğu CD'leri ya 
da DVD'leri, harici sabit disklerinizi, açık 
olarak satın alınmış parfümleri, birden 
fazla sayıda olan ev telefonlarını, evinizi taşırken paketlediğiniz kolileri, tavan 
arasına kaldırdığınız ya da kullanmadığınız eşyalarla dolu olan valizleri, kısacası 
aklınıza gelebilecek her şeyi etiketleyebilirsiniz. Nemli olmayan her türlü zemin 
üzerinde rahatlıkla kullanılabilen ve çıkartıldığında iz bırakmayan özel DYMO 
etiketleri için, aklınıza gelebilecek her 
şeyin üzerinde mutlaka bir yer var! 
Kişisel kullanım için tasarlanmış DYMO 
LetraTAG, beş farklı karakter boyutunda 
ve iki satıra kadar baskı imkanı sağlıyor. 
Ürünün hafızasında dokuz adet etiket 
ismini saklayabilmek mümkün. Çerçeveli, altı çizili ya da dikey 
gibi altı farklı baskı tipine 
sahip olan ürünün 13 
karakter (o gösterebilen 
ve baskı önizleme im- , 
kanı sağlayan bir dijital ekranı da mevcut. Baskı işlemi 


dört adet kalem pil ya da sonradan satın 
alınabilecek 9 V'luk DYMO adaptör yardımıyla gerçekleştirilebiliyor. Seçiminiz 
doğrultusunda farklı renkte etiket kullanabilme gibi bir şansınız da söz konusu. 


Profesyonel etiketleme 

İşyerinizdeki çalışma verimini yükselten 
DYMO etiket yazıcılarının masaüstünde 
ya da elde kullanılmak üzere farklı modelleri bulunuyor. Ajandaları, belgeleri, 
evrak klasörlerini, postaları, kargoları, 
rafları, çekmeceleri, CD ya da DVD kutularını, yedekleme kartuşlarını, kablosuz 
modemleri, telsiz ya da telsiz telefonları, 


eN ofis araç ve gereçlerini etiketleyebilece- 
© “ğiniz ürünler, kişisel olan modellerden 


sunduğu esnekliklerle ayrılıyor. Ev içerisinde çalışırken kullanılabilecek kişisel eşyaların, ofis ortamında çok daha 
fazla sayıda olduğu düşünülürse DYMO 
ile etiketlediğiniz eşyaların kaybolma ya 
da başkasının eşyası ile karışma olasılığı 


bir hayli düşüyor. Dahası DYMO'nun dikkat çekici etiketleri ile yoğun iş temposu 
içerisinde kaybolan eşyanızın kimin masasından çıkacağı gibi sorunlar da artık 
çözülüyor. 

Profesyonel sınıftaki ürünlerde 6 /9/12 
/ 19 / 24mm gibi şeritler tercih edilebiliyor ve isteğe bağlı farklı renklerde beş 
satıra kadar baskı yapılabiliyor. Bilgisayar bağlantısı sunan üst seviye modellerdeyse ürünün hafızasına şirket logonuz, 
çeşitli resimler ya da barkod bilgilerini 
kaydederek daha profesyonel bir kullanım sağlayabilirsiniz. Profesyonel olan 
seri, kişisel ürünlere göre sunduğu baskı özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra 
kullandığı şeritlerin özellikleri ile de ayrılıyor. Profesyonel seride kullanılan şeritler -18*den 90'ye kadar dayanıklılık 
gösteriyor. 


Ofisiniz için üretildi: 
LabelWriter serisi 

DYMO'nun bilgisayar bağlantısı ile birlikte kullanılabilen LabelWriter serisi hem 


Ofisinizde tanıtım 
için bize ulaşın 


www.dymo.com.tr 


PC'lerle, hem de Macintosh'larla uyumlu. Daha hızlı ve kaliteli baskı ihtiyaçlarını karşılayan seride çeşitli veritabanlarında (Microsoft Access, Excel vs.) kayıtlı 
bulunan verileri —abonelik sistemli posta 
gönderimleri gibi- birkaç dakika içerisinde zarflara yapışacak etiketler formuna 
sokabilirsiniz. 16 farklı etiket tipi ile 
optik medyalardan zarflara, kartvizitlerden paketlere uygun büyüklükte etiket 
baskısını sağlayabileceğiniz Label Writer 
serisi, ofislerin vazgeçilmez demirbaşlarından biri olmaya aday. 


Endüstriyel etiketleme 
Endüstriyel kullanım için özelleştirilmiş 
DYMO etiket yazıcıları ise nem, ısı, kimyasal madde, kızılötesi ışınlar ve daha birçok 
koşula dayanıklılık sağlayan özel şeritler 
üzerine baskı işlemini gerçekleştiriyor. Veri 
merkezleri, tamir, sağlık, elektrik kablo, 
pano ve tesisatları, ağ kabloları, sunucular, switch'ler, ambalajlı gıda maddeleri ve 
demirbaş eşyalar gibi 
aklınıza Oo gelebilecek 
her türlü ortamda uzun 
yıllar boyunca bozulmadan kullanılabilen 
etiket baskısını sağlayan 
ürünlerin baskı kolaylığı 
sağlayan özel kısayol 
tuşları da bulunuyor. 
Tek bir tuş ile erişebileceğiniz bu kısayol tuşları 
sayesinde kablolarınızın 
çapına uygun şeritler yaratabilir, 48 porta 
kadar ağ dağıtım panellerine uygun şeritler oluşturabilir ya da kendi belirleyeceğiniz bir uzunlukta şeritler kesebilirsiniz. 

Ev, okul ya da iş fark etmeksizin, DYMO 
ürünlerini kullanmanın hayatınıza olan 
katkılarını daha ilk günden hissedebileceginize emin olabilirsiniz. * 


a 
Mm O 


“Tüm Dymo makineler Türkçe yazılım içermektedir” 


Bu bir advertorial'dır. 


Tasarım olmadan asla! 


Teknolojinin yanı sıra tasarım yarışına da giren yabancı üreticiler, çıtayı yükseltmeye 
devam ediyor. 


” a 


Pamir KIZILTUĞ 
pamir(©PCnet.com.tr 


ÜRÜN İNCELEMELER 


İÇİN TEST SİSTEMİMİZ 


Anakart: ECS PA5T-AD3 
İşlemci: Intel Core 2 Guad E6600 
Bellek: A-Data 2 x2 GB DDR2 
667 MHz 

Ekran kartı: Leadtek GeForce 
GTX260 

Sabit disk: 2 x Seagate 
ST32504104 (250 GB) 

Optik sürücü: LG GSA-H55L 
Güç kaynağı: CoolerMaster Real 
Power 1000W 

Kasa: Akasa AK-ZEN-O1-WH 
Monitör: Acer P223W 

İşlemci soğutucu: 

ZEROtherm BTF9O 

Fare: Microsoft SideWinder X5 
Klavye: Microsoft SideWinder X6 


(Sağlayıcılara teşekkür ederiz.) 
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BİRKAÇ sene öncesinde piyasaya çıkan dizüstü 
bilgisayarları düşünüyorum da, o günden bu güne 
meğer çok şey değişmiş. Teknolojinin dışında asıl 
değişen nokta kuşkusuz tasarımlar. Artık uzaktan 
bile olsa ürünlerin dış görünüşüne bakarak hangi 
markaya ait olduğu hakkında tahminlerde bulunabilirsiniz. Az çok her markanın oturmuş bir tasarım çizgisi, bir kimliği var. Halbuki daha öncesinde 
ürünlerin üzerindeki marka etiketlerine bakmadan 
kim tarafından ülkemize getirildiği konusunda bilgi 
sahibi olmak oldukça güçtü. 

Tasarım konusunda ipi sıkı tutan daha çok yabancı 
üreticiler. Yabancılarda biraz önce de bahsettiğimiz 
gibi her üreticinin kendine has bir tarzı var. Yani 
üzerinde yazı yazmayan ya da yazıları silinmiş bir 
dizüstü bilgisayarın hangi firma tarafından üretilmiş olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Uzun yıllardır tasarımlarını hep birbirine benzeten Acer bile 
yaklaşık bir yıl kadar önce kabuk değişimine gitti 
ve oldukça dikkat çekici modellerle kullanıcıların 
karşısına çıktı. Eklemek istediklerim ise bu ay test 
merkezimize ulaşan ve yakından inceleme imkanı 
bulduğumuz Lenovo ve Samsung dizüstü bilgisayarlar. Lenovo yeni modellerinde şıklığı en üst noktaya taşımış. Dikkat ettiğiniz gibi Lenovo modellerinde ekranın sağlam olmasına çok önem veriliyor, 
ayrıca firmanın klavyeleri gözü kapalı yazı yazarken 
bile size en iyi konforu yaşatıyor. İncelediğimiz yeni 
modelde ekran yine sağlam olmak üzere çerçeveyle 
aynı seviyeye getirilmiş, oldukça ince ve hafif bir 
yapı sunulmuş ve her şeyden önemlisi klavye yine 
değiştirilmeden kullanılmış. Belki dışarıdan baktıgŞınızda yeni Ideapad ailesinin bir Lenovo olduğunu 
tahmin edemeyebilirsiniz ancak, klaweye dokunmak bile değişmeyen kaliteyi hissetmek için yeterli 
oluyor. 

Uzun zamandır ülkemizde neden satılmadığını düşündüğüm dizüstü bilgisayarlardan bir diğeri de 
Samsung'du. Nihayet artık ürünleri görme ve satın 
alma şansına sahibiz. Samsung da diğer birçok üretici gibi ürünlerinde en üst seviye bileşenleri kullanıyor. Test merkezimizde firmanın bu ay 0310 model 
dizüstü bilgisayarını ağırladık. Tasarım Samsung'un 
SyncMaster monitör ailesinin yirminci yılı anısına 
üretilen T serisi monitörlere hayli benziyor. Samsung 
bu tasarımı yakında piyasaya sunacağı bir LCD TV 


serisinde de uygulayacak. Samsung açısından işin 
güzel olan tarafı, dizüstü bilgisayarda kullanılan monitörün, DVD yazıcının ve belleklerin de Samsung 
marka olması. DDR3 tipinde belleklerin kullanılıyor 
olması da çabası. Bildiğiniz gibi Samsung'un en 
uygun fiyatlı ürününde bile belli bir kalite seviyesi 
var. Bizim anlamadığımız üründe Samsung dışında 
bir sabit diskin tercih edilmiş olmasıydı. Firmanın 
oldukça kaliteli olan sabit diskleri var ve ülkemizdeki distribütörler de aynı zamanda Samsung disklerden sorumlular. Bilgisayarın Samsung olabilecek 
her şeyi Samsung olarak seçilmiş, peki neden sabit 
diski Samsung olması gerekirken başka bir marka? 
Buna pek anlam veremedik. 

Firmanın tüm bileşenleri kendisinin sağlıyor olması, 
elbette maliyeti daha düşük olan ürünlerin ortaya 
çıkmasını sağlıyor. Fakat firmanın anlayışında tasarımın da önemli bir rol üstlendiği kesin. Gördügümüz en şık dizüstü bilgisayarlardan birisi olan 
0310, firmanın ülkemize giriş yaparken ön planda tuttuğu en başarılı ürünlerden birisi. Ülkemize 
henüz gelmeyen ve bu iddialı modellerle kapışacak 
kalitede daha birçok markadan bahsedebilmemiz 
mümkün. Özellikle benim merak ettiğim ve pazarı 
hareketlendireceğini düşündüğüm markalar arasında GIGABYTE ve Sharp var. 

Peki, yerli üreticilerde durum nasıl? Eğri oturup 
doğru konuşmak lazım. Son teknoloji ürünler neredeyse yurtdışı markalarından daha önce piyasaya 
sunuluyor. Ya tasarımlar? Halen gri ve siyah tonların 
hakim olduğu, farklılığın ekranın altına ve arkasına 
yapıştırılan etiketlerden ibaret olduğu ürünleri sıkça 
görmekteyiz. Fiyatlar da yurtdışı menşeili ürünlere 
yaklaşık seviyede. Bu durumda kaybeden biz oluyoruz. Televizyon reklamları da bir yere kadar değil 
mi? Reklamdan etkilenen birisi mağazaya gittiğinde 
ve vitrinde yabancı markaları gördüğünde tercihini 
çok kolay değiştirebilir. Sony de her ne kadar uygun 
fiyat seviyesine inse de Toshiba ve HP gibi üreticilerin her bütçeye yönelik ürünleri var. Hepsi de tasarım açısından birbirine meydan okuyor. Artık tercih 
sebebi olmak için tasarım adına da bir şeyler yapmak şart! Yoksa ihaleler dışında yerli markalarımızın tercih edilme oranı eskiden olduğu gibi yüksek 
olmayacak. Teknolojiler ve fiyatlar eşitse kazanan 
tabii ki en iyi tasarımı sunanlar olacak. ** 
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Yerimizi Ayrrdık 


IM Digitus VGA azmi Uzatma Gihazı 
M EKRAN SİNYALİNİ UZAĞA TAŞIYIN 


» Ükran bağlarıldarnı (Al 10 mira uzgğı Yürek 
mümkündür. pömtii LP kabile İlaj, | 
w Merkez term & adet ur birimi LE RNA Be bağları 
hairnbelir (uç İarirrder AyTuzı DirirruRerdar |. Eki Sarp YL 
söryeiri ayri erdin 4 fark pçktayn ulaşbımak 


palm eği 

w Görünürlük / İlamipernşağı: Makalmurı 180 X 10 
dpi. Biz 

m Phsrker birimi Ga PO raderdaki bağlarılı knlıkdekl 
ürünle birliğe gem kiplii. 

# Hinrigi güç selaşlirü çihnrii birle geimeiiedir. (Dz izi / BOÜmi 


MB Digitus Yüksek Performans USB Grafik Adaptörü 


M DAHA FAZLA MONİTÖR İSTEYENLERE DA-TOB3U 


LE em e rn O AP SM İri 
Gürler'in derileri 

m İlya ereniğr bağlarılığı siyesinde miz İsi çöleşerığ | 
ortama göreşletir. Molebook kaLlnreclarren öslri bir 
rraprufi dar Ba çaileşarıksarı SAğ 

1 farkh kufürrm #rüğfn kurdi, 

m İİEB-MĞ | Prhemmeryii : (lu Srelik göyesinde maropul 
galşkığırat bilgisayarın WA görüm üslireleri Dk Taği 
karniyis bilgisayarınınm takaları ilgaz maritörün 
dararark İaşanMımı a sağlar. Hu işleri yaparağni 
kullanmada odan gra biyaayanrı VA görümüsü içini sllir, 

w DEEBANGA ŞEetandadi : Hu Aralik sayesinde iki mepnildr tek be monflemiğ gibi kuilarılasir. 
bl çülğlığırız Bilgim VELA görüeiieki Dek - FORM krdilrriğ blğidirelenreri ilm 
Dduğunuz özen MMeulne sağrii e berdi yöreyi başarır. Faz bşberm ersan (TEA 
çakşağırız tlgpapnnın SEA görümüsü geti durumla Gkip işderrı yayalar. 

s ÜŞE-YĞLA 4 Mireer) » Bü Sırsiik seyesinde mevzu çalgı ğu: bigğLayann Gk görümirsü 
DA-TORI0 karşiyla böğrayannırna bere glleğirer ilm eğilir Lrğtar, İigeayai 
gararırında meye olar görürsün. içe deği DA TOR karişlyla bilgemyarnıra bağlı diğer 
mağrur dardır para beli gl rak izlermunsires plgrugk sağlar 


MB Digitus Kablolu ve Kablosuz Fast Ethernet Print Server 
USB Port, Paralel Port yağı 
M YAZICI MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR 


m Eih EEE BO ee MER AD a eierdartlarını 
deriler 

m Char Üzerinde 

EMEA Dağlara. eri çeirenbel peer ve LELE gayi 
Eğin bağlarımızı giri Firüi Elhmireni garı GLA | eni pere 
düğrezii muyeçibar, 

m İLAY İPEK. Netilile ve AçpieTaik öğ | 
periolarikerri, LPA, PE GMEYİLEA Riya Prirrg ez Dirin | 
Lügami yarn prninenilerini devirler 

8 Park Posi yakdemusyi 

ÇİLE, Tt BELA, Ağpka Tai darşrklni 
m Bener abana yanığın Serer basd Pirin) öper eter ep Mirai desire 

m Yizb inbardı yöndim, Wirdoes korigürnuyn araçlarını we ŞİŞE pepino deşirkler 

m ram Sin, irem GEZ, Kerala, EE, Mirade, KT, Meda ADD, Winds VE Kirazli 
Peebamrn 3x ve üslü, Linum,'Ürtn öşöeiimi söylerken deyip 


M Digitus 2/4/8'li HDMI Video Çoklayıcı 


MB GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞIN 

# HDİ ieinmlojisini deriekileyen ofurlarını (Örneğini 
ÜPŞD) üyenin, uryolun mlcam, iy Ekm 21, ği 
BLReTeRr GöhuRLE gri partlı İbulrsıylr görümlürür 
çeke portunu bağlı 24'E ndet farlı HDİ bağları 
Bplerenlrğinirri dereleri LED, Plzen Televi periler 
gi görünlü aktarım Ürürderinderi dye ire, 
irlermuzsire olark Kağar. 

# Sunumlar öPrerenimeyoni) içini izlemi bir çözümdür. 
we Zineiriermen (nak) bayğlaryaınal eruyuiile Eyes 
arierinidir, 

» PTu dik, SR, TAA, Tipi, İDARİK ve biç Mil çlştürele eğ rel destekleri 
kr rr e A 

m 2öiMbiz. - 188 Mik #idedbami gerüşiği 

Sİ giriş GİDA ekeni (peri) «Gi lar GİDEM, Aeekmk ÇlSepinli 

« Harici güç melaniini (EW) cihunr ike birikir getmekisdir. 


M Digitus USE Mikroskop Kamerası 
M BOYUNDAN BÜYÜK İŞLER BAŞARIYOR 
s ği ve bp gibi bir çok sektğrün faydalarsbileceği 
bu Ürün, endüsiryel ve cerrahi uygulamasi İciur 
Emer, Geri İreresberrMEsi, SAÇ) DİÇleririri DEİL | 
için. trunriareraşir, Pars, pul, müreeher gili özel gi 
ölariinni gahiçi küipkaiyondulgi çükşalireid USG 
Blikçeykeği Biğrraram'ta rüharikla kışllarınibölmekleğir. 
# Aydınlatma özelliği siyesinde kilan. dergi ve gizcis 
ökumgkin ırlaran kiyiler içim yerden bir gereç 
ölüm dü kularimakinde 

e b — Mim dapğerleri Mermiler düdemi knbeliyetiren 
mayer 

m Fotoğrml çekme ve Parekeli görüniüleri knydetme imi soran bu Ürün İyi atım glarığırı 


görüniüleri biğenyar ekrinma G0 s A0 çörününük değerinde akinrabirme #mleşranz 
sapipiir, Saniyede 30 kars 'pakalama #mkarirm sahipler. Het bir gönümbü kalesi çorum kimdir. 


Yİ 


M Digitus Harici SATA HDD'ler için Doeking Statlon 


M YEDEKLEME İÇİN YENİ ÇÖZÜM 
w Sabit diskin ibaali ber gabile kurulur v0 Kullar re 
içir tarizerlarimeyis p 
$75 vw 15 b SATA diskleri sariycler içerisirdis 
Ürü Döğer ved Tüherkkiğ kirli bleirir, 
e İLE 20 fl Miri) ven İİ (12 Mpa) uyumlu 
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gg Digitus 8/16 Fort LGD KVM Swiltoh DG-71302U5 
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Örüliği kindirşla dü PU deşçimi yilğelei, 
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wewrer,birmel com.tr / bimelöbimel,com.ir 
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Microsoft'tan devrimsel fare teknolojisi 


MICROSOFT, bilgisayar farelerinin istenilen 
yerde ve öncesine kıyasla çok daha fazla 
yüzeyde güven içinde kullanılmasını sağlayan dünyanın en yeni izleme teknolojisi 
BlueTrack'ı Kasım ayında kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Optik teknolojinin gücü ve genişliğiyle lazer teknolojinin 
hassasiyetini birleştiren yeni izleme teknolojisi, 
tüketicilerin granit mutfak tezgahından salondaki 
halıya kadar neredeyse tüm alanlarda farelerini kullanmalarını sağlıyor. Blue Track Teknolojisi, bu sonbahar itibariyle yeni üst seviye ürünler olan Microsoft 
Explorer Mouse ve Microsoft Explorer Mini Mouse mo- 


Müzik çaların yeni adı: 
Oblio 


MÜZİK çalar piyasasının yeni oyuncusu Oblio, birçok özelliğe sahip yeni ürünlerini piyasaya sunuyor. Yeni Music Basic, cazip fiyatı ile sadelik ve performansı bir arada isteyenler için ideal. MP3 ve WMA dosyalarını dinlemenizi 
sağlayan ürün 1 GB hafızaya sahip. Ses kaydı için dahili mikrofona sahip olan 
Music Basic aynı zamanda ekolayzır özelliği ve stereo kulaklıklarıyla yüksek 
kalitede müzik dinlemeyi sevenlere hitap ediyor. Oblio Music Sport ise adından anlaşıldığı gibi şık ve sportif görünüşe önem verenlere yönelik tasarlanmış 
bir ürün. 2 GB belleğe sahip olan Music Sport'un yüksek kontrastlı ekranı 
sayesinde şarkı bilgilerini ve şarkı sözlerini senkronize olarak görüntüleyebilirsiniz. MP3 ve WMA dijital müzik dosyalarını çalabilen üründe aynı zamanda 
FM radyo yayınlarını da dinleyebilmeniz mümkün. Paketin içinden ve çıkan 
kola taklılabilen spor kol bandı sayesinde ürünü şık ve rahat bir biçimde taşıyabilirsiniz. Oblio Music Plus MP4 çalar, şık ve dikkat çekici tamamen siyah 
renkten oluşuyor. Değişik medya formatlarını desteklen ürünün 2 GB hafızası 
var ve bu değerin Micro SD kart girişi sayesinde daha da yükseltilebilmesi 
mümkün. Yüklediğiniz JPEG formatlı resimleri görüntüleme ve video oynatabilme şansı veren ürün ayrıca FM radyo, ses kaydı ve zamanınızın daha eğlenceli geçmesi için oyun yüklü olarak geliyor. Oblio Music More çalar ise, şık 
tasarımı ve boyutunun ufak olmasından dolayı yanınızdan ayıramayacağınız 
bir eğlence aracı olma hedefinde. 2 inç ekran sayesinde yüksek kalitede video 
izleyebilir, JPEG ve BMP formatlı resimleri görüntüleyebilirsiniz. Ürünün dahili 
4 GB hafızası olup, ayrıca hafıza kartı girişi sayesinde kapasitesinin daha da 
arttırabilmesi mümkün. 
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delleriyle tüketicilerle buluşacak. Microsoft'un Blue Track 
teknolojisi, taş zeminden halıya kadar, optik ve lazer 
farelere kıyasla daha fazla yüzeyde çalışıyor. Micro- 


soft imzalı görüntü sensörü ve piksel geometrisi 
ile bütünleşen optik mimari, yüzeyin yüksek 
kontrastta resmini oluşturarak benzersiz bir 
izleme doğruluğu sağlıyor. Blue Track teknolojisinde kullanılan ışık hüzmesi, günümüzde kullanılan lazer farelere oranla dört 
kat daha geniş olduğu için daha büyük 
resimlerin yakalanmasına olanak veriyor. 
Ayrıca kırmızı ışığa ve lazere oranla yüzeyin daha iyi algılanmasını sağlıyor. 


Club 3D, 
Boğaziçi'nde! 


AVRUPA'nın lider grafik kartı şirketlerinden Club 
3D'nin Türkiye'deki yeni çözüm ortağı olan Boğaziçi Bilgisayar, şirketin EMEA bölgesindeki ekran 
kartı talebini karşılayacak. Club 3D; masaüstünden iş istasyonu bilgisayarlarına, oyundan multimedya bilgisayarlarına, aileden ofis bilgisayarlarına geniş ürün yelpazesi ve kanıtlanmış kalitesiyle 
teknoloji pazarının önemli oyuncularından. Yenilikçi ürünleriyle pazar gereksinimlerini başarıyla 
karşılarken, Grafik İşlemci Satıcıları ile arasındaki yakın iş ortaklığı sayesinde dünden bugüne 
dünya teknoloji pazarında başarılı operasyonlara 
imza atıyor. 


HABER 


Oyun dünyası yeni kralını selamlıyor! 


TÜRKİYE'nin önde gelen bilgisayar markalarından olan Exper, Türkiye'de oyun 
için özel olarak tasarlanmış ilk bilgisayar 
serisi Xcellerator'ı tanıttı. Xcell, Xera ve 
Xtor olmak üzere üç farklı temel seride 
sunulan Xcellerator, her bütçedeki oyunseverlerin ihtiyaçlarını karşılayacak seçenekler sunuyor. Performans canavarı olan 
Xcellerator modelleri piyasaya sürülmüş 
ve yakın zamanda sürülecek olan tüm 
oyunları en gerçekçi şekilde oynamanıza 
olanak sağlıyor. Oyunseverler, satın almak 
istedikleri | bilgisayarların ( bileşenlerini 
www.xcellerator.com.tr adresine girerek 
internet üzerinden kendileri belirliyorlar. 
Oyun için tasarlanmış özel tasarım sessiz 
kasası, oyunseverlerin ihtiyaç duyacağı 
dört çekirdekli, yüksek tampon belleğe 
sahip işlemci ve grafik performansını Üst 
seviyelerde sunarak paralel çalışma imkanı sağlayan ekran kartları, en yeni tek- 


nolojileri destekleyen depolama birimleri, 
sınırsız oyun keyfi sunan yüksek performansı ve high definition çözünürlükleri 
destekleyen büyük ekran monitörleriyle 
Xcellerator, kısa zamanda oyun oynamak 
için bilgisayarını seçenlerin ilk tercihi olmaya aday. Bilgisayar oyun pazarının her 
geçen gün daha da büyüdüğünü belirten 
Exper'in üreticisi Datateknik Pazarlama 
Müdürü Bülent Onat, “Bilgisayar oyun 
pazarı büyümeye devam ederken oyunseverlerin ihtiyaç duydukları donanımı 
ancak toplama bilgisayar olarak bir araya 
getirdikleri fark ettik. Pazardaki bu boşluğu doldurmak için oyunseverlere kendi 
ihtiyaçlarına göre konfigure edebilecekleri yüksek kaliteli ve Türkiye'nin önemli bir markasını taşıyan oyun bilgisayarı 
sunmaya karar verdik. Xcellerator bu 
kapsamda geliştirilmiş bir çalışma. Xcellerator alan bir kişi bu bilgisayarın ardın- 


da Datateknik ile Exper'in yüksek kalitesi 
ve satış sonrası desteğinin olduğunu bilecek” şeklinde konuştu. 


Logitech'ten yeni 


ürün yağmuru 


TÜRKİYE, Doğu Avrupa ve Orta 
Doğu Başkan Yardımcısı Katharina 
Tarmann-Droescher, Ukrayna ve Türkiye Bölge Direktörü Jiri Benes, Logitech Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Uyar ve Logitech EMEA 
bölgesinden üst düzey yöneticilerin 
ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, teknoloji harikası birçok yeni 
ürün tanıtıldı. Toplantıyı konu alan 
Sgueezebox ailesinin üçüncü üyesi 
Sgueezebox Boom, iPod'dan müzik 


dinlemeyi sevenler ya da iPhone'u 
keşfedenlerin hoparlörü Pure-Fi Anytime ve Pure-Fi Express Plus, Mac 
uyumlu geliştirilen Z-5 hoparlör, Di- 
Novo Edge For Mac, fare ve diğerleri, Wave ile gelen konforu sevenlere 
yeni MX 1100'lü Cordless Desktop 
Wave Pro, ışıklı klavye devrini başlatan Logitech Illuminated, akıllı klips 
teknolojisiyle akmaz kaybolmaz fare 
V550, önümüzdeki günlerde ülke genelinde satışa sunulacak. 
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BİLGE ADAM Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı Eğitim Progra- >» Br Ada 
mı, az sayıda bulunan bu çok yönlü ve becerikli uzmanların / ” | ; —— PI0i 
yalnızca popüler yazılım dillerini değil, uzman bir yazılımcının A pi - : 

hâkim olması gereken tüm veritabanı, proje yönetimi ve yazı- Çağrı M erkezi : 444 3 3 3 0 


lım tasarımı bilgilerini de öğrenerek yetişmesini sağlıyor. Bu- 


günün parlayan mesleklerine hakim olabilmek isteyenler için 
Bilge Adam'ın eğitim programlarını anlatmaya bu ay da devam AYIN FIRSATI: 


ediyoruz. Bu ayın konusunu teşkil eden Yazılım ve Veritabanı 
Uzmanlığı, şirketlerin, kişilerin ya da organizasyonların ihtiyaçlarını belirleyen en önemli ihtiyaçlardan birini tamamlıyor. Bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda onların iş süreçlerini anlayıp, yazdıkları programlarla bu süreçleri elektronik ortama aktararak, oluşabilecek insan hatalarını ortadan kaldırır, kağıt sirkülasyonu- 


GELİŞTİRİLEN UZMANLIK ALANLARI 


na son verir, uzak lokasyonların bir arada kolayca çalışmasını * Proje ile ilgili tüm birimlerle üst düzeye çıkaracak özel 
sağlar yani kısacası iş dünyasına hayatı kolaylaştıran çözümler görüşerek ihtiyaç analizi yapar, programlar tasarlar ve yaratır. 
sunar. Günümüzün rekabet ortamında firmalar, maliyetlerini dinli ve döğru telnelejiyi aylik Mel SAPI, 
ş ve an : N Küme m0 saptar. est ve 

azaltmak, iş süreçlerini takip etmek, verimliliği artırmak için * Yazılım geliştirmek için uygun bakım işleriyle ilgilenir. 
bir takım otomasyon ve uygulama yazılımlarına ihtiyaç duyu- yöntemleri ve kaynakları seçerek Oo * Kullanıcıların programlarda 
yor. Bu alanda uzmanlaşanlar da sektörler için en değerli insan | Planlama yapar. — karşılaştıkları problemleri 

> * Mantıklı veri modellerini ve giderecek çözümler üretir ve 
kaynağını oluşturmaya başladı dersek abartmış olmayız. programlama eğitimlerini verir. 

dillerini seçer. * Geliştirdiği programların 

Hangi alanlarda çal ışabilirsiniz? * Çeşitli bilgisayar programlama kullanıcılar tarafından verimli 


: YE dillerini kullanarak verimliliği en kullanılmasını sağlar. 
Yazılım ve Veritabanı Uzmanları çok geniş bir çalışma alanına 


sahiptirler. Örneğin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) programlarını oluşturan yazılımcılar, önce şirketin muhasebe, insan kaynakları, satış, satın alma ve 
üretim gibi tüm alanlarındaki işleyişini detaylıca analiz ettikten sonra bu süreçler için kullandıkları programlama dilleriyle çözüm geliştirir. Başka bir örnek ise 
e-ticaret sitesi geliştiren yazılımcılardır. Bu yazılımcılar yine öncelikle yapacakları 
sitenin iş akışını tasarlayıp, verilerin tutulacağı veri tabanının yapısını tasarlar, 
sonrasında web uygulamasını geliştir. Günlük hayatta karşılaşılan bankacılık yazılımları (tüm ATM'leri ile birlikte), otomasyon programları, internetten alışveriş 
yaparken kullandığımız siteler, oyunlar gibi binlerce yazılım programı düşünülecek olunduğunda Yazılım ve Veritabanı Uzmanlarının ne kadar geniş bir alanda 
çalışabilecekleri daha iyi anlaşılır. Bu uzmanlık alanında yetkinlik kazanan kişilerin sahip olacakları olanakları şöyle sıralayabiliriz: 


* Kurumsal şirketlerin / Kurumların Bilgi İşlem ve Yazılım Bölümleri 
* KOBİ'lerin Bilgi İşlem ve Yazılım Geliştirme Bölümleri 

* Yazılım Geliştirme şirketleri 

* Microsoft İş Ortakları 

* Eğitim Kurumları 

* Kendi yazılım şirketini kurmak 

* Freelance (serbest) danışman ya da yazılımcı olarak çalışmak 
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İNCELEME 


HTC Touch Diamond 


Elmasın şıklığı, yüksek teknolojiyle buluşuyor. 


HTC Touch içerdiği teknolojik yeniliklerin yanı sıra göz alıcı görüntüsüyle de başarılı bir akıllı telefon olmayı başarıyor. Sadece 110 
gram ağırlıkta olan telefonda ön yüzey tamamen parlak ve 2.8 
inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran yüzeye sıfırlanmış. Ekranın 
hemen altında bulunan kullanım tuşları da pürüzsüz olan ön yüzeyde dikkat çekmeyecek şekilde duruyor. HTC Touch'a Diamond 
model takısını veren özelliği ise arka yüzeydeki pil kapağındaki milimetrik kesitler. Telefonu masaya bıraktığınızda yüzeye tam olarak 
temas sağlandığına dair bir his oluşturuyor ancak elinize alıp ters 
çevirdiğinizde bu yüzeyin tam düz olmadığı hakkında fikirleriniz 
yoğunlaşıyor. Milimetrik kesimlerle üretilen bu kapak elmas görüntüsü uyandırıyor. Tabi buna ürünün kutusunun yapısı da dahil. 
Üç bant iletişimi destekleyen HTC Touch Diamond'da Microsoft'un 
yeni nesil Windows Mobile 6.1 işletim sistemine yer verilmiş. HTC 
ayrıca kendisinin geliştirmiş olduğu TouchFLO yazılımını işletim 
sistemine entegre ederek başarılı ve daha kolay kullanılabilen bir 
arabirim elde etmeyi başarmış. Bluetooth 2.0 ve 802.11 b /g 
standartlarında kablosuz ağ iletişimini destekleyen ürünün 3.2 
MP çözünürlüğündeki kamerası da günlük kullanım için yeterli 
sayılabilir. Tüm içeriklerinizin rahatça depolanması için sunulan 
4 GB kapasitede hafıza da rakipler karşısında avantajlı. 3G standartlarında iletişime destek veren ürünün görüntülü konuşma için 
ikinci kameraya sahip olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. 


MSI P45 Platinum 


P45 yonga setine MSI yorumu. 


BUGÜNLERDE Intel işlemcili bir sistem kurmayı düşünüyorsanız 
P45 yongalı anakartlar hem geleceğe yönelik olması, hem de fiyatına göre sunduğu performans açısından en iyi seçeneklerden birisi olmayı başarıyor. MSI'ın bu yonga setini taşıyan P45 Platinum 
modeli de bu sınıfta etkileyici özellikleri ile rakipleri karşısında ön 
plana çıkıyor. Tasarımında enerji tasarrufu, etkin pasif soğutma ve 
overclock potansiyeli gibi önemli özelliklerin ön planda tutulduğu 
anakart, sıra dışı gözüken soğutma sistemiyle farklı olduğunu fiziksel olarak da gösteriyor. Yenilenen bu soğutucu MS!'ın efsanevi 
Circu-Pipe pasif sisteminin ikinci nesli. Sistemde ısı üreten tüm 
bileşenlerde soğutucu kullanılıyor ve bakır borularla taşınan ısılar 
kuzey köprüsünde toplanıyor. Mosfetlerin ve köprü yongalarının 
kendi üzerinde soğutucular olsa da kasa içi hava akımından en 
çok etkilenen yer kuzey köprüsünün üstü. Belirtilene göre Circu- 
Pipe 2 adındaki yeni soğutucu, sistem yük altındayken oluşan 
ısıyı 70 dereceye kadar azaltıyor. Öte yandan DrMOS özelliği ile 
128 kademede voltaj değişimi gerçekleştirebilen anakart böylece yüzde 93.1'e varan oranda düşük tüketim sağlıyor. CrossFire 
desteği, ikisi farklı kontrolcüye bağlı toplam sekiz SATA Il arabirimi, geniş aralıklı arka panel USB bağlantıları, overclock ile 1200 
MHz DDR2 bellek desteği ve anlatılmakla bitirilemeyecek onlarca 
özelliği ile MSI P45 Platinum piyasadaki en iyi ve en başarılı anakart alternatiflerinden birisi olmayı başarıyor. 
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1262 YTL 

Firma: HTC 

Telefon: (212) 331 1000, 
(212) 356 7070 

Web: www.htetouch.com 


Şebeke: GSM 900 / 1800 / 1900 
Kamera: 3.2 MP 

Ekran: 2.8 inç 65K 

Bellek: 192 MB RAM * 256 MB ROM 
Batarya: Li-ion 900 mAh 


pr 0000000 900 


Firma: Datagate, Koyuncu 
Telefon: (212) 332 1500, 
(216) 528 88 88 

Web: www.datagate.com.tr, 
www.koyuncu.com.tr 


İşlemci: Intel LGA 775 
Bellek: 4 x DDR2 

VGA: PCle 2.0 x16 Yuva 
Ses: Realtek ALC888 
Sürücü: 8 x SATA II 4 PATA 
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İNCELEME 


UC 


OPAD 


Rakiplerin şansını azaltmak için birebir! 


OYUNCULAR için mousepad de ciddi bir önem taşıyor. Fareniz 
ne kadar özellikli ve oyunlara yatkın olursa olsun, hareketin sağlandığı zeminin belli bir standardı yoksa bu sizin dezavantajınıza olur. Ülkemiz piyasasına yeni giriş yapan OPAD, işte bu açığı 
kapatarak oyunculara rakipleri avlamada avantaj sağlıyor. 50 Xx 
36.5 cm'lik çalışma alanıyla sıradan bir mousepad'in iki katından daha fazla hareket alanı sağlayan ürünün dışında özel bir 
kaplama kullanılıyor. Kaplama sayesinde farenin mümkün olan 
en sürtünmesiz şekilde kayması sağlanmış. Hatta ürünün kutusundan gelen ultra-kaygan fare ayaklıklarını kullanarak sürtünmeyi daha fazla azaltma gibi bir şansınızın olduğunu da ekleyelim. Söz konusu kaplama sıvı dökülmelerine karşı dirençli ve aynı 
zamanda mousepad'in yapısında kullanılan süngere çok iyi bir 
şekilde yapıştırıldığı için zamanla uçlarının kalkması söz konusu 
değil. Sadece mousepad üretimi ile ilgilenen firma dünya çapında 
birçok oyuncunun tercihi ve siyah renkte olan UC modelinin farklı 
desende ve kalınlıkta değişik modelleri de bulunuyor. İncelememize konu olan UC modeli 3 mm kalınlığa sahip. Ürünün diğer 
bir avantajı da hangi tip yüzey olursa olsun kaymamayı garanti 
etmesi. Masada doğrudan kullanıldığında taban çok iyi bir şekilde temas sağlıyor ve en heyecanlı anlarda bile kayması mümkün 
olmuyor. Oyunlarda ve günlük kullanımlarda size konfor yaşatacak GAPAD | UC'yi listenizde bulundurmanız faydanıza. 
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Firma: Firebal 
Telefon: (312) 257 1732 
Web: www.firebal.net 


Renk: Siyah 

Kalınlık: 3mm 

Ölçüler: 50 x 36.5 cm 
Ekstra: Kaygan fare ayaklıkları 
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Kingston Data Iraveler HyperX 2 GB 


HyperX efsanesi şimdi de USB arabiriminde. 


KINGSTON'un HyperX serisi sistem bellekleri ülkemizde 
overclock'la uğraşanların ilk tercihleri arasında bulunuyor. Bellekler soğutuculu kaplamaların yanı sıra overclock'a olan yatkınlığı, 
düşük gecikme süreleri ve yüksek frekansları ile adeta rakipsiz. 
Firmanın Data Traveler serisindeki HyperX modeli de bu efsaneyi 
bir USB belleğe taşıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Data Traveler 
HyperX'in okuma ve yazma hızları hayli yüksek. Kutu üzerinde 
belirtilen rakamlar saniyede 30 MB okuma ve 20 MB yazma yönünde olsa da biz testlerimizin sonunda okuma için 31.1 MB /sn, 
yazma için de 17.2 MB / sn değerini elde ettik. Söz konusu yazma hızı olduğunda Kingston en yüksek hızlardan birini sağlamayı 
başarıyor ama piyasada daha hızlı yazma yapabilen rakipler de 
yok değil. 31.1 MB / sn'lik okuma hızı ile rakipsiz. Ayrıca Microsoft Windows Vista'nın sistem performansını artırıcı ReadyBoost 
özelliğinin de desteklendiğini belirtelim. Kingston, DataTraveler 
HyperX modelinde son zamanlarda sıkça kullandığı sürgülü yapıyı 
tercih etmiş. Böylece USB arabirimi kullanmadığında gizlenebiliyor ve taşıma sırasında olası hasarların önüne geçiliyor. HyperX 
sistem belleklerine benzer olan mavi renkli alüminyum gövde 
kaplaması da kesinlikle çok başarılı. Kaplama görünüme hoş bir 
hava katmanın yanı sıra aynı zamanda gövdenin de daha sağlam 
bir yapıda olmasını sağlamış. Performanstan vazgeçemeyenlerdenseniz Kingston'dan memnun kalma ihtimaliniz hayli yüksek. 
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46 YTL 


Firma: Armada, Asnet, Index 
(312) 481 6000,(212)3312121 

Web: www.armada.com.tr, www.asnet.com.tr, 
www.index.com.tr 


Kapasite: 2 GB 
Okuma hızı: 31.1 MB /sn 
Yazma hızı: 17.2 MB /sn 
U3 desteği: Yok 
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İNCELEME 


Foxconn Destroyer 


Bir AMD anakartından beklenebilecek her şey. 


ÜLKEMİZDE daha çok uygun fiyatlı olan modelleriyle tanıdığımız Foxconn, görünen o ki üst seviyede de tacı giymek istiyor. 
Firmanın AMD platformlara yönelik en üst seviye anakartı olan 
Destroyer tamamen yüksek performansa ve overclock'a yönelik 
özelliklerle donatılmış. NVIDIA'nın Hybrid SLI, Hybrid Power ve 
GeForce Boost teknolojisine destek veren anakartta kullanılan 
yonga seti nForce 780a. Dahili grafik kartı da içeren bu yonga seti 
anakartın üzerinde DVI ve D-Sub görüntü çıkışlarının bulunmasını 
sağlıyor. Ek olarak PCI Express 2.0 uyumlu yuvalarda NVIDIA'nın 
3-way SLI teknolojisini kullanabilme gibi bir şansınız da var. 
Hybrid Power da işin içine girince enerji tasarrufu yapmak için 
dahili grafik-harici grafik sistemleri arasında kolaylıkla geçiş yapılabiliyor. Ayrıca Hybrid SLI ile dahili ve harici grafik kartınızı belli 
modellerde SLI olarak çalıştırabilmeniz de mümkün. Tamamen 
katı kapasitörlerle donatılmış olan anakartta başarılı soğutma sistemi de dikkat çeken detayların arasında. Voltaj regülatörlerini 
ve köprü yongalarını bakır bir boru ile birbirine bağlayan sistem, 
kutudan gelen ek bir parça ile kuzey köprüsü üzerinden geliştirilebiliyor. Fiziksel olarak anakart üzerinde çift BIOS bulunduran 
anakartın özellikle dört çekirdekli işlemciler için son derece üstün 
overclock özellikleri bulunuyor. Gerek performansı ve overclock'a 
yatkınlığı, gerekse kutu içeriğiyle Foxconn Destroyer en iyi AMD 
tabanlı anakartlardan birisi olmayı başarıyor. 


Piranha Iyron 


Müzik çalarlar kabuk değiştiriyor. 


MÜZİK çalarlar birçok kişiye yıllardır aynı özellikleri sunan küçük ve taşınabilir cihazlar olarak görünebilir; ancak Piranha Tyron 
sandığınız ürünlerden kesinlikle farklı. Öncelikle ürünün televizyon 
desteğinden bahsedebiliriz. Analog yayınları ürüne bağlayacağınız 
bir anten sayesinde izleme şansına sahipsiniz. Antensiz olarak izleyebilmek için ise bulunduğunuz bölgede sinyal gücünün yüksek 
olması gerekiyor. 2.8 inç büyüklüğündeki ve 320 x 240 piksel 
çözünürlükteki ekranda görüntüler akıcı ve net bir şekilde izlenebiliyor. İzlenecek görüntüler elbette sadece televizyon yayınlarıyla 
sınırlı değil. Popüler video sıkıştırma formatları olan MPEG-4 ve 
AVI uzantılı dosyaların da üründe izlenebilmesi mümkün. YouTube ve diğer video paylaşım sitelerindeki videoların uzantısı olan 
FLV'ye destek verilmiş olması da oldukça iyi. Üründe dahili hoparlör bulunduğu için videoları izlerken kulaklık kullanma gibi bir 
zorunluluğunuz da söz konusu değil. Piranha Tyron'un sunduğu 
kullanışlı özelliklerden biri de kuşkusuz kamera. 640 x 480 piksel 
çözünürlüğündeki kamera sunduğu kalite açısından birçok cep 
telefonunun gerisinde olsa da zaman zaman kullanışlı olabiliyor. 
Üründe ayrıca e-kitap okuma, ses kayıt ve FM radyo özellikleri 
bulunuyor. Sunulan 1 GB'lık hafıza ilk bakışta yetersiz gibi gözükse de Micro SD tipinde bellek kartları kullanılarak doping yapılabiliyor. Ses ve görüntü kalitesinden oldukça memnun kaldığımız 
Piranha Tyron, özellikle televizyon desteğiyle rakipsiz. 
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Firma: Çözüm, Koyuncu 
(216) 528 88 88 

Web: www.cozum.com.tr, 
www.koyuncu.com.tr 


İşlemci: AMD AM2 * 
Bellek: 4 x DDR2 

Ses: 7.1 kanal 

Sürücü: 6 x SATA 4 PATA 


Ppun 0000900009 


189 YTL 


Firma: Piranha 
Telefon: (212) 528 2025 
Web: www.piranha.web.tr 


Kapasite: Il GB 

Ekran: 2.8 inç LCD 

FM radyo: Var 

Ek hafıza: Mini SD 

Ses desteği: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC 
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İNCELEME 


Toshiba Camileo Pro 


Taşınabilir tüm eğlenceleri bir araya getiriyor. 


TOSHIBA Camileo Pro, bütçe dostu olmasının yanı sıra kullanışlı özellikleri de bir arada sunuyor. Ürün ilk bakışta optik 
yakınlaşma özelliği ile benzer rakiplerinden ayrılıyor. Bildiğiniz 
gibi piyasadaki birçok uygun fiyatlı kamerada optik yakınlaşma 
özelliği sunulmuyor ve Camileo Pro'da da bu değer 3x ile sınırlı. 3x optik yakınlaştırmanın yanı sıra Ax dijital yakınlaşma da 
yapılabiliyor, ancak ilginç olan durum video çekim sırasında yakınlaşma özelliğinin kullanılamaması. Diğer birçok video kamera bu desteği sağlarken Camileo Pro'da ancak istenilen uzaklık 
ayarı yapılabiliyor ve çekim süresince bu değer değiştirilemiyor. 
Ürünün LED flaşının olması ise önemli bir artısı; böylece gece 
yapılacak video ve fotoğraf çekimlerinde kısa mesafelerde daha 
anlaşılabilir görüntülerin çekilmesi sağlanıyor. 2.5 inç büyüklügünde bir ekrana sahip olan Toshiba Camileo Pro, bahsi geçen 
özelliklerin dışında e-kitap okuma, müzik çalma, veri taşıma, 
ses kaydedici ve web kamera olarak da kullanılabiliyor. Fotoğraf 
çekimi için ulaşılabilen en yüksek değer 7.0 MP iken videoda da 
en fazla 720 x 480 yani 480p olarak adlandırılan HD standardına destek verilmiş. Geniş ekrana uygun çekim yapmanızı sağlayan bu profil özellikle yeni nesil televizyonlardan birine sahip 
olanlar için oldukça kullanışlı. Toshiba Camileo Pro günümüzün 
üst seviye kameralarıyla elbette yarışabilecek güçte değil; ancak 
fiyatına göre özellikleri açısından başarılı bir ürün olduğu kesin. 


Creative X-Fi Fatallty Titanium 


Fatallty'nin gücü şimdi de PCI Express x1 arabiriminde. 


SES kartı pazarının tartışmasız lideri Creative, yeni modeli Sound Blaster X-Fi Fatallty Titanium'la oyuncuların ihtiyaçlarına 
cevap vermeye çalışıyor. Kartın en önemli özelliği kuşkusuz PCI 
yerine PCI Express xl arabirimini kullanması. Creative, bir Üst 
model olan Fatallty Champion modeliyle birlikte bu seriyi dünyanın ilk doğal PCI Express bağlantılı kartı olarak tanımlıyor. Bildiğiniz gibi daha öncesinde PCI arabirimli kartların bu arabirime 
uygun hale getirilmesi için ek bir yonga kullanmaya gereksinim 
vardı. Sonuç olarak PCI Express arabirimli bir ses kartı seçtiğinizde anakartlar üzerinde boş duran ve PCI'dan daha hızlı olan 
bu arabirimi de değerlendirme şansınız oluyor. Görüntüsüyle 
fark yaratan Creative Sound Blaster X-Fi Fatallty Titanium, firmanın X-RAM'li ilk PCI Express ses kartı olma özelliğine sahip. 
64 MB kapasitede olan bu bellek ses dosyalarının işleme öncesi 
ve sonrası saklanmasını ve böylece kartın dosyalara istediğinde 
daha hızlı erişmesini sağlıyor. Özellikle yeni nesil oyunlarda sese 
başka bir boyut kazandıran EAX 5.0 özelliğine sahip olan kart, 
X-Fi serisinin diğer tipik özellikleri olan Crystalizer ve CMSS.3D 
gibi özellikleri de içeriyor. Dolby Digital desteğinin verilmiş olması da özellikle oyunlarda ve filmlerde avantaj sağlayacak bir 
özellik. 109 dB sinyal gürültü oranı bulunan kart analog ve optik 
çıkışlarla ses sistemlerine ses iletiyor. Olmuşken ön paneli de 
olsun diyorsanız Champion modelini beklemeniz gerekiyor. 
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352 YTL 


Firma: Toshiba 
Telefon: (212) 2114142 
Web: www.toshiba.com.tr 


Çözünürlük: 7.0 MP 
Yakınlaşma: 3x optik, 4x dijital 
Hafıza: 32 MB 4 2GBSD 
Ekran: 2.5 inç 

Titreşim engelleme: Var 


pn 000006 ©0900 


FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL. 


Firma: Kont, Koyuncu, Multimedya 

(216) 528 88 88, (212) 479 46 46 

Web: www.kont.com.tr, www.koyuncu.com.ir, 
www.multimedya.com 


Bağlantı: PCI Express 
Uyumluluk: Stereo, 5.1, 7.1 
Arabirimler: Analog, dijital 
Ses Çıkışı: 24-bit / 96 kHz 
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İNCELEME 


Hem iş, hem de eğlence için tasarlanmış. 


SONY'nin en yeni ürünlerinden birisi olan VALO VGN-SR129£, iş 
ve eğlence amaçlı olarak tek bir bilgisayar kullanmak isteyenlere 
hitap ediyor. 2.26 GHZ hızında Intel Core 2 Duo P8400 işlemci, 
Intel PM45 yonga seti, 2 GB kapasitede DDR2 800 MHz sistem 
belleği, 5400 rpm'lik 250 GB sabit disk ve 128 MB ATI Mobility 
Radeon HD3470 grafik kartıyla Montevina platformuna iddialı bir 
ürün daha kazandıran Sony'nin ekran büyüklüğüyse sadece 13.3 
inç. 1280 x 800 piksel çözünürlüğün oluşturulabildiği bu ekran 
oldukça ince ve aydınlatma olarak soğuk florasan yerine parlaklığı 
olumlu etkileyen LED teknolojisi kullanılıyor. Yatayda ve özellikle 
dikeyde görüş açısı üst düzey bazı Sony ürünleri kadar başarılı 
olmasa da ortaya yine tatminkar sonuçların çıktığını söyleyebiliriz. 
Siyah, gri ve pembe renk seçenekleriyle satışa sunulan ürün 1.86 
kg'lık ağırlığı ile bu seviye için oldukça hafif sayılabilir. Üstelik hafiflik sağlanırken kasanın sağlamlığının da ihmal edilmemiş olması gözlerden kaçmıyor. Ekran diğer birçok dizüstü bilgisayara göre 
ince yapıda olduğundan kullanım sırasında dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Bunların dışında Express Card 34 genişleme 
yuvası, 802.11n kablosuz yayın standardına uyumluluk, 1.3 MP 
çözünürlüğündeki Motion Eye web kamera, parmak izi okuyucu, 
özel tasarlanmış klavye tuşları ve ev, iş, eğlence yaşamına uygun 
profil değiştirme tuşu ile Sony VAO VGN-SR129E piyasada tercih 
edilebilecek kaliteli alternatiflerin arasında kendisini gösteriyor. 


Firma: Sony, İstanbul Bilişim 
(212)2173040 

Web: www.sony.com.tr, 
www.istanbulbilisim.com.tr 


İşlemci: Intel Core 2 Duo P8400 (2.26 GHz) 
Bellek: 2 x 1 GB DDR2 800 MHz 

Sabit disk: 250 GB, 5400 rpm, 8 MB 
Grafik kartı: 128 MB ATI Mobility Radeon 
HD3470 

Optik sürücü: Çift katman DVD yazıcı 

Ekran: 13.3 inç WXGA (1280 x 800) 
İşletim sistemi: Microsoft Windows Vista 
Home Premium 

Ağırlık: 1.9 kg 
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Zalman Full Tower Enclosure GS1000 


Yüksek malzeme kalitesi ve pratikliği ile göz dolduruyor. 


SOĞUTMA sektöründe tecrübeli markalardan biri olan Zalman, 
Full Tower yapısındaki GS1000 model kasasında ağırlıklı olarak 
alüminyum malzeme tercih etmiş. Tasarımda soğutma sisteminin 
ön planda tutulduğu kasada hali hazırda iki adet yine Zalman 
markalı 120 mm fan görev yapıyor. Fanlar kasanın arka ve Üst 
kısmına yerleştirilmiş. İsteğe bağlı olarak kasanın üstüne ve altına 
birer tane daha 120 mm'lik fan eklenebiliyor. Güç kaynağı için 
uygun görülmüş olan yer kasanın alt kısmı. Ayaklıklar takıldığın- 
da kasanın bulunduğu yerle arasındaki mesafe artacağından güç 
kaynağına sürekli serin hava girmesi sağlanıyor. Bildiğiniz gibi sistemlerde güç kaynakları üstte konumlandırıldığında ısınarak yükselen havayı içine çekmek durumunda kalıyorlar. Güç kaynağının 
altta konumlandırılmış olmasının bir diğer nedeni de kabloların 
kasa içerisinde gizlenerek bileşenlere ulaştırılması. Anakart tepsisi ve sağ kapak arasındaki boşluktan tüm soketler anakartta ilgili 
olan bağlantılara ulaşabiliyor. Bu noktada sabit disk için uygulanmış yapının başarısından da bahsedebilmek mümkün. Ön taraftaki kapaklı iki bölmeden toplam altı diskin kızaklı bir sistemle 
sisteme entegre edilmesi mümkün. Alt taraftaki üç diski taktığınız 
gibi kullanmaya başlayabilirsiniz ancak üst taraftaki üç diskin 
bağlantıları için kasanın içinin açılması şart. 5.25 inç sürücüler 
ve kart yuvaları için de vidasız montaj desteği sağlayan kasanın 
harici sıvı soğutma sistemleri için hortum girişleri de bulunuyor. 
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Firma: Dijital Trend, Evren, Gümen 

(216) 566 04 41,(216) 5507701 

Web: www.dijitaltrend.com, 
Www.evrenshop.com, WWW.gumengroup.com 


Sürücü: 4 x 5.25 inç, 6x3,5 inç 
Soğutma sistemi: Üstte 1 x 120 mm, altta 
1x120 mm fan 

Ön panel: 2 x USB, FireWire, kulaklık, 
mikrofon 

Boyutlar: 220 x 560 x 580 mm 

Ağırlık: 12 kg 
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İNCELEME 


Palit Radeon HD4850 Sonic 


Perfomansa göre fiyatta rakip tanımıyor. 


BUGÜNLERDE piyasanın göz bebeği olan Radeon HD4850 modelleri yüksek olan performans / fiyat oranıyla şaşırtıyor. Referans 
tasarımlı modellerden sonra özel versiyonlar da satışa sunuldu. 
Bunlardan biri olan Palit Radeon HD4850 Sonic, hem tasarım 
olarak farklı, hem de fabrika çıkışı overclock edilmiş biçimde geliyor. Öncelikle şunu belirtelim, fan tamamen sessiz. Bakır taban 
ve Isı boruları içeren soğutucu görevini başarıyla yerine getiriyor. 
Yongalarda ve güç devresinde ise soğutmaya gerek görülmemiş. 
Konu güç devrelerine gelmişken ek güç bağlantısının 6 pin yerine 
8 pin olduğunu söylemek lazım. Palit'in verdiği bilgiye göre böylece karta daha fazla güç geliyor ve overclock aralığı artıyor. Güç 
kaynağınızda 8 pin çıkış yoksa üzülmeyin. Paketten 6 pin'den 
8 pin'e dönüştürücü çıkıyor. Katı kapasitörlerle donatılmış kartta 
CrossFire desteği yer alıyor. Arka panelde çift DVI ve TV çıkışları 
var. Kutudan çıkan dönüştürücülerle HDMI ve D-Sub elde edilebiliyor. RV770 yongası 55 nm tabanlı ve DirectX 10.1 ile SM 
4.1 desteği var. 800 paralel işlemcili yongada 956 milyon transistör yer alıyor. 512 MB DDR3 belleğin arabirimi ise 256-bit. 
Normalde 625 MHz olan GPU hızı 685 MHZ yapılmış. Bellekler 
2000 Mhz hızında ve overclock'tan yoksun. Yük altında bile grafik işlemci sıcaklığı 65 dereceyi geçmedi. Palit iyi bir iş çıkarmış. 
Kartın PCle x16 kullandığını ve çift yuva işgal ettiğini unutmayın. 
Ekran kartı alacaklar mutlaka listesinde bulundurmalılar. 


Biostar TA/90GX A2 -- 


Dahili grafikte şaşırtıcı performans sunuyor. 


AMD'nin en yeni yongaseti olan 790GX içerdiği Radeon HD3300 
görüntü devresiyle bütünleşik anlamda en performanslı model. 
Ayrıca güney köprüsü SB750 olduğundan ACC (Advanced Clock 
Calibration) teknolojisini içeriyor ve bu sayede Phenom işlemcilerin daha fazla overclock edilebilmesine olanak sağlıyor. Biostar'ın 
ürün gamında 790GX tabanlı farklı modeller var. TA790GX A2 
modelinde yer alan SidePort bellek 64 MB DDR2. Bu bellek anakart üzerinde bulunuyor ve doğrudan HD3300 için görev yapıyor. 
Ayrıca sistem belleğinden paylaşım da yapabiliyor. Anakartta sunulan 4 adet bellek yuvasına en fazla 16 GB bellek çalıştırabilirsiniz. Soket AM2 - yuvalı anakart 140 Watt'lık Phenom modelini 
de desteklemesiyle takdir topluyor. Diğer yandan soğutma sistemi 
pasif. Anlaşılan 55 nm tabanlı yongaseti fazla ısınmıyor. Arka panelde DVI, HDMI ve D-Sub çıkışlarını bir arada görmek sevindirici. Daha da ötesi uyumlu kartlar kullanılırsa Hybrid CF yapılabiliyor. Daha da fazlasını arayanlar iki kartla CF dizisi bile kurabilir. 
Bu modelde 6 tane SATA Il ve tek IDE bağlantısı var. RAIDO/1 / 
5 / 10 desteği sunuluyor. Gbit ağ kontrolcüsü olan anakart toplam 
10 tane USB 2.0 desteği veriyor. Rapid Debug adı verilen LED 
sistemi hata olursa uyarılar veriyor. AMD'nin sunduğu OverDrive 
yazılımıyla uyumlu olduğunu ekleyelim. Uzay montaj yapanlar 
için güç ve reset butonları da eklenmiş. Hiç ekran kartı kullanmadan HDCP destekli HD içerik izlemek mümkün oluyor. 
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Firma: Armada, Koyuncu 
(216) 528 8888 

Web: www.armada.com.tr, 
www.koyuncu.com.tr 


Grafik işlemci: 685 MHz 

Bellek miktarı: 512 MB 

Bellek arabirimi: 256 bit 

Bellek hızı ve tipi: 2000 MHz DDR3 
SLI desteği: Var 

Soğutma: Aktif 
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Firma: Mascom 
Web: www.mascom.com.tr 


İşlemci: AMD AM2 
Bellek: 4 x DDR2 

Ses: 7.1 kanal 

Sürücü: 6 x SATA 4 PATA 
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İNCELEME 


MSI GX620 


En yeni taşınabilir oyun bilgisayarıyla tanışın! 


INTEL'in yeni nesil Centrino 2 platformuna sahip olan MSI 
GX620, hem görünüşü hem de özellikleri ile oyunculara hitap 
eden başarılı bir alternatif. Sistemde PM45 yongalı bir anakartın 
üzerinde Intel Core 2 Duo P7350 model işlemci görev yapıyor. 
Penryn çekirdekli olan bu işlemci standart olarak 2.0 GHZ saat 
hızında görev yapıyor, ancak batarya süresini artırabilmek adına 
Speed-Step gibi teknolojilerden faydalanılıyor ve saat hızı 1600 
MHz'e kadar gerileyebiliyor. Oyun oynama gibi performansa ihtiyaç duyulduğu sıradaysa ürünün üzerindeki overclock tuşuna 
basarak işlemciyi yüzde 20 oranında hızlandırabilmek mümkün. 
Overclock sonrasında 266 MHZ olan çekirdek hızı 320 MHZ 
yükseliyor ve böylece Speed-Step çarpanı 6x değerine düşürdügü halde 1.9 GHZ'in üzerine çıkılabiliyor. Çarpan en üst değer 
olan 7.5X'e yükseldiğindeyse 2.4 GHZ gibi rekor bir hıza ulaşılıyor. MSI GX620'nin avantajı elbette sadece işlemcisinden ibaret 
değil. Ürünün oldukça hafif ve şık olan gövdesinde NVIDIA'nın en 
yeni mobil grafik kartlarından biri olan GeForce 9600M GT kullanılıyor ve böylece oyunlarda yüksek performans elde edilebiliyor. 
512 MB kapasitede kendi belleklerini içeren bu kartın DirectX 10 
ve yüksek tanımlı videoları hızlandırma özelliği de bulunmakta. 
HDMI görüntü çıkışı, dokunmatik kısayol tuşları, overclock / ekonomik mod seçeneği, oyun için özelleştirilmiş yön ve ok tuşlarıyla 
MSI GX620 çok başarılı bir dizüstü bilgisayar. 


Tunçmatik PowerNote 


Tüm dizüstü bilgisayarlar için tek bir güç adaptörü. 


DİZÜSTÜ bilgisayarların orijinal yedek parçaları oldukça yüksek 
fiyatlılar. Kaybedilme ya da bir yerlerde unutulma ihtimali en yüksek olan güç adaptörleri de buna dahil. Tunçmatik'in PowerNote 
dizüstü bilgisayar adaptörü sizi bu gibi durumlarla karşı karşıya 
kaldığınızda bütçenizi zorlayan masraflara karşı koruyor. Öncelikle ürünün hemen hemen her dizüstü bilgisayara uygun olduğunu 
belirtmekte fayda var. Kutudan gelen dokuz farklı uç sayesinde 
bilgisayarınızın şarj soketiyle uyumlu olan ucu seçerek kullanıma 
başlayabilirsiniz. Ürün 15V-24V arasında güce ihtiyaç duyan tüm 
dizüstü bilgisayarlarda güvenle kullanılabiliyor ve voltaj ayarının 
otomatik yapılıyor olması da işin en güzel yönlerinden birisi. DizÜstü bilgisayarınıza sağlanan besleme Volt cinsinden üründe yer 
alan dijital ekran üzerinden izlenebiliyor. Tunçmatik PowerNote'un 
9OW ve 130W olmak üzere iki farklı model seçeneği bulunuyor. 
13OW'lık olan ürün daha çok 17 inç ve üzerinde ekrana sahip 
üst seviye modellere hitap ediyor. Çünkü performans seviyesinde 
büyük ekranlı bir dizüstü bilgisayar için 9O0W değeri sınırda sayılabilir. Daha yüksek güç çıkışı sağlayan bu modelin teknolojisi 
itibariyle büyük ve biraz daha ağır olduğunu da belirtmekte fayda 
var. Eğer adaptörünüzü de dizüstü bilgisayarınızla beraber her 
gün taşımak zorundaysanız Tunçmatik PowerNote'a ihtiyacınız 
var demektir. Uyumlu olan dizüstü bilgisayarların detaylı listesi 
için üreticinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 


66  PCnet EKİM '08 


0000000 


5! 
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Firma: Datagate, Kont, Koyuncu 

Telefon: (212) 332 1500, 

(216) 528 55 00, (216) 528 88 88 

Web: www.datagate.com.tr, www.kont.com.tr, 
www.koyuncu.com.tr 


İşlemci: Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 GHz) 
Bellek: 2 x 2 GB DDR2 800 MHz 

Sabit disk: 250 GB, 5400 rpm, 8 MB 
Grafik kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 
9600M GT 

Optik sürücü: Çift katman DVD yazıcı 
Ekran: 15.4 inç WXGA (1280 x 800) 
İşletim sistemi: Microsoft Windows Vista 
Home Premium 

Ağırlık: 2.7 kg 
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65 YIL 


Firma: Tunçmatik 
Web: www.tuncmatik.com 


Güç: 90 Watt 

Voltaj aralığı: 15-24V 
Uç: 9 adet 

Kısa devre koruması: Var 
Gösterge: Var 
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İNCELEME 


Asus MyCinema PE6200 


Donanımsal MPEG2 çözücüsüyle fark yaratıyor. 


ANALOG TV kartları her ne kadar demode olma aşamasına gelmiş olsa da bazı kullanıcılar için halen vazgeçilmez olduğu aşikar. 
Evinde dijital yayın izlemeyen kullanıcıların dışında VHS kasetten 
CD ya da DVD yapanlar için de bu tip kartlar büyük önem taşıyor; 
çünkü halen dijital olan TV kartlarının çoğunda görüntü girişine 
destek verilmiyor. Özellikle bu işler mesleğinizin bir parçasıysa 
Asus'un MyCinema PE6200 model TV kartının hayatınızı ciddi 
anlamda kolaylaştıracağı kesin. NXP (bir zamanların Philips'i) 
markalı TV ve FM alıcısına sahip olan ürün piyasadaki rakiplerinden farklı olarak üzerinde ViKS tarafından üretilmiş bir yonga 
ve bir bellek bulunduruyor. XCode-2106 olarak adlandırılan bu 
yonga yayınlar bilgisayara MPEG2 sıkıştırılmasıyla kaydedilmek 
istendiğinde devreye giriyor ve sıkıştırmada yapılacak hesap işlemlerini sistem işlemcisinden kendi üzerine alıyor ve böylece sisteminizin kayıt sırasında zorlanmasını, takılmasını ve hatta donmasını engelliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi kayıtların bilgisayara 
aktarılması sırasında yaşanabilecek en ufak bir sistem kararsızlığı 
tüm işlemlerin tekrar edilmesi anlamına geliyor. PCI Express arabirimini destekleyen ender kartlardan biri olan Asus MyCinema 
PE6200, kutusundan low-profile yapısına uygun arka panel plakasıyla birlikte geliyor. Bu sayede ürünü ince yapıdaki HTPC'lerde 
de kolaylıkla kullanabilmek mümkün. Bugünlerde analog bir TV 
kartı almayı düşünüyorsanız Asus'u tercih etmeniz avantajınıza. 


AeroCool S9 Pro 


40 cm'lik fanı ile hava soğutmalı en iyi çözüm. 


AEROCOOL S9 Pro'nun dünya üzerindeki diğer kasalardan ayrılan önemli bir özelliği var. Bugüne kadar üretilmiş kasalarda 
işlemcinin üzerine denk gelen yan kapak fanı daha çok 25 cm 
çapında sunuluyordu, ancak AeroCool; S9 Pro'da bu değeri 40 
cm'e çıkarmayı başarmış. Henüz bu kategoride bir rakibi olmayan 
firma böylece tüm anakart da dahil olmak üzere kasa içerisinde 
bulunan tüm bileşenlerin üzerine taze hava üflüyor. Fan çapı çok 
büyük ve kanat sayısı çok fazla olduğu için düşük devirlerde bile 
sistemdeki en sıcak bileşenlerin kolaylıkla soğutulması mümkün 
oluyor. Düşük devir nedeniyle ortaya hiçbir gürültünün çıkmaması 
gibi bir avantaj da söz konusu. Firma ayrıca ön taraftan da disklere taze hava akışı sağlamak için 12 cm'lik bir fana yer vermiş; 
bunun dışında arkada isteğe bağlı 12 cm'lik bir fan daha kullanılarak soğutma sistemi geliştirilebiliyor. En fazla üç adet 3.5 
inç sabit diskin kullanımına imkan sağlayan ürüne beş tane de 
5.25 inç sürücü ekleyebilmek mümkün. Ayrıca önde kullanılabilecek 3.5 inç'lik paneller de hesaba katılmış ve 5.25 inç olan 
yuvalardan biri 3.5 inç'e uyumlu şekle dönüştürülmüş. Ön tarafı 
tamamen alüminyumdan imal edilmiş olan kasanın gövdesinde 
kullanılan malzeme ise çelik. Ön taraftaki sadelik dikkat çekerken 
ızgaralı yapının da soğutma sistemine katkıda bulunacağı kesin. 
Dış bağlantı olarak kulaklık çıkışı ve mikrofon girişinin dışında iki 
adet USB 2.0 ve bir adet eSATA'ya yer verilmiş. 
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125 YTL 


Firma: Boğaziçi, Çizgi 

Telefon: (212) 3311000, 

(212) 356 7070 

Web: www.bogazici.com.tr, www.cizgi.com.tr 


Yayın desteği: Analog, FM 
Bağlantı: PCI Express 

Kumanda: Var 

Görüntü girişi: S-Video, kompozit 


pn 0000000 900 


165 YIL 
Firma: Akortek 
Web: www.akortek.com 


Sürücü: 5 x 5.25 inç,3x3,5 inç 
Soğutma sistemi: Önde 1 x 120 mm, 
yanda 1 x 400 mm fan 

Ön panel: 2 x USB, eSATA, kulaklık, 
mikrofon 

Boyutlar: 200 x 430 x 440 mm 
Ağırlık: 10 kg 


pu 000009006 © 


Microsoft SideWinder X5 


Efsanevi fare bütçe dostu yeni modeliyle karşınızda! 


YAZILIM sektörünün yanı sıra donanım sektöründe de söz sahibi 
olan Microsoft, son zamanlarda özellikle oyunculara yönelik olan 
SideWinder ürünlerine bir hayli önem veriyor. Geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan ve satışa sunulan SideWinder farenin biraz 
daha uygun fiyatlı modeli olan SideWinder X5 tahmin edebileceginiz gibi bazı özelliklerden yoksun. Farede 2000 dpi hassasiyete 
sahip bir lazer algılayıcı bulunuyor. Kaydırma tekerleğinin hemen 
altına yerleştirilmiş tuşlarla bu değer isteğe bağlı olarak 400 dpi 
ve 800 dpi'a düşürülebiliyor. Aktif olan çözünürlük değeri buradaki tuşların kırmızı renkte LED'le aydınlanması yoluyla kullanıcıya 
bildiriliyor. Üst modelde aydınlatmanın yanı sıra farede sunulan 
küçük bir LCD ekran da seçili olan çözünürlük hakkında kullanıcıyı bilgilendiriyordu. Tasarım olarak ağabeyine oldukça benzer olan 
Microsoft SideWinder X5, içine ağırlık eklenmesini desteklemiyor. 


Saniyede 114 cm'lik yer değiştirmeye duyarlı olan ürün, sisteme 75 YTL 


HR , Firma: Arena, Index, Logosoft 
500 dü raporlama yapabiliyor. Tasarımda uygulanan Feniş Se Telefon: (216) 364 64 64, 
yah ağırlıklı olduğu için oyuncuların biraz daha hoşuna gideceğini (212) 331 2121, (216) 5286161 
tahmin etmek zor değil; üst modelde ağırlıklı olarak kullanılan m EM AMİ Ge 
: i , . www.İogosoft.com.tr 
bordo renge göre daha başarılı olduğu kesin. Programlanabilen 


tuşların yeri yine aynı ve fareyle birlikte gelen IntelliMouse 6.3 ya- 


Algılayıcı: Lazer 
Çözünürlük: 2000 dpi 


zılımı kullanarak çeşitli makrolar atayabilmeniz mümkün. Farede Bağlantı: USB 2.0 
Microsoft Windows Vista'nın “Fare Özellikleri”ne bir kısayol tuşu ei 
sunulması da kullanımı kolaylaştıran özelliklerden. ran 0000000 ©0© 


Samsung 0310 


Dizüstü pazarının yeni oyuncusu. 


YURTDIŞINA kıyasla ülkemize oldukça uzun bir zaman sonra 
giren Samsung dizüstü bilgisayarlar özellikle tasarım konusunda 
zirveye oynuyor. Firmanın test merkezimizde ağırladığımız 13.3 
inç'lik 0310 modeli, SyncMaster monitörlerinin 20. yılı anısına 
üretilen T serisini hayli andırıyor. Tamamen parlak olan monitörler- 
de ışığın düşüş açısı ve şiddetine göre renkler koyu kahverengiden 
kırmızıya geçiş yapıyordu. Benzer şekilde parlak bir kaplamaya 
sahip olan Samsung 0310 için de aynı durum söz konusu. LCD 
ekranın arka kısmı ve klavyenin çevresi bu sayede oldukça şık 


gözüküyor. Kullanım sırasında oluşabilecek parmak izlerini dert k 
etmiyorsanız hoşunuza gideceğini söyleyebiliriz. Oldukça parlak 1808 YTL 
bir ekrana sahip olan ürün Intel Centrino 2 platformu dahilinde İZ: Kort, Koyuncu 


Intel Core 2 Duo P8400 işlemci, 2 GB kapasitede 800 MHz Telefon: (216) 528 55 00, 

iğ ği i ” i , (216) 528 88 88 
bellek, 250 GB sabit disk, çift katman DVD yazıcı içeriyor. Grafik Me vam yilo 
kartı da pek üst düzey olmayan ancak kullanıcıların gerektiğin- 


İşlemci: Intel Core 2 Duo P8400 (2.26 GHz) 


de ihtiyacını karşılayabilecek performans üretebilen 256 MB'lık Bellek: 2 x 1 GB DDR2 800 MHz 
NVIDIA GeForce 9200 GS'den yana tercih edilmiş. Samsung'un Sabit disk: 250 GB, 5400 rpm, 8 MB 
e eee - iyi Grafik kartı: 256 MB NVIDIA GeForce 
dizüstü bilgisayarında kullandığı bellekler, monitör ve DVD yazı- 9200 GS 
cı da Samsung marka. Firmanın kendi markasında sabit diskleri Optik sürücü: Çift katman DVD yazıcı 
vi . Gyz i vi n Ekran: 13.3 inç WXGA (1280 x 800) 
olmasına rağmen neden Hitachi'yi tercih ettiğiyse biraz merak işletim sistemi: Microsoft Windows Vista 


konusu. Gerek tasarımı, gerekse üst düzey teknik özellikleriyle bir Home Premium 
kullanıcının beklediği tüm ihtiyaçlara rahatlıkla cevap verebilecek lili 


olan Samsung 0310, başarılı bir model. Pu 0000000 00 
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İNCELEME 


GIGABYTE GK-KM6100 


Kalite şimdi de parmaklarınızın ucunda! 


ÜRÜNLERİNDEKİ üstün kalite ve yenilikçi teknolojilerle dünya 
çapında kabul gören GIGABYTE, bugüne dek ülkemizde sadece 
anakart, ekran kartı ve akıllı telefonlarıyla göz önündeydi. Bugünden sonra da güç kaynakları, kasalar, soğutucular ve klavyefare setlerinde bile kalitenin sefasını sürmek mümkün olabilecek. 
Klavye-fare setlerinde oyunculardan başlayarak ofis sistemlerine 
kadar birçok ürünü bulunduran firma, GK-KM6100 model multimedya setinde sadeliği, şıklığı ve ekonomik fiyatı bir arada sunuyor. Kablolu bir set olan GIGABYTE GK-KM6100'de bilgisayar 
bağlantısı yavaş yavaş unutulmaya başlayan PS/2 arabiriminden 
sağlansa da klavyenin ve farenin oldukça sağlam olduğunu belirterek sözlerimize başlayabiliriz. Sette yer alan fare ergonomik 
açıdan başarılı sayılabilir ve işin güzel tarafı hem sağ, hem de sol 
elde kullanılabilecek bir tasarıma sahip. 800 dpi tarama çözünür- 


i— 


lüğü ve üç tuş mevcut. Günümüzün teknolojik fareleriyle kıyaslan- 34 YTL 
dığında elbette pek özellik zengini olduğu sayılamaz ancak, ofis ve Firma: Vega 
internet kullanımı amacı ile kurulacak sistemler için yeterli. Oyun Telefon: (216) 528 61 61, 


(212) 454 99 00, (216) 5280000 


içinse özel donanımları tercih etmek daha faydalı olabiliyor. Siyah Web: wwwvega.com tr 


ve metalik gri renk seçenekleri bulunan setin klavyesi de oldukça 
ince ve tuş hassasiyeti çok başarılı. Gün boyu yazı yazan biriyseniz 


Bağlantı: PS/2 
Klavye: 117 tuşlu (9 multimedya) 


klavyeden memnun kalacağınızı garanti edebiliriz. Sert olan tuşlar Fare: 3 tuşlu optik 
birçok klavyeye kıyasla daha kısa ve böylece seri yazı yazarken ii 
parmağın takılması gibi bir durum da mümkün olmuyor. Puan 000000 000 


ECS P451-AD3 


ECS de üst seviyeye yönelmeye başlıyor. 


DAHA çok uygun fiyatlı anakartlarıyla tanınan ve sistem entegratörleri tarafından tercih edilen ECS, artık üst seviye anakartlar da 
sunmaya başlıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde Biostar ve Foxconn 
gibi sistem entegratörlerine anakart sağlayan diğer firmalar da bu 
alanda iddialı olmak için kolları sıvıyor. Firmanın Black Edition 
serisinde yer alan PA5T-AD3, en performanslı anakartlarından 
birisi sayılabilir. Model numarasından anlaşılabileceği gibi Intel'in 
en güncel yonga seti olan P45'i içeren anakartta bellek tercihi 
DDR2 yerine daha yüksek frekansta çalışan DDR3'ten yana yapılmış. Sistemlerinin daha uzun süreli olmasını isteyenler böylelikle hem Intel'in en güncel yonga setini, hem de DDR3 bellek 
desteğini bir arada bulunduran bir anakarta kavuşuyor. Anakartta 
doğal olarak 1333 MHz bellek hızı destekleniyor ve overclock'la 
bu hızın en fazla 1600 MHZ'e çıkabileceği belirtilmiş. Yuva başına en fazla 2 GB çalıştırılabildiği için bellekler için erişilen toplam 
değer de 8 GBile sınırlı. Anakartın yine belleklerde olduğu gibi 
1333 MHz doğal FSB desteği var; 1600 MHz'e kadar bu değerin 
yüksettilebilmesi mümkün. Üzerinde bulundurduğu iki adet PCI 
Express x16 formundaki yuva ile verimli bir CrossFire sistemin 
oluşmasını sağlayan anakartta SATA ve USB gibi arabirimler de 


185 YTL 


Firma: Plato Bilgisayar, Mersa Sistem 
Telefon: (212) 2133311, 

(212) 4549900 

Web: www.plato.com.tr, 
www.mersasistem.com.İr 


İşlemci: Intel LGA 775 
Bellek: 4 x DDR3 


bol miktarda yer alıyor. Yeni sisteminizi Intel'in Core i7 işlemcileri Ses: 7.1 kanal 
piyasaya çıkmadan oluşturmayı düşünüyorsanız ECS'nin üst sını- Sürücü 6 X SATA $PATA 
fa hitap eden P45T-AD3 modeli iyi bir seçenek olabilir. run 00000600 00 
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İNCELEME 


Liguid Image UnderWater Digital Camera 


Tatil anılarınızda sınır tanımayın! 


BİR deniz gözlüğünün dergimizle ne ilgisinin olacağını düşünmeyin. Liguid Image'ın üretimi olan bu deniz gözlüğü tatilde 
çekeceğiniz fotoğrafların ve videoların sınırını deniz altına kadar 
taşıyor. Görüntüsü ile tamamen bir deniz gözlüğünden farksız 
olan üründe sızdırmazlığa önem verilmiş. Hafıza kartını ve opsiyonel olan aydınlatma aparatını takabileceğiniz yerden tutun 
da pil yuvasına ve USB bağlantısının bulunduğu yere kadar özel 
contalı ve kapaklı su geçirmez sistemler kullanılmış. Böylece suyun 5 metre altındaki basınca kadar sızdırmazlık garanti ediliyor. 
Dolayısı ile tüplü dalma gibi meraklarınız varsa ürünün pek de 
işe yarayacağını söyleyemeyiz; daha çok amatör kullanıcılara yönelik tasarlanmış. 3.1 MP çözünürlüğünde bir algılayıcıya sahip 
olan Liguid Image video da çekebiliyor. Çekilen videolar 640 x 
480 piksel çözünürlüğünde ve sunulan 16 MB'lık dahili hafızaya 
en fazla 52 saniye kayıt yapılabiliyor. Söz konusu hafızada depolanabilecek fotoğrafın sayısıysa kaliteye göre 34'e ulaşabiliyor. 
Neyse ki üründe bir Micro SD bellek kartı yuvası var ve bu sayede 2 GB'a kadar hafıza dopingi yapılabiliyor. Fotoğraf çekiminde 
sesli ve bir LED yardımıyla kırmızı renkte görsel uyarı veren Liguid Image, video çekimi sırasında da mavi renkli uyarı veriyor; ayrıca dijital ekrandan çekilen resimlerin bilgisi görülebiliyor. Liguid 
Image günümüzün fotoğraf makineleri kadar başarılı olmasa da 
suda geçen anılarınızı ölümsüzleştirmek için birebir! 


Samsung SP-P400B 


Dünyanın en küçük projektörü ile tanışın! 


GELİŞEN teknolojiden projeksiyon cihazları da nasibini alıyor. 
Bir yanda 1920 x 1080 kalitesinde ve gündüz ışığında bile parlak görüntüler yansıtmayı başaran, diğer yanda da sunumlar için 
tasarlanmış, günden güne küçülen taşınabilir ve pratik ürünler 
bulunuyor. Samsung'un SP-P400B ürünü de “taşınabilirlik” özelliği ile piyasada benzerine ender rastlanan ürünlerden biri olmayı 
başarıyor. Sıradan bir projeksiyon cihazına kıyasla yaklaşık dörtte 
bir oranında hafif ve küçük olmayı başaran üründe DLP görüntüleme teknolojisi kullanılıyor. Böylece film ve maçlar gibi hızla akan görüntülerin oluşturulması sırasında yüksek performans 
alınabiliyor. Aydınlatma sistemi için de ampul yerine geliştirilmiş 
bir LED sistemine yer verilmiş. Lambalarına göre elbette daha 
az parlaklık oluşturuluyor ancak çalışma süresi standart sınıftaki bir ürüne göre yaklaşık on kat daha fazla; yani tam otuz bin 
saat! Parlaklık değeri ise 150 lümen gibi idare eder denebilecek 
bir seviyede. Karanlık ortamlarda ürünün iş göreceği kesin; fakat 
gündüz zamanı perdeleri çekilmemiş bir odada performans almanız biraz zor. Ortamın parlaklığına göre ürünü duvardan 70-283 
cm uzakta bulundurmak gerekiyor. Bu doğrultuda 50-200 cm'e 
kadar görüntü oluşturulabiliyor. 48W enerji tüketimiyle oldukça 
çevreci olan ürün yüksek fiyatına karşın odalar için alınabilecek 
küçük bir LCD TV'ye göre çok başarılı bir alternatif olabilir. Uzaktan kumanda ve dahili hoparlörlerin bulunduğunu da ekleyelim. 


225 YIL 


Firma: AVV 
Web: www.avv.com.tr 


Çözünürlük: 3.1 MP 
Yakınlaşma: Yok 

Hafıza: 16 MB * Micro SD 
Ekran: Dijital 

Titreşim engelleme: Yok 


run 0000000 0900© 


FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL 


Firma: Anadolu Elektronik 
Web: www.anadoluelektronik.com.tr 


Teknoloji: DLP 
Çözünürlük: 800 x 600 
Lamba gücü: 150 lümen 
Kontrast: 1000:1 
Arabirim: D-Sub, kompozit 
Lamba ömrü: 30000 saat 
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MELEZ GRAFİK 


BÜTÜNLEŞİK GÖRÜNTÜ DEVRELİ YONGASETLERİ ARTACAK 


Hybrid grafik teknolojileri 


Birden çok ekran kartıyla SLI ya da CrossFire kurmak yerine benzer uygulamayı bütünleşik 
görüntü devresiyle gerçekleştirmek mümkün. 


Görkem YILDIRIM / gorkem©PCnet.com.tr 


BİLGİSAYAR dünyasında en hızlı değişim gösteren alan ekran kartları. AMD'nin 
aldığı ATI ve NVIDJA dışında büyük oyuncu kalmadı ama belirli süre sonra Intel'in 
de bu alanda olacağına dair açıklamalar yapıldı. Intel'in ciddi anlamda 
ekran kartı alanında olmasına daha 
en azından bir sene var. O zamana 
kadar çok sayıda değişim olabileceğini 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Şu anda grafik 
sektörünü şekillendiren iki firma olan ATI 
ve NVIDIA'nın klasik çekişmesi sürüyor. 
Aslında ne mutlu ki sürüyor desek daha 
doğru olur. ATI bir ara tökezledi ve eski 
formundan uzak kaldı ama HD3000 serisinin tanıtıldığı Kasım 2007'den beri 
rekabet had safhaya ulaştı ve bundan en 
çok kazançlı çıkan biz son kullanıcılar olduk. Sürekli olarak birbirine rakip olacak 
yeni GPU'lar ve ekran kartları tanıtılıyor 
ve fiyatlar düşüyor. 

Örneğin ilk çıktığında 349$ olan GeForce 9800GTX ekran kartları nasıl oldu 
da 3-4 ay içinde 200$ seviyesine indi? 
Elbette ki buna neden olan ATI Radeon 
4000 serisinin tanıtımı ve beklenenden 
iyi performans göstermesiydi. Her ne kadar rekabet son kullanıcıların işine geliyor 
dediysek de elbette sürekli yeni model 
görmekten başı dönen ve mutsuz olanlar 
da var. Yeni modellerin sık sık tanıtılması 
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GeForce 9800GTX 


psikolojik olarak da 
kötü etki yapıyor. 
© Tabii ki 3 ay önce aldıgınız yeni bir kart şimdi eski sayılıyorsa 
moraliniz bozulur. Morali bir yana bırakırsak hızlı yenilenmeye ayak uydurmak 
için sürekli alım-satım yapanlar ekonomik anlamda epey zarar edebilir. 


Performans tacı 

sürekli el değiştiriyor 

Şimdilerde en performanslı ekran kartı çift GPU'lu ATI Radeon HD4870 X2 
modeli. Tek bir kart ama çift GPU içeriyor. Bu nedenle kimilerine göre temiz 
bir zafer değil! :) Çünkü karşıdaki rakip 
olan NVIDIA GeForce GTX280 tek yongayla savaşıyor. NVIDJA'nın çift yongalı GeForce 9800GX2 modeli kısa süre 
içinde popülerliğini yitirdi. Sebeplerden 
biri yüksek fiyatı, diğeriyse GTX serisinin 
güç, Isı, ses anlamlarında daha mantıklı 


birer tercih olmaları. Zaten NVIDIA da 
9800GX2 üstüne 
fazla düşmedi, o modeli 
vaktinde performans liderliğini 
almak için kullanmıştı. Firma için çok 
kazançlı olmadığından kısa süre sonra 
ortadan kalması bekleniyor. Şimdilerde 
NVIDİA'nın GTX260 modelini hafifçe 
güçlendirip satışa sunması bekleniyor. 
Bu vesileyle okuyucularımıza dikkatli olmalarını tavsiye edelim. Radeon 
HD4870 karşısında zor anlar yaşayan 
GTX260 ekran kartlarındaki GPU güncellendi ve 192 yerine 216 paralel işlemciyle üretilmeye başlandı. İlk testlere 
göre performansı 65-10 artıyor. Üreticiler elbette ellerindeki stokları nasıl tüketecekleri konusunda endişeliler. Biz yine 
de size haber verelim, GTX260 almak 
üzereyseniz yenilenmiş modeli almanız 
daha mantıklı olacaktır. 

İlk başta 399$ fiyatla tanıtılan ve ardından Radeon HD4850/4870 modellerinin 
başarısı nedeniyle fiyatı 299$ seviyesine 
çekilen GTX260 hala istenen ilgiyi görmemiş olacak ki bu kez paralel işlemci 
sayısı taktiğiyle Radeon HD4870 karşısında güç kazanmak istiyor. Şu anda 
piyasada 320$ seviyesinde satın alınabiliyor. NVIDIA'nın acil biçimde satışları 
arttırması lazım. Hem bir yandan performans liderliğini kaybetti, diğer yandansa 
GIX serisinin performans/fiyat oranının 
düşük kalması nedeniyle satışlar düştü. 
Bilindiği gibi bir süre önce hatalı üretilmiş 
GPU'ların ortaya çıkması nedeniyle epey 
zarar ödemesi yapacağını da açıklamıştı. 
NVIDIA ile ilgili diğer gelişme SLI lisansını en sonunda İntel'e vermesi oldu. Yani 
sene sonundan itibaren SLI ve CrossFire 
desteği olan Intel X58 yongasetli ve Core 
i7 işlemci destekli anakartlar görebileceğiz. Bu sebeplerden dolayı zor günler 
geçiren NVIDIA için çıkış yolu GPU üretimini ATI'nin 1 sene önce yaptığı biçimde 55 nm tekniğine taşımak. Ardından 


daha ucuz, güç tüketimi ve ısısı düşük 
GPU ve yongasetleri üretebilecek ve bunun da etkisiyle daha performanslı ekran 
kartları sunabilecek. Firmanın şu aşamada GT200 tabanlı çift GPU içeren ekran 
kartı sunması beklenmiyor. GTX280 üstüne gelecek bir model sunup Radeon 
HD4870 X2'ye cevap verebilir ve bu model muhtemelen 55 nm tabanlı olabilir. 


Mücadele her segmentte 
sürüyor 

Dikkatlerden kaçan bir unsur firmaların 
asıl kazancı orta ve alt segment modellerden elde ediyor olması. En üst modeller çok pahalı olsa da bazen fazla 
kazandırmıyor ve üstelik daha az sayıda 
satılıyor. 100 — 150$ arası olan ekran 
kartlarına epey talep var. Sistem entegratörleriyse ya bütünleşik görüntü özellikli anakartları ya da 60 — 80 $'lık ekran 
kartlarını toplu olarak satın alıp kullanıyorlar. İşte bu nedenle firmaların en per- 


formanslı modeli sunması yeterli değil. 
Genel olarak 3 ana segmente yönelik 
ürünler sunuyorlar. Örneğin ATI Radeon 
HD3000 serisinde 38X0 ardından orta 
segmente yönelik 36X0 ve giriş segmentine yönelik 34X0 modelleri belirdi. Üst 
modeldeki yongayı geliştirmiş olan firma 
genelde ardından yonganın basitleştiri!- 
miş halini üretir. Paralel işlemci sayısı 
azaltılır, frekanslar düşürülür ve bellek 
boyutuyla arabirimi aşağı çekilir. Böylece maliyet azalır. Performans da belirli 
seviyede düşer. Böylece modeller arası 
dengeli aralık kurulmuş olur. NVIDİA'nin 
GeForce 9 serisine 9600GT ve 9500GT 
modellerini eklediğini gördük. ATI ise son 
olarak Radeon HD4670 ile cevabı verdi. 
İlk testlere göre HD4670'in performansı 
HD3850 ayarında. Bu haliyle GeForce 
9500GT'den daha iyi sonuç veriyor. 

HD4670 için önerilen son kullanıcı fiyatı 80$. Bizce özelliklerine göre çok 
uygun bir fiyat. Üstelik CrossFire desteği 
de var, güç tüketimi epey düşük ve perfornansı tatmin ediyor. Karşısındaki Ge- 
Force 9500GT yaklaşık 10$ daha ucuz 
ve performansı daha düşük. Anlaşıldığı 
gibi hamle sırası NVIDIA geldi. Satranç 
oyununda olduğu gibi yeni hamle bekleniyor. Muhtemelen HD4670'ye cevap 
olarak GeForce 9550GT modeli tanıtılabilir. Bunları anlatmamızın sebebi alt 
ve orta modellerin de kıyasıya rekabet 
ettiğini göstermek. Genelde incelemelerde hep üst modeller yarıştırılır. Üst 
modellerde performans şahane ama güç 
tüketimi, ısı ve gürültü can sıkıcı olabiliyor. Son zamanlarda anakart üreticileri 
sürekli güç tüketimini düşüren devreler, 
teknolojiler ve yazılımları öne çıkarıyor. 
Anlatmak istedikleri şu: “Bu ürünü alın 
ve elektrik faturanızı düşürün. Böylece 3 
ay vb içinde bizim ürüne verdiğiniz ek 
masrafın bedelini fazlasıyla çıkarın!” 


Enerji tüketimini 

azaltmaya odaklanıyoruz 

Bu teknolojilerde genelde odak noktası 
işlemci... Çünkü Phenom X4 gibi son 
nesil 65nm işlemcilerde bile güç tüketimi 140 Watt olabiliyor. Bu değer, kullanılan anakart ve ekran kartına bağlı olarak tüm PC güç tüketiminin 9640-50'si 
edebilir. Düşürmek için Cool'n'Guiet gibi 
teknolojiler kullanılıyor. Bu teknolojiyi 
geliştirmiş olan AMD. Intel'in de benzer 
teknolojileri var ve bunlar çok yeni değil. 
Anakart üreticisinin ek olarak sunduğu 
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GeForce 8800 


işlemciye ( ait 
güç o devrelerini 
kontrol etmek. Daha 

da ileri gidip belirli süre kullanılmadığında ek sabit disklerin ve optik sürücülerin güçleri bile kesilebilir. Örneğin 
ASRock'un yeni anakartlarında IES adını 
verdiği “Intelligent Energy Saver” programı var. Bunu aktif ettiğinde gerekli olmadıkça güç devresi 4 faz yerine 2 faz 
çalışıyor ve tüketimi yaklaşık 20 Watt 
düşürebiliyor. 

Sonuçta işlemci, anakart ve ekran kartı 
üreticilerinin işbirliğine gitmesi lazım. 
Çünkü bilgisayarda en çok güç çekenler işlemci ve ekran kartı. Her ikisi de 
anakarta takıldığına göre anakartın da 
şartları sağlaması lazım. İki büyük GPU 
üreticisi ATI ve NVIDIA aynı zamanda 
yongaseti de geliştiriyor. Bu sayede kendi GPU'larını kullanan ekran kartlarına 
avantaj sunan yongasetleri geliştiriyorlar. 
Son derece normal bir durum olduğunu 
kabul etmek lazım. NVIDIA yongasetleri 
Intel ve AMD işlemcili anakartlara SLI 
ve 3-way SLI desteği kazandırıyor. AMD 
yongasetleriyse AMD işlemcili anakartlara CrossFire desteği getiriyor. Sonuçta 
bu iki firma yongaseti tarafında da rekabet etmekteler. Madem öyle imkanları 
sonuna kadar kullanmak gerekiyor. İşte 
bu noktada her iki firmadan da Hybrid 
çözümler geldi. AMD'den Hybrid Cross- 
Fire, NVIDIA'dan Hybrid SLI teknolojileri gelince bir kez daha karşı karşıya 
kaldılar. 


Nereden çıktı Hybrid SLI 

ve Hybrid CrossFire? 

Biraz geriye gidersek durumu daha iyi 
anlarız. Para derdi olmayanlar birden 
çok PCle x16 yuvası olan ekran kartları 
ve bir ya da daha çok canavar ekran kartı 
alıp SLI / CrossFire sistem kuruyor. Maliyete çok önem verenlerse 50 — 60$'lık 
bütünleşik görüntü devreleri anakartlardan alıp ekran kartına para vermekten 
kurtuluyor. Fark yüzlerce YTL seviyesinde olabiliyor. İşte bu nedenden ötürü biz 
kullanıcılarda şöyle bir alışkanlık oluştu. 
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Ne zaman bütünleşik görüntü devreli 
bir anakart görsek en kötü performans 
deyip burun kıvırırdık. Ancak bu durum 
artık değişti. Devir mantıklı çözüm devri. NVIDIA'nın ve AMD'nin son nesil yongasetlerinin bazılarında hem bütünleşik 
görüntü devresi, hem de SLI / CrossFire 
desteği var. Hedeflenen kullanıcılara geniş bir seçim alanı sunmak. Anakartın 
yapısı microATX ise bütünleşik görüntü 
devresiyle harici bir PCle x16 ekran kartının ortak çalışması sağlanabiliyor. ATX 
olan versiyonlarda çift ekran kartı kullanma imkanı da var. 

Son derece mantıklı bir teknoloji. Hybrid 
SLI sayesinde bütünleşik devreyle ekran 
kartı ortaklkaşa çalışıp SLI dizisi kurabiliyor. Hybrid CrossFire'daki durum da 
son derece benzer. Elinizde ekran kartı 
yoksa bütünleşik görüntü devresini tek 
başına kullanabilirsiniz. Bu sayede başta çok masraf yapmayıp sonradan ekran 
kartı alarak terfi edilebiliyor. Eski nesil 
bütünleşik görüntü özellikli anakartlara 
da sonradan alıp ekran kartı takarsınız 
ama bu durumda bütünleşik devre işe 
yaramaz hale geliyor. İşte Hybrid teknoloji sayesinde ya performans anlamında 
işbirliği yapılıyor ya da bir PC'den tek ekran kartıyla dört monitör bağlantısı alınabiliyor. Kapsamı daha geniş olduğundan Hybrid SLI'ı sona bırakıp ilk olarak 
Hybrid CrossFire ile başlayalım. 


Hybrid CrossFire gereksinimleri ve avantajları 

Faydalanmak için AMD 780G ya da 
790GX yongasetli bir anakart şart. 
Şimdilik sadece Radeon HD2400 Pro, 
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HD3450 ve HD3470 ekran kartları 
destekleniyor. Yani giriş seviyesi ekran 
kartlarını kullanmanız lazım. Bunları 
sağladığınızda ve Windows Vista işletim 
sistemini kullandığınızda, iki GPU birlikte çalışıp daha yüksek performans sunabilir veya dört monitör bağlanabilir. Ayrıca güç tüketimi sürekli olarak mümkün 
olan en az seviyede tutuluyor. Güç tüketimini düzenleyen teknoloji ATI PowerPlay. HD2400 Pro kullanılırsa PowerPlay 
devre dışı kalıyor. Çok monitör desteğini 
verense ATI SurroundView. Aslında sayı 
dört ile sınırlı değil. Eklenen her GPU ile 
iki monitör daha eklenebiliyor ama anakartın uygun yapıda olması şart. Dizüstü 
bilgisayarlar için geçerli olan teknolojiyse PowerXpress adını alıyor. Bu teknolojide gerekli olduğunda GPU aktif oluyor. 
Gerekli olmadığında yongasetindeki devre tek başına çalışarak güç tüketimini 
azaltıp batarya süresini koruyor. ATI'nin 
Hybrid CrossFire teknolojisi önemli bir 
adım ama Hybrid SLI kadar heyecan 
uyandırmıyor. Daha fazla sayıda ekran 
kartının desteklenmesini sabırsızlıkla 
bekliyoruz. 


Hybrid SLI ile daha da fazlası 
Bu teknoloji de sadece Windows Vista kullanıcılarına hitap ediyor. Farkı iki 
ana grub altında toplanıyor olması. İlk 
teknoloji olan GeForce Boost, az önce 
anlattığımız Hybrid CrossFire ile benzerlik gösteriyor. Yani anakart yongasetindeki görüntü devresiyle anakarta takılan 
GeForce GPU işbirliği yapıyor. NVIDIA 
yongasetlerinde yer alan görüntü devresine kısaca mGPU deniliyor. İkisinin 


birlikte olduğu durumda mGPU * GPU 
— GeForce Boost. Buna destek veren 
mGPU'lu yongasetleri şunlar: 


* nForce 780a SLI 

* nForce 750a SLI 

* nForce 730a 

* nForce 720a 

* GeForce 8300 

* GeForce 8200 

* GeForce 8100 

* nForce 730i / GeForce 9300 


Sonuncusu hariç tümü AMD işlemcilerle 
uyumlu. Sadece sonuncu yongaseti Intel 
işlemcileri destekliyor ve bu yazı hazırlanırken resmi duyurusu henüz yapılmamıştı. Yani aslında Intel işlemci platformuna Hybrid SLI desteği sunan ilk 
yongaseti nForce 730i / GeForce 9300 
oluyor. İntel işlemci sahiplerinin ne zamandır beklediği bir gelişme. GeForce 
Boost desteği olan ekran kartlarında 
GeForce 8500GT veya 8400GS yongası 
bulunuyor. AMD Hybrid CrossFire'da olduğu gibi çok kısıtlı bir uyum listesi. Bu 
iki GPU zaten çok zayıf olduğundan bunlarla anakartlardaki mGPU'yu bir araya 
getirip elde edilen GeForce Boost sonucunda performans aman aman olmuyor. 
Tek bir GeForce 9500GT alsanız özel bir 
anakart almadan aynı görüntü performansını elde edebilirsiniz. Bu nedenle 
NVIDILA'nın Hybrid SLI teknolojisindeki 
GeForce Boosttan çok diğer teknoloji 
olan HybridPower dikkat çekiyor. 


HybridPower ile ekran kartını 
tamamen kapat 

Adından da anlaşılacağı gibi güç tüketimi, ısı ve gürültüyü azaltmak üzere hazırlanmış bir teknoloji. HybridPower'da 
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anakartta yer alan mGPU'nun çoğu günlük uygulama için yeterli olduğu ve PCle 
x16 ekran kartının sadece oyunlar için 
çalışması gerektiği fikri üzerinde yoğunlaşılıyor. Yani sisteminizdeki mGPU sürekli 
aktif olacak ama taktığınız ekran kartı 
sadece gerektiğinde devreye girip performansı yükseltecek. Bu sayede siz internette gezerken canavar ekran kartınız 
kapanacak, ısı — ses — güç tüketimi düşecek. HybridPower işte bu mantıkla çalışıyor. Başta listelediğimiz yongasetlerini 
içeren bir anakartınız varsa ekran kartınızı seçerken şu modellerden birini alırsanız bu dediğimizi gerçekleştirebilirsiniz. 
HybridPower destekli ekran kartları: 


* GeForce GTX280 

* GeForce GTX260 

* GeForce 9800GX2 

* GeForce 9800GTX/GTX- 

* GeForce 9800GT (55nm olan) 


GeForce Boost destekli modellerin aksine üst segmente yönelik kartlardan 
söz ediyoruz. Bu teknoloji o kadar esnek ki 780a yongasetli bir anakarta 3 
tane HybridPower destekli ekran kartı 
ekleyip tümünü birden açıp kapatabilirsiniz. Neden sadece bu kartlar uyumlu? 
Çünkü bunlarda özel bir kontrol devresi 
var. PCle özelliklerinden biri olan SMBus 
kanalı aracılığıyla karta sinyal gönderilerek kapanması ve tekrar açılması sağlanabiliyor. Sorunsuz çalışma için güç 
kaynağının kaliteli modellerden birisi olması tavsiye ediliyor. Çünkü kartın açılıp 
kapanması sırasında güç kaynağından 
çekilen güç aniden 150 Watt oynama 
yapabilir. HybridPower destekli anakart 
ve ekran kartı bir araya geldiğinde Windows Vista uyumlu ForceWare sürücüsü 
durumu algılar ve sistem tepsisinin sağ 
köşesine yeşil bir simge ekler. Bu simgeyle ekran kartlarını açıp kapatabilir 
hale gelirsiniz. Sunulan seçenekler: 


1. Performansı yükselt: Ekran kartı 
görevi devralır 

2. Güç tasarrufu: Ekran kartı kapanır 
ve mGPU işi yüklenir 

3. Ek Ekranlar: İkiden çok monitöre 
görüntü aktarmaya yarar 


Modlar arasındaki geçişler yaklaşık 5 
saniye sürüyor ama neyse ki sistemi yeniden başlatmak gerekmiyor. Bilgisayarı 
açıp kapadıktan sonra bile aynı modda 


kalması olumlu. Göze batan eksiklik otomatik olarak modun değişmemesi. Gönül isterdi ki oyun kısayoluna tıklayınca 
durumu anlayıp otomatik olarak “Performansı yükselt” moduna geçsin. Ancak oyunu başlatmadan önce sizin elle 
bunu seçmeniz gerek. Denemelerimizde 
Biostar Tpower N750 anakarta Leadtek 
GeForce 9800GTX ekran kartı taktık ve 
Windows Vista 64-bit kurduk. Gerçekten 
de sistem otomatik olarak HybridPower 
eklentisini kurdu ve tek tıkla kartı uyku- 
ya geçirip yeniden aktif etmek mümkün 
oldu. Kapalı kartın fanı sustuğu için güç 
tüketim ve Isı yanında ses de azaldı. 


Güç tüketimi yarıya iniyor 
HybridPower'in avantajı bekleme durumunda kartı kapatmak dedik. Oyun 
oynarken kartı tekrar aktif edeceğimize 
göre yük altında güç tüketiminin azalmasını bekleyemeyiz. Oyun öncesinde 
kartı aktif etmezsek güç tüketimi azalır 
ama anlamı yok çünkü mGPU ile oyun 
oynayamayız ve zaten kapayacaksak neden kart alıyoruz :) Bu nedenle bekleme 
durumundaki güç tüketimini gözlemledik. Sistemimizin bekleme sırasındaki 
güç tüketimi 120 Watt'tan 60 Watt'a 
geriledi. Bu yarı yarıya azalma demek 
oluyor. Kullanılan anakart, ekran kartı ve 
diğer donanıma göre rakamlar değişebilir ama görünen o ki sistem hedeflendiği 
gibi işliyor. Tahmin edilebileceği gibi güç 
tüketiminin en önemli olduğu alan taşınabilir cihazlar. Aynı sistemin dizüstü 
bilgisayarlar için uyarlanmış versiyonu 
da var. Bilgisayarla oyun oynamadığınız 
sürece GeForce Mobile yongası kapalı kalıyor ve mGPU görev alıyor. Bu tür 
dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş 
yongaseti GeForce 9100M G. HybridPower destekli mobil GeForce modelleriyse 9200M, 9300M, 9500M, 9600M, 
9650M, 9700M ve 9800M. Bunlardan 
sadece 9200M, 9300M ve 9500M'in 
GeForce Boost desteği var. * 


CENTRINO 2 


DDR3 bellek ve 45 nm Penryn zamanı 


Efsane, Centrino 2 
adıyla devam ediyor 


Dizüstü bilgisayarlardaki ilerleme baş döndürüyor. Masaüstü sistemlerin tahtını 


sallamalarına şaşmamak lazım. 
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SON yıllarda dizüstü bilgisayar denince 
akla gelen ilk kelime Centrino oldu. Bu 
ismin bir marka gibi kabul gördüğünü 
kimse inkar edemez. İçinde olduğumuz 
sene boyunca ciddi bir netbook fırtınası 
koptu. Bu küçük, kolay taşınabilir ama 
performansı düşük bilgisayarlar epey ilgi 
görüyor. Fakat az önce dediğimiz gibi 
performansları pek iyi değil. İş görüyorlarsa da masaüstü bilgisayarın yerini 
tutmuyorlar. Tek bir bilgisayarınız var ve 
bu netbook ise canınız sıkılabilir. Masaüstü bilgisayarı olanlar içinse netbooklar iyi bir seçenek. Çok daha yüksek 
performanslı olan dizüstü bilgisayarlardan birini seçerek tek bilgisayarla idare 
edebilirsiniz. Böylece hem evde hem 
işte kullanabileceğiniz bir taşınabilir bilgisayarınız olur. Ne de olsa dizüstü bilgisayarların da 12 - 13.3 inç genişlikli 
ekranlı olanlarında boyutlar ve ağırlık 
abartılı değil. Centrino logosunu taşıyan 
çok sayıdaki dizüstü bilgisayarda belirli 
şartlar sağlandığından kullanıcılar gönül 
rahatlığıyla satın alıp kullanıyor. 

Intel'in ilk kez 2003 yılında Centrino tanımlamasını yaptığını gördük. Öncelikle 
şunu belirtelim ki Centrino bir işlemci 
modeli değildir. Bazen yanlış tanıtımlarla karşılaşıyoruz ve dizüstü bilgisayarda 
Centrino X Ghz işlemci mevcut gibi yanlış ifadeler duyuyoruz. Centrino denince 
akla işlemci, yongaseti ve kablosuz ağ 
özellikleri tanımlı olan bir platform gelmeli. Bu platformun tanımlı özellikleri 
çok kez değişti. Çünkü 2003 yılından 
bu yana donanım özellikleri sürekli güncellendi ve Centrino'un farklı versiyonları tanıtıldı. Bilindiği gibi Intel'in asıl 
işi işlemci üretmek ama bir yandan da 
yongaseti geliştiriyor. Intel işlemci alanlar genelde en iyi uyum açısından Intel 
yongasetli anakartları tercih eder. Intel 
yongasetli kablosuz ağ kartları da beğeni 
topluyor. Ortaya çıkan tabloya göre Intel işlemci ve ona eşlik eden Intel yongasetli anakart ve kablosuz ağ kartı en 
iyi uyumu sağlayacaktır. Bunun anlamı, 
dizüstü bilgisayarda Centrino logosunu 
görenler temelini Intel parçalar oluşturuyor deyip fazla kafa yormadan satın 
alabiliyor. Elbette ekran genişliği, bellek 
ve disk kapasitesi vb gibi özellikleri ihtiyacınıza göre seçmek size kalmış. 


Reklamlar sayesinde 

istenen ivme kazanıldı 
Centrino'nun  tanıtılmasından o sonra 
Intel'in epey reklam yaptığını gördük. 
Firma, bu amaca yönelik olarak yüz milyonlarca dolar masraf yaptı ama karşılığını da aldı. Bu kampanyalar sonrasında dizüstü bilgisayar satışları çok hızlı 
biçimde arttı ve günümüzde masaüstü 
bilgisayarları geride bırakmayı başardı. 
Intel'in 2003 senesinde Centrino ile sunduğu farklılık işlemciden çok kablosuz ağ 
bağlantısıydı. Kimi kullanıcılar, Centrino 
logosunun kablosuz ağ anlamını taşıdıını sandılar. 2003'den bu yana Intel'in 


olarak önde gidiyor. Rakip AMD'nin mobil işlemcileri kimi zaman fiyatına göre 
çok yüksek performans sundular ama bir 
türlü Centrino'nun gölgesinden çıkamadılar. Intel'in yürüttüğü tanıtım çalışmaları çok başarılı olduğundan üreticiler ve 
tüketiciler sürekli Centrino'ya yöneldiler. 
Elbette bu tür bir gelişme piyasadaki 
çeşitlilik ve rekabeti azalttı. Tüketiciler 
sürekli Centrino etiketli ürünleri almak 
isteyince İntel'in sık indirim yapmasına 
gerek kalmadı. Ayrıca farklı markaların 
ürünleri hep yakın özellikler içerdiğinden 
seçim imkanı da azalmış oldu. Örneğin 
yongaseti olarak 2-3 model, işlemci olarak 6-7 model yaygınsa bunları seçmekten başka çare kalmıyor. 
Neyse ki İntel sene- 
de bir güncelleme yaparak 
Centrino  sistem özelliklerini 
yeniden ( tanımlıyor 
ve performans çıtasını 
sürekli yükseltiyor. Centrino 
platformunun değişimini gösteren 
şu tabloyu verelim ve bu sayede nereden nereye gelindiği daha net görülsün. 
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Carmel 2003 Pentium M Banias / Dothan DDR-266 Extreme Graphics 2 802.1Ib 

Sonoma 2005 Pentium M Dothan 533 FSB 915 DDR2-533 GMA 900 802.I11g 

Napa 2006 Core Solo/Duo, Core 2 Solo/Duo 945 DDR2-667 GMA 950 802.I1g/n 

Santa Rosa 2007 Core 2 Duo (65 ve 45 nm) 965 DDR2-667 GMA X3100 802.Iin 

Montevina 2008 Core 2 Duo 45 nm 1066 FSB 4X serisi DDR2-800 GMA X4500 802.1in 
DDR3-1066 

Calpella 2009 Auburndale / Clarksfield 5X serisi DDR3-1600 ? 802.11n * 802.16 


İlk versiyon olan Carmel'de 802.11b 
destekli Intel PRO/Wireless 2100B yer 
aldığından kablosuz ağ aktarım hızı 11 
Mbps ile sınırlıydı. Elbette bu durum 
tepki çekti çünkü rakiplerin 802.11g 
destekli kablosuz ağ yongaları hazırdı. 


İntel ise IEEE şartnamesi kesinleşmeden 
802.11g desteği vermeme kararı almıştı. Banias işlemci Pentium M 705 olarak 
sunuldu. 130 nm tabanlı işlemcide FSB 
hızı 400 Mhz, L2 önbellek I MB, TDP 
değeri 24.5 Watt idi. Çalışma frekansını 
900 —- 1700 Mhz arasında değiştirebiliyordu. Sistemdeki yongasetinin sadece 
DDR-266 bellek desteklemesi performansın yüksek olmasını engelliyor. 855 
yongasetinin bütünleşik görüntü içeren 
versiyonu 855GM, harici görüntü devresi destekleyen versiyonları 855GME 
ve 855PM oldu. Kısa süre içinde revizyondan geçen Carmel versiyonunda 
Banias yerine Dothan işlemci, 2100B 
yerine 2200BG kullanılmaya başlandı 
ve 802.11g eklenmiş oldu. Dothan'un 
Banias'dan farkı 90 nm üretime geçişle L2 önbellek 2 kat artıp 2 MB oldu 
ve TDP değeri 24.5 Watt'tan 21 Watt'a 
indi. Hem performans, hem de batarya 
süresi arttı. Pentium M 710 hızı 1.4 Ghz 
iken Pentium M 765 hızı 2.1 Ghz idi. 


DDR2 belleklere 

merhaba deme zamanı 
2005 yılında hazır olan Sonoma versiyonunun belki de en önemli yeniliği 
DDR2 bellek kullanımı oldu. Bilindiği 


gibi DDR bellekler 2.1 Volt gerilimle çalışıyor. DDR2 belleklerse 1.8 Volt kullanıyor ve bu nedenle daha az enerji tüketiyor. Ayrıca çalışma hızları daha yüksek 
olduğundan performans artıyor. Buna 
olanak veren Intel 915 Express yongaseti oldu. Yongaseti sadece DDR2 değil, 
PCle, HD Audio ve SATA kullanımını da 
getirdi. Bunlar dizüstü bilgisayarlar açısından çok önemli yeniliklerdi. Zaten 
Carmel ile kullanılmaya başlanan Dothan işlemcilerle devam edildi ama bunlar güncellenerek FSB hızı 400 Mhz'den 
533 Mhz'e terfi edildi. Böylece bellek 
ve işlemci tam uyum içinde çalışır hale 
geldi. Kablosuz ağ kartı tahmin edileceği gibi 802.11g desteği veriyordu. 
Tek sıkıntı güç tüketiminin artması 
oldu. Çok sayıda yenilik eklenince tüketim arttı ve batarya kullanım süresi azaldı. 

Üçüncü nesil olan 


Unwire. 


Napa, 2006 yılının ortasında görücüye 
çıktı. Bu seferki bomba işlemci tarafındaydı. Intel'in epey ses getiren Core 
mimarisi mobil platformdaki yerini aldı. 
Zaten esasında Core mimarisi Pentium 
M'i temel alıyor. Core mimarisi 32-bit 
tabanlı olduğundan kısa süre sonra 64- 
bit desteği eklenerek Core 2 halini aldı. 
Core ve Core 2 işlemcilerin tek çekirdekli 
olanlarında Solo, çift çekirdekli olanlarında Duo son eki var. Bu geçiş nedeniyle Napa dizüstü bilgisayarlar ilk başta 
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Core Solo ve Core Duo işlemciyle satışa sunuldu. Ardındansa Core 2 Solo ve 
Core 2 Duo işlemcili dizüstü bilgisayarlar 
geldi ve Core işlemcili modeller ortadan 
kalktı. Yonah olarak bilinen Core Solo 
ve Core Duo işlemcilerde 64-bit desteği 
olmadığından 64-bit işletim sistemi ve 
uygulamalar kullanılamıyor. Merom olarak bilinen Core 2 mobil işlemcilerin tek 
çekirdekli olanlarında (Core 2 Solo) FSB 
533 Mhz iken çift çekirdekli olanlarında 
(Core 2 Duo) FSB 667 Mhz seviyesine 
çıktı. Yongaseti 945 Express oldu ve 
667 Mhz FSB, DDR2-667 bellek, bütünleşik GMA 950 görüntü devresi desteği geldi. Core Duo / Core 2 Duo işlemci içeren dizüstü bilgisayarlara Centrino 
yerine Centrino Duo etiketi konarak öne 
çıkmaları sağlanmaya başlandı. Ne de 
olsa taşınabilir bilgisayarda çift çekirdek 
dönemi başlamış oldu! 
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Napa'dan sonra Santa Rosa, 
yani Centrino Pro 

Napa ile birlikte üç temel özellik dışında eklenmiş olan teknolojik yenilikler ön 
plana çıktı. Çünkü 945 takipçisi 965 
yongaseti FSB desteğini 800 Mhz'e çıkarmakla kalmadı, güç tüketimini azaltan Dynamic FSB yeniliğini getirdi. Bu 
sayede sistem yüklü olmadığında FSB'yi 
düşürerek güç tüketimini etkin biçimde 
azaltabiliyor. Windows Vista işletim sistemindeki Aero temasının çalışabilmesini sağlayan Intel Dynamic Acceleration 
teknolojisi ve GMA X3100 bütünleşik 
görüntü devresi önemli yenilikler arasında yer alıyor. BIOS'un gelişmiş versiyonu olan EFI desteklenmeye başlandı. 
Günümüzde EFI (Extensible Firmware 
Interface) üzerine en çok düşen üretici MSI. Ayrıca Intel'in bir diğer yeniliği 
Robson teknolojisi oldu. Intel Turbo Memory denen bu teknolojide sisteme eklenmiş olan NAND flash bellek önbellek 
olarak çalışıyor ve erişim süresini azaltıp 
performansı yükseltiyor. Opsiyonel olan 
Robson teknolojisini kullanıp kullanmamak üreticiye kalmış. 

Bellekler açısından DDR2-667 ile sınırlı kalındı ama hem yongaseti, hem de 
Core 2 işlemciler 800 Mhz FSB destegine kavuştular. 65 nm tabanlı üretilen 
mobil Core 2 Duo işlemciler Merom, 
45 nm olan üst versiyonsa Penryn olarak adlandırılıyor. Merom'da komut seti 
desteği SSE3 ile sınırlı ama Penryn'de 
SSE4.1 desteği de var. Böylece 47 yeni 
komut ekleniyor. Bu komutları destekle- 


yen uygulamalar daha hızlı çalışabiliyor. 
Merom yerine Penryn kulanılmaya başlanınca bu duruma Santa Rosa Refresh 
adı verildi. İşlemci Merom ya da Penryn 
olsun, Dynamic Acceleration Teknolojisi 
sayesinde çekirdeklerden biri kapatılabiliyor ve diğeri overclock edilebiliyor. Aşırı 
ısınma olmadan daha düşük güç tüketimiyle performans seviyesi korunabiliyor. 
Çoğu kişi çift çekirdek işlemci nedeniyle 
bataryanın çok çabuk boşalacağını düşündü ama yeni teknolojiler sayesinde 
korkulan olmadı. Intel, Santa Rosa için 
Centrino Pro adını kullanma kararı aldı. 
Böylece Centrino'nun en gelişmiş hali 
Santa Rosa'dır havası yaratıldı. 


DDR3 bellek ve 45 nm çift 
çekirdek işlemci! 

Dizüstü bilgisayarlar artık özellikleriyle 
masaüstü bilgisayarları aratmaz hale 
geldiler. Intel'in 4-serisi yongasetleri günümüzde en üst seviyeyi temsil ediyor. 
Aynı yongasetlerinin mobil versiyonları 
GL40, GS45, GM45, GM47 ve PM45 
olmakta. Tümünde en gelişmiş özellikler 
ve teknolojiler var. Bütünleşik görüntü 
özelliği olanlar DirectX 10 destekli GMA 
X4500'ü içeriyor. DirectX 10 desteklese 
de bu tür popüler oyunlar için tek başına yeterli değil. Oyun oynamak için 
PM45 yongasetini ve NVIDIA — AMD 
mobil GPU'ları içeren dizüstü bilgisayarlar tercih edilmekte. GMA X4500'de 
DVI, HDMI ve hatta DisplayPort çıkışlarına destek veriliyor. FSB hızı bir kez 
daha arttı ve 1066 Mhz desteklenir hale 
geldi. Buna paralel olarak bellek desteği 
DDR2-800 ve hatta DDR3-1066 olarak genişletildi. DDR3 ile bir kez daha 
çalışma gerilimi ve güç tüketimi azaldı. 
DDR3 bellekler daha hızlı ama çalışma 
gerilimleri 1.5 Volt. Intel kafalar karışmasın diye bu kez Montevina için Centrino 2 adını kullanma kararı aldı. 


CENTRINO 2 


45 NM CORE 2 DUO İŞLEMCİLER 
MODEL | ÇEKİRDEK | FREKANSOMUZ) | OLZ(ME) | ESR Top 
25 


T9300 Penryn 2500 6 800 
T9400 Penryn 2533 6 1066 35 
T9500 Penryn 2600 6 800 35 
T9600 Penryn 2800 6 1066 35 
P9500 Penryn 2533 6 1066 25 
T8100 Penryn-3M 2100 3 800 35 
T8300 Penryn-3M 2400 3 800 35 
P7350 Penryn-3M 2000 3 1066 25 olması muhtemel. Elbette yüksek de- 
P8400 Penryn-3M 2266 3 1066 25 gerler ve batarya süresinden çok perfor- 
P8600 Penryn-3M 2400 3 1066 25 mansa önem verenleri memnun edecek 


Intel Turbo Memory teknolojisi destekleniyor ve sadece 45 nm tabanlı Penryn 
işlemciler kullanılıyor. Daha önceden 
söylediğimiz gibi SSE4.1 komut seti 
yer alıyor. Bu işlemcilerde FSB hızı 800 
ya da 1066 MHz olmakla birlikte modele göre fark gösteriyor. 45 nm mobil 
işlemcileri esas olarak 4 kategoriye ayırabiliriz. Bunlar Penryn, Penryn düşük 
TDF Penryn-3M ve Penryn-3M düşük 
TDP CO steppingli Penryn'lerde çekirdek 
alanı 107 mm2 ve L2 seviye önbellek 
6 MB gibi yüksek bir değer. Ardından 
gelen Penryn-3M işlemcilerde MO steppingle birlikte çekirdek alanı 82 mm2 
seviyesine indi ama aynı zamanda L2 
seviye önbellek 3 MB'a düştü. Tahmin 
edilebileceği gibi Penryn-3M işlemciler 
daha ucuz. Yukardaki tabloya bakarak 
Centrino 2 dizüstü bilgisayar almadan 
önce işlemci seçeneklerinizi göz önüne 
getirebilirsiniz. Batarya süresine önem 
verenler P ile başlayan modelleri tercih 
ederek daha iyi sonuç elde edebilir. En 
üst modelde hız 2800 MHz seviyesine 
çıkıyor. Centrino 2 için 802.11n dışında 
opsiyonel olarak WiMAX yani 802.16 
sunulabiliyor. WiMAX olan bölgelerde ek 
kart içeren modeller satılacak. 
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Bir sene sonrasında 

Calpella görünüyor 

Sıra geldi 2009'da bizleri nelerin beklediğine. Tahminen bir sene sonra Nehalem tabanlı mobil işlemcileri kullanmaya 
başlayacağız. Intel'in Core i7 adını verdiği Nehalem mimarili işlemcilerle köklü yenilikler getireceği biliniyor. Örneğin 
Hyper-Threading geri dönüyor, 6 çekirdekli işlemciler geliyor ve FSB ortadan 
kalkıp yerini API (GuickPath Interconnect) alıyor. Ayrıca AMD'nin ne zamandır 
uyguladığı işlemci içi bellek kontrolcüsü 
uygulamasına geçiliyor. Intel'in bir diger amacı bütünleşik görüntü devresini 
yongasetinden alıp işlemci gövdesi içine 
koymak. Bu sene sonunda ilk Core i7 işlemciler çıkacak ama bunlar üst seviye 
modeller olacak. Daha çok sunucularda 
ve üst seviye sistemlerde kullanılmaları bekleniyor. Zaman ilerledikçe çeşitler 
artacak ve mobil tarafa yönelik olarak 
Auburndale ve Clarksfield kodlu seriler 
gelecek. Her iki seride de 45 nm kullanılacak. Çift çekirdekli Auburndale işlemcilerde TDP'nin 35 Watt, dört çekirdekli 
Clarksfield işlemcilerde TDP'nin 55 Watt 


gibi görünüyor. 

FSB yerine OPI geçeceğinden anakartların tasarımında değişiklik olacak ve bellek kontrolcüsü işlemci içinde yer alacak. 
Bundan dolayı x58 yongasetinde olduğu 
gibi farklı tasarımlar bekleniyor. Bilindiği 
gibi masaüstü tarafından X58 yongasetiyle 3 kanal bellek denetleyicisi geliyor. 
Bakalım mobil tarafta da 3 kanal bellek 
denetleyicisi olacak mı? Sadece DDR3 
bellekler kullanılacağı için 3 tane DDR3 
SO-DIMM bellek epey maliyet getirebilir. 
Olmasa bile çift DDR3 bellek modülü 
kullanılacaktır. Bir senelik zaman içinde 
DDR3 belleklerin DDR2 bellek fiyatına 
düşmesi olası. Benzer biçimde SSD'ler 
de sabit disk fiyatına düşerse mobil cihazlarda sabit disk kullanımı son bulabilir. Zaten bugünlerde netbooklarda flash 
bellek kullanımı yaygın ve 8 GB gibi seçenekler görüyoruz. Tahminen bir sene 
sonrasında 32 — 64 GB flash bellekler 
benzer maliyetlerle elde ediliyor olacak. 
Kablosuz ağ bakımından 802.11n'in iyice yerleşmesi bekleniyor. Fakat daha öte 
teknolojilerin o kadar hızlı kabul görecegini pek sanmıyoruz. Belki belirli ülkeler- 
de WiMAX yaygınlaşır ama çoğu ülkede 
802.11n geçerliliğini koruyacaktır. 

Bu yazıyı baştan sona okuduysanız 5 
yıl içinde Centrino nereden nereye geldi dediğinizi duyar gibiyiz. Intel belki 
de en başta yaptırım gücünü kullanarak 
baskınlık kurmuş olabilir ama dizüstü bilgisayarların gelişmesi için önemli 
katkılar sağladığı şüphesiz. Ayrıca bir 
standart kurumu gibi düzen sağladı ve 
uyum sorunları yaşanmasını engellemiş 
oldu. AMD'nin kaç yıldır etkili bir mobil 
platform sunmasını bekliyoruz. Ancak 
AMD'nin çabaları pek yeterli olmadı. 
Bakalım AMD Fusion gerçekleştiğinde 
neler olacak. GPU ve CPU'nun tek çatı 
altında toplanması bizlere ne gibi üstünlükler sunabilecek? * 


ŞARJ CİHAZLARI 


Acil - 


> | 


yolları. 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


CEP telefonlarıyla birlikte artık üzerimiz- 
de en az bir tane teknolojik ürün taşır 
olduk. İstisnasız herkesin cep telefonu 
var ve diğer taşınabilir ürünlerin de dijitalleşmeye başlamasıyla sayı günden 
güne artıyor. Örneğin; 6-7 yıl öncesinde bile halen popülerliğini sürdüren 
walkman'ler artık dijitalleşti ve müzik 
çalar sınıfına giriyor. Benzer şekilde filmli fotoğraf makineleri de dijital dünyadan 
nasibini aldı ve bugün bir cep telefonunun içine dahi sığdırılabiliyor. Dijital 
teknolojiler zamanla küçüldükçe ürünlerde bulunan bataryalar da küçülüyor 
ve öyle bir zaman geliyor ki bataryanız 
tam olarak bitip sizi yarı yolda bırakıyor. 
Yazımızda bundan sonra asla yarı yolda 
kalmamanızı sağlayacak acil durum şarj 
alternatiflerini konu alıyoruz. 
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alternatitleri 


Yarı yolda kalan bir 
“şarjzede” olmamanın 


UKUMA 1 


| 4 


Şarjınız asla bitmeyecek! 
Teknolojinin son nimetlerinden birisi olan 
acil durum şarj cihazları üreticisine göre 
farklı tipte olabiliyor ve farklı teknolojiyle 
şarj işlemini gerçekleştirebiliyor. Fakat aslına bakarsanız hepsinin yaptığı iş aynı. 
Belli ölçülerde taşınabilir olan cihazların 
şarj işlemi gerçekleştirilebiliyor. Örnek vermek gerekirse piyasadaki acil durum şarj 
cihazlarının tümü cep telefonlarını, müzik 
çalarları, Bluetooth kulaklıkları, dijital fotoğraf makinelerini ve taşınabilir oyun konsollarını bu şekilde kolaylıkla şarj edebiliyor. Bazı ürünler elbette bu sınıfın dışında 
kalacaktır; video kameralar ve dizüstü bilgisayarların şarj gereksinimleri daha fazla. 
Bu nedenle daha büyük adaptörlere ihtiyaç duyuyorlar. Genel bir tanımlama yapmak gerekirse USB üzerinden şarj olabilme özelliğine sahip olan tüm ürünler acil 
durum şarj cihazlarıyla şarj edilebilir. Tüm 
ürünler çeşitli uçlarla satılıyor. 


Ikinci batarya derdine son 

Yan sanayi olan bazı bataryaların patlama gibi durumlar açığa çıkardığını az 
çok bilirsiniz. Yan sanayi ürünlerin elbette kalitelisi de var ancak bataryadan 
kaynaklı cihazınızda sorun yaşandığında, 
yetkili servis bunu doğrudan orijinal ol- 


mayan yedek parçayla ilişkilendirecektir 
ve ürününüzü tamir etmek için ücret isteyecektir. Bataryanızı orijinal olarak almak 
istediğinizde de cep yakan rakamlarla 
karşılaşmanız olası. Bir cep telefonu bataryası 100 YTL'ye yaklaşabilir; hele bir 
de cihazınızın bataryası kolayca değiştirebileceğiniz türden değilse o zaman acil 
durum şarj cihazlarından birini edinmek 
dışında çıkar bir yolunuz yok. Uzun yolculuklarda cep telefonunuzla ya da cep 
bilgisayarınızla film izlediğinizi düşünün. 
Piliniz epey bir zaman sonra değil, filmin 
sonuna doğru yetersiz gelmeye başlayacak. Filmi yarıda kesmek yerine hemen 
acil durum şarj cihazınızı çantanızdan 
çıkartmak en güzeli. 


Kalem pilin gücü: 
b-PowerStick 

Yaklaşık bir yıl öncesine kadar acil durum 
şarj cihazlarıyla karşılaşmak pek mümkün değildi. Son aylarda özellikle "enerji" üzerine tartışılan sohbetlerden sesler 
yükseldikçe ilginç ürünler de piyasaya 
çıkmaya başladı. Acil durum şarj cihazı 
olarak ülkemizin tanıdığı ürünlerden biri 
b-PowerStick. KDV dahil yaklaşık 15 YTL 
fiyata sahip olan bu ürün tek bir AA tipinde standart kalem pille çalışıyor. Kullandığınız pilin mAh cinsinden kapasitesine 
göre cep telefonunuzun bataryasının belli 
bir yüzdesi şarj oluyor. Örnek vermek gerekirse 2700 mAh'lık yeni nesil bir şarjlı 
AA batarya ile ürün cep telefonunun bataryasının yarısından fazlasını doldurabiliyor. Kullandığınız pile ve cep telefonunuzda yer alan bataryanın kapasitesine 
göre bu değerler farklılık gösterecektir. 
b-PowerStick'in kutusundan 13 farklı uç 
geliyor. El feneri olarak kullanım sağlayan 
beyaz LED'li bir uç da bu saydıklarımızın 
içinde. Şarj işlemini gövdesinde yanan 
mavi renkli başka bir LED ile belirten 
b-PowerStick kutusundan şık olan bir taşıma kesesi ile birlikte geliyor. Bu sayede 
uçlarınızı kaybetmeniz mümkün değil. 
b-PowerStick, oldukça kaliteli bir marka. 
Üretici firma aynı zamanda Revoltec ve 
beGuiet gibi donanım dünyasının popüler 
ürünlerinden de sorumlu. 

Detaylı bilgi için: 
http://Wwww.bgears.com/ 


Şarjlı pillere özel: 

ISSUN S3300n 

ISSUN S3300n biraz daha geliştirilmiş 
bir acil durum şarj cihazı. Öncelikle ürün 
iki tane AA tipinde batarya içermesinden 
ötürü birçok taşınabilir ürünü tam olarak şarj edebilmeyi garanti ediyor. Tabi 
yüksek kapasiteli pillere sahip olan bazı 
ürünler bunun dışında. ISSUN'un kutusundan gelen uç sayısı da 13. El feneri 
özelliği ürünün üzerinde dahili olarak sunuluyor ve bu kullanım kolaylığı sağlıyor. 
ISSUN'un üzerinde ayrıca üç farklı LED 
aydınlatmaya yer verilmiş. Aydınlatmalar 
sayesinde şarj durumu, dahili bataryanın 
doluluk oranı (yüzde 0-25, yüzde 25-50, 
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yüzde 50-100) gibi bilgiler edinilebiliyor. 
Ürünün fark yarattığı noktalardan birisi 
kuşkusuz içerisindeki pilleri şarj edebilmesi. Tabi bunun için kullanılacak olan 
pillerin mutlaka şarj edilmeye uygun 
olması gerekiyor. Bilgisayarınızın USB 
arabirimine gerekli olan bağlantı sağlandığında cihaz içerisinde yer alan kalem 
pillerin şarj işlemi başlıyor. Ürün üzerinde 
gizlenebilen bir USB arabirimine bile yer 
verilmiş. Sonrasında ihtiyacınız olduğunda uçları kullanarak hangi taşınabilir cihazı şarj etmek istiyorsanız edebilirsiniz. 
Opsiyonel olarak şebeke gerilimine uygun 
olan bir adaptörle de pillerin şarjını sağlayabilirsiniz. Ürünün USB üzerinden aldığı akımı taşınabilir ürününüze aktarma 
özelliğiyse yer almıyor. Yaklaşık 24 YTL 
fiyata sahip olan ürün fiyatına göre başarılı seçeneklerin arasında yer alıyor. 
Detaylı bilgi için: 
http://wWww.solaristeknoloji.com.tr/ 


Güneşi kaçırmayın: 
FreeLoader 

FreeLoader, 89 YTL olan fiyatıyla biraz 
daha bütçe zorlayan bir ürün ancak özelliklerini okuyunca ürünün fiyatını hakkettiği kanaatine varacaksınız. Öncelikle 
"acil durum" konseptindeki diğer ürünlerden farklı olarak Freeloader şarj işlemi 
için dolu bir bataryaya ihtiyaç duymuyor. 
Bulunduğunuz ortamda güneş varsa, 
Freeloader'ın kurulumunu gerçekleştirerek bataryasını şarj edebilirsiniz. Benzer 
şekilde batarya şarj olduktan sonra uçları 
kullanarak taşınabilir ürünlerinizin de şarjını yapabilirsiniz. FreeLoader'da sunulan 
uç sayısı ise 12. Üründe dahili batarya 
şarj edildiğinden kalem pil kullanılmıyor. 
Dahili batarya güneş ışığı sayesinde 6 
saatte tam olarak şarj olabildiği gibi bilgisayarın USB bağlantısı üzerinden de 3 
saatte şarj olabiliyor. Tam bir şarjla cep 
telefonları için 2 saatlik konuşma süresi, 
müzik çalarlar için 18 saat dinleme süresi ve PSP gibi oyun konsolları için de 
2.5 saat oynama süresi sağlanabiliyor. 
Sürekli pil alma derdiyle uğraşmamak is- 


tiyorsanız Freeloader da sizin için pratik 
bir ürün olabilir. Özellikle bayan kullanıcılar için ürünün metalik pembe renkte 
olan modelinin olduğunu da söyleyebiliriz. Ürünü güneşin kavuran sıcaklığıyla 
şarj etmek için yapmanız gereken tek şey 
güneş panellerini açarak ışığın doğrudan 
alınabildiği bir yerde bulunmak. 

Detaylı bilgi için: 
http:/Www.solaristeknoloji.com.tr/ 


Pratikliğin adı: Helium EOS 
Ülkemizin en yeni ürünlerinden biri olan 
Helium EOS'un fiyatı 10 YTL'yi bile bulmuyor. Marifeti ile kesinlikle boyundan 
büyük. İlk bakışta bir cep telefonu taşıma 
askısı gibi görünen ürün aslında bir USB 
bağlantılı şarj aleti. Bilgisayara ve mobil 
cihazınıza bağlanacak uçlar plastik olan 
kısım içerisine gizlenmiş. Kordon içerisindeyse kablo yer alıyor. Bağlantının hemen 
sonrasında şarj işlemi gerçekleşiyor ve diger tüm ürünlerde olduğu gibi şarj işlemi 
LED'ler yardımıyla izlenebiliyor. Helium 
EOS'un şarj dışında bellek kartı okuma 
özelliği de bulunuyor yalnız tasarımdan 
ötürü sadece Micro SD yapısındaki bellek 
kartlarının okunup yazılabilmesine destek 
veriliyor. USB bağlantısının hemen altında bulunan küçük yuvaya Micro SD kart 
takıldığı takdirde belleğin içindekilere bilgisayarınız üzerinden erişebilmek mümkün. Nokia, Samsung ve Motorola (standart Mini USB çıkışlı) uyumlu modellere 
sahip olan firma ilerleyen günlerde veri 
kablosu işlevini de gören Helium modellerini piyasaya sürme hazırlığı yapıyor. 
Detaylı bilgi için: 
http://Www.novaelektronik.com.tr/ 
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Bahsettiğimiz popüler ürünlerin dışında da farklı ürünlerle karşılaşabilmeniz 
mümkün. Özellikle bataryalı ve küçük 
boydaki ürünler de önümüzdeki günlerde 
hayli söz sahibi olacak. Artık güzel bir acil 
durum şarj cihazı edinip, şarjzede olmayı 
rafa kaldıracağınızı umuyoruz. ** 


NETBOOK'UNUZU SEÇİN 


m İş ak leri İ 


Hangi netbook 
size göre? 


-- Yaza damgasını vuran ve kısa zamanda üreticiler 
> açısından rekabet sektörü haline dönüşen 
“netbook”lardan hangisini tercih etmelisiniz? 


Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


UZUN zamandır "dizüstü bilgisayar" dendiğinde akan sular duruyor. Fiyatlar öyle 
bir geriledi ki uygun fiyat seviyesindeki 
bir masaüstü bilgisayarın üzerine 100 
dolar daha katıp aynı ayarda bir dizüstü 
bilgisayar satın alınabiliyor. Seçenekler 
genelde 15 inç seviyesinde seyretti ve 
birçok kullanıcı "neden benzer özellikler 
daha küçük yapıda sunulmuyor?" diye 
düşünmeye başladı. Netbooklar yapıları 
itibariyle uygun fiyat seviyesindeki bir dizüstü bilgisayardan çok da farklı değiller. 
Geliştirilmiş birkaç yeni teknolojinin dışında fiyatları yükselten bir bileşen içerdikleri söylenemez. Aslında "netbook" 
kavramı uzun bir süredir bekleniyordu; 
çünkü gerçek anlamda hafif olan bilgisayarlar ancak birkaç bin euro fiyatla alıcı 
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buluyordu. Şimdi bu açık da kapandı ve 
yaz boyunca Asus Eee PC ailesi ile başlayan netbook rüzgarı diğer üreticilerin 
de katılmasıyla güzel bir rekabet sektörüne dönüştü. Fiyatlar o kadar makul 
seviyede ki artık önümüzdeki günler için 
"netbooku olmayan kalmayacak" bile diyebiliriz. 


Netbooklar neden ucuz? 

Netbookların ucuz olması onların asla 
kötü olduğu anlamına gelmiyor. Fiyatın 
uygun seviyede olmasının asıl nedeni 
seçilen bileşenlerin maliyet çerçevesini 
zorlamaması. Başta LCD ekran fiyatlarının düşmesi tüm taşınabilir ürünlere 
damgasını vurdu. Dizüstü bilgisayar fiyatlarındaki genel düşüşün asıl sebebi 


bu olsa gerek. Netbooklarda seçilen ekranlar elbette çok yüksek kalitede değil 
ancak iş görüyor. Zamanında 640 x 480 
piksel ya da 800 x 600 piksel görüntü 
oluşturabilen bir CRT monitörlerle de işlerinizi yapabiliyordunuz değil mi? Dolayısı ile netbookların ekran büyüklüğüne 
göre sunduğu 848 x 480 yada 1024 Xx 
600 piksel gibi görüntüleri küçümsememek gerek. Yüksek çözünürlüğe grafik ve 
tasarım gibi uygulamalarda ihtiyaç var. 
Geriye kalansa işin biraz konfor tarafı... 
Ama şuna emin olun ki çok yüksek çözünürlüklere yer verilseydi muhtemelen 
ürünlerin kutusundan büyüteç de çıkardı. Hangi model olursa olsun sunulan 
ekran çözünürlüğü ideal bir masaüstü 
alanı sunuyor. Bazı üreticiler bu değer- 


Netbookların piyasaya çıkmasıyla fiyatları cep yakan 
ultra-taşınabilir bilgisayarlara ciddi bir alternatif 
oluşuyor. 


lerin üzerine çıksa da bunun daha etkili 
bir kullanım sağlayacağını söyleyebilmek zor. 

Maliyetin uygun seviyede tutulmasına 
yardımcı diğer bileşenlerse kuşkusuz 
depolama sektöründeki rekabet sonucunda fiyatları düşen sabit diskler ve 
bellekler. Bugün 80 GB'lık bir sabit disk 
netbooklarda rahatlıkla kullanılabiliyor. 
Elbette bu 7200 rpm ve performans seviyesindeki bir ürün değil. Daha ziyade 
5400 rpm ve fiyatına göre sunduğu performans açısından başarılı olan ürünler 
tercih ediliyor. Bazı firmalarda da kasa 
içerisinde daha az yer kaplaması açısından 2.5 inç yerine 1.8 inç'lik disk kullanımına rastlanabiliyor. Aslına bakarsanız 


Netbooklarda depolama amacıyla asıl olarak 
kullanılması gereken teknoloji SSD. Yüksek olan 
fiyatlar üreticileri oldukça zorda bırakıyor. 


sabit disk kullanımı "netbook" sınıfıyla 
biraz çelişiyor. 

Netbooklar tamamen taşınabilir olan 
ürünler ve sabit disklerin aslında doğası 
gereği çalışma sırasında hareket ettirilmemesi gerekiyor. SSD teknolojisi işte 
bu amaca yönelik geliştirildi ancak yüksek fiyatlar nedeniyle uygulanabilirliği şu 
an biraz zor ya da kısıtlı imkanlarda uygulanabilirliğe sahip. Biraz zaman geçtikten sonra elbette sabit diskler netbooklarda yerini SSD'lere bırakacak. Hatta 
sadece netbooklar değil, tüm bilgisayarlar SSD'li olacak. Bazı firmalar SSD'li 
modellerle öne çıkıyor ve bize soracak 
olursanız en doğrusu bu. SSD'ler sabit 
disklere kıyasla daha az enerji harcıyor, 
dahası hareketli mekanik bir aksam içermediğinden dolayı daha sessiz çalışıyor. 
Isınmamaları ve sabit disklere göre kat 
kat daha fazla dayanıklı olmaları da artı 
olan diğer yönlerin arasında gösterilebilir Kendim tercih yapıyor olsam boyutuna bakmaksızın SSD'li bir ürün alıp, 
depolama görevini de 16 GB'lık bir USB 
bellekte yapardım. Size de önerim bu 
yönde. Ama piyasaya bakacak olursanız 
şu anda SSD'li olan alternatiflerin oldukça az sayıda olduğunu göreceksiniz. Belki idealinizdeki modeller için biraz daha 
beklemeniz en doğrusu olacak. 


işlemci tercihi çok önemli 

İşlemciler netbooklarda en fazla enerji 
harcayan bileşenler arasında yer alıyor; 
hatta bariz şekilde en fazla enerjiyi harcayanlar... Ancak yeni nesil mobil işlemcilerin geliştirilmesinden sonra bu suçlamadan biraz vazgeçmek durumundayız. 
Yazın başında PCnet Test Merkezi'ne ulaşan ilk ürün Asus'un Eee PC 900 modeli 
oldu. Tüm testleri detaylı bir şekilde gerçekleştirdik. Tercih edilen işlemci Intel'in 
en uygun fiyatlı mobil işlemcisi olan Celeron M ULV 353 idi. 900 MHZ hızında- 
ki bu işlemci saat hızı düşük olmasına 
karşın bir netbook için yüksek sayılabilecek bir enerji tüketimine sahipti ve ciddi 
şekilde ısınıyordu. Isınmanın üstesinden 
gelebilmek için neredeyse sürekli olarak 
çalışan fan da pil süresini olumsuz etkiliyordu. Biliyorsunuz kasa yapıları oldukça küçük olduğundan ve taşınabilirlik ön 
planda tutulduğundan kullanılacak pilin 
de büyük önem taşıdığı kaçınılmaz. Pil 
kapasitesi artırılamayacağından daha az 
enerji tüketecek bileşenler geliştirilmeliydi ve bunun üzerine Intel'in Atom işlem- 


Atom oldukça performanslı bir işlemci; ama işlem 
gücüyle değil düşük enerji tüketimi ile. 


| 


cileri geliştirildi. Intel'in Atom işlemciler 
saat hızları yüksek olmasına karşın tam 
yükte bile Celeron M ULV işlemcilerden 
kat kat daha az enerji harcıyor. Ancak 
yaptığımız testler çok fazla dikkat etmeniz gereken bir gerçeği ortaya koydu. 
Hatta ve hatta tüm satın alma kararınızı bu sonuç üzerine kurmanızda yarar 
var: "Atom performans odaklı bir işlemci 
değil, hatta kullanırken Celeron M ULV 
işlemcilerden farkını hissedemiyorsunuz. Pil ömrünü benzer özelliklerdeki 
bilgisayarda iki kat artırması ise onun 
gerçek bir taşınabilir bilgisayar işlemcisi 
olduğunu gösteriyor." AMD'de şu sıralar 
Atom'a rakip olacak Bobcat işlemcilerini 
hazırlıyor olsa gerek. 
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Test merkezimizde yaz boyunca en çok 
vakit geçirdiğimiz ürünlerden biri netbooklar oldu. Hazır yakalamışken hepsini 
en küçük detayına kadar inceledik. Test 
merkezimize gelen ürünlerden biri de 
VIA işlemciliydi. Bu modeller de Intel'in 
Celeron M alternatifi karşısında başarılı sayılabilir. Söz konusu enerji tüketimi 
olduğunda VIA da oldukça tutumlu işlemcilerle gündeme geliyor, ancak performansa bakıldığında pek de iç açıcı 
sonuçlarla karşılaşmak mümkün değil. 
Zaten netbooklardan performans gibi 
bir beklentimiz olmayacağından, VIA 
tabanlı ürünlere de burun kıvırmamanızı 
öneririz. Maliyetlerin daha düşük olduğu bu platformlarda rakiplere göre daha 
zengin özellikler sunulabiliyor ya da ciddi anlamda dikkat çeken fiyatlar elde 
edilebiliyor. Açıkçası işlemci seçiminde 
sizi alakadar eden sadece pil kullanımı. 
Ürünlerin hiçbirinde DVD'den rahatlıkla 
DivX yapabilecek kadar güçlü bir işlemci yok. İşlemci gücüne yönelecekseniz 
Intel'in Core 2 Duo işlemcisini içeren 
yine küçük ekranlı olan 2000-3000 
euroluk dizüstü bilgisayarlara bakmalısınız. Hiçbir netbooktan performans 
beklemeyin. Biraz sabırla ihtiyacınız 
olan uygulamaların birçoğunu rahatlıkla 
kullanabilirsiniz. 


MUTLAKA 
INTEL'İN ATOM 
İŞLEMCİLERİNİ 

TERCİH EDİN, 


AYRICA PİL 
KAPASİTESİNİ 
DE ÖNEMSEYİN. 


Ilk olarak pile bakın! 

Taşınabilirliğe önem veriyorsanız ilk olarak pile bakın. İşlerinizin tahmininizden 
daha fazla uzayabileceğini her zaman 
göz önünde bulundurun. Bazı ürünlerde 
tasarımın ve maliyetlerin korunması adına pil oldukça düşük kapasitede tutulabiliyor. Hatta iki saate varmayan çalışma 
süresine sahip netbooklardan bile bahsedebiliriz. Hâlbuki rakiplerde altı saati 
deviren modeller bile var. Şayet çalışacağınız yerde sürekli olarak priz varsa 
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pil kapasitesi düşük bir model almanız 
mantıklı olabilir ancak adaptörü yanınızda taşımak istemiyorsanız pili yüksek 
kapasitede bir modele yönelmeniz şart. 
İşlemci seçimi biraz önce de bahsettiğimiz gibi elbette çalışma süresinde ciddi 
rol oynuyor ancak piliniz düşük kapasitede olursa seçtiğiniz işlemcinin az enerji harcamasının da bir anlamı olmaz. Yazımızın sonundaki tablodan ülkemizde 
satılan ve ilerleyen zamanlarda satılması muhtemel olan tüm modellerin detaylı 
özelliklerine erişebilirsiniz. Mümkünse 
Atom işlemci ile beraber pil kapasitesi 
en az 4400 mAh seviyesindeki bir ürüne 
yönelmeye çalışın. 


Ilk göz ağrısı: Asus Eee PC 
Asus'un Eee PC ailesi ile beraber ülkemizde netbook rüzgarı başlamış oldu. 
İlk etapta 7 inç ve 9 inç'lik modelleri 
ile piyasaya çıkan ürünlerde Intel'in Celeron M ULV 353 ürünleri bulunuyordu 
ve Atom işlemci içeren ürünlerin de kısa 
bir zaman sonra piyasada olacağı bilinmesine rağmen Asus'un çok iyi bir satış 
rakamı yakaladığı inkar edilemez. 7 inç 
ve 9 inç olan ürünlerin arasındaki farklılık genelleme yapmak gerekirse bellek, 
depolama alanı ve ekran bü- 


yüklüğünden 
ça 


Si, ve z 


ibaretti. 7 inç modeller biraz daha uygun fiyatlı olduğundan Asus 4 GB'lık dahili SSD tercih ederek başarılı bir ürün 
ortaya çıkardı. 512 MB kapasitedeki 
bellek her ne kadar sonradan kolaylıkla 
artırılabilse de sunulan Microsoft Windows XP ve Linux işletim sistemleri için 
yeterli seviyede sayılabilir. Piyasada satılan hemen her netbookta 2 GB bellek 
kullanma şansı var. 7 inç olan model 
renk seçenekleri ile de büyük ilgi uyandırdı. Yine 7 inç modellerde Microsoft 
Windows XP içeren ürün işletim sisteminin lisans ücreti dolayısı ile haliyle 
biraz daha pahalıydı ama sonuçta hangi 
model olursa olsun sonradan Microsoft 
Windows XP ya da Vista yüklemesi yapılabiliyor. Aynı kasa büyüklüğünde olan 
9 inç modelde ise ilk etapta fiyatlar aynı 
olarak belirlendi. Microsoft Windows XP 
işletim sistemi içeren modelde 4 GB dahili SSD'nin yanı sıra 8 GB harici SSD 
kullanılırken, Linux'lu modelde ise lisans 
fiyatı olmadığından 8 GB'lık harici SSD 
yerine 12 GB'lık harici SSD sunuldu. 
Harici derken, ürüne alttan takılan bir 
depolama modülünü kast ediyoruz, yani 
ürünün dışında kalan bir depolama ünitesi söz konusu değil. Şimdilerde ise 9 
inç'lik modelin 30 GB SSD'li modeli satışa sunulmuş durumda. Açıkçası Atom 
işlemcili 901 modeli gelene kadar artık 
900'ün ilgi göreceğini zannetmiyoruz; 
çünkü uzun bir zamandır piyasada. Kısa 
zaman önce firmanın 80 GB sabit diskli 
ve Atom işlemcili Eee PC 1000 modeli de piyasaya çıktı. Güncel fiyatlardan 
kısaca bir bahsetmek gerekirse 7 inç 
model için yaklaşık 375 YTL, 9 inç 
model için yaklaşık 575 YTL, 10 inç 
olan model için de yaklaşık 725 YTL 
ödemeniz gerekiyor. 


Atom'a Merhaba: 

MSI Wind, Casper Mini- 

Book ve Datron Meboo 
Herkes Asus'un Eee PC ailesinin Atom işlemcili modellerini 
bekleyedururken ülkemizde 
“. satışa çıkmayı başaran 
Atom'lu ilk model 
> MSI Wind oldu. 
Ardından taç , Sarım açi- 
”—“ sından birebir benzer olan 
ve yerli üreticilerin güvencesindeki Casper MiniBook ve Datron 


NETBOOK'UNUZU SEÇİN 


NETBOOKUN MASAÜSTÜ BİLGİSAYARA 
DÖNÜŞEBİLECEĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ? 


Bir netbooku masaüstü bilgisayar olarak da kullanabilmeniz mümkün. Hemen hemen her ürünün üzerinde D-Sub görüntü çıkışı var. Bu sayede istediğiniz büyüklükte bir LCD monitörü bağlayıp kullanabilirsiniz. Ayrıca USB arabirimine bağlanacak 
bir klavye fare seti ile masaüstü bilgisayar konforuna tam anlamıyla kavuşabilirsiniz. 
Mikrofon, webcam, kulaklık çıkışı ve bellek kartı okuyucu gibi dahili donanımların 
da çalışma imkanlarınızı genişleteceği kesin. Optik okuyucunun sonradan da eklenebileceğinden zaten bahsetmiştik. Artık sırada piyasada satılan ve satılma ihtimali 


yüksek olan ürünleri tanımak var. 


Mobee'nin ikinci sürümü göz önüne geldi. 10 inç kategorisinde yarışan bu ürünler özellikle ergonomi açısından oldukça 
başarılıydı çünkü daha geniş olan yapıda 
yer alan klavye, yazı yazan kişilere rahatlık sağlıyordu. Tahmin edebileceğiniz 
gibi küçük olan gövde yapısında tuşlar 
da küçük olmak durumunda ve bu bir 
noktadan sonra seri şekilde yazı yazmanızı engelliyor. Açıkçası 10 inç için kırılma noktası diyebiliriz. 9 inç'lik modellerle birkaç gün yazı yazmayı denedim 
ve pek başarılı olduğumu söyleyemem. 
10 inç modeller ise özellikle erkeklerin 
el yapısı için adeta şart. Bayanlar ya da 
eli küçük olanlar için bu bir sorun teşkil 
etmeyebilir. MSI Wind ve yerli takipçilerinin fark yaratan özelliklerinden bir 
diğeri de Atom işlemcilerin yanı sıra 
depolama alanını çözmüş olmaları. 80 
GB ya da üreticisine göre 160 GB olarak 
sunulan kapasite Asus Eee PC ailesinin 
düşük değerler sunan SSD'lerine göre 
başarılı bir alternatif. MSI Wind ve yerli 
üreticilerin ürünleri bugün tüm vergiler 
dahil 750 YTL seviyesinde alıcı buluyor. 
Datron Mobee'in VİA işlemci içeren ilk 
sürümüyse halen piyasada satılmakta 
ve 500 YTL'den alıcı buluyor. Tasarımlar 
aynı olsa da teknik özellikler üreticilere 
göre farklılık gösterebiliyor. 
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Tasarımın Oncüleri: 

Acer Aspire One ve 

HP Mini-Note 2133 

Şimdiye kadar bahsettiğimiz 
tüm modeller şıklık itibariyle 
alışılmışın dışında bir görüntüye sahip değillerdi. Yani daha 
önceden de benzer modellerle 
karşılaşmıştık. o Kullanıcıların 
şıklık beklentilerini ise Acer 
Aspire One ve HP Mini-Note 
2133 karşılayacak. Bu iki model de şu anda piyasaya çıktı 
çıkacak durumda. Acer'in Aspire One modeli de Atom işlemcisi ile kendini ön plana çıkaran bir model ancak 
HP'de kullanılan işlemci VIA. Buna bağlı 
olarak HP'de en yüksek ekran çözünürlüğü sunuluyor. Ülkemizde seçebileceğiniz modeller şimdilik pek fazla olmasa 
da önümüzdeki aylarda sayının bir hayli 
yükseleceğinden bahsedebiliriz. Şayet 
seçiminizi okulların da açılmış olması 
nedeniyle hemen yapacaksanız işinizi 
tam anlamıyla görecek ve oldukça ka- 


liteli modellerin varlığından söz etmek 
mümkün. Piyasaya sunulması muhtemel 
olan modellerse tablomuzda yer alıyor. 
Seçim yaparken işlemci ve kullanılan 
pilin kapasitesine öncelikli olarak dikkat 
etmenizde fayda var. 


Dell, Fujitsu-Siemens, 
Lenovo ve LGi'yi bekliyoruz 
Yurtdışında dizüstü bilgisayar üreten firmaların dışında kalan donanım üreticileri 
de bu sektöre adım attı. GeCube, Foxconn 
ve son olarak ülkemizdeki oyunculardan 
biri olan Point Of View'da netbooklarını 
tanıttı. Ancak ülkemizde Dell, Fujitsu- 
Siemens, Lenovo ve LG gibi sıkı oyuncular 
var. Elbette yurtdışındaki pazarla ülkemiz 
bir değil ancak dizüstü bilgisayar markası 
olarak ülkemizde yer alan firmaların da 
bu sektöre giriş yapacağını tahmin etmek 
pek zor olmasa gerek. Süreç boyunca 
bazı firmalar rekabete girmeyebilir, ummadık taşlar da baş yarabilir. Gelişmeler 
sürekli olarak devam ediyor ve Toshiba, 
Sony gibi üreticilerin de sessizliği de henüz bozulmuş değil. «* 
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BİLGİSAYARINIZDA yer alan müzikleri otomobilinizin ses sistemine taşımanın en pratik yolu, radyo dalgaları üzerinden yayın yapan, çakmak 
girişli bir kablosuz aktarıcı satın almaktan geçiyor. Forex'in yüksek kalitedeki ürünleri piyasadaki bu açığı kapatıyor. Firma, geçen sene satmaya 
başladığı ürünlerle birçok kişiyi bu teknolojiyle ilk kez tanıştırdı ve kara 
yolculuklarını daha eğlenceli hale getirmeyi başardı. Görünen o bu sene de 
yeni ürünlerle beraber Forex'in adı yine bir hayli anılacak. Hafızası bellek 
kartlarıyla ya da USB belleklerle artırılabilen ve uzaktan kumandalı olan 
eski nesil ürünlerin yeni modellerinde farklı olarak kumanda, daha kolay 
bir şekilde kullanılabilmesi açısından otomobilinizin direksiyonuna takılıyor. Böylece yolculuk sırasında parça değiştirmek ya da frekans ayarlamak 
için ilginizi kumandaya yöneltmenize gerek kalmıyor ve sürüş güvenliğinizi 
sürekli olarak sağlamış oluyorsunuz. Müziklerin sürekli başparmak hizasında olan kumandadan yönetilebilmesi büyük rahatlık ve piyasadaki diğer 
benzer ürünler bu konforu ne yazık ki sağlamıyor. Forex yüksek müzik kalitesinin yanı sıra konforunuzu ve daha da önemlisi hayatınızı önemsiyor! 

Forex'in yeni ürünlerindeki özellikler elbette bu kadarla sınırlı değil. Ön planda tutulan özelliklerden birisinin direksiyon kumandası olduğu aşikar, fakat 
asıl bomba etkisi yaratacak olan Bluetooth kablosuz aktarım teknolojisi ve 
cep telefonu araç kiti desteği. Bluetooth özelliği sayesinde tahmin edebileceğiniz gibi bu özelliğe sahip olan cep telefonunuzla Forex'i eşleştirebiliyorsunuz ve böylece cep telefonunuzda kayıtlı olan tüm müzikleri otomobilinizin ses sistemine kablosuz olarak taşıyabiliyorsunuz. Üstelik kullanım 
alanı sadece cep telefonu ile de sınırlı değil. Bluetooth desteği olan ve veri 
depolayabilen tüm ürünleri (cep bilgisayarı, dizüstü bilgisayar gibi) aynı şekilde kullanabilirsiniz. En etkileyici özelliklerden biri olan cep telefonu araç 


ngloj vazgeçilmezi Forex, şimdi de Bluetooth'lu, direksiyondan 
mandâlı ve cep telefonu araç kiti özellikli yeni modelleriyle geliyor! 


A RL PX 


FON HOLUM EXCEİEMCE 


kiti kullanımı ise sizi maliyetli ve montajı zor olan 
orijinal cep telefonu araç kiti masrafından kurtarıyor. Yine Bluetooth özellikli olan bu ürünlerde 
müzik dinleyerek yolculuk yaptığınızı düşünün. 
Cep telefonunuza çağrı geldiği anda müzik kesiliyor ve ürünün ekranında sizi arayan numara çıkıyor. Direksiyonunuzda yer alan kablosuz uzaktan 
kumanda ile çağrıyı elinizi direksiyondan kaldırmadan kabul etmek ve reddetmek elinizde. Ayrıca Sizi arayan son 10 numarayı Forex'in ekranından görüp cep telefonuna dokunmadan kumanda 
üzerinden geri arama şansınız da var. Otomobilinizde tüm bu yüksek teknolojilerin keyfini çıkarmak için ise Forex'in üstün kaliteli ürünlerinden 
birini tercih etmeniz gerekiyor. 


Ileri teknolojinin öncüsü: Forex 

Forex'in Bluetooth desteği sunan ürünleri BC- 
101, BT-O1, FM-28B ve FM-8100 olarak adlandırılıyor. Serideki tüm ürünler cep telefonuyla eşleşebiliyor ve biraz önce de bahsettiğimiz 
gibi araç kiti görevini üstlenebiliyor. Firmanın 
özellik, tasarım ve kullanım kolaylığı açısından 
amiral gemisi kuşkusuz FM-8100 modeli. Çakmak girişine takılan Forex FM-8100'ün uzun bir 
tutucusu var ve böylece ekran seyahat sırasın- 


Forex BC-101 Forex FM-8100 


da en iyi görebileceğiniz şekilde konumlandırılabiliyor. Ayrıca FM-8100'ün büyük olan ekranı ve kontrol tuşlarıyla da 
rahatlık sağlayacağını belirtebiliriz. Forex BC-101, BT-O1l ve 
FM28B ise biraz daha sade görünümlü olmasına karşın yine 
FM-8100'ün olduğu birçok özelliği içeriyor. Bahsi geçen diğer 
ürünler elbette Bluetooth'lu ailenin en lüks ürünü olan FM- 
8100'den daha uygun fiyatlı olacaklar. Aracınızdaki çakmak 
girişinin bulunduğu yere ve konsolunuzun tasarımına göre seçebileceğiniz en iyi ürünler Forex'in yelpazesinde yer alıyor. 
Ailenin genel özellikleri arasında USB ve SD / MMC bellekler 
ile hafıza yükseltilmesi, Line-in girişi üzerinden harici müzik 
çalar bağlantısı (CD çalar ya da başka bir kasetçalar gibi), 
son çalınan parça, frekans numarası ve ses ayarını hafızada 
tutma, on adet telefon numarasını hafızada depolayabilme 
ve gerektiğinde uzaktan kumanda ile arayabilme, özel ses işlemcisi ile çift yönlü yüksek kalitede ses aktarım teknolojileri 
bulunuyor. Bluetooth bağlantısı için telefonunuzun bu özelliği 
sağlaması yeterli. Marka ve model fark etmeksizin Forex ailesindeki tüm ürünler Bluetooth bağlantılı cep telefonlarıyla 
çalışabiliyor. Eşleşme sonrasında ise kablosuz müzik transferi 
ve araç kiti kullanımı devreye alınabiliyor. 


Bluetooth'suz ve uygun fiyatlı yeni seçenekler 
Firmanın Bluetooth teknolojisini desteklemeyen ürünleri ise 
CFT-6500, FM-26 ve FM28. Bluetooth'lu ağabeylerine göre 
daha makul fiyatlara sahip olan bu aile “araç kiti kullanımı ve 
cep telefonundaki müzikleri dinleme” gibi teknolojik yenilikleri kullanmayacak, ve ürünleri sadece müzik dinleme amacı ile 
satın alacaklara hitap ediyor. Zaten temel farklılık da aslına 
bakarsanız bundan ibaret. Ürünlerin yine hepsinde direksiyona takılabilen ve rahat kontrol imkanı sağlayan bir kablosuz 
uzaktan kumanda var. Hafıza değeri istek doğrultusunda USB 
belleklerle ya da SD / MMC tipindeki bellek kartlarıyla artırılabiliyor ve tüm bunların dışında ürünlere yine dışarıdan Line-in 
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Forex FM-26 Forex FM-28 


Forex CFT-6500 


Forex BT-Ol 


Forex FM-28B 


bağlantısıyla CD çalar ya da taşınabilir bir medya oynatıcı 
bağlayabilmek mümkün. Hafıza seçenekleri modelden modele 1 GB, 2 GB ya da 4 GB olmak üzere değişiklik gösteriyor. 
Ürünlerinde üstün kaliteye dair tüm teknolojiyi kullanıcılarına 
sunan Forex, tam 206 farklı frekans üzerinden yayın yapılabilmesini ve bu sayede bulunduğunuz yere göre en uygun 
olan frekansı belirlemenizi sağlıyor. Piyasadaki birçok benzer 
rakiplerde frekans değerlerinin 5 ve 11 gibi kısıtlı alanda degiştirilebildiğini belirtmekte fayda var. Her ne kadar rakipler 
görünümleri açısından Forex'e benzese de direksiyon kumandası ve Bluetooth özellikleri Türkiye'de ilk kez Forex tarafından teknoloji meraklılarının beğenisine sunuluyor. 


Eski yadigarları unutmayın! 

Türk tüketicisini, hafızasında kayıtlı olan müzikleri FM bandı 
üzerinden kablosuz olarak yayan ürünlerle ilk kez buluşturan 
Forex'in eski modellerinin satışı da hızla devam ediyor. Yeni modellerle kıyaslandığında bu modellerin direksiyon kumandasını 
yerine standart tipte bir kumandasının olması asıl farklılığı diyebiliriz. Yeni modellerin piyasaya girmesiyle birlikte bu eski yadigarlar çok daha uygun fiyatlara sahip olacak ve bütçesi kısıtlı 
olup, yüksek kalitede müzik dinlemek dışında fazla bir özellik 
aramayan kullanıcılara hitap edecek. Eski olsalar da ürünlerde yine Line-in girişi ve bellek artırılabilmesi gibi destekler söz 
konusu. Ayrıca tüm ürünler LCD ekranlı olduğu için bilgilere de 
erişmek her zaman oldukça kolay oluyor. İster yeni ister eski 
tüm Forex ürünleri size mümkün olabilecek en iyi müzik zevkini 
sunuyor. Üstelik bunu yaparken otomobiliniz için yüklü bir yatırım (teyp değişimi ya da kaset adaptörü ve müzik çalar edinme 
gibi) yapmanıza da gerek bırakmıyor. Yapmanız gereken tek şey 
kontağı çevirdikten sonra radyonuzun ve Forex'in frekanslarının 
aynı olmasını sağlamak... * 


Ürünleri detaylı olarak www.forex.com.tr den inceleyebilirsiniz. 


Forex CFT-629 


Forex CFT-626 Forex CFT-623 


Bu bir advertorial'dır. 


SEÇME SİSTEMLER 


Ayın sistem önerileri 


Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun sistemler oluşturmaya gayret ettik. Listelerde yer alan 
bileşenler teker teker seçildiğinden birden çok marketten alışveriş yapmanız gerekebilir. 


Görkem YILDIRIM / gorkem ©PCnet.com.tr 


BİR yazı daha geride bıraktık. Umarız tatilde olanlar dinlenebildi ve oyun severler yeterince eğlenebildi. Yaz boyunca canlanan 
bilgisayar piyasası son baharda da hızını kaybetmiyor. Öğrenciler 
artık bilgisayarla ders çalışıp ödev hazırlıyor. Bu durumda ailelere 
okul öncesinde bilgisayar almak düşüyor. Böyle bir niyeti olanlar 
için bu sayıda öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak orta seviye bilgisayarlar hazırladık. Öğrenci bilgisayarımız lise ve üniversitedekilerin de gereksinimini karşılayacak kapasitede. 2 Ghz'den aşağı 
olmayan çift çekirdekli işlemciler, 2 GB sistem belleği, üst işlemcilere terfi imkanı sunan anakartlar en doğru tercihler. Çok fazla 
harcama yapmadan yaklaşık 800 YTL'ye iyi bir öğrenci bilgisayarı 
toplamak mümkün. Üstelik 512 MB Radeon HD3850 ekran kartiyla yeri geldiğinde pek çok oyunu takılmadan oynatabilir. 19 inç 
boyutlu geniş formatlı LCD ekranda dokümanları yan yana açabilmek mümkün. Ayrıca film vb izlerken de yeterli alanı sunuyor ve 
bir bilgisayardan çok multimedya merkezi olarak da kullanılabiliyor. Arzu edenler yazıcı-tarayıcı-kopyalama özelliği bir arada olan 
cihazlardan satın alabilir. 

Ekonomist olarak adlandırdığımız sistemin fiyatı 372 YTL seviyesine kadar düştü. Monitörüne kadar her parçası tam olan bir bilgisayarın bu kadar uygun fiyatlı olması sevindirici. Üstelik en pahalı 
parça 123 YTL ile monitör kısmı ve bunu düşünce bilgisayarın 
kendisi 249 YTL'ye mal edilebiliyor. Buna rağmen işlemcisi 1.8 
ya da 2 Ghz olabiliyor. Temel işlemlerin çoğu rahatça yapılabilir 
ve internette rahatça gezilebilir. Bu noktadan sonra monitör fiyatları gerilemedikçe toplam değerin fazla düşmesi beklenmiyor. Bazı 
parçaların üretimi durdukça üst modelleri kullanmak gerekecek 
ve fiyat aynı kalıp özellikler iyileşecek. Fiyat / performans cana- 


AMD CEPHESİ 


varı sistemlerimizde işlemci ve sabit diskte güncellemeler yaptık. 
AMD tarafında Athlon 64 X2 işlemcilerde fiyatlar gerilemeye devam ediyor. Önceden düşük modeller için verdiğimiz ücret karşılığında üst modelleri alabilir oluyoruz. Bu aydan itibaren Athlon 
64 X2 5000: çekici duruma geldi. 100 YTL gibi ilgi çekici bir 
fiyata 2.5 Ghz çift çekirdekli işlemci alabilmek büyük avantaj. Intel tarafındaysa Core 2 tabanlı olan ama önbelleği ve FSB hızı az 
olduğundan Pentium Dual-Core olarak adlandırılan seri bile daha 
pahalı kalıyor. Dengeyi sağlayansa anakart oluyor. 

AMD'li sistemde Phenom işlemcilere ve CrossFire'a terfi imkanı sunan AMD 790X yongasetli anakartlar biraz pahalı kalıyor. 
Intel'li sistemdeyse Core 2 Guad işlemcilere ve CrossFire'a imkan sunan Intel P35 yongasetli anakartlar çok daha ucuz. Sabit 
disklerin fiyatlarını genelde birim GB başına analiz edip en uygun olana karar veriyoruz. Artık tercihler yavaş yavaş yarım TB 
disklere doğru ilerliyor. Dikey kayıt teknolojisi sayesinde birim 
maliyetler hayli düştü. Aynı sistemlerde gerekleşen en etkili fiyat 
düşüşleri ekran kartı ve monitörde oldu. Zaman zaman gerçekleşen kampanyalar dergi basıldığı anda bitmiş olabilir ya da siz 
böyle bir kampanyaya denk gelebilirsiniz. Bu nedenle internet 
sitelerini ve broşürleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Radeon 
HD4850 stoklarda çoğalmaya başlayınca fiyatı 37 YTL düştü. 
Performans avcısı sistemlerde bellekleri ve ekran kartını değiştirdik. 2x2 GB markalı kit alarak daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. 
Üstelik 1066 Mhz desteğiyle overclock payı var. Tek bir GTX280 
ile elde edilen performans CF ya da SlI'a göre daha garantili 
oluyor. 24 inç monitörün fiyatında 119 YTL gibi önemli bir düşüş gözlendi. ** 


INTEL CEPHESİ 


LO MÜZİKMERAKLISI Fiyat (YTL) | MÜZİK MERAKLISI Fiyat (YTL) 


İşlemci Athlon 64 X2 5000 2.6 Ghz Soket AM2 
Anakart MSI K9A2 CF-F AMD790X 

Bellek 2x1 GB DDR2-800 

Ekran kartı Asus EAH3650 Silent HD3650 512MB 
Sabit disk 500 GB SATA 

Monitor Samsung 920NW 19 inç LCD 

Kasa AOpen OF50-G02 350W Kasa 


DVD-RW 20X DL 
1,44 MB 


Optik sürücü 


Disket sürücü 


Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 

Ağ kartı Bütünleşik 

Hoparlör Creative T6100 5.I Set 

Fare/klavye Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 


100 Intel Pentium Dual Core E5200 2.5 Ghz 45nm 137 
129 Biostar P35D2-A7 Intel P35 92 
45 2x1 GBDDR2-800 45 
86 Asus EAH3650 Silent HD3650 512MB 86 
106 500 GB SATA 106 
235 Samsung 920NW 19 inç LCD 235 
80 AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 
29 DVD-RW 20X DL 29) 
6 1,44 MB 6 
97 Creative X-Fi Xtreme Audio 97 
(0) Bütünleşik (0) 
116 Creative T6100 5.I Set 116 


Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 
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cim 


SEÇME SİSTEMLER 


INTEL CEPHESİ ii 


EKONOMİST 


Celeron 430 1.8 Ghz Soket 775 


yat (YT 
56 


İşlemci Sempron LE-I150 2.0 GHz Soket AM2 

Anakart Foxconn A690GM2MA Soket AM2 77 BIOSTAR P4M890-M7 Soket 775 52 
Bellek 5I2 MB DDR2-800 4 5I2 MB DDR2-800 4 
Ekran kartı Bütünleşik 0 Bütünleşik 0 

Sabit disk Samgung 80 GB SATA 53 Samgung 80 GB SATA 53 
Monitor 17 inç Samsung 793DF CRT 134 17 inç Samsung 793DF CRT 134 
Kasa P4 300 Watt 45 P4 300 Watt 45 
Optik sürücü 52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 23 52X32X52 CD-RW/DVD Kombo 23 
Disket sürücü 1,44 MB 6 1,44 MB 6 

Ses kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 

Hoparlör OEM Stereo 6 OEM Stereo 6 

Fare Ben© M106 PS/2 Optik 7 Ben© MI06 PS/2 Optik 7 

Klavye Türkçe O PS/2 5 Türkçe O PS/2 


| OO | FİYAT/PERFORMANS CANAVARI Fiyat (YTL) | FİYAT / PERFORMANS CANAVARI Fiyat (YTL) 


İşlemci Athlon 64 X2 5000 2.6 Ghz Soket AM2 100 Intel Pentium Dual Core E5200 2.5 Ghz 45nm 137 


Anakart MSI K9A2 CF-F AMD790X 129 Biostar P35D2-A7 Intel P35 Ç) 
Bellek 2x1 GB DDR2-800 45 2x1 GB DDR2-800 45 
Ekran kartı 512 MB Sapphire HD4850 257 512 MB Sapphire HD4850 25 
Sabit disk Seagate 400 GB SATA 94 Seagate 400 GB SATA 94 
Monitor NEC 22WV 22 inç LCD 5 ms 307 NEC 22WV 22 inç LCD 5 ms 307 
Kasa AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 AOpen OF50-G02 350W Kasa 80 
Optik sürücü DVD-RW 20X DL 29) DVD-RW 20X DL 29 
Disket sürücü 1,44 MB 6 1,44 MB 6 
Ses kartı Bütünleşik 0 Bütünleşik (0) 
Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 
Hoparlör Creative Inspire A300 (24-1) 44 Creative Inspire A300 (24-1) 44 
Fare Inca USB Kablosuz Optik 15 Inca USB Kablosuz Optik 15 
Klavye Multimedia USB 8 Multimedia USB 8 


İşlemci Phenom X4 9950 2.6 Ghz 65 nm Ouad-core 295 Core 2 Ouad 09300 2.4 GHz 45 nm Ouad-core 396 
Anakart MSI K9AZ Platinum 790FX 216 Gigabyte GA-X38-DS4 331 
Bellek ©CZ2x2GBDDR2-1066 Kit 218 ©CZ2x2GBDDR2-1066 Kit 218 
Ekran kartı GeCube HD4870X2 2 GB GDDR5 769 GeCube HD4870X2 2 GB GDDR5 769 
Sabit disk 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 212 2 x Samsung 500 GB SATA RAIDO 212 
Monitor BenO G2400WA 24 inç LCD 585 BenO G2400WA 24 inç LCD 585 
Kasa Kasa * 700 Watt PSU 250 Kasa * 700 Watt PSU 250 
Optik sürücü DVD-RW 20X DL 29 DVD-RW 20X DL 23 
Disket sürücü 1,44 MB 6 1,44 MB 6 
Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 97 Creative X-Fi Xtreme Audio 97 
Ağ kartı Bütünleşik (0) Bütünleşik (0) 
Hoparlör Logitech 5500 (54-1) 48 Logitech 5500 (54-1) 48 
Fare/klavye Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 


Açıklama: Bu sistemler tavsiye niteliği taşımaktadır. Sistemlerle birlikte verilen fiyatlar piyasa ortalamaları olup bu bileşenleri belirten fiyattan bulabilmek 
için her birini farklı bir şirketten satın almanız gerekebilir. Belirtilen bileşenlerin özellikleri üretici web sitesinden incelenerek uyumlulukları kontrol 


edilmiştir. Bu nedenle seçilen anakart, işlemci, bellek ve ekran kartları birbirini desteklemektedir. PCnet'te yayınlanan tüm donanım fiyatlarının KDV 
dahil olduğunu, tüketici kanununa göre KDV dahil fiyat verilmesi gerektiğini unutmayın. 
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Pamir KIZILTUĞ / pamir©PCnet.com.tr 


KREM rengi bilgisayar kasaları artık 
birkaç işyeri dışında pek kullanılmıyor. 
Çünkü günümüzde artık performanslı olduğu kadar şık olan kasalar söz sahibi. 
Son kullanıcı tarafında yeni bir bilgisayar 
alınacağı zaman kasalar tercih edilmesi en zor olan seçeneklerin arasında yer 
alıyor. Her kasa birbirinden daha güzel 
ve yine her kasanın birbiri karşısında çeşitli avantajları var. Hangi model olursa 
olsun kasanızı geliştirme fırsatınız da 
var. Bu ayki konularımızdan biri olan ön 
paneller de kuşkusuz kasanızı geliştirmede kullanabileceğiniz en dikkat çekici 
ürünlerin arasında yer alıyor. Üstelik ön 
panellerin kasanıza sadece görünüş açısından katkıda bulunduğunu söylemek 
hata olur. Kart okuyucu özelliği bulunan 
bir ön panel sayesinde taşınabilir aygıtlarınızın veri aktarım kablolarını bir 
daha aramazsınız. Başka bir durumda 
da fan kontrol özelliği olan bir ürünü 
kullanarak, gerekmediği zamanlarda 
kasa içindeki fanların hızını azaltabilir 
ve böylece daha sessiz bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. Yazımıza konuk 
ettiğimiz ön paneller arasında mutlaka 
işinizi görecek ve size hitap edecek bir 
modelin olduğuna eminiz. Bazı modeller 
sadece tek bir işlevi sağlıyor. Bazıları da 
birden fazla görevi üstlenecek özelliklerle donatılıyor. Hemen her kasada sadece 
bir tane optik sürücü kullanıldığını varsayarsak sizin de bir ön paneli kasanızda 
rahatlıkla kullanma şansınız var. Üstelik 
yazımızda bahsedeceğimiz modellerden 
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iki ya da üç tane beğenirseniz üzülmeyin. Nasıl olsa kasanızda bol miktarda 
boş 5.25 inç yuva var! Bu başarılı aksesuarların fiyatları da bütçe dostu... 


Fanlarınızı susturmaya 

ne dersiniz? 

Fanı olmayan bir kasa düşünülemez. Aslında düşünülür de kullanılacak soğutma 
sistemleri çok yüksek rakamlarla ifade 
edileceğinden bunu düşünen kişilerin 
oranı binde birden daha düşük. Kasa 
içerisinde yer alan fanlarınız güç kaynağınızdan ya da anakartınızdan gelen 
voltaj doğrultusunda tam verimle çalışıyor. Anakartlarda yeni yeni sunulmaya 
başlanan PWM özelliği sayesinde artık 
işlemci fanlarında işlemci sıcaklığına 
bağlı olarak otomatik devir ayarlaması 
yapılabiliyor. Diğer fanlaraysa ne yazık 
ki müdahale edilemiyor çünkü güç kaynağından ya da anakarttan sağlanan voltaja herhangi bir şekilde müdahale etme 
şansınız yok. Fan devrinin kontrolünü 
sağlayan bazı yazılımlar yok değil; fakat 


bunların her anakartta görevini başarılı 
bir şekilde yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla fanlarınızın gürültüsünü 
kesmenin yolu sadece donanımsal bir 
çözüm olan fan kontrolcülerden geçiyor. 
Normal şartlarda tam besleme ile çalışan 
fanlar gereksiz yere fazla dönüyor ve bunun sonucunda kafa ütüleyen bir gürültü 
üretiyorlar. Performans gerektiren video 
düzenleme ve oyun oynama gibi uygulamaların dışında fanların devrini düşürmek size hiçbir kayıp sağlamaz; aksine 
daha sessiz bir kasayla rahat rahat çalışmış olursunuz. Piyasada bu işi gören 
çok sayıda ürün var. Dört fanı ya da altı 
fanı birden kontrol eden ürünlerden istege bağlı bir tanesini seçebilirsiniz. Yine 
zevkinize göre analog ve dijital kontrol 
imkanı sağlayan ürünlerin de varlığından 
bahsedebilmek mümkün. Analog kontrol 
sağlayan ön panellerde çevirmeli düğmeler bulunuyor. Dijital ürünlerde ise *- 
ve - tuşlarından faydalanarak fan devrini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında 
dijital ürünlerin birçoğunda sesli uyarı 
sisteminin de olduğunu sözlerimize ekleyebiliriz. Şayet fan 
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bir şekilde durmuşsa -kablo sıkışması, 
bağlantı sorunu ya da bozulma gibi nedenlerden- paneller size sesli ve görüntü 
uyarı verebiliyor. Aynı zamanda bölgelere 
göre ayrı ayrı ısı kontrolleri ile fan kontrol 
ayarını otomatik olarak sağlayan panellerin de varlığından bahsedebiliriz. Örnegin; işlemci çevresine yerleştirdiğiniz bir 
algılayıcı ile ısı değerine bağlı olarak fan 
devri otomatik yükseltilip düşürülebilir. 
Böyle ürünler gerçekten de çok faydalı. 
Performansa ihtiyaç olan durumlarda 
fan devrini düşük tutarsanız doğal olarak 
limit sıcaklık değerini de aşarsanız; böyle durumlarda uyarı veren paneller bile 
var. Çalışmamız kapsamında bizi en çok 
etkileyen ürünlerden biri Zalman'ın sistemin güç tüketimini anlık olarak ekrana 
yansıtabilen fan kontrolcüsü oldu. 


Tüm arabirimler 

elinizin altında! 

Kimi ön panellerde kasanızın arkasındaki tüm arabirimleri kasanızın önüne 
taşıma görevini görüyor. Örnek vermek 
gerekirse; seri arabirim, ses giriş ve çıkışları, PS/2 bağlantılar, USB 2.0 ve Fi- 


reWire gibi arabirimlere sık olarak erişmeniz gerekiyorsa her seferinde kasanızı 
çekip arkasına eğilerek uğraşmanız bir 
süre sonra eziyet haline dönüşebilir. İşte 
bu noktada tüm arabirimleri ön panele 
taşıyan ürünlerden birini tercih etmeniz 
gerekir. Testimizdeki bazı ürünler bağlantıları doğrudan kasanın arka panelinden alıyor, bazı ürünler de anakart üzerine yer alan soketlerden faydalanıyor. 
Açıkçası anakart üzerinde yer alan ve 
çoğu zaman kullanılmayan bu soketleri 
değerlendirmek çok daha mantıklı olur. 
Görüntü çıkışı ve sabit disk bağlantılarını 
destekleyen ön panellerin de varlığından 
bahsedebilmek mümkün. 


Kasanızın uzaktan 
kumandası olsun 

Müzik dinlemek, film izlemek gibi 
multimedya ağırlıklı o uygulamalardan 
hoşlanıyorsanız kasanıza sonradan bir 
uzaktan kumanda kazandırma şansınız da var. Elbette bu da bir ön panel 
yardımıyla oluyor. Çalışmamıza konuk 
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olan Themaltake'in Media LAB ürünü 
sayesinde kasanızı uçuk fiyatlarla satılan HTPC kasalarındaki gibi özelliklere 
kavuşturabilirsiniz. Dijital bir ön panelle 
birlikte gelen Media LAB'da müzik dinlerken panel bir ekolayzır görünümüne 
bürünüyor. Normal kullanımda da işlemci saati, e-postalarınız ve flaş haberler 
konusunda ekrandan bilgilendirme yapılıyor. Ürünün uzaktan kumandası elbette 
sadece film sırasında durdur ve başlat 
yapmak gibi basit işlevlere yaramıyor. 
Uzaktan kumanda ile bilgisayarınızı açıp 
kapayabilir, hatta farenizi bile kontrol 
edebilirsiniz! Evet, yanlış okumadınız. 


Kasanıza özel bir ses sistemi 
Masanızın üzerinde kalabalık yaratmayan ve kasanızın ön panelinde kullanabileceğiniz bir ses sistemi düşünebiliyor musunuz? Soğutucularıyla ünlü 
Scythe firmasının bu amaca yönelik ön 
panelleri bir hayli ilgi çekici. Kasanızın 
5.25 inç yuvasına uygun bir ses sistemi 
ve bir amfi var. Ses sisteminde yüksek 
performanslı dört adet sürücü yer alıyor 
ve elde edilen performans birçok basit 
hoparlörden çok daha iyi. Aynı firmanın 
amfisi ise tamamen profesyonel H-Fi ses 
sistemlerini andırıyor. Alüminyum yapıda 
ve ses işlemcisi Yamaha tarafından üretilmiş. Siyah ve gümüş gri seçeneklerinin 
olması son derece iyi çünkü bu sayede 
kullanılacak kasalarda herhangi bir renk 
uyumsuzluğu yaratmıyor. Üstelik ürünün 
harici olarak kullanılabilme şansı var. 
Konsollarınıza, taşınabilir müzik çalar 
ya da video oynatıcılarınıza böylece ses 
dopingi yapabilirsiniz. Artık sırada tüm 
ürünlere göz atmak ve hangisinin sizin 
için üretildiğine karar vermek var! 
Tercih edeceğiniz ön panel kasanıza 
hem görünüş adına çok şey kazandıracak, hem de daha kulanışlı bir bilgasayr 
ortaya çıkarmış olacaksınız. Tablodaki 
değerlerden de görebileceğiniz Üzere fiyatların çok da cep yaktığı söylenemez. 
Basit birkaç işlemle sizde daha kullanışlı 
bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Bunun 
için yapmanız gereken tek şey rüyalarınızda ki ön paneli satın almak. 
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Digitus 5.25” Hard Disk Mobile Rack 


Sıklıkla veri yedekleyenlerin işini kolaylaştırıyor. 


DIGITUS'un 5.25” Hard Disk Mobile Rack ürünü sabit diskleri 
bilgisayarlar arasında sürekli taşımaya gereksinim duyan kullanıcılara hitap ediyor. Ürün biraz daha kurumsal kullanıma yönelik 
olsa da evden işe verilerini taşımak isteyenler için de başarılı bir 
alternatif sayılabilir. Çünkü ürünün kilitli olan tasarımı sayesinde 
siz bilgisayar başında olmasanız bile başka kimselerin herhangi bir 
şekilde diskin içeriğine erişebilmesi mümkün değil. Fakat anahtarlar standart tipte olduğundan güvenlik amacı ile düşünüyorsanız yine de dikkati elden bırakmamanız gerektiğini belirtelim; zira 
bu anahtarlardan edinilmesi oldukça kolay. Digitus 5.25” Hard 
Disk Mobile Rack sadece 3.5 inç yapısındaki IDE disklerle çalışabiliyor. IDE standardındaki en yüksek kapasiteli disk 500 GB 
olduğu için daha yüksek kapasite söz konusu olmuyor. Arabirimin 
saniyede 133 MB'a kadar bant genişliği desteği var; fakat bunun 
anakartınız tarafından da sağlanması gerekiyor. Kilit kısmının altında enerji ve sabit disk aktivasyonuna dair iki LED aydınlatma 
bulunduran ürüne disk montajı son derece pratik bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca uzun süreli kullanımlar düşünülerek sisteme bir 
soğutucu fan eklenmiş olması da oldukça hoş bir detay. 40 mm 
çapındaki bu fan disk nedeniyle ürün içerisinde biriken sıcaklığı 
kasa içerisine gönderiyor; aslına bakarsanız ön taraftan sistem dışına atılması çok daha mantıklı olurdu. Ön kısımda kullanılabilen 
bu ek aparatı daha sonradan satın almanız gerekiyor. 


Scythe Kama Bay Speaker 


Kalabalık yapan hoparlörlerle vedalaşın. 


MASAÜSTÜ bilgisayarınızda kullanılabilecek en işlevsel ön panellerden birisi kuşkusuz Scythe'ın Kama Bay Speaker modeli. 
Ürün daha çok çalışma masasının üzerinde yer ve kablo kalabalığı yapan hoparlörlerden hoşnut olmayan kullanıcılara hitap ediyor. Siyah, beyaz ve metalik gri renklerde satışa sunulan ürünün 
5.25 inç'lik sürücü yuvası boyunca tam dört tane yüksek performanslı sürücüsü bulunuyor. Stereo ses desteği olan bu sistemde 
kanal başına 1.5W RMS gücünde ses üretilebiliyor. Bu değer her 
ne kadar fazla yüksek olmasa da çalışırken müzik dinlemekten 
hoşlanan kullanıcılar için yeterli olacağını söyleyebiliriz. Eğlence 
amaçlı dinlenecek müziklerdeyse güçlü bir ses sistemine sahip 
olmak kaçınılmaz; çünkü Scythe Kama Bay Speaker'ın yaklaşık 
1.25 inç boyutunda olan sürücülerinde bas sesleri üretebilmesi mümkün değil. Yüksek frekanslı tiz ve orta frekanslı seslerin 
ise üretiminde herhangi bir kalite kaybı yok. Şayet yüksek sesle 
müzik dinlemekten hoşlanıyorsanız müzik dinlediğiniz programın 
ekolayzırı üzerinden bas seslerin şiddetini azaltabilir ve böylece 
sesteki olası bozulmaların önüne geçebilirsiniz. Bilgisayarınızın 
anakartında yer alan ses çıkışına 3.5 mm'lik bir jack ile bağlantı 
sağlayan ürün aynı zamanda sesin kuwvetlendirilebilmesi için güç 
bağlantısına ihtiyaç duyuyor ve bağlantı molex'ler ile sağlanabiliyor. Ön panelde açma kapama ve analog ses seviyesi ayarının 
bulunması da ürünün kullanışlılığını artıran özelliklerin arasında. 
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19 YTL 


Firma: Bimel 
Telefon: (212) 347 7540 
Web: www.bimel.com.tr 


37 YTL 


Firma: Firebal 
Telefon: (312) 257 1732 
Web: www.firebal.net 


Puan 70 


TEST: ÖN PANELLER 


Sunbeamtech Rheobus Extreme 


Çok fanlı kasalar için uygun fiyatlı bir seçenek. 


SUNBEAMTECH'in Rheobus Extreme modelinin aslında gri ve 
siyah olmak üzere iki farklı çeşidi var; ancak ülkemizde satılan 
model şimdilik sadece siyah. Overclock'çular için tasarlanmış 
olan ürün, tıraşlanmış alüminyum malzemeden üretilmiş ve ek 
olarak ön kısmında parlaklık sağlayan ince bir pleksiglas panel 
içeriyor. Kasanızın görüntüsüne göre bu paneli sökebilir ve ürünün 
siyah renkte mat alüminyum görünümüne kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Sunbeamtech Rheobus Extreme, tam altı fanın kontrol 
edilebilmesini sağlıyor. Kanal başına 30W değerinin desteklendiği 
belirtilmiş ki bu oldukça yüksek bir değer. Fanınız istediğiniz kadar büyük ve aydınlatmalı olabilir ve bu durum Sunbeamtech'te 
bir sorun oluşturmuyor. Büyük fanlar daha güçlü motorlar içereceğinden performans seviyesinde ve en yüksek devirde çok enerji 
harcayan fanlarınız olsa bile herhangi bir uyumsuzluk sorunuyla 
karşı karşıya kalma ihtimaliniz söz konusu değil. Kontrol düğmelerindeki malzeme şeffaf olarak tercih edilmiş. Yaklaşık 5V ile 12V 
arasında devir ayarı yapılabiliyor ve ayar en düşük seviyeye getirildiğinde fan durduruluyor. Sessizlik istenen durumlar için bu özel- 


lik hayli kullanışlı. Kontrol tuşları fan devrine göre aydınlanıyor. 

Mavi olarak tercih edilmiş olan aydınlatma düşük devirde kısık, 
yüksek devirde de oldukça parlak şekilde yanıyor. Sunbeamtech Telefon: (212) 210 97 99 

Rheobus Extreme'in kasanıza bambaşka bir hava kazandıracağı Ve rem 

kesin, ancak LED'lerin göz alması da kaçınılmaz bir durum. eli 70 


Digitus Multi Card Reader Panel 


En fazla ihtiyaç duyulan arabirimleri bir arada topluyor. 


MÜZİK çalarınıza, dijital fotoğraf makinenize ve taşınabilir oyun 
konsolunuza sıklıkla veri aktarma ihtiyacı duyuyorsanız Digitus 
Multi Card Reader Panel sizi kabloların kalabalığından kurtararak 
hayatınıza pratiklik katabilir. Dolaylı yoldan 54 farklı tipte bellek kartını okuyabilen ürünün üzerinde asıl olarak Compact Flash 
(CF), Secure Digital / MultiMedia Card (SD / MMC), Smart Media (SM) ve Memory Stick (MS) olmak üzere dört farklı okuyucu 
yuva bulunuyor. Çeşitli dönüştürücü adaptörlerin de kullanımıyla 
piyasada bulabileceğiniz tüm bellek kartı çeşitlerinin okunabilmesi mümkün oluyor. Örnek vermek gerekirse cep telefonunuzdaki 
Mini SD ya da Micro SD tipindeki bellek kartı, ancak bir adaptör MULT PANEL © y 
yardımıyla SD'ye dönüştürüldükten sonra okunabiliyor. Diğer kü- .. z 

çük yapıdaki bellek kartları için de benzer durumlar geçerli. Bel- (OTO) ai m — — İİ iy 
lek kartı okuyucunun yanı sıra üzerinde kulaklık çıkışı, mikrofon amm, m 
girişi, FireWire ve iki adet USB 2.0 arabirimi bulunduran ürün id 
aslına bakılırsa bellek kartı okuyucunun dışında bir ekstraya sahip değil; çünkü geri kalan tüm arabirimler bugün birçok kasanın 
önünde standart olarak sunulmaya başlandı. Tüm bağlantılar bil- 


gisayarınızın arka panelinden alınarak kasa içerisinden ön panele 
SN i i 61 YIL 
ulaştırılıyor. Açıkçası anakart üzerindeki soketlerin kullanılması m 
.. Irma: bime! 
çok daha mantıklı olurdu. Ürünün sadece beyaz renkte satışa Telefon: (212) 347 75 40 
sunulması da kullanım oranı günden güne artan siyah kasalar Mb MAN. ime comn:l 


hesaba katıldığında bir dezavantaj olarak göze çarpıyor. 
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TEST: ÖN PANELLER 


Thermaltake Hardcano 12 SE 


Isı kontrollü devir özelliğiyle ön plana çıkıyor. 


KASA, güç kaynağı, soğutucu ve modding aksesuarı dendiğinde 
akla gelen ilk markalardan biri olan Thermaltake, Hardcano 12 
SE ürününde tam dört tane fanın ısı kontrollü olarak yönetilmesini 
sağlıyor. Kutudan gelen fan ve ısı bağlantıları sağlandığında bölgenin sıcaklığına göre ilgili fanın dönüş hızı artırılıyor ya da azaltılıyor. “Auto” profili seçilirse böylece bu işlemler panel tarafından 
yönetiliyor ve sessizlik / soğutma dengesi mümkün olan en iyi 
şekilde sağlanıyor. Montaj sırasında Isı sensörlerini fanlarla ilgili 
olan bölgede konumlandırmanız gerekiyor; aksi halde kontrolcü 
tarafından farklı bölgelerdeki sıcaklık artışları yüzünden ilgisiz 
fanların devirleri değiştirilebilir ve sisteminiz performans kaybedebilir. Thermaltake Hardcano 12 SE'de ayrıca “Manuel” kullanım mod'unun da varlığından bahsedebilmek mümkün. Böylece 
— ve * tuşlarını kullanarak seçilen fanın devir ayarlaması isteğiniz 
doğrultusunda yapılabiliyor. Fanınızın devir hızına bağlı olarak 
yüzde 3.125'lik adımlarla 6V ve 12V arasında devir ayarı yapılabilmesi mümkün. Mavi renk aydınlatması ve büyük LCD ekranıyla 
oldukça farklı bir görüntü oluşturan ürünün ayrıca sıcaklığa bağlı 
sesli uyarı özelliği bulunuyor. Her bir ısı kontrolcüsüne ayrı ayrı 
belirlediğiniz 40 derece, 50 derece, 60 derece ya da 70 derece değerleri aşıldığında panel sesli uyarı vererek sisteminizin sıcaklık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasını engelliyor. Ölçümlerde 
Santigrat'ın (C) yanı sıra Fahrenheit (F) birimi de destekleniyor. 


AeroCool GateWatch 2 


Havalı görüntüsüyle rakiplerini kıskandırıyor. 


ÖN panel konusunda oldukça başarılı ürünlere sahip olan Aero- 
Cool testimize GateWatch 2 modeliyle konuk oluyor. Yapısı itibariyle iki adet 5.25 inç yuva işgal eden ürünün en fazla dikkat çeken özelliği resminden de kolaylıkla görülebileceği gibi büyük bir 
ekrana sahip olması. Ekran CPU, VGA, CASE, HDD olarak dörde 
bölünmüş ve her bir kısımda ayrı ayrı sesli uyarının verileceği derece, anlık ısı kontrolü ve fan devir hızına ilişkin bilgiler görüntülenebiliyor. Ürünün herhangi bir fanın durması ya da sıcaklığın 
belirlediğiniz bir değeri aşması durumunda sesin yanı sıra görsel 
olarak da bilgilendirme yapması övgüyü hak ediyor. Herhangi bir 
tehlike anında ekran üzerinde “Warning” simgesi yanıp sönüyor. 
Sistem kararlı olarak çalıştığında ise “Safe” simgesi sürekli olarak yanıyor. Ön panele ses ve iki adet USB 2.0 arabirimi taşıyan 
AeroCool açıkçası bu açıdan pek kullanışlı değil, çünkü hemen 
hemen her kasada bu arabirimlerin varlığından bahsedebiliriz. 
Fark yaratan nokta kesinlikle iki adet 5.25 yuva kaplayan yapının 
ortasına eklenen ekran. Fan kontrolleri elle yapılabildiği gibi ısı 
kontrollü olarak ürün tarafından da sağlanabiliyor. Sesli uyarı ve 
tercihe bağlı fan devir ayarı, her bir bölüm için ayrılmış özel tuşlar 
sayesinde çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Ürünün kutusundan 
görüntüye hava katan ve ekrana tam denk gelen iki farklı renkte 
büyüteç geliyor. AeroCool GateWatch 2, fan kontrollerinin yanı 
sıra biraz daha görünüşe önem veren kullanıcılara hitap ediyor. 
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79 YIL 


Firma: Vega, Vektron 

Telefon: (212) 266 92 00, (212) 2118065 
Web: www.vega.com.tr, 
www.vektroni.com.tr 


Puan 75 


85 YIL 


Firma: Akortek 
Web: www.akortek.com 


Puan 80 


TEST: ÖN PANELLER 


Akasa FanControl Pro 


Görünüm açısından özelleştirilebilen en başarılı ürün. 


FİYATINA göre sunduğu performanslı ürünlerle kısa zamanda 
kullanıcıların ilgi odağı olmayı başaran Akasa, FanControl Pro 
modelinde tam dört farklı bölge için sıcaklık kontrolü ve fan dönüş hızı ayarının yapılabilmesini sağlıyor. Kanal başına en fazla 
20W besleme yapabilen ürün bağlı olan fanların devrini 5V ile 
12V gerilim aralığı doğrultusunda değiştirebiliyor. Kontrol tuşları 
ön panelde metalik görünümde sunulmuş ve oldukça şık. Ön 
panelde kontrol tuşlarının yanı sıra bir de dijital ekrana yer verilmiş. Bu ekranda sırasıyla işlemci, sabit disk, kasa ve ekran kartı 
gibi önemli bölgelerin sıcaklık değerleri görülebiliyor ve tek tuşla - - —— 
değerler arasında geçiş yapılabiliyor. Ekranın altında yer alan sw akâsa farı conirol 
diğer bir tuş da fanların devir hızını izlemenizi sağlıyor ve her i 

basışta ekrana diğer bir fanın dönüş hızını getiriyor. Son tuş ise 7 i 

ekranın aydınlatma rengini değiştiriyor. Seçenekler arasında kır- © & 3 © 
mızı, Sarı, yeşil, açık mavi, koyu mavi, eflatun ve beyaz renkler Mai 
var. Diğer bir seçenek ise renklerin üç saniyede bir otomatik olarak değiştirilmesini sağlıyor. Akasa FanControl Pro'nun özelleştirilebilirliği elbette bu kadarla sınırlı değil. Normalde siyah olan 


gövde rengi kutudan gelen plakalar sayesinde kırmızı, metalik 

gri, altın sarısı ve lacivert olarak değiştirilebiliyor. Ayrıca pleksiglas olan, yazıların yazdığı ikinci panelin de beyaz ve siyah yazılı Telefon: (212) 210 97 99 
seçeneklerinin bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Modding'çiler Web: wwwrakorlek.com 

için kesinlikle fark yaratan bir ürün! Puan 80 


Zalman 6 Channel Multi Fan Controller 


İki fan için sisteme raporlama özelliği sunuyor. 


KASANIZDA yer alan fanların sayısı fazlaysa Zalman'ın tam altı 
farklı fanı kontrol edebilen Multi Fan Controller ürünü işinizi görebilir. Sadece siyah renk olarak satılan ürünün ön panelinde kullanılan malzeme tıraşlanmış alüminyum. Ürünün böylece siyah 
renkte alüminyum kasalarla birlikte kullanıldığında görsel açıdan 
bir hayli uyum sağlayacağı kesin. Kutu içerisinden gelen kabloların 
ikisi tayin edeceğiniz fanların devir hızını sisteme raporlayabilmek 
için ayrıca bir bağlantı içeriyor. Diğer fanlara ulaşan bağlantılar 
ise standart tipte. Fan kontrolcüye bağlanan kısımda raporlama 
özelliği yapan kabloların soketi beyaz olarak tayin edilmiş. Diğer 
kablolar için uygun olan soketler de mavi renkte. Zalman 6 Channel Multi Fan Controller'ın enerji ihtiyacı güç kaynağından gelen 
molex konektör yardımıyla sağlanıyor; her bir fan için 5V ve 11V 
arasında değişen aralıklarda besleme yapılabiliyor. Açıkçası bu 
voltaj aralığından daha fazlasını sağlayan modeller de testimiz- 
de var ancak kontrol edilebilen fan sayısının fazlalığı açısından 
Zalman'ın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Panelin üzerinde sadece devir ayarlarına yer verilmiş ve tercih edilen düğmeler yine 


siyah renkli tıraşlanmış alüminyum. Dijital ya da LCD'li devir 
N i N an 85 YIL 
göstergesi yok; sadece bir LED aydınlatma yardımıyla bilgilenme Erman Td 
şansınız var. Fan devri düşük bir seviyedeyken ayar düğmesinin Telefon: (212) 266 87 70 
üzerindeki LED mavi olarak aydınlanıyor, devir ayarı yükseltildi- ee Mare Go 
ginde de mavi renkten kırmızı renge dönüşüm gerçekleşiyor. lan 70 
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TEST: ÖN PANELLER 


Scythe KazeMaster 


Fanlarınıza tam anlamıyla “hükmedin”. 


SADECE fan kontrolcü olarak tasarlanan ürünlerden belki de en 
iyisi Scythe'ın KazeMaster'ı. Sisteminizde yer alan tam dört fanın 
devrini ayarlayabilmenizi sağlayan ürün geniş olan voltaj aralığı 
desteğiyle kendisini ön plana çıkarıyor. 3.7V ve 12V arasında 
değişen besleme seçenekleri örneğin; 1200 rpm hızla dönen 
bir kasa fanının 400 rpm'den de düşük bir devirde dönmesini 
sağlayarak performans canavarı sisteminizin bir anda sessizliğe 
bürünmesini sağlıyor. Sistemle en fazla 7500 rpm'lik fanların 
hızını kontrol edebilirsiniz. Fan bağlantılarının yanı sıra tam dört / Du 
farklı bölgenin sıcaklık takibini yapabilmenizi sağlayan termal | 
sensörler de kutu içeriğine dahil edilmiş. Tüm devir ve sıcaklık 
bilgileri ön panelden izlenebildiği için sensörleri fan kontrolcü 
tarafından kontrol edilen bölgelere yerleştirmek en mantıklısı. 
Böylece sisteminizin boşta ve yük altındayken ihtiyaç duyacağı 
ideal devir hızlarını saptayarak sisteminizi optimum gürültü seviyesinde kullanabilirsiniz. Görüş açısı sorunu olmayan özel bir 
ekrana sahip olan Scythe KazeMaster ayrıca fanların durması 
ve termal sensörlerin algıladığı sıcaklığın 75 dereceyi geçmesi 


durumunda kullanıcıyı sesli olarak uyarabilme özelliğine sahip. 

Şayet hiçbir şekilde sesli uyarı istemiyorsanız basit bir jumper 
değişimiyle bu ayarı gerçekleştirebilirsiniz. Kullanışlı ve teknolo- Telefon: (312) 257 17 32 

jik özelliklerinin dışında şıklığı ile de göz dolduran ürünün sade- Web: wwnn.irebal. net 

ce siyah renkli kasalara uygun olduğunu belirtmekte fayda var. Puan 75 


Akasa All In Öne 


Bolca bağlantı ve otomatik fan kontrol özelliği bir arada. 


AKASA'nın All In One modeli testimizdeki en iyi ürünlerden birisi olmayı başarıyor. Kendi kategorisinde en fazla özelliği sunan 
ürün sadece iki fanın hız kontrolünü sağlasa da aslında işlemci fanı ve tek bir kasa fanı hesaba katıldığında birçok kullanıcı 
için yeterli sayılabilir. Üzerinde küçük de olsa bir dijital ekran 
bulunduran üründe fanların devir hızı izlenebiliyor ve iki farklı bölgenin sıcaklığı ölçümlenebiliyor. Fanların hız kontrolü 7V 
ve 12V arasında yaklaşık yedi adımda sağlanabiliyor. Şayet ısı 
sensörlerini fanlarla yakından ilgili bir yere konumlandırdıysanız 
fanların dönüş hızı sistem tarafından bölgelerin sıcaklık durumuna göre otomatik olarak ayarlanıyor. Hızları kontrol sisteminden 
bağımsız olarak isteğinize göre ayarlayabilme şansınız da var. 
Sıcaklığa ve devir hızına bağlı sesli uyarı sisteminin olması da 
oldukça iyi. Akasa'nın görünüşüne bakarak fan kontrol ve ısı 
takibi özelliklerinin dışında bir şey sunmadığını düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz. Öndeki kapak açıldığında karşınıza SD / MMC, 
MS, CF bellek kartı okuyucular, iki adet USB 2.0 arabirimi, bir 
adet FireWire arabirimi, kulaklık çıkışı, mikrofon ve hat girişi 


geliyor. Video ve SATA bağlantısının olması da farklılık yara- 10OYTL.,,||00 
tan özelliklerin arasında bulunuyor. Akasa All In One'ın testteli Pala 

benzer rakiplerinden en önemli farkı arabirimleri arka panelden Telefon: (212) 210 97 99 

değil de anakart üzerinden taşıması. Böylece arka paneldeki Web: www akortek;com, 

bağlantıları da kullanmaya devam edebilirsiniz. EE 90 
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Scythe Kama Bay Amp 


Profesyonel Hi-Fi sistemler geri dönüyor. 


MÜZİK dinlemeyle arası iyi olan hemen hemen herkesin Hi-Fi 
sistemlere olan bir sempatisi vardır. Hi-Fi sistemlerin amfisinden 
hoparlörüne, kablosundan deck'lerine kadar her şeyi özeldir ve 
kulağa hitap ettiği kadar göze de hitap ederler. Scythe'ın Kama 
Bay Amp sistemi de bilgisayarınızda bu rüzgarı estirmeye kararlı. Profesyonel sistemlerin ustası Yamaha tarafından üretilmiş bir 
amfi içeren Scythe Kama Bay Amp görünüşüyle de şık bir amfiyi 
andırıyor. Ürünün en ilgi çekici olan yönlerinden birisi kuşkusuz 
hem dahili hem de harici olarak kullanılabilmesi. Harici kullanım 
için kutu içerisine bir adaptör dahil edilmiş ve böylece müzik çalar, konsol gibi ürünleri hoparlörlere doğrudan bağlamak mümkün 
olabiliyor. Dahili kullanımda ise güç bağlantısı yine molex üzerinden sağlanıyor. Güzel olan bir diğer detay da ürünle birlikte hem 
siyah, hem de gri ön panelin gelmesi. Tamamen alüminyumdan 
üretilen paneller oldukça şık bir görüntü sergiliyor. Kanal başına 10W güç çıkışı sağlayan Scythe iki kanal için güçlendirme 
yapabiliyor ve böylece 20W gibi kayda değer bir güç seviyesine 
ulaşıyor. 103 dB sinyal gürültü oranı sağlayan ürün özellikle eski 
müzik setlerinden kalma amfisiz hoparlörler için biçilmiş kaftan 
niteliğinde. Ön panelde profesyonellik hissi uyandıran çıtçıtlı güç 
tuşu, kemikli ses ayar tuşu ve ses kesme tuşu bulunuyor. Güçlendirilmiş bir kulaklık çıkışının bulunması da anakarta tümleşik ses 
kartının düşük performansından şikayetçi olanlara hitap ediyor. 


102 YTL 


Firma: Firebal 
Telefon: (312) 257 1732 
Web: www.firebal.net 


Puan 80 


Digitus Card Reader Multi Media Panel 


İşlevsel bağlantı seçenekleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor. 


DIGITUS'un testteki diğer ön paneli olan 9 in I Reader Multi Media Panel, adından da kolaylıkla anlaşılabileceği gibi tam dokuz 
farklı bellek kartı çeşidinin kullanılabilmesine destek veriyor. Memory Stick / Memory Stick Pro (MS / MS Pro), Smart Media (SM), 
Secure Digital / MultiMedia Card (SD / MMC), MicroDrive (MD), 
Compact Flash (CF) ve xD Picture Card gibi yaygın formatlara 
destek veren panelde bir önceki modelde olduğu gibi adaptörler 
yardımıyla diğer bellek kartı çeşitlerini de kullanabilmek mümkün. 
Ürünün bellek kartı okuyucu özelliğinin dışında işlevsel olan daha 
birçok arabirime sahip olduğundan bahsedebilmek mümkün. Bunlar arasında klavye ve fare bağlantısı için PS/2, seri bağlantı için 
RS232, kompozit video giriş ve çıkışı için gerekli olan arabirimler, 
iki adet USB 2.0, bir adet FireWire bulunuyor. Ayrıca kulaklık çıkışı ve mikrofon girişi gibi sıklıkla kullanılabilecek arabirimlerin yanına Line-in yani hat girişinin de dahil edilmiş olması oldukça hoş. 
Digitus sayesinde sadece ses için değil, hiçbir bağlantı için bilgisayarınızın arkasına erişmenize gerek kalmıyor. Bağlantı, Digitus'un 
diğer ön panelinde olduğu gibi anakartın arka tarafından yer alan 
çıkışların ön panele taşınmasıyla sağlanıyor. Kart yuvasına uygun 
olan bir kapak sayesinde kalabalık oluşturmadan işlem gerçekleştirilebiliyor. Siyah renk seçeneğinin olmadığını satın alma öncesinde göz önünde bulundurmalısınız, ancak bu durum kapaklı bir 
kasaya sahip olanlar için pek sorun olmasa gerek. 
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Firma: Bimel 
Web: www.bimel.com.tr 


Puan 75 


TEST: ÖN PANELLER 


Zalman Multi Fan Controller 


Sisteminizin gerçek zamanlı güç tüketimini ölçebiliyor. 


ZALMAN, soğutucu sektöründeki başarısını kolayca ön panellere 
de taşımayı biliyor. ZM-MFC2 model numarasına sahip olan fan 
kontrolcü öncelikle sistem gücünü gerçek zamanlı ölçebilmesiyle 
farkını ortaya koyuyor. Bunun için ürünün kutusundan bir adaptör 
geliyor ve bilgisayarınızın güç kaynağına girecek olan soket öncelikle buradan geçiyor ve ölçüm sağlanıyor. Ölçülen tüketim verisinin ön panele taşınması ise panelin USB bağlantısı ile sağlanıyor. Adaptörden gelen USB kablosu, kart yuvasına takılan kapak 
üzerinden ön panele ulaşıyor. Tüketim değerleri 3OW ile 800W 
arasında olduğu sürece gösterilebiliyor. Güç tüketimi ölçmenin dışında panel dört farklı bölgenin sıcaklığını da ölçümleyip gösterebiliyor. Ayrıca dört farklı fanın devir hızını yönetebilmek mümkün. 
Desteklenen bağlantılardan biri PWM tipinde fanları destekliyor 
ve diğer üçüyse standart üç pin'li fanlarla uyumlu. Devir hızı istek doğrultusunda 1000 rpm ile 5940 rpm arasında ayarlanabiliyor. Ayrıca adımların 60'ar rpm'lik olması da ses / performans 
dengesini iyi oluşturmanız için fark yaratan bir özellik. Bağlı olan 
fanlarla bir şekilde iletişim kesilirse ya da devir hızı okunamazsa 


panelin sesli uyarı verme özelliği de bulunuyor. Güç tüketim göstergesinin bir diğer önemli katkısıysa güç kaynağınızın sisteminiz 
için ne kadar yeterli olduğu. Böylece güncellemelerde güç kayna- Telefon: (212) 266 87 70 

ğınızın yeterli gelip gelmeyeceğini önceden kestirebilirsiniz. Renkli ebe dll. com 


aydınlatmalarıyla Zalman tek kelime ile mükemmel. 


Thermaltake Media LAB 


Bilgisayarınızı multimedya merkezine dönüştürün! 


THERMALTAKE Media LAB kuşkusuz testimize katılan en başarılı ön panellerden birisi. Alüminyumdan üretilmiş siyah ve gri 
renk seçenekleri bulunan ürünü bilgisayarınıza takıp gerekli kurulumları yaptıktan sonra bilgisayarınız bir multimedya merkezine dönüşüyor. Paketinden uzaktan kumandası ile birlikte gelen 
ürün bilgisayarınızı uzaktan kumanda ile açma-kapama, dahası 
oturduğunuz yerden kablosuz olarak fare ve klavye kontrolü yapabilmenizi sağlıyor. Yazılım kurulumuyla birlikte ekranda sistem 
özellikleri, e-posta durumu, flaş haberler ve saat gibi birçok bilgiye erişilebiliyor. Ekran görüntüsüyle profesyonel Hi-Fi sistemleri 
andıran ürün tüm fonksiyonları fazlasıyla içeren uzaktan kumandasıyla da oldukça başarılı. Kumandayı kullanarak fotoğraflarınızı 
slayt gösterisi şeklinde görüntüleyebilir, müzik dinleyebilir, DVD 
ve televizyon izleyebilirsiniz. Ayrıca zaman programlama, optik 
sürücü kapağı açma, DVD'ler için ses ve altyazı değişimi ve daha 
birçok işlevi sağlayan tuşların varlığından bahsetmek mümkün. 
Thermaltake Media LAB'ın, kullanılacağı her bilgisayarı bir multimedya merkezine dönüştüreceği kesin. Tek sıkıntılı yan arabirimde ve yazılım altyapısında Türkçe dil desteğinin verilmemesi. 
Örnek vermek gerekirse bu yüzden sadece dünya gündemindeki 


200 YTL 


Firma: Vega, Vektron 
Telefon: (212) 266 92 00, (212) 2118065 


haberleri ekrandan takip edebilmek mümkün olabiliyor. Testimiz- Web: www.vega.com.tr, 
deki en kullanışlı ön panellerden birisi olan Thermaltake Media MEK CE 
LAB, diğer tüm ürünlerden ayrı bir noktada bulunuyor. Puan 210) 
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Türkiye'de yazılımcı olmak 


Ülkemizde de bir yazılım sektörü var, üstelik çok hızlı büyüyor, gelişiyor ve nitelikli iş gücü arıyor. 
Yani Türkiye'de yazılımcı olma zamanı. 


Daron DEDEOĞLU 
daron(©PCnet.com.tr 


Orkun Yağcı'ya göre Türkiye 
şartlarında iyi derecede C# 
kullanabilen birisi kolay kolay 
işsiz kalmıyor. 


Pardus 2008.1 Çalışan CD 


BU ay bizim için oldukça yoğun geçti diyebilirim. 
Özellikle yazılım tarafında sizlere çok daha renkli 
ve faydalı bir içerik sunmak için çalıştık durduk. 
Bunu dergimizi alıp, biraz karıştırdığınızda hemen farkedeceksiniz zaten. Bu ay bana göre dolu 
dolu bir yazılım bölümüyle buluşturdum sizleri. 
Özellikle “Yerli Yazılım Dünyası” adlı dosyamızı 
mutlaka okumanızı öneriyorum. 

Bu dosyada, ülkemizdeki yazılım üreten firmaların 
(üreten dediğime dikkat edin) bir dönemin zorluklarını aşıp, dünyaya yazılım satacak kadar başarılı 
işlere imza atmaya başladıklarını sizlere göstermek 
istedim. Teknolojiyi kullanarak yeni teknolojiler üretir hale geldiğimiz bu yeni dönemde, yerli yazılım 
dünyasına adım atmak, yazılımcı olmak ve kariyerini bu yönde çizmek isteyen hemen herkesin faydalanacağını düşündüğüm dosyanın hazırlanması sırasında, ülkemizdeki önde gelen yazılım firmalarıyla 
görüşmeler yaptım. Ve gördüm ki, her sektörün başlıca derdi haline gelen nitelikli iş gücü eksiği yazılım 
seköründe de kendisini gösteriyor. Innova Bilişim 
Çözümleri ProjeYöneticisi Orkun Yağcı, sektördeki 
işgücü eksiklerini belirtirken, en gözde geliştirme 
dillerinden olan C#'ın üzerinde yoğunlaşılmasını 
öneriyor. Oldukça kalabalık yazılımcı kadrolarıyla çalışan Innova gibi birçok yazılım 
firmasına sahibiz. Bu 
firmalarda açık bir pozisyona yerleşebilmek 
için tek yapmanız ge- 
” reken dosyamızda belirttiğimiz püf noktalarına uygun hareket etmek. 
Gelecek ay da dergimizde yazılımcı olmak için kendinizi eğitmenin yollarını anlatan, öne çıkan sertifikalardan örnekler veren devam niteliğinde bir başka 
dosyayla size yol göstermeye devam edeceğim. 


Etik Hacker olmak 

Bu ayki kapak konumuz Hacker'lardan korunma 
yönetmeleri üzerineydi. Hazırlarken gerçekten 
çok yoruldum çünkü bir hayli araştırma yapmam 


Yerli yazılım sektörünün geleceğini 


gerekti. Ancak sizlere çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yazıyı hazırlarken mümkün olduğunca 
bir Hacker'ın nasıl düşünüp, plan yaptığına yer 
vermeye çalıştım. Bu şekilde onlar gibi düşünüp, 
onların araç ve yönetmlerini kullanarak kendinizi 
koruyabileceğinizi umut ediyorum. 

Ancak elbette ki bir sistemi yüzde 100 korumak 
mümkün olan bir şey değil. Bu nedenle kendinizi 
çok iyi yetiştirip, sistemler ve Hacker yöntemleri üzerine uzmanlaşmanız gerekiyor. Böylece 
sorumlu olduğunuz sistemleri bir nebze de olsa 
güven altında tutabilirsiniz. 

Kendinizi geliştirmek uzmanlardan eğitim alıp, 
uzmanların gözetiminde uygulamalar yapmakla mümkün oluyor. Bu eğitimlerin ve pratiklerin 
sonunda Etik Hacker olarak adlandırılan, Beyaz 
Şapkalılar benzeri bir kısımda yer alıp, sistemleri 
Hacker'lara karşı koruyabilecek bilgi birikimine 
sahip uzmanlardan oluyorsunuz. 

Bu eğitimleri dünyada sadece EC-Council veriyor. 
Ülkemizde de EC-Council temsilciliğine sahip 
AcademyTech'ten sertifika alabiliyorsunuz. 


Ilginç bir sanat 

Casus filmleri konuları, gizemleri ve kullanılan 
teknolojileri itibariyle her zaman ilgimi çekmeyi 
başarmıştır. Tahmin edebileceğiniz gibi James 
Bond serisi favorim. Yine benzer bir filmden yola 
çıkarak bu ay dosya konuları arasına kattığım 
steganografi yazılımlarının da ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Kelime anlamı olarak gizleme 
sanatı olarak tanımlayabileceğimiz steganografi, 
günümüzde askeri ve istihbarat servislerinin gözdesi durumunda. Elbette ki ben yazı içerisinde 
basit ve ücretsiz yazılımlara ağırlık vererek sizin 
de denemler yapabilmenizi sağlayacak bir ortam 
hazırlamaya çalıştım. Bu yazılımlar sayesinde 
çektiğiniz fotoğraflar içerisine metin tabanlı mesajlar yerleştirebilir, fotoğraf içine başka fotoğraflar yerleştirebilir ya da ses dosyaları içerisine yine 
metin mesajları gizleyerek arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz. 

Temeli 1'lerle O'lara dayanan ve insan gözünün 


Kevin Mitnick'in beyaz şapkalı oluşunu 
İstanbul'daki Hacker 2009 konferansını 


Windows 
Lost'taki karakterleri 


7'nin Aralık'ta görücüye çıkacak olmasına 
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Bol bol bellek 


zayıflıklarını kullanarak veriyi veri içine saklayabilen bu yazılımlar gerçekten hayret uyandıracak 
sonuçlar veriyor. Elbette ki bilgisayar sistemleri 
insan gözü kadar basitçe yanılmıyor. Bu nedenle 
bu tarz yazılımlar sadece arkadaşlarınızı şaşırtabileeğiniz ve kendinizi bir casus filminin içerisindeymiş gibi hissedebileceğiniz, basit “oyuncaklar” 
olmanın ötesine geçemiyor. Ama şifrelerinizi ortak 
kullanımlı bilgisayarlarda gözden uzak tutmak istiyorsanız, ilginç bir yol olabilir diyebilirim. 


Google Chrome ile bir gezinti 
Bilgisayar dünyasını sıcağı sıcağına takip eden 
okurlarımızın internetten öğrenip, kurcalamış 
olduğu Google'ın yeni web tarayıcısı Chrome, 
benim de dergimizi hazırlarken gündemimdeydi. 
Neredeyse fırından çıkar çıkmaz kullanmaya başladığım Chrome, yakın gelecekte tarayıcı savaşını 
körükleyeceğe benziyor. 


Şimdilik Google'ın sunduğundan daha fazlasını 
beklemediğim Chrome, aslen standart bir tarayıcının sunduğu birçok temel işlevi gerçekleştirebiliyor. 
Şimdilik sadece bazı bankaların web sitelerinde ve 
birkaç komplike web sitesinde sorun çıkarttı. Onun 
dışında diğer tarayıcıların karşısındaki en büyük 
eksiği eklentiler. Bildiğiniz gibi Mozilla Firefox ve 
Internet Explorer eklenti konusunda oldukça geniş 
bir seçeneğe sahip. Bu noktada Google'ın boş durmayacağı aşikar ancak benim tahminim önceliğin 
Google hizmetlerinden geleceği yönünde. Ama 
eklenti tarafında çalışmalara başlayanlar da yok 
değil. Mesela bir Japon geliştirici (Kazuho Oku) 
Mazilla Firefox kullananların GreaseMonkey olarak 
da bildikleri eklentiyi, Chrome'a uygun bir isimle; 
Greasemetal adıyla uyarlamayı başarmış. Kullanıcı 
sayısı da bir hayli yüksek. 

Geliştirme platformunu ücretsiz olarak indirmenize olanak veren Google, açık kaynak geliştiricilerinin desteğini ardına almayı planlıyor. Açık 
kaynak tayfasının Mozilla Firefox'u nerelere getirdiğini biliyoruz. Bakalım aynı yerlerde Google 
Chrome'u görebilecek miyiz? 


$.O.U.R.C.E 


HER SEKTÖRÜN BAŞLICA DERDİ HALİNE 
GELEN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ EKSİĞİ, YAZILIM 
SEKÖRÜNDE DE KENDİSİNİ GÖSTERİYOR. 


BU NEDENLE SEKTÖRE GİREBİLMEK İÇİN 
KENDİNİZİ EĞİTMEK KONUSUNDA ACELE 
ETMELİSİNİZ. 


Pardus 2008.1 Çalışan CD 

Uzun zamandır Pardus için bir Çalışan CD beklentim vardı desem yalan olmaz. 2008 sürümü ilk 
duyurulduğunda listede Çalışan CD'yi görememek 
beni bir hayli üzmüştü. Özellikle 2008 sürümünü 
merak edip denemek isteyen okurlarımın büyük 
çoğunluğu sistemlerini riske atmamak (ya da sabit 
disklerinde yeterli boş alan bulunmadığından) için 
Çalışan CD sorup duruyorlardı. 2008.1 sürümüyle 
birlikte artık bu sorun ortadan kalktı. 

2008.1 sürümünü merak edenler CD'mizi optik 
sürücülerine yerleştirip bilgisayarlarını yeniden 
başlatabilirler. Bu sayede hem Pardus 2008.1 
sürümünü deneyebilirler, hem de KDE 4.1.1'in 
Pardus'a ne kadar yakıştığını görüp, neden kurulabilir sürümde KDE 4.1.1 seçeneğinin olmadığını geliştiricilere sorabilirler :) 

İşin esprisi bir yana dileyen kullanıcılar Pardus 
depolarından KDE 4 paketlerini çekip, sistemlerini yeni nesil masaüstü yöneticisine terfi ettirebilirler. Ancak bu durumda KDE 4'ün bazı 
kararsızlıklarıyla ve Pardus'un KDE 4 tarafındaki eksikleriyle başetmek durumunda kalacaklar. 
Mesela Pardus'un paket yöneticisi Pisi'nin KDE 4 
tarafında bir arayüzü bulunmuyor. 

Yeni sürümde 2008'in bazı eksiklerinin kapatılması ve Çalışan CD faktörü dışında fazlaca bir 
yenilik yok gibi. Ancak Anadolu'nun yitip gitmek 
üzere olan canlılarından bir başkasını bize hatırlatması gerçekten etkileyici bir durum. Gelecek 
ay görüşmek üzere. * 
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MOYAINIUN HABER 


AMD ve Microsoft elele 


AMD, Microsoft ile işbirliğine giderek en iyi sanallaştırma platformunu hazırlamaya çalışıyor. 


AMD, Microsoft'un teknolojileriyle ortaklaşa geliştirdiği yeni 
ve güçlü sanallaştırma çözümlerini duyurdu. Bu yeni modelde, AMD Opteron işlemcileri ve AMD Sanallaştırma (AMD-V) 
teknolojisi, Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V ile kullanılarak küçük ve büyük işletmelere önemli verimlilik kazandırılıyor. Özellikle sanallaştırmayı benimsemekte yavaş davranan 
orta büyüklükteki şirketlerin işine yarayacak AMD ve Microsoft 
ortak ürünü, maliyetleri, karmaşıklığı ve enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olacak. 

AMD Opteron işlemcileri ve Microsoft Windows Server 2008'in 
denetim katmanı tabanlı sanallaştırma özelliği olan Microsoft 
Windows Server 2008 Hyper-V'nin bir araya gelmesi, OEM'ler, 
VAR'lar ve çözüm sağlayıcıların rekabet olanaklarını arttırmak 
ve piyasadaki fırsatlardan yararlanmak üzere değerli bir sunucu sanallaştırma bileşimi sunmalarına imkan tanıyor. AMD-V 
teknolojisi ve Windows Server 2008 Hyper-V, işletmelerin taleplere göre ölçeklenebilmesini de sağlayarak iş yüklerinin verimliliğini yükseltiyor. 


Orta ölçekli şirketler için 
Orta büyüklükteki şirketler genellikle eski uygulamalar ve donanımlarla çalışmak zorunda kalıp bütünleşme sıkıntıları ve 
maliyet kısıtlamalarına maruz kalıyor. AMD ve Microsoft ortak 
ürününün sunduğu verimlilikler ve esneklik, özellikle bu kesime 
yarar sağlayacak gibi görünüyor. 


Doğrudan Bağlantı Mimarili AMD Opteron, x86 sunucu tabanlı 
sanallaştırma için biçilmiş kaftan olarak gösteriliyor. Microsoft 
ve AMD'nin güçlü mimarileri, müşterilerin ölçeklenebilirliği kolaylıkla yürütmesini sağlayarak altyapının şirket genişledikçe degişmesine imkan sağlıyor. İki platform ayrıca bellek açısından 
yoğun sanallaştırma işlemlerini de güvenle ve daha az kalabalığa yol açarak, üstelik daha düşük enerji tüketimiyle yürütüyor. 
AMD'nin sanallaştırma çözümleri hakkında ayrıntılı bilgi için 
www.amd.com/virtualization adresini ziyaret edebilirsiniz. 
AMD bültenlerine abone olmak için www.amd.com/rss adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 
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ÖSS mağdurlarına kariyer fırsatı 


AcademyTech'in düzenlediği ve ÖSS mağdurlarını hedefleyen eğitim kampanyası start aldı. 


ACADEMYTECH, ÖSS sınavı sonrası bir bölüme yerleştirilemeyen ÖSS mağdurlarına yönelik olarak, kariyerlerini bilgi teknolojileri alanında devam edebilmeleri için hafta içi tüm gün 
sürecek iki farklı eğitim kampanyası düzenliyor. 

ÖSS Mağdurları, her biri 4 ay süren “Sistem ve Network Uzmanlık Programı” ve “BT Güvenliği Uzmanlık Programı” eğitimlerinden birine veya ikisine de katılarak kariyerlerine bilgi teknolojileri alanında devam edebilecekler. 3 Kasım 2008 
tarihinde başlayacak eğitimler, hafta içi 5 gün 09:00-17:00 
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saatleri arasında düzenlenecek. 

Sistem ve Network Uzmanlık Programı, MCSE (Microsoft Certified System Engineer), CCNA (Cisco Certified Network Associate) ve CCNP (Cisco Certified Network Professional) eğitim 
programlarını kapsıyor. 4 ay sürecek bu eğitim programı Sonunda katılımcılar hem Microsoft işletim sistemleri ve Cisco 
cihazları hem de bilgisayar ağları konusunda uzmanlaşıyorlar. 
BT Güvenliği Uzmanlık Programı ise CCNA (Cisco Certified 
Network Associate), CEH (Certified Ethical Hacker) ve CCSP 
(Cisco Certified Security Professional) eğitim programlarından 
oluşuyor. Bu programda katılımcılar CCNA eğitimleri ile bilgisayar ağları konusunda temel bilgiye sahip olurken CCSP eğitimleri ile ağ güvenliğine ve CEH eğitimleri ile de sistem ve ağ güvenliği konularında uzmanlaşıyor. CEH, EC-Council tarafından 
düzenlenen ve dünyanın en yaygın bilgi teknolojileri güvenlik 
sertifikasyonu. CEH eğitimini alanlar bilgisayar korsanlarının 
düşünce yöntemlerini ve çalışma yollarını öğrenerek bilgisayar 
korsanlarına karşı işletmelerin güvenliğini sağlayabiliyorlar. 
Kontejyanlarla sınırlı olan kayıtlar için son tarih ise 12 Ekim 
2008. Daha detaylı bilgiye AcademyTech'in www.academytech.com adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz. 


. 


Pardus 2008.1 duyuruldu 


Pardus 2008.1 Çalışan CD'nin KDE 4.1.1 içeren 
sürümü PCnet ile birlikte hediye. 


PARDUS 2008'in ilk ara sürümü olan Pardus 2008.1 Hyaena hyaena titiz 
bir test sürecinin ardından kullanıcıları ile buluştu. Pardus Test Ekibi tarafından yapılan detaylı testlerden sonra FTP sunucularında indirilmek üzere 
yerini alan Pardus 2008.1, bir ara sürümün kullanıcılara getirdiği yeniliklerden çok daha fazlasını getiriyor. 

Pardus 2008.1, ismini nesli tehlikede olan bir başka Anadolu canlısından 
alıyor: Pardus 2008.1, çizgili sırtlan olarak bilinen Hyaena hyaena'yı anıyor. 

Pardus 2008.1 Hyaena hyaena ile beraber gelen ilk büyük yenilik, 2008 
serisinin de artık bir Çalışan CD'ye kavuşmuş olması. Çalışan CD iki farklı 
sürüm olarak yayınlandı. Bu sürümlerden ilki kullanıcılara Pardus'un kararlı 
masaüstü ortamı olan KDE 3.5 serisini deneme imkanı veren Çalışan CD. 
Diğer CD ise KDE'nin en yeni masaüstü ortamı olan KDE 4 serisini kullanıcılara tanıtmayı ve KDE 4 ile Pardus'u denemek isteyen kullanıcıları tatmin 
etmeyi amaçlayan KDE 4 tabanlı Çalışan CD. KDE 4 tabanlı CD, KDE 4'ün 
en yeni ve kararlı sürümü olan KDE 4.1.1'i içeriyor. Pardus 2008.1 Çalışan 
CD'nin KDE 4.1.1 içeren sürümü PCnet ile birlikte hediye. 


HABER BdY4lNiyi 


CBS Sentez yazılımları 
yurtdışında 


Yurtdışındaki tekstil ve hazır giyim 
üreticileri CBS-Sentez yazılımlarını 
tercih etmeye başladı. 


CBS Bilişim-Sentez Yazılım işbirliğiyle geliştirilen 
tekstil ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümleri, Türkiye'nin yanı sıra, dünya ülkelerinde de ilgi 
görüyor. Tekstil ve konfeksiyona A'dan Z'ye kontrol 
sağlayan ERP çözümünün sekiz uygulama yazılımı 
bulunan CBS Bilişim, bunları İngiltere, Mısır, Pakistan, Ürdün, KKTC ve Türk Cumhuriyetlerine de 
ihraç etmeye başladı. 

Tekstil sektörünün ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini 
söyleyen Celal Bektaş, uzman bir grubun elinden 
çıkan ERP yazılımı işleri kolaylaştırıp, üretim ve 
maliyetlerin her aşamasını kontrol etme özelliklerini ön planda tutuyor. 

Tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik olarak 
SentezXL, SentezVogue, SentezVerimlilik, SentezExpo, SentezKnit, SentezWeave, SentezDye, SentezYarn gibi uygulama-çözüm yazılımları bulunan 
CBS-Sentez bilişim, halen 100'e yakın uzmandan 
oluşan bir kadroyla, Türkiye'nin dört bir yanında 
300'ü aşkın bayiye sahip. 


UyumSoft dünya devi olma yolunda 


Yerli yazılım firması UyumSoft, hızlı bir büyüme içerisine girerek global pazarda yayılıyor. 


SEKTÖRDE 450'nin üzerinde firmanın kurumsal kaynak planlama (ERP) altyapısını kuran UyumSoft Bilgi Sistemleri ve 
Teknolojileri AŞ, Ağustos ayında açacağı Azerbaycan ofisiyle, 
yurtdışı ofis zincirine start veriyor. 

Önümüzdeki dönemlerde Kazakistan ve Türkmenistan'da ofis 
açmayı planlayan UyumSoft, Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde de 
ofis kurmayı hedefliyor. 

Bu yıl içerisinde yüzde 50 büyümeyi hedefleyen UyumSoft 
genel müdürü Mehmet Önder, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Kayseri gibi sanayinin geliştiği illerde kanal 
yapılarını büyütmeye devam ediyor. Bilişim, otomotiv yan sanayi, gıda, tekstil gibi sektörlerine yön veren 450'nin üzerinde- 


ki firmanın, bilgi teknolojileri altyapısını kuran 
firma, ülke ekonomisine | 
6 milyar doların üzerin- | 
de katma değer yaratan işletmelerin bilgi 
teknolojilerini (o yazılım 
çözümleriyle yönetiyor. 
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), iş zekası, B2B, B2C, CRM gibi konularda yazılım 
ve danışmanlık hizmeti veren UyumSoft, bu yılın sonuna doğru, ürünlerinin yeni versiyonunu piyasaya sunacak. 
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AYAN iPHONE 


iPhone yazılımları 


Apple'ın meşhur telefonunun özelliklerini 


şenlendiriyoruz. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


mobile 
Lapaoil 


ENİ HaiL 
MOL © 
Otlar 


APPLE ilk kez bir telefon üreteceğini 
duyurduğunda teknoloji dünyasında yer 
yerinden oynamış, herkes bu gelişmeyi 
konuşurken cihazın çıkış tarihi merakla beklenmişti. iPhone piyasaya çıktı, 
Türkiye'de satışı resmen başlamadan elden ele dolaşmaya başladı ve şimdilerde 
ikinci nesil 3G uyumlu iPhone'lar kendini 
gösteriyor. 

Apple'ın telefonunun etkileyici özellikleri, 
onu satın alan teknoloji dostlarını bir süre 
tatmin etti. Fakat şimdi çeşitli yazılımlarla bu efsane telefonu geliştirme zamanı. 
Bu sayfalarda inceleyeceğimiz yazılımların çoğu, iPhone'nda bulunan Installer'ın 
içinde kurulmaya hazır şekilde duruyor. 
Installer'ı güncelledikten sonra yine de 
kurmak istediğiniz programı göremiyorsanız http://getir.net/9 Iv adresindeki kaynaklardan bazılarını (source) Installer'ınıza 
eklemeniz sorunu çözecektir. 


TuneWiki 
iPhone'un en önemli özelliklerinden biri 
de şüphesiz aynı zamanda bir iPod olma- 


124 PCnet EKİM '08 


sı. Yüksek ses kalitesi ve geniş hafızasıyla 
aynı zamanda bir MP3 çalar olarak kullanılan iPhone için alternatif medya oynatıcı 
uygulamalarının sayısı hayli fazla. Bunlardan biri olan TuneWiki'nin diğer prog- 


ücretsiz yazılımlarla geliştiriyoruz ve yeni oyunlarla 


ramların yaptığının yanı sıra şarkı sözlerini 
de eş zamanlı olarak gösteriyor olması, 
kullanışlılığını arttırıyor. Üstelik bunu yapmak için ekstra bir ayar yapmanıza gerek 
yok. TuneWiki çalan şarkının sözlerini otomatik olarak internetten indirerek ekrana 
getiriyor. Geri kalan özellikleri standart bir 
medya oynatıcıyla aynı. Şarkı listenizi yapabiliyor, karışık sırayla çaldırabiliyor, ses 
yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. 


Füniculus 

Füniculus, iPhone için hazırlanmış bir 
enstrüman akort etme yazılımı. Her ne 
kadar basit bir program gibi görünse de 
işlevi sayesinde müzisyenlerin hayatını 
kolaylaştırıyor ve 
belki de ek bir 
donanımın yerine 
geçerek bütçede 
tasarruf da sağliyor. o Füniculus 
sayesinde iPhone 
enstrümanınızdan çıkan sesi 
mikrofon aracılıgıyla algılıyor ve 
renkli arayüzün- 
de yanıp sönen ışıklarla akort konusunda 
sizi yönlendiriyor. iPhone için benzer birkaç program daha olsa da Füniculus'un 
en iyilerden biri olduğu kesin. 


fl e 1.) — . . 


BossPrefs 

Belki de iPhone için yapılmış en yararlı programın BossPrefs olduğunu söyleyebiliriz. 
Program iPhone üzerindeki WiFi, Bluetooth, GSM gibi bütün iletişim yöntemlerini 
birbirinden bağımsız bir şekilde kolayca 
açıp kapamanın yanı sıra istediğiniz programın kısa yolunu ekrana yerleştirerek 
sık kullandığınız programlara kolaylıkla 
ulaşmanızı sağlıyor. Varsayılan olarak gelmeyen kısa yolları “Add” butonuna basarak kolaylıkla hazırlayabiliyorsunuz. Çok 
yararlı bir uygulama olan BossPrefs'den 


ik, Husiler 
Boss Prefs vi.65 


iersPiş 


Ğİ Gdğü muimasmn (Mi 
ei WE 


kir BALİ 


&8 Bienlecih 


faydalanmak için herhangi bir ücret ödemeniz de gerekmiyor. BossPrefs özellikle 
telefon özelliğini kapatıp WiFi özelliğini 
açık bırakmak istediğiniz zamanlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Normal koşullarda 
iPhone'u uçuş moduna geçirdiğinizde WiFi 
özelliğini açık bırakma şansınız olmuyor. 


Fring 
Ev ve ofis dışında kablosuz ağ imkanlarının artmasıyla birlikte, iletişim farklı bir 
boyut kazandı. MSN Messenger, ICO, Yahoo Messenger gibi programlar üzerinden 
anlık mesajlaşma artık neredeyse cep telefonu iletişimi kadar önemli bir ihtiyaç 
haline geldi. Ancak bu tarz programların 
hepsini birden açmak hem bilgisayar, 
hem de iPhone için zorlayıcı bir durum. 
Bu fazlalıktan kurtulmak için tasarlanmış 
olan Fring, kullanıcıya tek bir yazılımla 
birçok servisten aynı anda yararlanma 
imkanı tanıyor. 
Kablosuz ağ üzerinden VolP kullanarak 
telefon konuşması yapmanıza olanak sağlayan Fring, MSN Messenger, Yahoo Mes- 
Ri » Senger ve ICG he- 


mesajlaşmanın yanı 


li göğün 

EE sıra, Ücretsiz konuşrr ma olanağı sağlayarak bütçeye katkıda 

sesi bulunuyor. Programı 

Gage Tenli # 


açar açmaz kaşınıza gelecek ekranda 
“New” seçeneği ile 
hemen bir hesap 


açıp ücretsiz iletişime 
Ğİ eek mümin 


PhotoBoard 
iPhone'nun en yaratıcı özelliklerinden biri 
de dokunmatik ekranında menüleri canlandırarak görsel bir şov haline getirmiş 
olması. Benzer şekilde PhotoBoard programı dokunmatik ekran özelliğini kullanarak fotoğraf albümü içerisinde gezinmeyi 
daha eğlenceli hale getiriyor. PhotoBoard 
yardımıyla fotoğraflarınızı iki parmağınızla büyütüp küçültmenin yanı sıra sağa 
sola çevirip bir kenara fırlatabiliyorsunuz. 
iPhone'un standart fotoğraf görüntüleyicisinin yanında bu programı da el altında 
bulundurmakta fayda var. 


HWPen 

HWPen iPhone için yazılmış bir el yazısı 
tanıma programı. Henüz bazı sözcükleri 
tanımak konusunda biraz problem yaşasa 
da gelişmekte olan bir program olduğunu 
, Söyleyebiliriz. Harfleri ve sayıları tek 
tek tanımakta herhangi bir sorun yaşamayan HWPen, 
emin olmak adına 


gösteriyor. Şimdilik 
kullanım konusunda çok yardımcı olmadığı düşünülse de yakın zamanda gelebilecek güncellemelerle durum değişebilir. 
HWPen'i hemen kullanmasanız da aklınızın bir köşesinde tutmanızda fayda var. 


Snapture 
iPhone kamerasından faydalanmak için 
standart Camera programıyla yetinmek 


iPHONE BAWİKii 


durumunda değilsiniz. Oldukça basit bir 
program olan Snapture kameranın standart özelliklerini geliştiriyor ve bütün ayar 
kısa yollarını elinizin altına koyarak kullanımı kolaylaştırılıyor. 3X dijital yakınlaştırma, beyaz ayarı, zaman ayarlı çekim, Üst 
üste üç fotoğraf kaydı ve üç farklı boyutta 
fotoğraf çekimi sağlayan programı ücretsiz 
olarak iPhone'unuza yüklemeniz mümkün. Ayarlar kısmında kulağa pek hoş gelmeyen deklanşör sesini kapattıktan sonra, 
otomatik pozisyon ayarı yapan “Auto Rotation” özelliğini açarak fotoğraf çekmek 
daha kolay hale geliyor. Kaçırmak istemediğiniz kareleri yakalamayı bu programla 
kolaylaştırabilirsiniz. 


iTrafik 
İstanbul'da yaşayanlar için trafiğin durumunu gösteren iTrafik, oldukça kullanışlı 
TR, 


AST 
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iPHONE 


bir program. Program İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok noktaya koymuş 
olduğu kamera ve sensörlerden faydalanarak trafik yoğunluğu hakkında bilgi 
edinmenizi sağlıyor. İBB'nin web sitesinde 
Java ve Flash tabanlı çalışan uygulamanın 
aslı, iPhone'da kullanılamıyor fakat iTrafik 
internet üzerinden 10 dakikada bir alınan 
veriler yardımıyla gereken bilgiyi almanıza 
imkan tanıyor. 


iScores 
İşte spor severler için oldukça kullanışlı 
bir program. iScores maç sonuçlarını sağa 
sola sormak yerine, anında haberdar olmak 
isteyenler için biçilmiş kaftan. Tüm dünyadaki maç sonuçlarını, hatta yalnızca futbol 
değil, basketbol, Amerikan futbolu, NBA 
Gesi is Ee gibi birçok ligin 
şerli skorlarını ( detaylı bir şekilde 
iPhone'unuza 
getiriyor. Örneğin Barcelona- 


Real Madrid 
maçının sonucunu merak 


eden İddaa'cılar, programın içinde yer alan 
filtre yardımıyla sadece bu maçın detaylarını elde edebiliyorlar. Filtreleme özelliği, 
EDGE ile bağlananlar için de tasarruflu bir 
çözüm olacaktır. 


1Shoot 
iPhone'unki gibi bir 

dijital (o kamerayla 
fotoğraf (o çekerken 
elinizin — titremesi, 
görüntünün bozulmasına yol açabiliyor. Bazı durumlar- E 
da bu kareyi tekrar 
elde etmek mümkün olsa da tekrarlanma 
imkanı olmayan anlarda böyle bir sorunla 
karşılaşmak çok üzücü olabilir. iPhone'da 
fotoğraf çekmek için belki tripod kullanamayacaksınız ama iPhone'un hareket 
algılama özelliğinden faydalanabilirsiniz. 
1Shoot bu algılayıcılardan faydalanarak 
net fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Programı açtığınız anda iPhone'unuzun fotoğrafı 
çekmesi için sabırla bekliyorsunuz. Aslında beklediğiniz şey ellerinizin titrememesi. 
Çünkü IShoot oluşan titreşimleri algılıyor, 
bu titreşimler bittiği anda fotoğrafı çekiyor. 
Üstelik tek bir kareyle yetinmiyor ve peş 
peşe çekim modu sayesinde siz durdurana 
kadar fotoğraf çekmeye devam edebiliyor. 
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iGualizer 

İşte iPhone'un 16 milyon renkli muhteşem ekranından tam performans alabileceğiniz çok şık bir uygulama. iPhone'dan 
çıkan her sese karşı duyarlı olan iGualizer, 
Microsoft'un Vista'yı tasarlarken esinlendiği Aurora ışıklarına benzeyen bir görüntüyle iPhone'u renklendiriyor. Uygulama 
oldukça renkli bir görünüme sahip olsa da 
basitliğiyle iPhone'a çok yakışıyor. 


MxTube 
MxTube iPhone ile 
birlikte gelen yazılımdan farklı olarak Youtube'da yayınlanan videoları 
yalnızca (o izlemek 
yerine aynı zamanda indirmek için 
de kullanılıyor. Bu - 
sayede beğendiğiniz videoları kaydederek 
tekrar izlemek istediğinizde internet bağlantısına ihtiyaç duymuyorsunuz. EDGE 
kullanarak Youtube'dan faydalananlarsa 
ekstra ücretler ödemek durumunda kalmıyor. iPhone'un belleğine kaydettiğiniz 
Youtube videolarını tekrar tekrar sorunsuz 
bir şekilde izlemeniz mümkün. 


Poptig 
Poptig yine internetten video indirmek 


için (kullanacağımız 
bir başka program. 
Bu programla internetten iPhone'unuza 
indirdiğiniz o videoyu 
istediğiniz zaman 


tekrar izleyebiliyor, Facebook, Myspace 
ve Twitter hesabınıza gönderebiliyor, arkadaşlarınızla paylaşabiliyor ve hatta yorum 
bile ekleyebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı 
ve hızlı olan Poptig'in en büyük avantajlarından biri herhangi bir reklam veya kullanım kısıtlamasının olmaması. 


Mobiscope 
Mobiscope webcam'lerinizi iPhone üzerinden takip etmenizi sağlayan yararlı 
bir uygulama. Ev ve işte kullandığınız 
webcam'leri, Mobiscope ile takip ederek 
arkanızda o bıraktıklarınızın güvende oldugundan emin olabilirsiniz. Mobiscope bütün 
işletim — sistemleriyle 
uyumlu — olduğundan 
evinizde kullanacağınız sistemin Mac OS 
tabanlı olmasını gerektirmiyor. 


My Eyes Only 

Artık cep telefonu, iPhone, Pocket PC gibi 
mobil cihazlar iletişim kurmak, oyun oynamak, hava durumunu öğrenmek gibi 
birçok ihtiyacı karşılamanın yanı sıra, banka hesap numaraları, kimlik bilgileri, kredi 
kartı numaraları gibi 
üçüncü O şahıslarla 
paylaşmak istemedi- EE 

gimiz kişisel bilgileri- — 

mizi de barındırıyor. Ey | 
Ancak kişisel bilgile- —— 
rimizin yer aldığı mo- /! bafalalalelrluiel 
bil cihazın kaybolması veya çalınması 
ihtimali her zaman i 227 
söz konusu. Bu gibi durumlarda My Eyes 
Only kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi gereken bilgileri koruyan bir uygulama 
olarak karşımıza çıkıyor. Kullanımı son derece kolay olan bu program, girdiğiniz bilgileri özel bir şifreleme yöntemiyle saklıyor 
ve sadece sizin belirlediğiniz şifre girildiği 
takdirde okunabilir hale getiriyor. 


gs uma > 


Labyrinth 

İşte size hoşça vakit 
geçirtecek muhteşem 
bir iPhone oyunu. 
iPhone'nun hareket 
algılama özelliğini kullanarak oynayacağınız 
Labyrinth oyunu, metal 
bir topu farklı noktalara 


yerleştirilen deliklere düşürmeden bir noktadan başka bir noktaya götürmeyi amaçladığınız bir oyun. Başlangıçta sinir harbi 
yaşatabilen oyunda ilerlemek için sabrınızın da yeterli olması gerekiyor. Labyrinth 
bağımlılık yaratan, çok başarılı bir oyun. 
Kötü yanıysa mevcut bölümlerini bitirdiginizde yeni bölümler edinmek için elinizi 
kredi kartınıza götürme zorunluluğu... 


Pool 2.0 

Bilardo meraklılarının sevdikleri oyunu 
her yerde oynamalarını sağlayan Pool 
2.0, geliştirilmiş özellikleriyle iPhone'u 
uzun süreler elden düşürmemenize sebep olabilir. Oyunda iki kişi sırayla oynuyor, uzun süren maçlarınıza istediğiniz 
zaman ara veriyor ve kaldığınız yerden 
devam edebiliyorsunuz. Kaydetme özelliği maalesef ücretsiz versiyonunda bulunmuyor. Aslında ücret konusunda pek 
de zorlama yapmayan oyun yapımcıları, 
“gönlünüzden ne koparsa” şeklinde bir 
fiyat politikası benimsemişler. Herhangi bir miktarda bağış yaptığınızda tam 
sürüm anahtarını e-posta adresinize 


yolluyorlar. Ödeme yapabilmek için bir 
PayPal hesabınızın olması şart. 


ii 
Raging Thunder 


Sırada iPhone için üretilmiş başarılı bir 
araba yarışı oyunu var. Oyun aynı Labyrinth gibi hareket algılama özelliğinden 
faydalanarak oynanıyor. Raging Thunder, aslında bir iPhone oyunu olarak tasarlanmamış olmasına rağmen telefona 
oldukça başarılı uyarlanmış. başlangıçta 
yalnızca Windows CE üzerinde çalışırken, yapımcı firma oyunu iPhone'a da 


uyarlamaya karar vermiş. Oyuna başlar 
başlamaz aracınız otomatik olarak hızlanıyor. iPhone'u sağa ve sola yatırarak 
aracınızı kontrol ediyorsunuz. Alışmak 
biraz zaman alsa da kontrolü sağladığınızda elinizden bırakmak zor olabiliyor. 


Star Wars: 

The Force Unleashed 

Dünyada milyonlarca hayranı olan Star 
Wars film serisinin, resmi oyunu olan 
Star Wars: The Force Unleashed, PC 
versiyonun yanı sıra şimdi iPhone ve 
iPod Touch için de piyasada. Hem iPhone hem de Star Wars hayranıysanız kaçırmamanız gereken bir oyun olduğunu 
söyleyebiliriz. Oyun iddialı grafiklere ve 
oynanabilirliğe sahip. 10 dolara satılan 
oyunla “güç, her an yanınızda olacak”. 


Real Football 2009 

Nintendo DS için üretilen Real Football 
2009, iPhone'a da uyarlandı. Popüler futbol oyunu Pro Evolution Soccer'ı 
andıran oyun, hem çok zevkli hem de 
iPhone'da oynanabilirlik açısından oldukça başarılı. Grafik olarak belki çok 
başarılı olmasa da göze gayet hoş geliyor. Çok basit bir kontrol konfigürasyonuna sahip olsa da oyunun her anında 
topa hakim olabiliyorsunuz. Oyunda 
aynı Pro Evolution Soccer'da olduğu gibi 
bazı futbolculara özel yetenekler verilmiş. Örneğin Ronaldinho ile etrafınızda 
dönerek rakibinizi şaşkın bir hale sokabiliyorsunuz. 


Mymemory 
Sırada yine başında uzunca 
vakit harcayacaınız güzel bir iPhone oyunu var. 
Hafızanızı zorlayacak bu oyunda 
kademe kademe 
ilerleyerek (o zora 
doğru yorucu bir << . 

ama bir o kadar eğlenceli bir yolculuğa 
çıkıyorsunuz. Açtığınız kutuların eşlerini 
aradığınız oyun, ilerleyen bölümlerde iyiden iyiye zorlaşarak insanı sinirleri bozabiliyor. 


Guickpoker 

Adından da anlaşılacağı üzere, Guickpoker acilen pokere 
ihtiyaç duyanlar için 
hazırlanmış. :) Bildiğiniz poker kurallarının hepsinin geçerli olduğu oyunda tek eksik gerçekten 
para kazanamıyor olmanız. Yine de mantık ve hafıza geliştirmek için Guickpoker 
hem eğlenceli hem de kaybetme riskinin 
olmadığı zararsız bir iPhone oyunu. 


Marble Jmpr 
Marble (o oyununu bilmeyeniniz 
yoktur. Dizili olan 
taşların üstünden 
atlayarak sadece 
bir taş bırakma- 
ya çalıştığınız bu 
oyun 90'lı yılların 
en popüler oyunlarından biriydi. 
Son derece zevkli ve başından 
kalkması oldukça zor olan bu oyun Marblelmpr adıyla iPhone'a uyarlanmış. Oyunun oynanabilirliği iPhone oyunlarında 
alışılagelen şekilde hareketli ve kullanıcı 
dostu arayüzü sayesinde oldukça iyi. ** 
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AVAN YERLİ YAZILIM SEKTÖRÜ 


“Yazılımcı 


nelerdir. Sorularına cevap arıyorsan 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.tr 


ALDIĞIMIZ e-postaların büyük kısmı yazılım dünyasına girmek 
için çabalayan okurlarımızın sorularından oluşuyor diyebiliriz. 
Biz de bu durum ışığında ülkemizdeki yazılım sektörünün durumunu araştırıp, sizlerle paylaşmak istedik. 

Dışarıdan bakıldığında teknoloji üretmeyen bir ülke olduğumuz imajını görsek de, iş teknolojiyi kullanmaya geldiğinde 
aslında durumun pek de kötü olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü 
ülkemizde oldukça büyük işlere imza atan yazılım şirketleriyle 
donanmış ve hızla büyüyüp genişleyen bir yazılım sektörü var. 
Şu günlerde bu sektöre adım atmaksa sanıldığı kadar zor değil. 
Çünkü hemen her sektörün başındaki en büyük sorun olan 
nitelikli iş gücü eksikliği yazılım sektörümüz için de geçerli. 
Firmalar aldıkları projelerde çalıştıracakları uzman yazılımcıları bulmakta zorlanıyorlar. Bu noktada yazılımcı olmaya hevesliyseniz kendiniz geliştirmek için acele etmenizde fayda var. 


Bilgisayar mühendisi olmak 

zorunda değilsiniz 

Yazılım geliştiriciliği yapmak için illa bilgisayar mühendisliği 
okumuş olmanız gerekmiyor. Ancak hemen belirtelim, açık bir 
iş pozisyonuna başvuran adaylar arasında bilgisayar mühendisi varsa, görüşmeye 1—0 önde başladığını söylesek pek de yanlış yapmış sayılmayız. Sonuçta bilgisayar mühendisliği okumuş olan bir yazılımcı, işin abc'sini öğrenerek 1'ler ve O'ların 
dünyasına adım atmış demektir. İşletim sistemleri başta olmak 
üzere, geliştirme dilleri ve veritabanlarının çalışma mantığını 
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e kadar k azanır, hangi'dil daha kıymetli ve yazılımcı olmak için gereken özellikler 
buyurun size her yönüyle yerli yazılım dün) 


ası. 


NG 


çok iyi bilerek geliştirme dünyasına girmiş bir yazılımcıya karşı elbette ki iş görüşmelerinde biraz geri planda kalacağınızı 
tahmin edebilirsiniz. Ancak durum çok da kötü değil. Çünkü 
üniversitelerde güncel ve gelişmiş, yenilikçi diller yerine artık 
kullanılmayan ya da ölü diye nitelendirebileceğimiz diller öğretildiğinden kendinizi geliştirdiğiniz ölçüde şansınızı artırabiliyorsunuz. Yine kendinizi geliştirmek üzere katıldığınız, destek 
verdiğiniz ya da başlattığınız projeler CV'niz için çok önemli 
diyebiliriz. 

Kendinizi kitap ya da internetteki kaynaklarla geliştirebileceği- 


2 e ni P alir 1 j 
d mm wi ki 
İnek şer #8 


niz gibi, sertifika programlarına girerek 
de kendinizi hızlı bir şekilde geliştirmiş 
olursunuz. Üstelik alacağınız sertifikaların da hızlı bir şekilde iş bulmanızda 
yardımcı olacağını unutmayın. Uzun 
lafın kısası programcı gibi düşünmek, 
yazacağınız programa göre kafanızda 
algoritmalar oluşturabilmek ilk hedefiniz 
olsun. Programlama mantığı dediğimiz 
bu yetiyi kazanmak için bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. 


Popüler dillere yönelin 

Nitelikli iş gücü eksiğinden faydalanıp, 
yazılım sektörüne adım atmayı düşünüyorsanız, size tavsiyemiz vakit geçirmeden ölü dillerden uzaklaşıp, günümüzün 
popüler dillerine yönelmeniz olacaktır. 
Artık neredeyse hiçbir firma Basic, Cobol, Delphi ya da Pascal gibi dilleri kullanmıyor. Bu dilleri bir tarafa bırakın 
birçok dilin atası sayılan C ve C# * bile 
artık çok nadiren kullanılan diller arasında yerlerini almış durumdalar. Günümüzün yazılım projelerinde ise, Microsoft'un 
gözdesi .NET ve C# ikilisi en popüler 
dil durumunda diyebiliriz. Öyle ki, C# 
ile .NET platformunda geliştirme yapan 
deneyimli geliştiriciler mumla aranıyor. 
C#'ın ardından popülerlik sıralamasında 
Java ve Python geliyor. 

Yılların eskitemediği Java, her platformda çalışabilmesi sayesinde, günümüzün 
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popüler mobil işletim sistemi Symbian 
OS üzerinde geliştirme yapmaya meraklı 
hemen her geliştiricinin gözdesi durumunda. Bunun yanı sıra Java ile yazdığınız bir programın Windows, Linux, Solaris, Mac ya da BSD üzerinde sorunsuzca 
çalışabilmesi göz önüne alındığında Java 
daha uzun yıllar gözde dillerden olacak 
gibi görünüyor. 

Python da son yıllarda yıldızı parlayan 
dillerden bir diğeri. Ağırlıklı olarak Linux 
tarafında örneklerini gördüğümüz bu 
dil, en hızlı ve kolay öğrenilen geliştirme aracı olarak lanse ediliyor. Python o 


Programcılık dışarıdan göründüğü kadar 
kolay bir iş değildir. Tempolu ve özenli 
çalışmanız gerekir. 


kadar hızlı yayılıyor ki, Microsoft bile bu 
genişleme karşısında kayıtsız kalmayıp 
kendi geliştirme platformlarında bu dile 
destek vermeye başladı. Yine hemen her 
platformda Python uygulamalarını görmek mümkün. Hatta çok yakın bir zamanda Symbian OS üzerinde de Python 
uygulamalarını göreceğiz. Geliştiriciler 
bu platform için bir framework hazırladılar bile. 

Programcılığa yeni adım atacak ve kendi kendini yetiştirecek (üniversite, okul 
ya da kurslara gitmeden) adaylar içinse 
maliyetleri sıfıra yakın olan ve yine internet üzerinden ücretsiz nasıl yapılır kaynakları bulunabilecek diller öneriliyor. 
Bu sayede evinizde oturarak, ortalama 
bir bilgisayar, internet bağlantısı ve bol 
zaman harcayarak kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu aşamada da karşımıza 
PHP Java, Python ve Ruhy çıkıyor. 
Adını anmışken birkaç kelime de Ruby 
için yazmak gerekir. Ruby, Japonya dolaylarından geliştirme dünyasına katılmış 
birdil. Tıpkı PHP ve Python gibi Ruby de 
çok hızlı ve kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. Kod yazımını da kolaylaştıran Ruby 
ile sadece 15 dakika içerisinde kendinitemi motoru oluşturabiliyorsunuz. İrili 
ufaklı birçok yazılım firmasının büyük bir 
iştahla geçiş yaptığı Ruby, ne yazık ki ül- 


- Pas En Sess esi iaşe 
Binsir ilskağkiLimi iii! "EiPe) 
Basir Tl SicaliLimii seki. TİKa 
Bükü Mi SüzğsiLi mi sb, Sini 


üiiağ “İ, ii şeleyiler, if şefe 
Biri İİ, İİ dimiiyler, İF iie 
we UM KİP ii 


iğ ış LR m 
A KN ME eml kemizde pek rağbet görmedi, görmüyor. 
EE si a gps Bunun temel nedeni de Türkçe kaynak 


Foikan iü Em, öy Gm Liidüli 


er e a ri eksikliği. Umarız yakın zamanda bu dil 


il a ime il miami mili 2) , 
im saga ağ e aş de hak ettiği yere gelir. 
gisi KO Elbette ki kendinizi Microsoft çözümleri 
| —, il mm Gi e İsime vee ememiei Kİ üzerine de eğitmek isteyebilirsiniz. Bu 


aşamada da karşınıza en hızlı öğrenebileceğiniz MOSS platformu çıkıyor. Microsoft Office Sharepoint Server olarak adlandırılan platformda yine Microsoft'un 
desteklediği, ASP VB ya da C# ile web 
uygulaması geliştirebiliyorsunuz. Ülkemizde de birçok projede kullanılan bu 
geliştirme aracını etkin kullanabilmek, 
yerli yazılım sektöründe kolayca iş bulabilmenizde rol oynayan etkenlerden biri. 


.NET yükseliyor 

Bilgisayar dünyasını yakından takip ediyorsanız elinizi attığınız hemen her taşın altından Microsoft imzasını taşıyan 
teknolojilerin yer aldığını görürsünüz. Bu 
teknolojilerden biri de .NET. Günümüzün 
en popüler web geliştirme platformlarından birisi olarak bilinen .NET sanılanın aksine bir dil değil başlı başına bir 
platform. Üstelik web geliştirmenin yanı 
sıra kurulabilir masaüstü yazılımları hazırllamak için de güçlü bir altyapı. Her 
ne kadar Microsoft bu platformla birlikte 
yine kendisine ait bir dil olan C#'ı önerse de birçok farklı dille .NET üzerinde 
uygulama yazmanız mümkün. Bu diller 
arasında yine Java ve Python'u görmek 
mümkün. Bunların dışında C, C#*, 
PHP Visual Basic gibi diller sayılabilir. 


Yerli yazılımcılar 

ne kadar kazanıyor? 

Yazılım sektöründe irili ufaklı birçok firma bulunuyor. Bu firmalar da işgüçleri ve 
proje üretimleriyle doğru orantılı olarak 
yazılımcı istihdam ediyorlar. Bu noktada 
bir yazılımcı olarak proje bazlı iş bulabileceğiniz gibi, çeşitli yazılım çözümleri sunan firmalarda, sürekli olarak da 
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C# ve Python dillerine hakim 
programcılar kolayca çalışacak bir 
pozisyon bulabilirler. 


çalışabilmeniz mümkün. Bunun dışında 
rahatlıkla çeşitli İK siteleri ya da kişisel 
web siteniz üzerinden freelance (serbest/ 
bağımsız) olarak da çalışıp, iş bulmanız 
mümkün. Ancak bu noktada sigorta ya 
da benzeri güvencelerden uzak kalmış 
oluyorsunuz. Ayrıca freelance işlerde 
ödenen ücretlerin çok tatminkar olmayacağını bilin. 

İş bulma sürecine girdiğinizde başvurularınızı kendinizi uzman olarak hissettiğiniz alanlara uygun olarak yapmanız çok 
önemli bir nokta. Aksi halde pek müspet 
bir sonuca ulaşamayabiliyorsunuz. Bunun dışında birçok sektörde olduğu gibi 
yazılım sektöründe de “şu dili bilen bu 
kadar, bu dili bilen şu kadar para kazanır” diye kesin bir kural yok. Yani her ne 


kadar Java ya da C# bilen bir yazılımcı, 
C*- bilen bir yazılımcıdan daha çok 
aransa da eğer projede C * - kullanılıyorsa O proje için en vazgeçilmez ve değerli 
kişi kuşkusuz C* - geliştiricisi olacaktır, 
tabii işveren için de... Yani şu dili biliyorum kazancım şu kadar lira olur diye bir 
kesin çizgi yok. Bu noktada kendinizi popüler diller olarak nitelendirdiğimiz Java, 
C# ya da Python'a yönlendirmeniz, yeni 
başlayacak projelerde ağırlıklı olarak bu 
diller kullanılacağından kolaylıkla iş olanağı bulabilmeniz sağlayacaktır. 

Ancak uzman programcı sayısının piyasada doyuma ulaştığında ücretlerin 
bundan negatif yönde etkileneceğini de 
aklınızın bir ucunda tutun. Bunun en büyük örneği PHP tarafında yaşanıyor. Bir 
dönemin en popüler web geliştirme dili 
olan PHP'ye (ki hala en maliyetsiz ve en 
popüler web geliştirme dilidir kendisi) 
olan ilgi o kadar fazla ki, piyasa PHP 
geliştiricisi tarafında doyuma ulaşmış 
durumda. Tabii tahmin edebileceğiniz 
üzere PHP geliştiricilerine ayrılan bütçeler de bu durumun sonucuyla küçüldükçe küçülüyor. Bu nedenle kendinizi 
eğitme faslını bir hayli çabuklaştırmak 
durumundasınız. 


Veritabanı olmadan asla 

Hangi dili kullanırsanız kullanın ya da 
hangi alanda yazılım geliştiriyor olursanız olun veritabanlarıyla çok haşır neşir 
olacağınızı aklınızdan çıkartmayın. Bu 
noktada devreye yine maliyetleri düşük 
olduğundan ve Türkçe kaynak sıkıntısı 


bulunmadığından Mysal, PostgresoL 
ve SOlite giriyor. Ancak sektörde hatırı 
sayılır şekilde Oracle, Sybase ve MSSOL 
veritabanları da kullanılıyor. Bu nedenle yazılım sektöründe bir başka açık da 
DBA (Database Administrator) yani veritabanı yöneticisi ve bakım uzmanı pozisyonunda kendisini gösteriyor. Bu alanda 
kendinizi yetiştirmek istiyorsanız veritabanı programcılığına da ağırlık vermeniz 
şart gibi görünüyor. Veritabanı üzerinde 
programcılık yapabilmek için geliştirilmiş başlıca diller SAL Server'ın T-SOL 
ve Oracle'ın PL/SOL dilleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu dillere yeterli derecede 
hakim yazılımcıların da sektörde rahatlıkla iş bulabileceğini söyleyebiliriz. Tabii 
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Programcı olduğunuzda sizi esnek çalışma 
saatlerinin ve bilgisayar başında uyumanın 
yarattığı sırt ağrısının beklediğini unutmayın. 


bu noktada sertifika programlarından 
faydalanmanız yerinde bir karar olacaktır. Bu sayede yazılımcılık becerilerinizi 
geliştirmenin yanı sıra sadece veritabanı 
programcılığı üzerine de odaklanabilirsiniz. Ne de olsa programlama dilleri ya 
da platformlar değişiklik gösterse de veritabanları baki kalmaya devam edecek. 


Web programcılığı 

yükselen trend 

Web programcılığı denildiğinde artık statik sayfalar akla gelmiyor. Bu alandaki 
en önemli unsurların başını, hazırlanan 
sistemlerin güvenli olması, kolay ve hızlı 
güncellenebilir olması, arama motorlarına uyumlu olması, ölçülebilir ve yedek- 
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Sizden gelen e-postalar doğrultusunda 
hazırladığımız bu dosya konumuz elbette ki, yazılım sektörümüzün sadece 
bir kısmına ışık tutabiliyor. Umarız bu 
sektöre girmenin yollarını arayan okurlarımıza seçecekleri geliştirme dili ya 
da kendilerini geliştirmek adına yürü- 


yecekleri uzun yol hakkında bir nebze 
de olsa ışık tutabilmişizdir. Dosyamızı 
hazırlarken yerli yazılım sektöründe 
yer alan birçok firmayla görüştük ve 
kendi deneyimlerimizi aldığımız veriler 
ile harmanlayarak sizlere sunmaya çalıştık. Gelecek sayılarımızda yine yerli 
yazılım dünyasının ve yazılım geliştiricisi 
olmanın farklı cephelerine değinmeye 
devam edeceğiz. 


lenebilir olması çekiyor diyebiliriz. Bu da 
dinamik web programlama dilleri olan 
PHP ASP ASPNET, C#.NET, Python, 
Ruby ve Java gibi belli başlı dillere olan 
ilgiyi artırıyor. Bu noktada fark edebileceğiniz gibi yine C#, Python ve Java'nın 
adını andık. Yani bu dillere yoğunlaşmanız halinde kurulabilir masaüstü yazılımlarından, web tabanlı uygulamalar ve dinamik içerik yönetim sistemlerine kadar 
geniş bir yelpazede ürün geliştirebilirsiniz. Tabii aynı genişlikte bir iş bulma potansiyeliyle de karşı karşıya olduğunuzu 
söylememize gerek yok sanırız. 

Bu arada işin web tarafında adını anmadan geçmek istemediğimiz bir başka dil 
de eskimeyen Flash. Flash ve ActionScript sayesinde web sitelerinde görmeye 
alıştığımız reklam banner'lardan oyunlara, interaktif uygulamalardan http:/g. 
ho.st gibi web tabanlı işletim sistemi(!) 
projelerine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılmaya devam ediyor. Ancak 
geçtiğimiz yıl Flash teknolojisine dişli 
bir rakip de Microsoft tarafından geldi; 
Silverlight. Birçok programcıya göre Silverlight Flash'tan üstün ve daha kolay 
bir dil. Günümüz programcılarının hatırı 
sayılır bir kesiminin Windows sürümleri 
üzerinde ve Windows sürümleri için MS 
geliştirme platformları kullanarak kod 
yazdığını ve Adobe Flash arabiriminin 
uzman geliştiricileri bile ürküttüğünü 
düşünürsek, Silverlight'in kısa sürede 
Flash'ın önüne geçeceğini tahmin edebiliriz. O nedenle özellikle Windows tarafında geliştirme yapmayı hedefleyen 
programcı adaylarının bu dile de yakın 
durmaları şiddetle tavsiye edilir. # 
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STEGANOGRAFİ 


Steganografi sanatı 


Fotoğrafların içine gizli mesajlar ekleyip, arkadaşlarınızı şaşırtabileceğiniz steganografi 
yazılımlarıyla tanışmaya hazır olun. 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


CASUS filmlerinde sıklıkla rastlanan ve 
ikinci dünya savaşı sırasında casusluk alanında kullanılmış veri gizleme sanatı steganografi, şimdilerde bilgisayar kullanıcılarının aşk mesajlarını ya da özel bilgilerini 
kem gözlerden saklamak için kullanılıyor. 
Sanılanın aksine şifreleme teknikleriyle 
ilişkili olmayan steganografi, verinin bir 
başka veri içerisine gizlenmesi olarak 
açıklanıyor. Genel olarak imaj dosyalarının içine TXT uzantılı metin dosyalarının 
saklanmasını sağlayan steganografi yazılımlarının ücretli-ücretsiz birçok farklı 
çeşidi bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz 
üzere ücretli olan yazılımlar çok daha 
çeşitli imaj formatlarıyla çalışabiliyor, 
saklanacak veriyi aynı zamanda şifreleyebiliyor ya da imaj dosyalarının yanı sıra 
ses dosyaları içerisine de veri saklamanıza imkan sunuyor. Ancak standart bir 
ev kullanıcısının bu yazılımlarla eğlenceli 
saatler geçirmesi için ücretsiz sürümler 
oldukça yeterli diyebiliriz. 


Steganografi tekniği 

Steganografi sanatının iç yüzünde insan 
duyularının aldanma oranı yatıyor. Yani 
bir fotoğrafın içerisindeki saklı veriyi çıplak gözle seçmemiz mümkün olmazken, 
uygun yazılımlar saklı veriyi hemen ortaya çıkartabiliyor. Bunu imaj dosyalarının 
renk kanalları üzerinden örnekleyerek 
daha rahat açıklayabiliriz. 

İmaj dosyalarında, 24-bit'lik bir kanallama 
kullanılıyor. Bu renk kanalları kırmızı, yeşil 
ve maviyi içeriyor. Her bir kanalın 8 bitlik 
bir değere sahip olabileceğini düşünürsek. 
8 bitlik kanallar içerisine 256 ayrı değer 
saklayabileceğimizi görürüz. 

Öte yandan, insan gözü her renkteki 8 
bit'in son iki (hatta üç) bitindeki değişiklikleri göremeyecektir, zira bu değişiklik 
3 (veya son üç bit için 7) ton değişiklige eşdeğerdir. Bu durumda, son 3 bit 
asıl rengin detayları yerine başka bir bilgi 
saklamak için kullanılabilir. Bunu hesaplayacak olursak görüyoruz ki günümüzde 
cep telefonlarının çektiği (dolayısıyla sıkça 
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paylaşılan) 1600x1200 çözünürlükteki 
bir resmin içine bile 2 MB'a kadar veri 
saklanabileceğini görüyoruz. 


Faydası da var zararı da 

Steganografi yazılımları da iyi ve kötü 
amaçlar için kullanılabiliyor. Bu noktada 
aklınıza hemen casusluk ya da sanayi casusluğu gibi gizliliğin öne çıktığı göreceli 
olarak kötü ya da iyi durumlar gelmesin. 
Bahsettiğimiz tamamen farklı bir durum. 
Örneğin steganografi yazılımları ilk örneklerini vermeye başladığında bu yazılımlardan öncelikle porno sektörü faydalanmaya 
kalkmış ve yasadışı porno filmleri yasal 
filmlerin içerisine gizleyerek dağıtmaya 
başlamışlar. Şimdilerde ise dolandırıcı- 
lar çaldıkları kredi kartı bilgilerini ya da 
satılabilecek özel verileri (çalıntı e-posta 
hesapları, ftp hesapları ya da ücretli üyelik bilgileri gibi) önce şifreleyip sonra da 
steganografi yazılımlarıyla fotoğraflar içerisine gizleyerek müşterilerine ulaştırıyorlar. 
Bu tarz kötü amaçlı kullanımlar elbette ki 


çeşitlendirilebilir. Ancak ortak kullanımlı 
bilgisayarlarla (mesela öğrenci evi, işyeri 
vb.) sıklıkla muhatap oluyorsanız online 
bankacılık bilgileri ya da FTP hesapları 
gibi önemli verilerinizi seganografi yazılımları sayesinde arkaplanınızın içerisine 
saklayabilirsiniz. Bu şekilde bilgisayarınıza 
başkaları girse ya da bilgisayarınız çalınsa 
bile verileriniz kötü ellere geçmemiş olur. 
Fakat bu gibi durumlarda dikkat etmeniz 
gereken nokta 100-200 KB gibi bir boyuta sahip olması gereken imaj dosyalarının 
1-2 MB gibi kuşku uyandıran boyutlara 
çıkmasını engellemeniz. Aksi halde bilgisayarınızı paylaştığınız cin fikirli kullanıcılar biraz merak ve araştırmayla verilerinizi 
ortaya çıkarabilirler. 


Online steganografi çözümü 

Günümüzün yeni trendi kurulabilir yazılımların web ortamına taşınarak online servis 
haline gelmesi oldu. Bu trentten steganografi yazılımları da paylarını aldılar. www. 
verigizle.com adresinden ulaşabileceğiniz 


servis, alan adından da anlayabileceğiniz 
üzere Türkçe. Herhangi bir üyelik ya da kayıt işlemine gerek olmadan kullanabileceğiniz site, BMP uzantılı bir imaj dosyası içerisine site üzerindeki forma gireceğiniz metin 
mesajını ekliyor. Bu sayede arkadaşlarınıza 
başkalarının görmesini istemediğiniz özel 
mesajlarınızı iletebilirsiniz. İçerisine metin 
gizlenmiş BMP dosyasını alan arkadaşınız 
da yine VeriGizle.com üzerinden mesajı 
açığa çıkarabiliyor. 

Denemek ve eğlenmek için kullanabileceğiniz servisi, yazılım kurup kaldırmaktan fazlaca hoşlanmayan kullanıcılara öneriyoruz. 


SteganoG 

Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan ve kuruluma ihtiyaç duymadığı için USB belleğinizde de rahatlıkla taşıyabileceğiniz 
bir steganografi yazılımı olan SteganoG, 
kolay kullanımı ve sade kullanıcı arabirimiyle öne çıkıyor. 

Sadece eğlenmek için bir steganografi yazılımı arıyorsanız tam size göre diyebiliriz. 
Ancak USB belleklerde sorunsuz çalışabilmesi sayesinde sürekli cebinizde bir gizleme çözümü taşımış oluyorsunuz. Bu sayede içerisine veri gizlediğiniz imaj dosyasını 
Gmail gibi bir online posta hesabında, 
SteganoG'u da belleğinizde taşıyarak verilerinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. 
Tabi bolca paranoyaya sahipseniz... 

Basit bir yazılım olmasının yanı sıra 
Blowfish, RC4, SkiplJack, TEA ve Twofish gibi şifreleme algoritmalarını da kul- 


lanabilen SteganoG, imaj dosyasının içerisine sakladığınız veriyi şifreleyebiliyor. 
Eğer içerisine veri gizlediğiniz imaj dosyasını e-postayla göndermek isterseniz 
yazılım otomatik olarak ZIP formatında 
sıkıştırma yapıyor. Ücretsiz ve kurulum 
gerektirmeyen bir yazılıma göre oldukça 
başarılı bulduğumuz SteganoG'u mutlaka denemenizi öneriyoruz. 


iStegano 

Sizler için seçtiğimiz yazılımlar içerisindeki tek demo ürün olan iStegano'yu buraya taşıma nedenimiz, ücretsiz steganografi yazılımlarıyla ücretli yazılımların 
farklarını daha iyi görebilmeniz. iStegano 2005, adından da anlayabileceğiniz 
üzere yeni sürüm çıkartmaya fazlaca ihtiyaç duymayan bir firmanın ürünü ama 
çok başarılı bulduğumuz bir yazılım olduğunu hemen belirtelim. 

Tıpkı SteganoG gibi iStegano da birçok 
popüler şifreleme algoritmasını kullanabiliyor. Üstelik çözülemeyeceğini iddia ettiği 
bir şifreleme algoritmasına da sahip. Bu 
sayede profesyonel işlemlerde tercih sebebi olmayı amaçlıyor. 


iStegano, steganografi işlemlerini gerçekleştirirken birden fazla pencere açıp, uygulamanızı eş zamanlı olarak izleme fırsatı 
da sunuyor. Bu sayede mesajınızın taşıyıcı 
imaj dosyası içerisine nasıl yayılıp işlendigini takip edebiliyorsunuz. 

Bir başka güzel özelliği de steganografi işleminden geçirdiğiniz dosyayı sıkıştırmak 
istediğinizde gerçek boyutun yüzde 70'i 
oranında performans sağlıyor. Bu sayede 2 
MB'lık bir veriyi I MB'lık imaj dosyası içerisine sakladığınızda kuşku uyandırmayacak 
bir hale geliyor. Üstelik imaj dosyalarını 
Jpeg ve GİF olarak dönüştürebilen dahili 
bir imaj işleme özelliği de bulunuyor. 
Yazılım her ne kadar profesyonellere hitap 
etse de içerisinde getirdiği yardım dosyaları ve kullanım klavuzu sayesinde yazılımı 
kullanamamak neredeyse imkansız. Adım 
adım anlatılan steganografi işlemleri saye- 


STEGANOGRAFİ 


sinde iStegano en başarılı kullanıcı desteğini sunan yazılım olarak övgüyü hakediyor. 


BlackBox 

Oldukça basit özelliklere sahip bir başka 
steganografi yazılımı da BlackBox. Sadece 
IXT uzantılı salt metin dosyalarını BMP 
uzantılı imaj dosyalarının içerisine saklayabilen yazılım, yeni sürümünde GİF ve 
JPG formatlarını da işlemeyi hedefliyor. 
Herhangi bir şifreleme ya da sıkıştırma 
işlemi uygulayamayan BlackBox, içerisine 
metin gizlediğiniz imaj dosyasının renklerinde, boyutunda ya da özelliklerinde hiçbir değişiklik yapmamasıyla öne çıkıyor. 
Tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunulan yazılım, .NET framework 1.1'e ihtiyaç 
duyuyor ve basit çözümler arayan kullanıcılara hitap ediyor. ** 
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AA YAMIUN CD/DVD YAZMA 


Nero alternatifleri 


Yeni bilgisayarınızla ya da satın aldığınız optik yazıcıyla birlikte gelen Nero Express sürümü 
ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, daha fazla özellik barındıran alternatifleri denemelisiniz. 


Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 


BİLGİSAYAR ve donanım üreticileri CD/ 
DVD yazıcılar ya da markalı bilgisayar modelleriyle birlikte dağıtmak üzere kırpılmış 
bir sürüm olan Nero Express yazılımını dağıtıyor. En temel CD/DVD yazma ihtiyaçlarına cevap veren bu özel sürüm ne yazık 
ki ev kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Bunun sonucu olarak da 
kullanıcılar ya yazılımın üst sürümlerinden 
birini satın almak durumunda kalıyor ya 
da crack'li sürümleri kullanmaya yöneliyorlar. İşte tam bu noktada Nero yerine 
kullanılabilecek, ücretsiz ve çoğu durumda 
Nero'dan çok daha başarılı CD/DVD yazma programları devreye giriyor. 

Bizim Nero alternatifi şeklinde lanse ettiğimiz bu yazılımlar aslen Nero'yu alternatif durumuna düşürebilecek kadar 
yetenekliler. Biz internet denizinden sizler 
için çok başarılı bulduğumuz 3 yazılımı 
seçtik. Ancak bilin ki birazdan okuyacağınız yazılımlar kadar yetenekli daha birçok 
alternatifi internetten bulmanız mümkün. 
Şimdi gelin sizler için seçtiğimiz yazılımlara göz atmaya geçelim. 


BurnAware Free Edition 

Adından da anlayabileceğiniz gibi ücretli 
bir sürüme de sahip olan BurnAware Free 
Edition, ücretsiz sürümüyle Nero'nun kırpılmamış sürümlerini aratmıyor diyebiliriz. 
Ev kullanıcılarının bir CD/DVD yazma programından bekleyebileceği hemen her türlü 
özelliği sunan BurnAware Free Edition, 
bunların haricinde günümüzde hızla yayılan ve yakın geleceğin optik medya standartı halini alacak olan Blu-Ray (BD-R ve 
BD-RW) yazma desteğine de sahip. Hatta 
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bir zamanlar Blu-Ray ile rakip olan ama 
şimdilerde kayıplara karışan HD-DVD formatını kullanabilen bir optik yazıcınız varsa, BurnAware Free Edition sizi HD-DVD 
formatında DVD yazma uygulamalarınızda 
da yalnız bırakmıyor. 

Kolay kurulumu ve kullanımıyla öne çıkan 
BumAware Free Edition, yenilikçi arayüzleri ve hemen her Windows sürümüne (Windows Vista 32/64 bit sürümleri 
de dahil) destek vermesiyle öne çıkıyor. 
Beraberinde hiçbir casus ya da reklam 
yazılımı getirmeyen yazılım, sisteminize 
sizden habersiz eklentiler kurmuyor, güvenliğinizi riske atmıyor. 

Standart bir ev kullanıcısının ihtiyaç duyacağı CD/DVD kopyalama, video dosyalarından film DVD'leri hazırlama, ses CD/ 
DVD'leri oluşturma, çoklu yazım desteği, 
tekrar yazılabilir CD ve DVD medyalarını 
silebilme, sistem diski oluşturabilme, imaj 
dosyalarını yazabilme ve CD/DVD imajları 
oluşturabilme gibi uygulamaları kolayca 
yapabilmenizi sağlayan BurnAware Free 
Edition, her ev kullanıcısının alet çantasın- 
da bulunmalı diye düşünüyoruz. 


Ashampoo Burning Studio 6.7 
Almanya menşeli ünlü yazılım firması 
Ashampoo'nun CD/DVD yazma uygulaması olan Ashampoo Burning Studio, 
adından da anlayabileceğiniz üzere oldukça iddialı ve tam teşekküllü bir yazılım. 
Şuan bir üst sürümünün ücretli olarak 
satıldığı Burning Studio 6.7, ev kullanıcılarının en çok tercih ettiği CD/DVD yazma 
programları arasında yer alıyor. Ücretli sürümü kadar yetenekli olmasa da kırpılmış 


Nero ile kıyaslandığında oldukça tatminkar özelliklere sahip diyebiliriz. 

CD/DVD kopyalama, video dosyalarından 
film DVD'leri hazırlama, ses CD/DVD'leri 
oluşturma, çoklu yazım desteğine sahip 
CD/DVD'ler hazırlama, tekrar yazılabilir CD 
ve DVD medyalarını silebilme, imaj dosyalarını yazabilme, ses medyalarını ripleyebilme ve CD/DVD imajları oluşturabilme 
gibi uygulamaları kolayca yapabilmenizi 
sağlayan Ashampoo Burning Studio, BurnAware Free Edition gibi Blu-Ray disklere 
yazma imkanı da sunuyor. 

Oldukça basit bir kuruluma sahip olan 


o 
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Ashampoo Burning Studio'yu kullanmaya 
başlamak için kurulum dosyasına çift tıklayıp, yönergeleri izlemeniz yeterli. Ardından 
sizi kullanıcı dostu menülerle donatılmış 
Ashampoo Buming Studio'nun arabirimi 
karşılayacak. Buradan dilediğiniz projeyi 
seçerek işlem yapmanız çok kolay. Nero 
benzeri bir kullanım şekline sahip olan 
yazılımda Nero'ya alışmış olan kullanıcılar 
pek zorlanmayacaklar. Nero'nun kırpılmış 
sürümlerini kullanan okurlarımıza tam sürüm tadında Ashampoo Burning Studio 
6.7'yi mutlaka denemelerini öneriyoruz. 


DeepBurner 

Nero'ya ( alternatif 
olarak (o önerdiğimiz 
CD/DVD yazma 
programları arasında 
en vasat bulduğumuz 
seçenek DeepBurner 
diyebiliriz. Neredeyse 
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Nero Express sürümüne denk olan yazılım 
özellik bakımından ev kullanıcılarına ucu 
ucuna yeterli gelse de BurnAware Free Edition ve Ashampoo Buming Studio'nun yanına bile yaklaşamıyor. Eğer Sonic, NTI ve 
Nero Express gibi kırpılmış, özellikleri kısıtlanmış yazılımlardan birine sahip kullanıcılardansanız ya da sade ama basit işlemleri 
kolayca halletmenizi sağlayacak ücretsiz 
bir yazılım arayanlardansanız DeepBurner 
tam size göre diyebiliriz. 

Oldukça kolay bir kurulum sürecine sahip olan DeepBurner, diğer muadillerini 


aratmayacak sadelik 
ve basitlikte kullanıcı arayüzlerine sahip. 
Bunun yanı sıra çok az 
sistem kaynağı tüketerek çalışıyor olması 
eski donanımlarını degerlendirmeyi planlayan 
kullanıcılar için biçilmiş 
kaftan. DeepBurner ile 
tıpkı diğer Nero alternatifi CD/DVD yazma 
programlarında olduğu 
gibi kolayca veri CD ve 
DVD'leri hazırlayabiliyorsunuz. Elinizdeki 
MP3 arşivlerinden ses CD/DVD'leri hazırlayabiliyor, kendiliğinden çalışabilen 
sistem medyaları yazabiliyorsunuz. Bir ev 
kullanıcısının zaman zaman da olsa ihtiyaç duyabileceği fotoğraf albümleri oluşturma, video DVD'ler hazırlama, diskten 
diske kopyalama yapma, optik medyalara 
yedek alma ve komut satırından çalışabilme gibi özellikleri desteklememesi en 
büyük eksiği. Bunların haricinde olmazsa 
olmaz özelliklerden olan kalıp dosyalarını 
yazdırabilme, VCD oluşturma, overburm 


CD/DVD YAZMA 


YAZILIM 


BLU-RAY DESTEĞİ 


Nero Express gibi özellikleri seyreltilmiş ve tam sürüm Nero'yu satın 
aldırmaya yönelik bir yazılıma alternatif arıyorsanız, yakın geleceğimizin 
standartı haline gelecek olan Blu-Ray 
teknolojisine destek veren yazılımlara 
yönelmenizi öneririz. Halihazırda ev 
sinema sistemleri ve Sony Playstation 
3 ile hayatımıza giren Blu-Ray, yakında 
DVD yazıcılarımızın da yerini alacak. Eğer görücüye ilk çıkan Blu ray 
yazıcılardan bir tanesini edinmişseniz, 
BurnAware gibi bir yazılımı denemeye 
başlamalısınız. Benzer şekilde internet üzerinde Blu-Ray destekleyen ve 
ücretsiz olarak dağıtılan daha birçok 
yazılım bulmanız mümkün. 


yapabilme, çoklu yazma desteği sunma, 
yanmaya karşı koruma gibi uygulamaları 
kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu haliyle bile kırpılmış sürümlerin bir gömlek 
üzerinde yer alan DeepBurner, hemen 
her interaktif CD/DVD içerisinde görmeye 
alıştığımız Autorun (kendi kendine başlayabilme) özelliğini taşıyan optik medyalar 
oluşturmanıza da imkan sağlıyor. Beraberinde getirdiği Autorun Wizard uygulaması 
sayesinde sadece birkaç tıklamada kendi 
kendine açılıp, belirlediğiniz bir index sayfasını (ya da yazılımı) çalıştıran interaktif 
optik medyalar hazırlayabilirsiniz. 
Alternatif arayan okurlarımıza denemeden 
geçmemelerini önerdiğimiz DeepBurner'ın 
yeni sürümlerinde daha çok özellikle gelmesini ümit ediyoruz. * 


EDİTÖR DİYOR Kİ 


Günümüzün ekonomik şartlarını göz 
önüne alırsak, aldığınız donanımla gelen 
kısıtlı sürüm yazılımları kullanmak oldukça ekonomik bir çözüm olabiliyor. Ancak bu tür yazılımlar pek kullanışlı ya da 
yeterli olmadığı için ev kullanıcıları farklı 
çözüm yollarına yönelmek durumunda 
kalıyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi 
korsan yazılım kullanarak geliştiricilerin 
emeklerini sömürmek bu yollardan biri 
haline geliyor. Böylesi bir yola başvurmak yerine tamamen ücretsiz olarak 
kullanıma sunulan alternatif yazılımları 
tercih etmek çok daha iyi bir seçenek 
olur. Bu şekilde hem emeğe saygı göstermiş hem de ihtiyaçlarımızı karşılamış 
oluruz. O nedenle bizim önerimiz korsan yazılım kullanmak yerine alternatif 
yazılımlara şans tanımanız yönünde. 
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AG YASIN WEB TARAYICI 


Google Chrome 


Google, iki yıldır gizlice geliştirdiği web tarayıcısıyla tarayıcı savaşlarına katılıyor. 


Selim ŞUMLU / webmaster©oPCnet.com.tr 


SON aylarda tarayıcı pazarında ciddi bir 
hareketlenmeye şahit oluyoruz. Önce Firefox bir dünya rekoru kırarak 3.0 sürümünü yayınladı, ardından pazarın lideri 
Internet Explorer'ın 8.0 betası görücüye 
çıktı, son olarak da Google'ın tarayıcı pazarına gireceği dedikodusu gerçek oldu! 
Google'ın web tarayıcısı pazarına girecegi aslında yıllardır konuşuluyordu. Hatta 
gbrowser.com alan adı Google tarafından satın alındığı için tarayıcının adının 
GBrowser olabileceği tahmin ediliyordu. 
Google geçtiğimiz ay içinde nihayet, 
Chrom'un özelliklerini anlatan bir çizgi 
romanla web tarayıcısını tanıttı. Google'ın 
belirttiğine göre Google Chrome adlı 
bu tarayıcı iki yıldır geliştirilmekteydi. 
Google'ın bu konuda iki yıl boyunca hiç 
açık vermemesini taktir etmedik değil. 
Google Chrome, WebkKit adlı bir uygulama çatısını temel alıyor. Apple'ın Safari 
adlı tarayıcısının da aynı çatıyı kullandığını hatırlatmak gerek. Apple, Safari 
ile girdiği Windows piyasasında başarılı 
olamamıştı ama aynı şeyi Chrome için 
söyleyemiyoruz; çünkü ilk istatistiklere 
bakılırsa Google Chrome'in ilk sürümünü 
test eden kullanıcıların payı sadece birkaç 
gün içinde yüzde 1'i aştı. 

Google Chrome'in ilk beta sürümü www. 


Gİ Fasuili kl paşa 
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google.com/chrome adresinden ücretsiz 
olarak indirilebiliyor. Şimdilik Windows Vista ve XP uyumlu tarayıcının Linux sürümünün de yakında çıkacağını tahmin ediyoruz. 
Google Chrome'un ilk betasında bile Türkçe 
olarak kullanılabilmesi önemli bir avantaj. 
Google Chrome'un ilk yayınlanan 0.2 
sürümü kullanıcılardan oldukça olumlu 
yorumlar aldı. Biz de bir hafta boyunca 
denediğiniz Google Chrome'dan oldukça 
memnun kaldığımızı, henüz ilk sürümü 
olmasına rağmen Chrome'un ciddi bir eksikliğinin olmadığını söyleyebiliriz. 


Fonksiyonel tasarım 

Google Chrome'un arabirim tasarımı Windows Vista'nın Aero arabirimiyle uyumlu. 
Bu sayede etkileyici, cam gibi bir arayüz ve başarılı efektlerle karşılaşıyoruz. 
Arabirimde Google'ın sadelik anlayışı ön 
planda tutulmuş. En üstte sekmelerin yer 
alması ve adres çubuğunun sekmelerin 
altına yerleştirilmesi dikkat çekiyor. 
Adres çubuğuna sadece adres çubuğu demek hatalı olur, zaten Google bu çubuğa 
“omnibox” adını takmış. Omnibox'ı web 
adreslerini yazmanın dışında; sayfa içinde, Google'da ya da tarama geçmişinizde 
arama yapmak içinde kullanabilirsiniz. 
Firefox 3'ün “şahane çubuk”una benze- 
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Google Chrome giriş sayfasında sık ziyaret ettiğiniz 


siteler ve son yer imleriniz listeleniyor. 


yen bu çubuk, belli başlı web sitelerinde 
arama yapmayı da otomatik olarak öğrenebiliyor. Örneğin Amazon.com'a girdiğinizde omnibox'a ürün adını yazarak 
doğrudan arama yapabiliyorsunuz, ancak 
şimdilik bu özelliğin çalıştığı Türkçe bir 
site göremedik. 
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Aradığınız terimin sayfadaki yerlerini kaydırma 
çubuğunda görebilirsiniz. 


Arabirimde gereksiz düğme ve çubuklardan kaçınılmış, böylece çözünürlüğü 
düşük kullanıcılar web sitelerini görmek 
için daha fazla serbest alana kavuşuyor. 
Chrome'un bir üst menüsü yok; tüm komut, seçenek ve yer imlerine adres çubuğunun sağ tarafındaki üç düğmeden 
ulaşılıyor. Daha fazla yer kazanmak isterseniz Cirl--B kısayoluyla yer imleri çubugunu da gizleyebilirsiniz. 

Google Chrome şimdilik tema ve eklenti 
desteğine sahip değil, ama ilerleyen sürümlerde bu özelliklere sahip olacağını 
tahmin ediyoruz. Chrome çok fazla özelleştirilebilir de değil, hatta sunduğu ayarların azlığı dikkat çekiyor. Özelleştir > 
Seçenekler komutuyla erişebileceğiniz Google Chrome seçenekleri sadece en temel 
davranışları değiştirmenize olanak tanıyor. 
Google Chrome'u ilk açtığımızda karşımıza oldukça işlevsel bir başlangıç sayfası 
geliyor. Bu sayfada en çok ziyaret ettiğiniz sitelerin önizlemelerini, tarayıcı geçmişinde arama yapabilen bir arama kutusunu ve yer imlerinize en son eklediğiniz 
sayfaları görüyorsunuz. 

Google Chrome, piyasaya egemen diğer 
tarayıcıların varlığının bilincinde ve diğer 
tarayıcılardan Chrome'a geçicişi kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış. Örneğin 


Internet Explorer veya Firefox'ta bulunan 
yer imlerinizi, kayıtlı şifrelerinizi ve çerezlerinizi kolaylıkla Chrome'a aktarabiliyorsunuz. Diğer tarayıcılarda bilinen kısayol 
tuşları da hemen hemen aynı. Bu sayede Chrome'u öğrenmeniz ve kullanmaya 
alışmanız neredeyse hiç vakit almıyor. 


Google servisleri daha hızlı 

Google'ın iddiasına Google Chrome özellikle JavaScript'lerin işlenmesinde diğer 
tarayıcılara göre daha hızlı çalışıyor. Bu 
önemli bir iddia, çünkü AJAX'ın bir parçası olarak kullanılan JavaScript dili, yeni 
nesil Web 2.0 uygulamalarında sık sık 
karşımıza çıkıyor. Google Chrome'un ger- 


uygulamalarına kısayol atayabilirsiniz. 

Gizli pencere modu 

Dosya menüsünü açtığımızda ilk sıralarda bizi üç komut karşılıyor: “yeni sekme”, 
“yeni pencere” ve “yeni gizli pencere”. 


Yeni bir gizli pencere açtığınızda, o pencerede görüntülediğiniz sayfalar tarayıcı geç- 


WEB TARAYICI B4v4isiyi 


mişinizde veya arama geçmişinizde görünmüyor ve gizli pencereyi kapattığınızda 
bilgisayarınızda çerezler gibi başka izler 
bırakmıyor. Ancak indirdiğiniz dosyalar 
veya oluşturduğunuz yer imleri korunuyor. 
Google Chrome'da her sekme, işletim 
sisteminizde ayrı bir işlem olarak tanımlanıyor. Bunun avantajı, herhangi 
bir sekme kilitlenir ya da çökerse tarayıcınızda açık bulunan diğer sekmeler 
kesinlikle bu durumdan etkilenmiyor. 
Dezavantajıysa Flash gibi eklentileri 
kullanan birden fazla sayfa açtığınızda 
bellek tüketimi epey artıyor. Bu özelliğin 
Internet Explorer'ın 8. sürümünde de yer 
alacağını belirtmek gerek. * 


çekten de AJAX kullanan web sitelerinde, 
özellikle de Google'ın kendi servislerin- 


de daha hızlı çalıştığını tespit ettik. Bu 
hızlanmayı özellikle Gmail'de ve Google 
Reader'da fark edebiliyorsunuz. Bunun 
yanı sıra Google Chrome sıradan web 
sayfalarını da diğer tarayıcılara göre daha 
hızlı yorumlayabiliyor. 

Google Chrome'un uyumsuzlukları da yok 
değil. Örneğin Windows Live Hotmail'e 
girmeye çalıştığınızda “Web tarayıcınızı yükseltin” mesajıyla karşılaşıyor ve 
e-postalarınıza erişemiyorsunuz, ancak bu 
hatanın Google'dan değil de Microsoft'tan 
kaynaklandığı düşünüyor ve kısa sürede 
düzeltileceğini tahmin ediyoruz. 


CHROME PÜF NOKTALARI 


* Yer imi yönetimi: Yer imlerinizi başka bir tarayıcıdan içeri aldıysanız yer imlerinizi yönetmenin kolay bir yolu olduğunu bilmek hoşunuza gidebilir. Ctri--B tuşlarıyla Yer İmleri çubuğunu gösterebilir 
veya gizleyebilirsiniz. Çubuk açıkken sağ taraftaki “Diğer yer imleri” 
düğmesiyle yer imlerinizi yönetebilirsiniz. 

* Ana sayfa düğmesini açın: Ön tanımlı olarak gösterilmemesine rağmen Chrome'da “ana sayfa” düğmesi mevcut. Düğmeyi açmak için 
Özelleştir (İngiliz anahtarlı simge) > Seçenekler > Araç çubuğunda 
Home düğmesini göster seçeneğini işaretleyin. 

* Sayfa yazdırma: Google Chrom'da “yazdır” düğmesi de yok ama 
hemen hemen tüm programlar için geçerli olan Ctri*-P kısayoluyla 
mevcut sayfayı yazıcınıza gönderebilirsiniz. 

* Bellek kullanımını görün: Adres çubuğuna “about:memory” yazarak 
sisteminizde açık tüm tarayıcıların bellek tüketimlerini görebilirsiniz. 
* Sayfa içi arama: Ctri-F tuşlarıyla mevcut sayfa içinde arama yapabilirsiniz. Sayfanın kaydırma çubuğu varsa, bulunan sonuçlar kaydırma 
çubuğu üzerinde turuncuyla işaretlenecektir. 

* Son sayfalar: Girdiğiniz son sayfaların listesini görmek için Geri ve 
İleri düğmelerine sağ tıklayabilirsiniz. 

* Metin kutularını büyütün: Birkaç satırdan oluşan metin kutularının sağ alt köşesini sürükleyip bırakarak kutuyu istediğiniz kadar 
büyütebilirsiniz. 

* Tasarımcılar için: Web tasarımcısıysanız merak ettiğiniz bir sayfaya 
sağ tıklayıp “Öğeyi denetle” komutunu verin. Sayfanın HTML kodları 
ve CSS bilgileri gözlerinizin önüne serilecek. 

* Sekmeleri ayırın: Herhangi bir sekmeyi ayrı bir pencereye dönüştürmek için sekme başlığına tıklayıp Chrome penceresinin dışına 
sürükleyin. Aynı yöntemin tersini uygulayarak sekmeleri tek bir 
pencerede birleştirmeniz de mümkün. 


* Görev yöneticisi: Google Chrome'un kendi Görev Yöneticisi'ne 
Dosya > Geliştirici > Görev yöneticisi komutuyla ulaşabilir ve 
Görev Yöneticisi'ni kullanarak kilitlenen bir sekmeyi kapatabilirsiniz. 
* About sayfaları: Chrome'un çeşitli ayarlarına ve istatistiki bilgileri- 
ne erişebilmek için about: ile başlayan şu komutları adres çubuğuna 
yazabilirsiniz: about:version (sürüm bilgisi), about:plugins (kullanılabilir eklentiler), 3. about:cache (Chrome'un önbelleğe aldığı sayfa 
listesi), o about:stats (istatistiki bilgiler ve sayaçlar), about:dns (önbelleğe alınan DNS bilgileri), about:crash (mevcut sekmeyi çökertir). 


Kaynak kodları oldukça 
düzenli bir şekilde 
sunuluyor. 


MAYAN TAM SÜRÜM 


GonceptDraw Project 4 


Projeleriniz için planlama yardımcısı arıyorsanız fazlaca uzağa gitmenize gerek yok, 


ConceptDraw Project emrinize amade. 
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CONCEPTDRAW 
Project, adından da 
anlaşılabileceği gibi 
bir proje planlama 

ve yönetim yazılımı. 
Eğer sıklıkla projeler 
üretiyor ve planlama 
aşamasında fazlaca 
zaman harcıyorsanız 
ConceptDraw Project 
ile bu süreci birkaç 
tıklamada aşacağınızdan emin olabilirsiniz. 
Daha çok iş dünyasının kullanımına yönelik yazılımlar üreten 
ConceptDraw firması 
bu defa profesyonel 
kullanıcılarla başlangıç 
seviyesindeki kullanıcıların zorlanmadan 
projelerini planlayabilecekleri bir orta 
karar yazılım hazırlamış. Biz de bu ayki 
DVD'mizde Concept 
Draw Project'in tam 
sürümüne yer verdik. 
Proje hazırlama ve 
planlama uygulamalarında Microsoft 
Project'i kullanmış 
olan okurlarımızın, 
ConceptDraw Project 
yazılımıyla çalışırken 
hiç yabancılık çekmeyeceklerini düşünüyoruz. Çünkü her 
iki uygulamanın da 
üstlendikleri görevler 
ve çalışma mantıkları 
neredeyse aynı diyebiliriz. Daha önceden 
bu Microsoft Project 
kullanmış olanlar, MS 
ürününün daha kapsamlı özelliklere sahip 
olduğunu, ancak ConceptDraw Project'in 
daha kolay bir kullanım sunduğunu hemen 


fark edeceklerdir. Hızlı 
ve kolay bir kullanım 
sunmayı amaçlayan 
ConceptDraw, Project 
yazılımını çeşitli 
eklentilerle zenginleştirmiş. Bu eklentilerin başında zengin 
şablon desteği geliyor. 
Yazılımın içerdiği bu 
şablonlar sayesinde 
kafanızda belirlediğiniz 
projelerinizin planlarını 
daha kolay bir şekilde 
oluşturabilirsiniz. 
Uygun örnek planı 
seçip kendinize göre 
özelleştirerek projenizi 
kolayca planlamanız 
sadece birkaç tıklamanıza bakıyor diyebiliriz. 


Nasıl seri numarası alacağım? 
ConceptDraw Project'i 
tam sürüm olarak 
kullanmak için bir seri 
numarası almalısınız. 
Bunun için http://www. 
conceptdraw.com/re- 
gistration/prjAspecial. 
php?pc tr adresine 
bağlanmanız gerekiyor. 
Bu adreste sizi karşılayan formun zorunlu 
olan alanlarını eksiksiz 
doldurup gönderdikten 
sonra, seri numarası 
verdiğiniz e-posta adresine otomatik olarak 
gönderilecektir. Gönderilen e-postayı kısa 
zamanda alamazsanız, 
ilk önce Junk E-Mail, 
Spam, İstenmeyen 
E-Posta klasörlerine 
bakmalısınız. Yeterince uzun süre beklediinizi düşünüyorsanız 
aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. 


Xara3D 3 


Sadece birkaç tıklamayla profesyonel üç boyutlu grafikler ve efektler hazırlamak için tek 


ihtiyacınız olan Xara3D. 


ADINDA 3 boyut geçen 
yazılımlar sizi ürkütüyor ama 
üçüncü boyutun dayanılmaz 
çekiciliğini çalışmalarınıza 
katmak için de büyük bir istek duyuyorsanız, Xara3D'yi 
mutlaka denemelisiniz. 
Xara3D ile birkaç dakika 
içinde yüksek kalitede 3 
boyutlu grafikler oluşturabilirsiniz. Hem profesyonel 
web ve grafik tasarımcıları, 
hem de amatör kullanıcılar 
düşünülerek hazırlanmış 
olan Xara3D, oldukça sade 
bir kullanıcı arayüzüne 
sahip. Bu sayede Xara3D 

ile kolayca web sayfaları ve 
sunumlar için butonlar, GİF 
animasyonları, çubuk grafikler ve yanardöner başlıklar 
hazırlayabilirsiniz. 
Geleneksel 3D tasarım programlarının zorlu öğrenme 
sürecine girmek için yeterli 
zaman ayıramıyorsanız ya 
da yapmak istedikleriniz 

çok daha basit ama alımlı 
uygulamalar hazırlamaksa Xara3D size yeter de 
artar bile. Sadece birkaç 
saatlik kurcalamayla hakim 
olabileceğiniz Xara 3D, Web 
sayfalarınızda kullanmak 
üzere, 3D başlıklar, menüler, 
banner'lar ya da logolar oluşturmak için dizayn edilmiş 
diyebiliriz. Bir kez alıştığınız- 
da başka bir çözüm aramak 
istemeyeceğiniz Xara3D, çok 
hızlı ve kolay bir kurulum 
sürecine sahip. Çift tıklamayla başlatacağınız kurulum 
sürecini yönergeleri izleyerek 
birkaç dakikada tamamlayabiliyorsunuz. Sadeliği, 
beraberinde getirdiği şablon 
ve efekt arşivi sayesinde muadilleri içerisinde öne çıkan 
Xara3D 3'ü bu tarz uygulamalara meraklı olan hemen 


her okurumuza şiddetle 
tavsiye ediyoruz. 


Xara3D 

6'ya terfi edin 

Xara3D 3 her ne kadar meraklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli 
olsa da yeni sürüm olan 6'ya 
terfi etmeyi düşünebilirsiniz. 
Bu sayede hazırladığınız 
animasyonları ya da logoları 
SWF uzantılı olarak kaydedebilmek gibi faydalı birçok 
ek özelliğe de sahip oluyorsunuz.Yükseltme yapmak 
için http://offer.xara.com/ 
xara3d3/upgrade/dbrmedia/ 
adresini ziyaret etmeniz 
yeterli. Yükseltme seçeneğini 
tercih ederseniz dergimizin 
sunduğu avantajlar sayesinde CD sürümünü yüzde 
25 indirimle 34.99 dolara, 
kutulu sürümüyse yüzde 20 
indirimle 44.99 dolara satın 
alabiliyorsunuz. 


Nasıl seri numarası 
alacağım? 

Xara3D 3 yazılımını tam 
sürüm olarak kullanmak için 
bir seri numarası almalısınız. Bunun için http://offer. 
xara.com/xara3d3/dbrme- 
dia/ adresine bağlanmanız 
gerekiyor. Bu adreste sizi 
karşılayan formun zorunlu 
olan alanlarını eksiksiz doldurup gönderdikten sonra, 
seri numarası verdiğiniz 
e-posta adresine otomatik olarak gönderilecektir. 
Gönderilen e-postayı kısa 
zamanda alamazsanız, ilk 
önce Junk E-Mail, Spam, 
İstenmeyen E-Posta klasörlerine bakmalısınız. Yeterince uzun süre beklediğinizi 
düşünüyorsanız aynı işlemi 
tekrarlayabilirsiniz. 


TAM SÜRÜM 
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YAZILIM 


İNCELEMELER 


Ayın yazılımlar TAMAMI DVD'DE 


tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. 


Daron DEDEOĞLU / daron&PCnet.com.tr 


Winlaunch 


Bilgisayara klavye ile hükmetmek hiç bu kadar kolay 


olmamıştı. 


BİLGİSAYAR başındayken birçok programı aynı anda çalıştırıyor ya da 
fazlaca pencereyle çalışmak durumunda kalıyorsanız Winlaunch adlı bu 
küçük yazılım çok işinize yarayacak diyebiliriz. Tamamen ücretsiz olu- 


şuyla ev kullanıcıları arasında tecih sebebi olan 
Winlaunch, klavyenizde- 
ki dilediğiniz tuş kombinasyonlarını o dilediğiniz 
yazılımlara atamanızı 
sağlıyor. Böylece iş yaparken, elinizi klavyeden 
kaldırmadan ya da mevcut çalışma pencerenizi 
kapatıp fare ile masaüstünüzü arşınlamadan kolayca dilediğiniz yazılımları başlatabiliyorsunuz. 


Dilediğiniz kadar tuş kombinasyonu yapıp, dilediğiniz kadar yazılımla 
ilişkilendirebileceğiniz Winlaunch'ı, benzer uygulamalara ihtiyaç duyan 


kullanıcılarımıza öneriyoruz. 
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Burada 
arın tamamıni 


VD'mizde bulabilir Ve 
bilirsiniz. 


yazılım! 
Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, Ekim D 


sisteminize kura 


Launchy 


Yazılım, dizin ya da web 
sayfalarınıza klavye kısayolları 
oluşturabileceğiniz hoş bir yazılım. 


İHTİYAÇ duyduğunuz yazılımları çağırmak için 
sürekli Windows'un başlat çubuğuna müracat etmek size zor geliyorsa bir de Launchy'yi deneyin. 
Basit bir kurulum ve kullanıcı dostu ayar pencerelerine sahip olan bu küçük yazılım sayesinde, 
klavye tuşlarınızla oluşturacağınız kısa yolları kullanarak dilediğiniz yazılıma saniyeler içerisinde 
ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve kısıtlamasız 
olarak kullanabileceğiniz Launcy, fare kullanarak 
kaybedecek zamanı olmayan ya da masaüstü ve 
başlat menüsü bir hayli kalabalık olan kullanıcılara şiddetle önerilir. 


e 


Audials Music Web IV 


Sadece müzik videoları izlemeyi seven TV tutkunlarına 
özel bir online TV yazılımıyla karşı karşıyayız. 


EĞER kotasız ve sürekli bir internet bağlantısına sahipseniz, rutin işlerinizi 
gerçekleştirmenin dışında internette yapacak bir şeyler bulmak size oldukça 
zor gelebilir. Bu noktada yabancı müzikten hoşlanıyorsanız size Audials Music Web TV adlı online TV yazılımını denemenizi öneriyoruz. Sadece müzik 
videolarına yer verilen online kanallarda birbirinden güzel klipleri izleyerek 
vakit geçirebilirsiniz. Windows Vista SideBar'a da yerleşebilen yazılım sayesinde aralarında MTV ve SlamTV gibi kanalların da bulunduğu 70'e yakın 
müzik kanalını izleyebiliyorsunuz. 


İNCELEMELER B4Y4İNiyi 


Space Jammer 


Bambaşka bir müzik deneyimi yaşamanızı sağlayacak farklı bir çokluortam oynatıcısıyla 
tanışmaya hazırlanın. 


ÇALDIĞINIZ şarkılara ait bilgilerin yanı sıra şarkıları seslendiren ya da besteleyen sanatçıların MySpace.com üzerindeki 
sayfalarına ulaşmanızı da sağlayan farklı bir çokluortam oynatıcısı olan Space Jammer, size monotonluktan uzak bir müzik 
dinleme deneyimi sunmayı amaçlıyor. 

Kolayca özelleştirerek kendi tarzınıza uygun bir hale getirebileceğiniz Space Jammer üzerinde ne yazık ki her şarkıdan aynı 
interaktifliği alamıyorsunuz. Şimdilik her sanatçının bilgilerini 
bulamadığınız yazılım ile müzik videolarını izleyebilir ya da CD 
satınalabilirsiniz. Vasat diyebileceğimiz yazılıma değişiklik arayan okurlarımızın göz atmasını öneriyoruz. 


Haprevani your Azuh prova! amman İçer | 


SPACE JAMMER 


lara rn Bre kep İZ GARA. AA YU DA 


Mi Encryptünlilek 


| Ene 


5 
3 
3 
ü 
ni 
Dn 
o 
id 
ö 


EKİM '08 PCnet 141 


MAYAN İNCELEMELER 


A-Sguared 


HiJack 
Bilgisayarınızın açılışını hızlandırmak DB Designer 


elinizde. Tek yapmanız gereken 


birkaç küçük ayar. Veritabanı uygulamalarınız için görsel ve kurulabilir 


bir çözüm arıyorsanız DBDesigner'i mutlaka deneyin. 
ÇOK sık yazılım kurup kaldırıyorsanız ya da ya- 


zılım kurarken fazlaca ayar yapmıyorsanız zaman GÜNÜMÜZDE web siteleri ve program geliştiriciliğiyle uğraşan he- 
içinde Windows'unuzun açılış süresinin uzadığını men herkes mutlaka bir veritabanıyla haşır neşir olmuştur. Genellikle 
görürsünüz. Bu durum Windows'un başlarken bir- Mysal, SGLite ya da PostgresOl'in kullanıldığı projelerde elle tutulur 
çok gerekli gereksiz yazılımı da yüklemeye çalış- bir görsel veritabanı yöneticisi bulmak çok zor. Ancak tamamen ücretmasından kaynaklanıyor. Ancak bu yazılımlara ve siz olarak dağıtılan DBDesigner adlı yazılım bu açığı kapatacak türservislere müdahale etmeniz mümkün. Bu saye- den. Oracle ve MSSOL'in de içinde bulunduğu birçok veritabanı yazılı- 
de gereksiz yazılım ya da servislerin açılış sırasın- mını kolayca yönetebileceğiniz, tablo oluşturup, düzenleyebileceğiniz 
da yüklenmesini engelleyebilir, Windows'unuzun DBDesigner ODBC ile de çalışabildiğinden hiç zorluk çekmeyeceğiniz 
daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz. yazılımı, ihtiyaç duyan herkesin denemesini öneriyoruz. 


Bu amaçla geliştirilmiş ve tamamen ücretsiz 
olarak dağıtılan A-Sguared HiJack yazılımı başlangıçta yüklenen yazılım ve servislerin yanı sıra 
portlarınıza da hükmetmenize olanak veriyor. Bu 
tarz bir performans artırıcı yazılıma ihtiyacınız 
varsa mutlaka deneyin. 


Fi meka lllek sün kiri" 
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YERLİ BRYAN 


ÖNERİN 
Yerli yazılımlar fiğ: 


erbest yaz! 
ii PCnet okurlarıyla 
Bu sayımızdan itibaren başarılı bulduğumuz yerli yazılımları Ni ie 


ete 
sizlerle paylaşacağız. en 


Daron DEDEOĞLU / daron©PCnet.com.ir 


SupportAlive 


CRM çözmleri içinde başarılı ve yerli bir çözüm olarak karşımıza çıkan SupportAlive, parmak 
ısırtan özellikleriyle e-ticarette en büyük yardımcınız olmaya çalışıyor. 


YERLİ yazılım sektöründen çıkan ve oldukça başarılı bulduğumuz müşteri 
destek çözümü SupportAlive, yabancı muadillerinin bile önüne geçerek oldukça başarılı özellikleri bünyesinde tutmayı başarıyor. PortakalOfis tarafından 
geliştirilen SupportAlive, yerli yabancı birçok e-ticaret sitesinde müşteri destegi sunmak için kullanılıyor. 

Sitenize gelen ziyaretçiler hakkında not tutabileceğiniz, dilerseniz ziyaretçilerinizi ulaşmaya çalıştıkları sayfalara yönlendirebileceğiniz ya da bir anlık 
mesajlaşma penceresi açarak ziyaretçilerinizle birebir sohbete girebileceğiniz SupportAlive, aynı zamanda kayıtlı ziyaretçilerinizi (ya da daha önceki 
ziyaretlerinde size kendilerini tanıtan ziyaretçilerinizi) sitenize döndüklerinde 
isimleriyle görüp, eğilimlerini takip etmenize de olanak veriyor. Ziyaretçileriniz 
internete bir proxy ya da firewall ardından çıkıyorlarsa bile gelişmiş bir web 
tarayıcısı kullanıyorlarsa (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome vb.) hiç 
sorun yaşamadan SupportAlive'ın sunduğu özellikleri kullanabilirler. 

Yazılım sayesinde ziyaretçilerinize ulaşmak istedikleri ürünün ya da sayfanın 
bulunduğu bir pencere açıp (veya sekme) en kısa zamanda aradıklarını bulmalarını sağlayabiliyorsunuz. 

Operatör desteği sunan SupportAlive, sitenizde destek için bulunan operatörlerin birbirleriyle mesajlaşmasını ya da ziyaretçileri birbirlerinin alanına yönlendirmesini kolaylaştırıyor. 

Satın alma ya da kiralama yoluyla edinebileceğiniz yazılım hakkında daha 
detaylı bilgi için www.supportalive.com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


TEK TIKLAMAYLA GÖRÜŞME 
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YAL ATUĞ HACKER DAĞITIMLARI 


Hacker dağıtımları 


Hacker, Lamer ve güvenlik uzmanlarının elinden düşmeyen Linux dağıtımlarını sizler için bir 
araya getirdik. İşte bir sistemin tüm açıklarını tespit edebileceğiniz işletim sistemleri. 


Daron DEDEOĞLU / daronPCnet.com.tr 


LINUX son zamanlarda bir hayli ilerleme 
kaydetti. Artık birçok kullanıcı birincil 
işletim sistemi olarak Linux kullanıyor 
ve bu durum işletim sistemi cephesinde Linux'un elini bir hayli güçlendiriyor. 
Linux'un açık kaynak kodlu olması ve bir 
çok dağıtımın özgür yazılım lisanslarına 
sahip olması sonucunda farklı amaçlara 
hitap eden onlarca Linux dağıtımı geliştirilmeye başladı. Bu özelleştirilmiş Linux 
dağıtımlarının hatırı sayılır bir kısmı da 
güvenlik üzerine yoğunlaşmış durumda. 
Bir ağın, sunucunun ya da sistemin açıklarını bulup, güvenlilik oranını tespit etmek için hazırlanmış olan bu dağıtımlar, 
güvenlik uzmanlarının ya da sistem yöneticilerinin yanı sıra Hacker'ların da birincil 
işletim sistemleri halini almış durumda. 
Bir ağın açıklarını tespit etmek için 
güvenlik uzmanlarının kullandığı yazılımlar, Hacker'ların bir sisteme girmek 
için açık araştırması yaptığı yazılımlarla 
aynı. Yani bu Linux dağıtımları kullanıcılarının amaçlarına göre Hack ve Anti- 
Hack dağıtımları olarak da adlandırılıyor. 
Tamamen ücretsiz olduklarından ve internetten dağıtılması, indirilmesi, kullanılması tamamen yasal olduğundan oldukça geniş bir hedef kitlesine sahipler. 
Yani komşularınız ya da arkadaşlarınız 
arasında bir Hacker bulunması oldukça 
güçlü bir olasılık. 


Popülerlik nedeni 

kablosuz ağlar 

ADSL'nin yaygınlaşıp, kablosuz bağlantı destekleyen modemlerin fiyatlarının 
ucuzlamayı sürdürmesi sonucunda hızla 
yaygınlaşan kablosuz bağlantılar aynı zamanda Lamer'ların da internete ücretsiz 
olarak çıkma gişeleri haline geldi. Sadece 
birkaç gün içerisinde güçlü sayılabilecek 
ağ parolalarını kırıp, buldukları ağa ortak 
olan bu kişilerin tek amacı ücretsiz internete kavuşmak olsa da, ağınıza sızmayı 
başardıktan sonra kısa süre içinde MSN 
görüşmelerinizden, e-posta hesaplarınıza 
online bankacılık bilgilerinizden FTP ve 
site üyeliklerinize kadar birçok özel verinizi 
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Tüm güvenlik uzmanlarının elinin 
altında bulunan Backtrack aynı 
zamanda hacker'ların da gözdesi. 


kendileri için kopyalayabilirler. Bu, tahmin 
edebileceğiniz gibi çok kötü bir duruma 
yol açabilir. 

Peki, böylesi kötü bir senaryoya karşı kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Bu ayki kapak konumuzda da dilimizin döndüğünce 
açıklamaya çalıştığımız üzere kendinizi 
Hacker ve Lamer saldırılarından korumanın en iyi yolu düşmanı tanımaktan geçiyor. Yani Hacker'lar tarafından kullanılan 
saldırı taktiklerini öğrenip, sisteminizin 
açıklarını tarayarak, verilerinizin çalınmasına neden olabilecek hemen her türden 
aralık kapıyı kapatmalısınız. Bunun için 
de öncelikle kendinize Hacker'ların ve 
güvenlik uzmanlarının kullandığı işletim 
sistemlerinden birini seçmelisiniz. Bu yazımızı hazırlama nedenlerimizin başında 
da bu geliyor zaten. 


Aynı araçlar farklı yüzler 

Hacker/Anti-Hacker amaçlı Linux dağıtımlarının en büyük benzerliği beraberlerinde 
getirdikleri araçların neredeyse aynı olması 


ii Mis ığam gili 


diyebiliriz. Yani hangi dağıtımı seçerseniz 
seçin, güvenlik açıklarını taramak ve bunları kullanmak için ihtiyaç duyacağınız yazılımlar aynı. Bu nedenle tercihinizi “farklı 
yüzler”e göre yapmanızda fayda var. Farklı 
yüzlerden kastımız masaüstü yöneticileri 
elbette. 

Bazı dağıtımlar Windows kullanıcılarının 
hiç yadırgamayacağı ve Linux kullanıcılarının da birincil tercih olan KDE masasütü 
yöneticisini kullanıyor. Biz de KDE kullanan 
bir dağıtımı seçmenizi öneririz. Dağıtımlar 
arasında çok az sistem kaynağı tüketen 
ve çok hızlı çalışan Fluxbox'tan tutun da 
yeni nesil masaüstü yöneticilerinden olan 
Enlightment'a kadar geniş bir seçenek çeşitliliği yer alıyor. Bu noktada çok yeni ve 
güçlü bir sisteme sahip değilseniz Fluxbox 
kullanan bir dağıtım seçmenizi öneririz. 
Unutmayın ki açık bulma için kullanacağınız yazılımlar yüksek sistem kaynağına 
ihtiyaç duyuyor. 

Bu küçük hatırlatmalardan sonra sizin 
için seçtiğimiz ve DVD'mizden ISO uzantılı 
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imaj dosyalarına ulaşabileceğiniz Hack/ 
Anti-Hack dağıtımlarına geçelim. 


BackTrack 

İşte Hacker dağıtımı denildiğinde ilk akla 
gelen Linux'la karşı karşıyayız. Her ne kadar tüm Hacker, Lamer ve Cracker'ların 
bu dağıtımı kullandığı gibi genel bir kanı 
olsa da (ki aksini iddia edebileceğimiz bir 
verimiz yok) aslen güvenlik uzmanları tarafından, ağ ve sistem güvenliği sınamaları 
yapmak için geliştirilmiş bir Linux dağıtımı 
BackTrack. 

Slackware tabanlı olan ve KDE 3.5.x masaüstü yöneticisi kullanan Backlrack'te 
yazılım sorunu yaşamıyorsunuz. İhtiyaç 
duyduğunuz bir yazılımın TGZ (sıkıştırma 
formatı olan TGZ ile karıştırmayın) ya da 
MO uzantılı (Slax MO paketleri kullanıyor. 
Slax depolarını kontrol edebilirsiniz) paketlerini rahatlıkla bulup yükleyebilirsiniz. 
Broadcom'un eski sürümlerinde sürücü 
sorunları yaşayabileceğinizin altını çizmek 
istediğimiz dağıtımda Kismet başta olmak 
üzere, Airodump, Airplay, Aircrack, John 
The Reaper ve Snort gibi birçok faydalı 
araç geliyor. 

Canlı sürüm olarak dağıtılan BackTracki, 
dilerseniz sadece optik sürücünüzden 
çalıştırıp uygulamalarınız bittikten sonra 
birincil işletim sisteminize dönerek; dilerseniz de içerisinde getirdiği kurulum arabirimi sayesinde sabit diskinize kurarak 
kullanabilirsiniz. Sabit diskinize kurmanız 
halinde sistem belleğiniz boşa çıkacağından sabit diskiniz optik okuyucunuzdan 
daha hızlı çalışacağından BackTrack'İn 
performansında hissedilir oranlarda artış 
yaşayabilirsiniz. 


gi ga | 7 5 e m se 
Hakin9 Live 


Adından da anlayabileceğiniz üzere ünlü 
Hack dergisi Hakin9'un (www.en.hakin9. 
org) ekibi tarafından kendi uygulamaları 
için derledikleri Hakin9 Live, eski bir Hacker sistemi olan Aurox üzerine kurulmuş. 
Gentoo'nun portage paket sistemini kullanabileceğiniz Hakin9 Live üzerinde çok hız- 


HACKER DAĞITIMLARI 


lı çalışan ve çok az sistem kaynağı tüketen 
Fluxbox masaüstü yöneticisi bulunuyor. 
Uzun zamandır ekipten yeni bir Hakin9 
Live sürümü gelmemesine rağmen hala tıkır tıkır çalışan sistem, eski bilgisayarlarını 
güvenlik açığı tespiti için değerlendirmek 
isteyen kullanıcılara tavsiye edilir. 

Yine Hack/Anti-Hack dağıtım geleneğini 
bozmayan Hakin9 Live, beraberinde Airsnort, Kismet, Airodump, Airplay, Aircrack 
ve John The Reaper gibi demirbaş araçların tamamını getiriyor. 

Canlı dağıtım olarak tasarlanan Hakin9 
Live, sabit diske kurulurken tıpkı Gentoo 
gibi çok zaman ve enerji harcatabiliyor. 
Bu nedenle optik sürücünüzden kullanmanızı öneriyoruz. 


nUbuntu 8.04 
Hack/Anti-Hack dağıtımları arasında yazılım ve donanım desteği bakımından en 
gelişmiş sistem olan nUbuntu, adından 
da anlayabileceğiniz üzere 
Ubuntu türevlerinden birisi. 
Masaüstü yöneticisi olarak 
yine hızından ve düşük 
kaynak tüketiminden dolayı 
Fluxbox'u tercih etmiş. 

Optik sürücünüzden sistemi başlattığınızda ön tanımlı olarak komut satırına 
düşüyorsunuz. Önceki sürümlerde bulunan grafiksel 
arayüzle açılma özelliği bu 
sürümde çıkartılmış. Bir 
çok açık avı işlemini konsol 
üzerinde yaptığınız düşü- 


dB 


nülürse profesyonel kullanıcılar için metin 
tabanlı çalışma imkanı sunmak oldukça 
mantıklı olabilir. 

Yine Ubuntu'nun kurulum arabirimine sahip olan nUbuntu, diğer dağıtımlarla aynı 
araçlara sahip. 


Mini-Pentoo 

Bize göre en kullanışlı ve farklı Hack dagıtımlarından biri olan Mini-Pentoo, 256 
MB'lık USB belleklere kurulabilmesiyle 
öne çıkıyor. Enlightment 17 masasütü 
yöneticisini kullanan Mini-Pentoo adı gibi 
mini CD'lere de kurulabiliyor. En az sistem 
kaynağını tüketen ve en hızlı çalışan dagıtımlardan biri olan Mini-Pentoo, Gentoo 
Linux temelli. Yani tıpkı Hakin9 Live gibi 
ona da yazılım kurmak istediğinizde biraz 
uğraşmanız gerekecek. Ancak beraberinde 
getirdiği Gentoo-installer sayesinde kolayca sabit diskinize ya da USB belleğinize 
kurabiliyorsunuz. 
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G'avea 


Sony Ericsson'dan 8.1 megapiksel Cyber-shot telefonlar 
5302 


Şık görüntülü kompakt telefon modelleri bir dijital 
fotoğraf makinesine alternatif olabilecek nitelikte. 


8.1 megapiksel kamerasıyla Sony Ericsson'un şimdiye kadar tüketiciyle buluşturduğu en gelişmiş kameralı telefonu Cyber-shot 
telefon C905'te aralarında gerçek kamera flaşı da bulunan son 
teknoloji ürünü özellikleri bulunuyor. Bir diğer kameralı telefon 
S302 ise tüm teknolojik özellikleri şık bir görüntü ve bir cep boyutu kadar ince tasarıma daha uygun bir bedel karşılığında sahip 
olmak isteyenlerin beğenisine sunuyor. 

Sony Ericsson Görüntüleme Bölümü Sorumlu Pazarlama Müdürü Sven Totte yeni modellerle ilgili olarak “Sony Ericsson C905 
Cyber-shot telefon ve S302 Snapshot telefon modelleri bizi daha 


iyi fotoğrafçılar haline getirmek için geliştirildi. Modeller bu bakış 
açısıyla geliştirilen teknolojik özellikleriyle harika fotoğraflar çekmek için çok daha kolay bir kullanım sunarak hiç bir anı kaçırmamayı sağlıyor” diyor ve ekliyor, "Her ne kadar temel olarak 
fotoğraf üzerine odaklanarak geliştirilmiş olsalar da bu modeller 
kendi arasında farklılaşıyor. 8.1 megapiksel kameralı C905 bir 
dijital fotoğraf makinesine alternatif olabilecekken S302 ise hiç 
bir anı kaçırmak istemeyen ve Bluetooth aracılığıyla bu fotoğrafları 
anında başkalarıyla paylaşmayı sevenler için ideal bir model.” 
Cyber-shot" telefon C905 ve kameralı telefon S302 modelleri, 
Sony Ericsson'un kameralı telefon geleneğine uygun olarak kamera yetkinliğini her anlamda en yüksek seviyeye çıkartan modeller. 
S302 birinci sınıf bir görüntünün yanı sıra ihtiyaç duyulduğu her 
an istenilen enstantaneyi yakalayabilecek güçte, kolay taşınabilir 
nitelikte; C905 ise 8.1 megapiksel kamerasıyla gerçek bir kamera 
görünümünde ve işlevinde. 


HTC'DEN UYGUN FİYATLI, GPS'Lİ 
DOKUNMATİK TELEFON 


HTC P3470, cep telefonunda güç ve uygun fiyata önem veren kullanıcılar 
için GPS özelliğini yenilikçi ve güçlü bir telefonla birleştiriyor. 


Dünyanın önde gelen Windows Mobile tabanlı akıllı telefon üreticisi HTC, hafif 
ve şık tasarıma sahip yeni modeli HTC P3470'i pazara sundu. Geniş ekranı, uzun 
pil ömrü, TomTom navigasyon yazılımı ve uygun fiyatıyla HTC P3470, GPS tabanlı 
PDA telefonlar arasında öne çıkıyor. 
HTC ürün gamı içerisinde küçük tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken HTC P3470, 
günümüz kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu birçok fonksiyonu bir arada sunuyor. Cihaz, kullanımı kolay arayüzüyle menüler, web sayfaları, dokümanlar, mesajlar ve 
kişilere kolay erişim olanağı tanıyor. 
HTC P3470, telefonlar için en iyi uydu navigasyon çözümü kabul edilen TomTom 
ile birlikte geliyor. Sezgisel arayüz, net tarifler ve Kolay Çağrı Yönetimi (Easy Call 
Handling) gibi özellikler, TomTom Navigasyon yazılımını HTC P3470 için en uygun çözüm haline getiriyor. Bununla birlikte, İstanbul veya Ankara haritalarından 
biri ücretsiz olarak indirilebiliyor. Cihazın dokunmatik arayüzü ve 2,8 inç boyutundaki geniş ekranı, AGPS uyumlu navigasyonun kolay kullanımını sağlıyor. Türkiye'de Brightpoint 
distribütörlüğünde pazara sunulan cihazın fiyatı 539 dolar *- 
KDV olarak belirlendi. 
HTC Orta Doğu, Afrika ve BDT'den Sorumlu Genel 
Müdürü Kevin Chen, mobil penetrasyon oranları düzenli 
olarak artmaya devam ederken, Orta Doğu'da uydu navigasyon özelliğine sahip telefonlara olan talebin de hızla 
arttığını belirtti. Chen, “HTC P3470, telefon tercihlerinde 
güç ve uygun fiyata önem veren kullanıcılar için GPS özelliğini yenilikçi ve güçlü bir telefonla bütünleştiriyor. Her 
kullanıcıya bir seçenek sunmak amacıyla devam ettiğimiz 
çalışmalarımız kapsamında bu yeni ürünü portföyümüze 
katmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 


ŞIK, GÜÇLÜ, MODERN 


Nokia 8800 Carbon Arte'ten sonra gözünüz 
başkasını görmeyecek. 


Nokia 8800 Carbon Arte, karbon fiber ve titanyumdan yaratılan güçlü tasarımını sade ve zarif çizgilerle 
kusursuzlaştırıyor. 3G teknolojisi, otofokus yapabilen 
3.2 megapiksel kamera, yüksek ses kalitesi, göz alıcı 
OLED ekran, 4 GB entegre bellek kartı ve kullanıcılarına hoş anlar yaşatacak yenilikler Nokia 8800 Carbon Arte'de buluşuyor. 

Çok hafif ve bir o kadar da güçlü olan karbon fiber, bu 
özelliklerini Nokia 8800 Carbon Arte'ye aktarıyor ve 
böylece yüksek teknoloji ilk kez duyulara da hitap ediyor. Nokia 8800 Carbon Arte, üç boyutlu desenleri 
ile orijinal malzemesi karbon fibere atıfta bulunuyor; 
performansı gibi ışıltısını da karbon fiberden alıyor. 
Güçlü ve modern çizgilere sahip Nokia 8800 Carbon 
Arte, kullanıcılarını şık sürprizlerle karşılıyor. Bunlardan ilki benzersiz “tıkla saati öğren” özelliği: Kullanıcılar telefonun ekranın altındaki çelik yüzeye iki kez 
dokundukları anda saat ekranda beliriyor. Diğer bir 
yenilikse ekran görüntüsünün gün içinde organik olarak değişmesi. Ayrıca Nokia 8800 Carbon Arte'a gelen aramaları sessiz moduna almak için telefonu ekranı yüz üstü gelecek şekilde çevirmek yeterli oluyor. 


Samsung'tan 3 yeni çevre dostu cep telefonu 
Samsung Elektronics, yeni çevre dostu cep telefonları Samsung E200 Eco, W510 ve F268'i 


Pekin'de düzenlenen OR©S'te tanıttı. 


ÇEVRE duyarlılığını şirket yönetim felsefesinin odağında tutan 
Samsung Elektronics, şirket politikasında çevre hassasiyetini ve 
müşterisini ilk sıraya koyarak, yeşile dost ürün performansında 
endüstri liderliği konumunu da koruyor. 

Samsung Telekomünikasyon Bölümü Başkanı Geesung Choi satışa sunulan yeni modellerle ilgili olarak, “Çevreye ve sosyal konulara karşı sorumlu bir kurumsal vatandaş olmaya çok büyük 
önem veriyoruz. Mümkün olduğunca daha fazla çevre dostu ürün 
üretmeye ve cep telefonu geri dönüşüm sistemini proaktif bir şekilde kurup, geliştirmeye çabalıyoruz.” dedi. 

9.9mm kalınlığındaki ince, bar tip kapaksız E200; yeni adıyla 
Samsung E200 Eco'nun dış kasasının tamamı mısır gibi bitkilerden çıkarılan doğal maddeler içeren bio-plastikle üretilmiş. Kuşe 
olmayan çevre dostu, geri dönüşümlü kağıt ambalajda satışa 
sunulan E200 Eco'nun üretiminde kullanılan 1 ton bio plastik, 
karbondioksit oranını 2.16 ton azaltıyor. Samsung bio-plastik kullanımının uygulama alanlarını genişletmeyi ve bu yolla üretim sürecindeki yakıt tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Samsung, Cheil Industries işbirliği ile daha fazla yenilenebilir 
ve çevreye dost maddeler geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. 
Samsung W510 Samsung'un mısırdan çıkarılan doğal maddeler 


LG SECRET TARZINIZI TAMAMLIYOR 


LG Secret, mükemmel stili ve şıklığı ile modayı 
yakından takip edenlerin gözdesi olacak. 


LG Secret, LG'nin moda odaklı, son derece şık cep telefonlarının yer 
aldığı Black Label Serisi'nin uzun süredir beklenen üçüncü modeli. 
Sertleştirilmiş ön camı elmas gibi parlarken ekranın seneler boyu 
çizilmeye karşı dayanıklılığını da gösteriyor. Genelde yüksek performanslı otomobillerde kullanılan karbon fiber, telefonun arkasını 
kaplıyor. Aynı zamanda ince bir profile de sahip olan LG Secret'ın 
kalınlığı, 5.0 megapiksel kameraya sahip olmasına rağmen sadece 
I1.8 mm. 

LG Secret'in tarzını, telefonun içindeki zenginleştirilmiş özellikler 
tamamlıyor. Bir tuş dokunuşuyla ana ekran dokunmatik hale geliyor 
ve beş adet multimedya özelliğine erişim sağlıyor. Kamera, 5.0 megapiksel çözünürlüğü, saniyede 120 kare video kayıt özelliği ve DivX 
sertifikalı video gösterim niteliğiyle harika çekimler yapılmasına imkan veriyor. 

LG'nin Hareket Sensörü teknolojisi, oyunları 
daha da geliştiriyor ve telefonun çevrildiği yöne 
göre ekrandaki görüntünün otomatik olarak 
düzelmesini sağlıyor. Her türlü ışıkta ekranın 
görülmesini garanti eden otomatik aydınlatma 
sensörü ve içeriğindeki bilgileri LG Secret'tan 
bir bilgisayara kolayca aktarmayı mümkün 
kılan Bluetooth Oto-Sync özelliği, telefonun 
fonksiyonelliğin artırıyor. 
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içeren bio-plastikle ürettiği ilk cep telefonu modeli olma özelliğini taşıyor. W510'un üretim sürecinde, Samsung Kurşun, Cıva ve 
Kadmiyum gibi ağır metalleri kullanmamış. 

Samsung F268 de dünyanın ilk BER (Brominated Flame Retardant - Bromine Alev Geciktiricisi) ve PVC'siz cep telefonu olma 
özelliğini taşıyor. Ne cihaz ne de şarj aleti ve kulaklık gibi aksesuarları BFR ya da PVC içermiyor. Telefonda ayrıca, kullanıcıların şarj işlemi bittiğinde telefonlarını şarj fişinden çıkarmaları için 
uyaran bir alarm fonksiyonu da bulunuyor. Her 3 model de Energy 
Star standartlarına uyumlu olarak üretilmiş. 


HER YERDE İSTEDİĞİN ŞEKİLDE OYNA 


Sony Ericsson F305 sıra dışı bir oyun 
deneyimi sunuyor. — Tİ 


RR Dİ 
Sony Ericsson'un yeni motion ga- ii r ll 
ming telefonu F305, cep telefonu- | i : 


i 
nun merkezine eğlenceyi yerleşti- | * 9 r| 4 m 
riyor. F305 yatay oyun ekranına v1. | 
ve özel oyun kontrol tuşlarına ek o # | 
olarak, kullanıcının telefonu salla- (o * (4 l 
... . k..İ m aaa, i 
yarak da oynamasına izin veriyor. a İİ 


Genç kullanıcıları hedefleyen Motion 

Gaming telefonu F305, kullanıcının oyunları el ve kolunu sallayarak 
veya ekrana hafifçe vurarak kontrol etmesine görmesine izin veriyor. 
Gelişmiş hareket algılayıcı teknolojisini kullanan telefon, bowling oynamak veya bir oltanın suya atılmasını gerçekleştirmek gibi hareketleri izleyebiliyor. 

Cihazdaki gelişmiş stereo hoparlörler, oyun deneyiminin keyfini daha 
da artıyor. Cep boyutundaki kayan kapaklı telefona 2.0 inçlik bir ekran ekleniyor ve F305 mobil olarak oyun oynamayı tümüyle yeni bir 
seviyeye taşıyor. 

Sony Ericsson Ürün Pazarlama Müdürü Sven Tott& daha iyi bir oyun 
deneyimi için geliştirilen model için: “Oyun oynamak artık bireysel 
bir eylemden öte, daha çok arkadaşlarla birlikte eğlenmek ve oyunla 
karşılıklı etkileşimde olmak demek. Bu bilgi doğrultusunda telefonumuzda hareket algılama teknolojisini kullandık ve bunu oyuna entegre 
etmek ise doğal bir gelişim oldu.” diyor. 

8 saate kadar oyun oynama şansı sunan F305; isteğe bağlı olarak alınabilecek Power Pack CPP-100 yedek güç ile oyun zevkinin yarıda kalmamasını sağlıyor. Cihazın gücü azaldığında ekstra pil gücüne ihtiyaç 
duyulduğunda basit bir şekilde telefona yerleştirilebilen yedek güç bir 
anahtarlığa takılabilecek kadar da pratik. 

Kapağı kaydırıldığında kullanıcıyı Sony Ericsson dünyasına taşıyan cihaz, 2.0 megapiksellik kamerası ile fotoğraf çekme keyfini de tatmin 
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AVEA'DAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROJESİ: 


Gençlerin fikirleri Avea Hayatımın Fikri projesi ile hayat buluyor. 


“Hayatımın Fikri” projesi Avea ve Toplum 
Gönüllüleri (TOG) işbirliği ile genç girişimci adaylarına ulaşmayı, onları, kendi fikirlerini geliştirebilmeleri için destekliyor. 


Gençlere özgüven aşılamak 

Üniversite eğitimini tamamlayan gençlerin 
genel eğilimi özel sektör kuruluşlarında ya 
da devlet kurumlarında hayatlarını devam 
ettirmek yönünde gerçekleşiyor. Bu alanlardaki sınırlı istihdam olanaklarıyla istihdam isteyen gençlerin sayısının arasında 
büyük fark olması üniversite mezunu, 
eğitimli ancak işsiz bir çoğunluğu ortaya 
çıkarıyor. Gençler bu alternatifsizlik yüzünden umutsuz hale geliyorlar. Girişimcilik 
eğitimleri, gençlerin kendi enerjilerinin ve 
potansiyellerinin farkına varmalarına ve bu 
potansiyeli değerlendirerek kendilerine bir 
alternatif yaratmalarına olanak tanıyor. 


Neden gençlerle, neden girişimcilik? 

Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, nüfusumuzun yüzde 20'si 18-25 yaş aralığında. Özellikle AB yolunda ülkemizin en 
önemli değeri olarak görülen gençliğin en 
önemli sorunları; işsizlik ve eğitim olanaklarının sınırlı olması. Genç nüfus işsizlik 
oranının yüzde 20'lerde olmasının dikkat 


çektiği ülkemizde bu ihtiyaç karşısında 
Avea ve TOG gençlerin kendi iş alanlarını geliştirebileceklerini ve ülkemize yeni 
istihdam alanları yaratabilmelerine katkı 
sağlanmak amacıyla “Hayatımın Fikri” 
projesini 2006-2007 eğitim-öğretim yılında hayata geçirdi. 

“Hayatımın Fikri” projesi, ilk yılında 
Türkiye'nin farklı noktalarındaki 5 ilde gerçekleştirildi. Projenin uygulandığı iller, işsizliğin yoğun olduğu bölgeler ve gençlerin 
talepleri doğrultusunda belirlendi. Proje, 
Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kırşehir Ahi 
Evran, Eskişehir Anadolu, Diyarbakır Dicle 
ve Çanakkale 18 Mart Üniversitelerinde 
gerçekleştirildi. 


Projenin temeli 

“Hayatımın Fikri” projesinin temeli gençlere kendi işlerini geliştirebilecekleri donanımı kazandıracak eğitimlerden oluşuyor. 
Proje kapsamında çeşitli illerden binlerce 
gence ulaşmak ve bu gençlere girişimcilik 
konusunda bir temel vermek amaçlandı. 
Girişimciliğin temelinde hem bilgi hem yetenek olduğunun bilinciyle, bu yeteneklere 
sahip gençlere ulaşmak ve onların kendi 
potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmak hedeflendi. 


Eğitim, danışmanlık ve kurul toplantısı 
olmak üzere üç aşamadan oluşan “Hayatımın Fikri” projesinin ilk adımı gençlere 
ulaşmak. 

Bu amaçla üniversitelerde el ilanları, afişler, üniversite web sitelerinde haberler aracılığıyla yoğun tanıtım çalışmaları yapıldı 
ve gençler kampüslerde yapılacak olan 
tanıtım toplantılarına davet edildi. Çağrılarda fakülte, sınıf ayrımı yapılmaksızın 
tüm üniversite öğrencileri projeye açık çağrılarla davet edildiler. Projenin içeriğinin ve 
tüm süreçlerinin anlatıldığı ve girişimcilik 
konusunda bilgilendirmenin yapıldığı toplantılarına gençlerin gösterdiği ilgi dikkat 
çekici oldu. 


Projede gençlere tam destek sağlanıyor 
Avea ve TOG'un birlikte yürüttüğü 'Hayatımın Fikri Gençlik için Girişimcilik” projesi 
eğitim, danışmanlık ve girişimcilik kurulu 
toplantısı aşamalarından oluşuyor. Projenin eğitim aşamasında uygulanabilir iş 
fikri, girişimcilik, fizibilite hazırlama ve iş 
planlaması konularında dersler veriliyor. 
Eğitimler tamamlandıktan sonra ise gençler, kazandıkları donanımla iş fikirlerini projelendirmeye başlıyor. Bu aşamada, gençlere iki ay süreyle danışmanlık veriliyor. 
Son olarak iş planları hazırlanan projeler 
arasından eğitmenler tarafından ön eleme 
yapılıyor ve başarılı bulunan genç girişimci 
adayları projelerini, tanınmış girişimcilerden oluşan “Gençlik için Girişimcilik” kuruluna sunuyor. Bu projeler arasından uygun 
bulunanlar fonlanarak, gençler tarafından 
oluşturulan iş fikirlerinin hayata geçirilmesi 
sağlanıyor. İş fikirlerini hayata geçirme sürecinde de gençler kurdukları iş hakkında 
raporlarını proje ekibi ile paylaşarak danışmanlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. 


6 ay süren girişimcilik eğitimleri 

Proje tanıtımının ardından 8 ay sürecek 
olan projenin ilk aşaması olan eğitimler 
uygulanıyor. Eğitimler girişimcilik konusunda uzman bir ekip tarafından üniver- 


sitelerde veriliyor. 


Eğitimlerin 
“Girişimcilik”, “Uygulanabilir iş fikri nedir”, “Bu iş fikri nasıl projelendirilebilir?”, 
“Fizibilite yapma”, “Bütçe hazırlama” gibi 
başlıklar oluşturuyor. 


içeriğini 


Girişimcilik panelleri 

Eğitimler boyunca sürekli gençlerden geri 
bildirim alan eğitmenler gençlerde bir iş 
fikri oluşturmak için büyük bir istek olmasına rağmen kuracakları işleri yaşatamayacaklarına dair büyük bir kaygı taşıdıklarını 
ortaya çıkardılar. Gençlerin proje üretmelerine engel teşkil eden bu ön yargıyı ortadan 
kaldırmak ve gençlere öz güven aşılamak 
amacıyla çeşitli illerde “Girişimcilik Panelleri” organize ediliyor. Bu panellerde, 
yerelde girişimcilik örneği gösterip kendi 
işini kurmuş başarılı iş adamları kendi hikayelerini gençlerle paylaşıyorlar. Gençlere 
projelerini hayata geçirmeleri konusunda 
destek ve motivasyon vererek gençlerin 
kaygılarını dinleyip onların soruları yanıtlıyorlar. Bu panellerde yerellerinde başarılı 
olmuş iş adamlarının seçilmesinin sebebiyse gençlere daha yakın ve gerçekçi başarı öykülerini aktarabilmek. 


Projeler hayata geçiriliyor 

Eğitimleri tamamlayan gençler, eğitimler 
ile kazandıkları donanımla geliştirdikleri 
iş fikirlerini uygulamaya başlıyorlar. Böylelikle projenin ikinci aşaması olan ve iki 
ay boyunca devam eden danışmanlık çalışmaları da başlamış oluyor. Eğitimlerin 
ardından uygun iş fikirleri projelendiriliyor. 
Bu projeler, gençlere danışmanlık hizmeti 
veren eğitmenler tarafından ön elemede 
değerlendiriliyor ve Girişimcilik Kurulu'na 
sunulmak üzere seçiliyor. 


Fon desteği 

Projenin son aşamasını oluşturan “Girişimcilik Kurulu ile “Hayatımın Fikri” kapsamında iş fikrini projelendirmeyi başaran 
gençlerin projeleri (bazı projeler grup halinde geliştiriliyor) girişimcilik örnegi göstererek alanında 
önemli başarılara imza 
atmış duayen girişimcilerin bulunduğu kurula 
sunuluyor. Gençler idolleri olarak benimsediği iş 
adamlarına projelerini yüz 
yüze anlatma deneyimini 
yaşama şansı elde ediyorlar. Gençler sunumlarını 
hazırladıkları o standlarda 
yapıyorlar ve kurul üyelerini 
etkilemek için tüm yaratıcılıklarını kullanıyorlar. 
İlk yıl E-dönüşüm sürecinde bilgi teknolojileri ve eğitim danışmanlığı yapmak üzere sunulan 
bir proje de Avea Teknoloji Özel Ödülü 
alarak, fonun yanısıra mobil ofis ve teknolojik ekipman ihtiyaçları Avea tarafından karşılanmak üzere seçildi. 


Hayatını, 
fikirlerin 
değiştirecek: 


İkinci yıl: Daha çok girişimci, 
daha çok destek 
Genç girişimcilere 360 derecelik bir fırsat sunan “Hayatımın Fikri” projesi, 
Türkiye'nin en önemli sorunlarından “işsizlik” konusuna proaktif bir çözüm önerisi getirerek, Türkiye genelinde model 
olabilecek bir örnek teşkil etmeyi amaçlıyor. Projenin misyonu, Türk gençliğinin 
sahip olduğu potansiyele fırsat vererek, 
Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik gelişimine ve ihtiyaç duyulan girişimcilik ruhunun geliştirilmesine ve desteklenmesine 
katkıda bulunmak. 
İlk yılında önemli bir başarı sağlayan ve 
hedeflerini yakalayan “Hayatımın Fikri” 
projesi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 8 üniversitede gerçekleşti. Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi, Diyarbakır'da Dicle 
Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta Sütçü 
İmam Üniversitesi, Çanakkale'de On Sekiz 
Mart Üniversitesi, İzmir'de Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bolu'da Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Mersin'de Mersin Üniversitesi'n 
hayata geçirilen projenin ilk yıl 200 
bin YTL olan fonu ikinci yılda 513 
bin YTL'ye çıkarıldı. 
2007-2008 eğitim-öğretim dönemi boyunca projenin yürütüldüğü 
8 üniversitede toplam 2400 öğrenciye ulaşıldı. Sekiz üniversiteden, 
projeye katılan 382 genç girişimci 
adayı 316 iş fikri geliştirdi. Bunların arasından 65 öğrencinin 55 
projesi ön elemeyi geçti. Yapılan 
ikinci elemenin ardından 46 öğ- 
i rencinin 31 projesi “Gençlik için 
Girişimcilik Kurulu”na sunulmak 
, Üzere seçildi. 
“ İzmirİleri Teknoloji Enstitüsü'nden 
İ Emrah Önder ve Alperen Yusuf 
Aybar ise 'İnternet kontör satışı” 
projesi ile Avea Teknoloji Özel Ödülünü alarak, başlangıç sermayesinin yanısıra bütün ofis ekipmanlarının da bağış 
olarak Avea tarafından sağlanmasına hak 
kazandılar. 2008-2009 eğitim döneminde proje 10 üniversitede uygulanacak. 
Gelecek yıllarda hedef daha çok gence 
ulaşmak, daha çok iş fikri gelişmesini 
sağlamak ve daha çok projeye destek 
olmak... * 


i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
UL 


p 
İl 
İl 
İl 
| 
I 
İl 
İl 
İ 
İ 
Il 
İ 
Il 
İ 
Il 
İl 
| 
İl 
I 
İl 
I 
İl 
Il 
I 
" 


Asla sıkılmak yok! 


Cep telefonları için seçme internet hizmetleri. 


YENİ bir cep telefonu aldıysanız fakat 
cep telefonunuzun tüm yeni özelliklerine 
rağmen bu nimetlerden faydalanmak için 
nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu 
yazımızı okumakla başlamanızı tavsiye 
ediyoruz. 


baresite.com 
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Çıplak site anlamına gelen Baresite tam 
da adında belirttiği bir işi yapan bir hizmet. Bu hizmeti kullandığınızda gezindiginiz site size tüm süslerinden arındırılmış 
en sade haliyle sunuluyor. Baresite tarafından yapılan açıklamalarda gezindiğiniz 
sayfalarda yer alan gereksiz içerik ayıklanarak başta hız, kullanım kolaylığı ve tabii 
ki daha ucuz sörf amaçlandığı belirtiliyor. 
Sağlanan hizmet sayesinde görmek istemediğiniz grafik öğelerini indirmeyeceginizden daha az kontur harcıyorsunuz, 
ayrıca sizinle pek de alakası olmayan bir 
resmi bekleyeceğinize ulaşmaya çalıştığınız bilgiye daha hızlı erişiyorsunuz. 

Baresite'ın sunduğu bir başka avantaj henüz cep telefonları için tam da hazır olmayan internet dünyasını cep telefonunuzla 
seyredilebilir hale getirmesi. Bu gün mevcut internet sayfalarının $o 90'dan fazlası 
cep telefonları ile ziyaret edilmeye uygun 
olarak tasarlanmış değil. Tanınmış web 
siteleri cep telefonlarına uyumlu sürümler 
hazırlasalar da geri kalanlarını cep telefonu ile ziyaret etme şansı bulunmuyor. Baresite cep telefonları ile uyumlu olmayan 


birçok bileşeni de ayıklayarak normalde 
ziyaret edemeyeceğiniz sayfaları ziyaret 
etmenize de olanak veriyor. Hizmetten 
yararlanmak için kayıt, üyelik vb. dertler 
de yok. Tek yapmanız gereken baresite. 
com adresini ziyaret etmek ve açılacak 
kutu içerisine ziyaret etmek istediğiniz 
sayfanın adresini girmek. 


mowser.com 
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LaN, M ai ili, MK. Mi. kz. Gİ 
Mowser ilk bakışta bir arama motoru gibi 
gözükse de arama motorundan çok daha 
fazlasını sunan bir mobil portal. Hizmeti 
kullanmak için herhangi bir arama motorunda yapacağınız gibi kutu içerisine ara- 


dığınız anahtar kelimeyi girmeniz yeterli. 
Mowser sonuçları hemen karşınıza getiriyor ve herhangi bir sonuca tıkladığınızda 
açılacak sayfayı sadeleştirerek cep telefonunuzda sorunsuz bir şekilde açılmasına 
imkan veriyor. Mowser'in bir başka hoş 
özelliği sayfanın altında yer alan Searches 
bağlantısı. Bu bağlantı sayesinde aradığınız içeriğe uygun internet sitelerinde arama yapabiliyorsunuz. Örnek olarak mp3 
arayacaksanız listede gösterildiği gibi arama kelimenizin başına “ms” yazıyorsunuz, 
bu sayede site mp3'lerle ilgili içeriği arıyor. 
Buna ek olarak technorati için “ti” ve wikipedia için "wi” anahtarlarını kullanabiliyorsunuz, listede daha pek çok arama seçeneği mevcut. Mowser ile sunulan özellikler 
bu kadarla kalmıyor, “Feeds” bağlantısı ile 
çeşitli konularda beslemelere (İngilizce), 
“Free games” ile ücretsiz oyunlara, “Directory” ile çeşitli kategoriler altında listelenen 
web sitelerine bağlanabiliyorsunuz. 


spotmob.com 

spOtmob videolar üzerine kurulmuş ve 
“hayatınızdan kesitlerin” paylaşıldığı sosyal bir site ve tasarımından kullanımına 
kadar her şey son derece canlı ve eğlenceli. spOtmob'a kayıt olduktan sonra cep 
telefonunuzdan çektiğiniz görüntüleri yükleyip tüm dünya ile paylaşmaya başlayabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra size bir 
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e-posta adresi veriliyor ve videolarınızı bu 
adrese gönderiyorsunuz. Aynı zamanda 
sevdiğiniz kişileri arkadaş olarak belirleyip onların da spOt'larını takip etmeniz 
mümkün. 


mobiseer.com / mobiseer.mobi 


Bir internet sitesi yöneticisi olarak düşünebileceğimiz MobiSeer'in temel olarak yaptığı iş en sevdiğiniz mobil internet sitelerini 
organize etmenizi sağlamak, yeni siteler 
araştırmak ve sevdiğiniz siteleri MobiSeer 
kullanıcıları ile paylaşmak. Hizmeti kullanmaya başlamak için önce kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonra favori bağlantıların yer 
aldığı bir liste oluşturabiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan mobiseer.mobi adresine kullanıcı adınız ve parolanızla girdikten sonra 
oluşturduğunuz listeleri kullanmaya başlıyorsunuz. Bu sayede cep telefonunuzda 
sık kullanılanlara benzer bir menünüz oluşmuş oluyor. Hizmetin normal bilgisayarlar 
için tasarlanmış www.mobiseer.com ayağı 
da çok başarılı. Bu siteyi biraz dolaştıktan 
sonra kullanıcılar tarafından belirlenmiş 
en başarılı site ve hizmetleri öğrenebiliyor, 
haklarında detaylı bilgiler alabiliyor, ekran 
görüntülerini inceleyebiliyorsunuz. Sitenin 
RSS beslemelerine üye olursanız yeni popüler olan web siteleri konusunda hızla 
haberdar da olabiliyorsunuz. 
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ireemo.com 
Treemo mobil uygulamalar dikkate alınarak hazırlanmış ve kullanıcılarının videolarını, fotoğraflarını, müzik dosyalarını 
yükleyerek paylaşabildiği sosyal bir site. 
Bir açıdan Youtube ve flicker'e benzetilebilecek bu hizmet sayesinde hem görsel işitsel belgelerinizi farklı bir alanda saklayarak 
cep telefonunda gereksiz yer işgal etmesini 
önlüyor, hem sunulan medya organizatörü 
ile içeriğinizi kolay erişebilecek şekilde düzenleyebiliyor, hem içeriğinize istediğiniz 
zaman kolaylıkla erişebiliyor hem de içeriğinizi başka insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Ücretsiz bir hizmet olan Treemo size 
aylık 200 MB'lık bir alan sağlıyor. Bu alan 
size yetmiyorsa ücret karşılığında aldığınız 
hizmeti 2 GB'lik sürüme de yükseltebiliyorsunuz. Treemo'nun bilgisayarlar için 
tasarlanmış ayağı da son derece eğlenceli. 
Birçok video ve resmi seyredebiliyor, yarışmalara katılabiliyor veya kendi sayfanıza 
buradan da yükleme yapabiliyorsunuz. 
Kullanmaya başlamak için önce kayıt olmanız gerekiyor. Bu işi tamamladıktan 
sonra size özel adres ve telefonla yükleme 
yapacağınız alanın adres bilgileri veriliyor. 
Daha sonra bu bilgileri kullanarak hizmetten yararlanabiliyorsunuz. 


phonefeeds.com 
PhoneFeeds.com takip ettiğiniz blogla- 


rı, rss, rdf veya atom beslemelerini cep 
telefonundan okumanıza imkan veren tamamen ücretsiz bir hizmet. Hizmeti kullanmak için www.phonefeeds.com sayfasında yer alan kutuya cep telefonunuzdan 
takip etmek iİstediğiniz (o blog 
sayfasının, rss, 
rdf veya atom 
beslemelerinin 
adresini o girmeniz yeterli. 
PhoneFeeds. 
com Sizin için 
hemen cep 
telefonunuzda 
çalışabilecek 
bir bağlantı 
oluşturuyor ve 
bağlantı sayesinde takip etmek istediğiniz konuyu cepten de takip edebiliyorsunuz. 

Sunulan bu hizmetler dışında www.phonefeeds.com sayfasında tüm ziyaretçiler 
tarafından son oluşturulan bağlantılar, 
tartışmalar, atom, rdf ve rss beslemelerine bağlantılar gibi birçok yararlı link yer 
alıyor. 


flurry.com 

Flurry, Java destekli telefonlarınızda 
e-postalarınızı kontrol edebileceğiniz ücretsiz son derece hızlı ve kolay bir hizmet. Bu hizmet sayesinde postalarınıza 
erişmek çok kolay, tek yapmanız gereken 
kaydolmak ve cep telefonunuza gelecek 
linki açmak (bazı telefonlarda bir Java 
programının yüklenmesi istenebilir). Tüm 
bunların ardından Flurry'yi çalıştırabilir ve 
e-posta adreslerinizden mail indirmeye 
başlayabilirsiniz. Gelen tüm mailler önce 
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Flurry'nin sunucularında işlenerek gereksiz kısımları ayıklandığından konturlarınızın ihtiyacınız olmayan kısımlarda ziyan 
olmasını engellersiniz. Tek bir hesap ile 
sınırlı olmamanız da 
büyük bir avantaj. 
Flurry ayarlarını yaparken birden fazla 
e-posta adresi veya 
RSS beslemesini 
aynı anda kullanabiliyorsunuz. 
Flurry'nin sayfasında 
ayrıca flurrymobs adı 
verilmiş bir sosyal 
o alan bulunuyor. Burada aynı konulara 
ilgi duyan kişilerin 
bir araya gelmesi hedeflenmiş. Bir konuyu açtıktan sonra o konuyla ilgilenen diger kişileri görmek ve iletişim kurmak çok 
kolay. Mobil dünyanın Facebook'u olma 
ihtimali var mıdır bilmiyoruz fakat sunulan hizmetin birçok açıdan dikkat çekici 
olduğunu söylememiz gerek. 
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tappity.com 

Tappity mobil internette gezinmeyi kolaylaştıran bir uygulama. Tappity ile bilgisayarınızın başında diğer kullanıcıların 
yorum ve tavsiyeleri ve ayrıca sunulan 
arama motoru sayesinde cep telefonunuz için uygun internet sitelerini keşfedebiliyor, hatta site içerisinde yer alan bir 
eklenti ile bulduğunuz internet sitesinin 
cep telefonunuzda nasıl görüntüleneceğini önceden görebiliyorsunuz. Bunlarla 
beraber internet üzerinden bağlantılardan 
oluşan bir sık kullanılanlar listesi hazırlayabiliyor ve cep telefonunuzdan bu listeye bağlanarak sörf işini daha eğlenceli 
ve zahmetsiz bir hale dönüştürebiliyorsunuz. Hizmetten yararlanmak için önce 
kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt olmaksa 
son derece basit, tek yapmanız gereken 
3 - 4 kutuya istenilen bilgileri girmek ve 
size gelecek konfirmasyon kodunu kopyalayarak tappidy sayfasında ilgili yere yapıştırmak. Bu işlemden sonra üyeliğiniz 
gerçekleşmiş oluyor. 


umundo.com 

Umundo burada tanıttığımız video paylaşım sitelerinden bir yönüyle ayrılıyor. 
Sağlanan ücretsiz hizmet sayesinde videolarınızı umudo.com'da paylaşabiliyorsunuz fakat bir video gönderdikten sonra 
bilgisayarınızı açıp videonuzun kodunu 
kullanarak gönderdiğiniz videoları Yahoo, 
Google, iTunes, MySpace veya kendi web 
sitenizde de yayınlama şansına sahipsiniz. Ücretsiz bir hizmet olan Umundo'nun 
bir avantajı da herhangi bir programa gerek kalmadan e-posta kullanarak çalıştırılabilmesi. Bir dezavantajı ise MMS ile 
gönderi özelliğinin henüz ABD dışındaki 
ülkelere açılmamış olması. Fakat sitelerinde yakın zamanda dünyanın birçok 
yerinde MMS özelliğinin de aşama aşama 
kullanılmaya başlanılabileceği bildiriliyor. 
Umundo'nun internet sitesinin de çok 
hoş olduğunu söylememiz gerek. Hemen 
hemen her konu ile ilgili bir kanal oluşturulmuş ve içerik de asla tükenmeyecek 
kadar çok. Ayrıca kullanıcıların kendi kanallarını yaratma imkanı da sitenin daha 
da renkli olmasına yol açmış. 
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mobifeeds.net 

RSS beslemelerini sıklıkla kullananlardansanız Mobifeeds tam size göre bir 
hizmet. Mobifeeds sayesinde 2G ve 3G 
telefonunuzla beslemelere bağlanabiliyorsunuz. Hizmetten yararlanmak için 
mobifeeds.net adresine giriş yapmanız 
yeterli. Sayfada çok sayıda beslemeye 
bağlantılar hazır halde geliyor. Fakat 
aradığınız özel bir besleme ise Add Feeds bağlantısına tıklayarak bağlanmak 
istediğiniz beslemenin tam adresini yazıp beslemeye bir başlık atıyor ve sizin 
için listelenmesini sağlayabiliyorsunuz. 
Ayrıca sağlanan arama motoruyla kayıtlı 
beslemeler içerisinde arama da yapmak 
mümkün. ** 
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Patlican'dan gençlere Vatan Bilgisayar'da teknolojik indirim 
Avea'nın gençlik platformu Patlican, i 
üyelerine Türkiye'nin önemli teknoloji 
mağazalarından Vatan Bilgisayar'da 
çok özel indirim imkanları sağlıyor. 
Patlican üyeleri tüm ürün alışverişlerinde KDV bedelini ödemiyorlar. Ayrıca belirlenen üç üründe (Sony NWD- 
B103F/B radyolu MP3 player, Deli 
Studio 1535 239H2A dizüstü bilgi- 


sayarı, Canon A570 IS dijital fotoğraf makinası) yüzde 30'a varan indirim imkanından : 


faydalanıyor. 15 Ekim'e kadar devam edecek kampanyada indirimli ürünler stoklarla 
sınırlı; tükenmeden almanızı öneriyoruz. 


Takımına wap'lat bi mesaj 
Tam 200 forma Patlican WAP'ta dağıtıldı! 
Patlican, üyelerine wap.patlican.com.tr'de 


: fırsatlar sunmaya devam etti. 15 Eylül iti- 
— bariyle sonlanan kampanyada wap.patli- 
Ü  can.com.tr üzerinden takımlarına en güzel 
: mesajları gönderen 50'şer üye, takımlarının 


zaferlerinin yaşandığı geçtiğimiz sezonlara 
ait formalar ile ödüllendirildi. Patlican'ın, 
gençlere video, fotoğraf, oyun gibi eğlenceli içerikleri sunduğu mobil platformu wap. 
patlican.com.tr'de önümüzdeki dönemde 
üyelere sürprizler devam edecek. 


Herkes susacak, 
taraftar Konuşacak! 


Avea abonesi olan futbol severler çok şanslı. 


FUTBOL tutkunları, Avea Futbol Paketi'ne üye olarak takımlarını destekliyor, kontör kazanıyor, avantajlı tarifeyle konuşuyor, 
önemli spor etkinliklerine katılma şansı elde ediyor ve takımlarına bağlılıklarını telefon numaralarıyla belli edebiliyor. 

Çok özel 11 bin numara 

Faturalı Futbol Hatlarından birini alanlar kulübünün kuruluş tarihi ile başlayan ya da biten 11 bin çok özel numaradan birinin 
sahibi oluyorlar (Örn: 0501907 XXXX ya da 0501 XXX 1907). 
Bu hatlara ilk kayıt ücreti 9.90 YTL. 

Türkiye'nin en avantajlı tarifesiyle konuşma şansı 

Avea 1903, 1905, 1907, 1967 Faturalı Futbol Hattı sahipleri 
Faturalı HepsiBir tarifesiyle Türkiye'deki herkesle KDV dahil dakikası sadece 25 YKr'ye konuşuyorlar. 

Ücretsiz Ringa ve bilgi servisi 

İçerikleri FB, GS, TS, BJK tarafından sağlanan bilgi paketine hattın aktive edildiği andan itibaren otomatik abone olunuyor. Bilgi 
paketinde kulüpten haberler, maçlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve 
flaş gelişmeler her gün SMS yoluyla iletiliyor. 

Takımına Destek Ol! 

Faturasız Futbol Hattı sahipleri avantajlı bir tarifeyle konuşurken, 
Avea'nın sponsoru olduğu 4 büyüklerle yürüttüğü gelir paylaşımı 
modeliyle destekledikleri takıma da destek oluyorlar. 
GoleKontör: Türkiye'nin ve tuttuğunuz takımın attığı her golde 
dakika ve kontör kazanın 

Cep telefonunuzda mesaj olarak FB, GS, TS, BJK yazıp 9494'e 
göndererek takımınızın Futbol Paketi'ne üye olarak Türkiye'nin 
attığı her golde 3 dakika ya da 9 kontör kazanabilirsiniz. 


Futbol Paketleri'ne üye olan abonelere, Şampiyonlar Ligi haricindeki tüm resmi maçlarda takımlarının attığı her gol için 3 kontör 
veya 1 dakika hediye ediliyor. 

Ayrıca Avea, büyük maç ve etkinliklerde ilgili takımların taraftarları için sunduğu hediyeleri birkaç kat artırarak abonelerine 
güzel sürprizler yapıyor. Benzer şekilde, Futbol Paketi üyeleri 
takımlarının büyük maçlarında Avea tarafından misafir edilme 
şansı da yakalayabiliyorlar. 

Avea Futbol Paketi'nde neler var? 

Futbol Paketi'ne üye olduğunuzda takım golcüleri, haftalık fikstür, maçlar öncesinde ilk 11 ve maçın künyesi, ilk yarı, maç 
sonucu ve goller, toplu sonuçlar, puan durumu, kulüp haberleri 
gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. * 


Türkiye'nin attığı 
her golde dakika 
ve kontör kazan! 


Türkiye'nin attığı her golde 
3 dakika ya da 9 Kontör 
senin cebine gelsin. 
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Mobil e-posta hizmetleri 


Gmail, Yahoo! Mail ve Windows Live Hotmail for Mobile 
hizmetleri e-posta mesajlarınızdan uzak kalmamanızı sağlıyor. 


GELİŞEN teknoloji ve servis sağlayıcıların 
sundukları olanaklar sayesinde cep telefonları da artık internette neredeyse birer 
mini bilgisayar haline dönüştüler. Günümüzde e-posta alamamak veya almak için 
eve gitmek artık anlamsız. Buna rağmen 
cepten e-posta hizmetlerine erişim sayısı 
bilgisayardan erişime göre oldukça sınırlı 
bir seviyede. Bunun bir sebebi önceden 
mobil e-posta hizmetlerine erişebilecek 
özellikteki telefonların sayısının az olması 
ve eskiden bu hizmetlerin yeterince etkin 
olmaması söylenebilir. Fakat artık durum 
eskisi gibi değil; güncel cep telefonu ve bir 
hattınız olduktan sonra hemen hemen popüler tüm e-posta servislerinden yararlanmak birçok kişinin tahmin ettiğinden daha 
kolay. Hatta o kadar kolay ki neredeyse tek 
yapmanız gereken bağlanmak ve şifrenizi 
tuşlamak. Bu yazımızda Gmail, Yahoo! 
Mail ve Windows Live Hotmail for Mobile 
hizmetlerini genel olarak inceliyoruz. 


Gmail 

gmail.com/app 

Sadelik ve kolaylık konusunda her alanda 
önce çıkan Google bu özelliklerini Gmail'in 
mobil sürümüne de taşımış. Hizmetin sorunsuz çalışması bir yana cep telefonu ile 
uyumu, hızı ve bilgisayar sürümüne çok 
benzeyen arayüzü hizmeti çok başarılı 
yapıyor. En güzel yanlarından biriyse yazılar kesinlikle zorlanmadan okunabilecek 


boyutlarda. Gmail'in mobil sürümünde 
bilgisayar sürümünde yapabildiğiniz posta okuma, gönderme, arşivleme, arama 
yapma gibi işlerin aynısını yapabiliyorsunuz. Arama işlevinin de çok hızlı çalıştığını 
belirtmemiz gerek. Ayrıca postaların ekleri 
de sorun olmuyor, PDF belgeleri, DOC belgeleri ve JPEG'leri açmak çocuk oyuncağı. 
Telefonunuzdan Gmail kullanabilmek için 
cihazda bulunması gereken özellikler Java 
ME J2ME), MIDP 2.0 desteği, Data Plan, 
Verisign Class 3 genel sertifikası “seri numarası 70:BA:E4:1D:10:D9:29:34:B6:3 
8.CA:7B:03:CC:BA:BF”" ve bir veri planı. 
Gmail ile mail alıp vermeye başlamak için 
ilk yapmanız gereken şey telefonunuzun 
tarayıcısını açarak gmail.com/app adresini 
ziyaret etmek. Cep telefonunuzun modeline göre küçük bir dosya indirdikten sonra 
kullanıcı adı ve şifrenizi girip Gmail'i kullanmaya başlayabilirsiniz. 


Yahoo! Mail 

m.yahoo.com/mail 

Yahoo! e-posta konusunda elde ettiği uzun 
süreli deneyimi mobil alanda da göstermiş. 
2000 yılından beri mobil e-posta hizmeti 
sağlayan Yahoo! Mail kolay kullanımı ve 
hızı ile dikkat çekiyor. Posta istemcisi içerisinde gezinmek, postaları okumak veya 
cevaplamak son derece basit ve hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca web sitesinde hizmetin BlackBerry ve iPhone için 
optimize edildiği de belirtilmiş. Telefonunuzdan Yahoo! Mail hizmetini çalıştırmak 
için http://mobile.yahoo.com/mail adresini 
ziyaret edebilirsiniz. Burada yer alan “enter 
your mobile number” kısmına telefon numaranızı girdiğinizde telefonunuza Yahoo! 
Mail'in bağlantısı gönderiliyor. Bu sayede 
telefonunuza bir bağlantı yazmak zorunda 
kalmadan bağlantıları takip ederek hizmeti 
kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Fakat internet sitesini ziyaret etmek istemiyorsanız 
aynı işi telefonunuza m.yahoo.com/mail 
bağlantısını girerek de yapabilirsiniz. 


Windows Live Hotmail for 
Mobile 


mobile.live.com 


G'avea 


Web sitesinde hizmetini “hızlı, kusursuz ve 
basit” sloganıyla duyuran Windows Live 
Hotmail for Mobile'ın gerçekten de bu slogana uyduğunu söyleyebiliriz. Kullanmak 
için telefonunuzun web tarayıcısına mobile.live.com adresini girmeniz yeterli. Site 
açıldıktan sonra Hotmail hizmetini seçiyor 
ve ardından kullanıcı ismi ve parolanızı 
yazıp ve hizmeti kullanmaya başlıyorsunuz (Live ID'niz yoksa http://get.live.com/ 
getlive/overview adresinden edinebilirsiniz). http://windowslivemobile.msn.com/ 
BrowserServiceHotmail.aspx?lang—TR-TR 
adresine girerseniz ilgili alana cep telefonu numaranızı girip hizmetin bağlantısını 
cep telefonunuza gönderme imkanınız da 
mevcut. Bu hizmetin bu yazıda tanıtılan 
diğer hizmetlere göre çok daha sade bir 
tasarıma sahip olduğunu da söylememiz 
gerek. Sadelikten hoşlananlar kuşkusuz bu 
hizmette aradıklarını bulacaklardır. * 
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SON DERECE KOMİK, YENİLİKÇİ VE EĞLENCELİ BİR OYUN 


Dirk Dagger and The Fallen Idol 


DME FALLEN İDOL 


MOBİL oyun sektörü her geçen gün piyasaya sürülen yeni oyunlarla sürekli olarak 
genişleyen bir yapı halini aldı ve firmalar 
oluşan bu rekabet piyasasında ön plana 
çıkabilmek için farklı arayışlar içindeler. 
Kısa bir süre öncesine kadar sektörde büyük yapım firmalarının isimlerine tek tük 
rastlarken, özellikle geçtiğimiz aylarda 
N-Gage oyun platformunun yayınlanmaya 
başlanmasının ardından, konsol ve bilgisayar oyunları sektörünün ünlü yapım ve 
yayın firmalarının mobil departmanlarına 
önem vermeye ve bu alandaki yatırımlarını 
artırmaya başladıklarını görüyoruz. Mobil 
oyun endüstrisindeki bağımsız oyun stüdyolarının üstünlüğü gün geçtikçe azalıyor. 
Üstelik yeni nesil oyunlarla birlikte ücretsiz 
dönemin de artık sonuna gelinmeye başlandı. Bununla birlikte ortaya çıkartılan 
gerçekten kaliteli yapımlar harcanan her 
kuruşu hak edecek niteliklere sahipler. Ayrıca mobil oyun sektörü için yayınlanan bu 
üst düzey oyunların yaklaşık 9-14 dolarlık 
bir fiyat aralığında ve çok değişik ödeme 
alternatifleriyle kullanıcılara sunuluyor olması da cazibelerini artırıyor. Yine özellikle 
N-Gage platformu için konuşacak olursak, 
oyunların her birini satın almadan önce deneme imkanına da sahip olmanız, en azından paranızı neye yatıracağınızı önceden 
görebilmenize imkan sağlıyor. 


Yeni oyunlar piyasada 
Bilgisayar oyunlarının tarihine baktığı- 


ÜR |. <5: PUAN 


- Oyun biraz çabuk bitiyor. 


İdil JADESTONE 


*t Esprili diyaloglar, sürükleyici hikaye, kamera destekli kontrol sistemi. 


mızda, en eski ve köklü oyun türlerinden 
birinin macera türü olduğunu görebiliriz. 
Yıllar öncesinden türün hatları çok keskin 
bir şekilde çizilmiş, olmazsa olmazları belirlenmiştir. Öte yandan, aksiyon macera 
türünü bir kenara bırakacak olursak, grafik 
macera Veya point&click macera denildiginde sektörün çoğunlukla PC'lerle sınırlı 
tutulduğu da ortada. Aslında böylesine bir 
eğilimin türün gelişimini sekteye uğrattığı 
da şüphesiz. Yapımcı firmaların da konsol 
veya mobil platformlarda oynanışa yönelik 
kimi kısıtlamaları aşamama korkusu yüzünden ellerini taşın altına pek de uzatmadıkları ortada. Geçtiğimiz ayın ilk günlerinde Jadestone firması ilk N-Gage macera 
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oyunları olan Dirk Dagger and The Fallen 
Idol'u piyasaya sürerek, aslında işin sanıldığı kadar korkutucu olmadığını da adeta 
gözler önüne sermeye başardı. Oyun eğer 
gerçekten sürükleyici bir hikaye işleyişi yakalandığında, oynanışa yönelik daha pek 
unsurun göz ardı edilebileceğinin bir ispatı 
niteliğinde. 


N-GAGE 


YOU ÇAN HAVE â FTLTURE GF 
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Hikaye 

The Fallen Idol'un açılış demosunda kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, bir yük gemisinden sahibinin paha biçilemez, antika 
ve gizemli olarak nitelendirdiği bir kadın 
heykelini çalma anı gösteriliyor. Hemen ardından da Harry Cannon ve Dirk Dagger'ın 
ortağı olduğu dedektiflik bürosuna geçiliyor. Bir süre sonra çalan telefonla da esas 
hikayemizin temelleri atılıyor. Telefondaki 
kişi bizi bir iş için tutmak istediğini söyleyerek buluşma talebinde bulunuyor. 
Buluşma yerine gittiğimizde, bize 
gizemli bir kadının fotoğraflarını 
çekmemiz için yüklü bir ücret öneriyor ve tabii ki bu işi hemen kabul ediyoruz. Bu aşamaya kadar 
Harry karakterini kontrol ettiğimizi 
de belirtmemiz gerekir. Harry istenilen fotoğrafı çekip, tam büroya 
geri dönmeye hazırlanırken karanlıklar içinden gelen bir silah 
sesiyle yere yığılır. Dirk Dagger, 
babasının yakın dostu ve iş ortağı Harry'nin öldürülmesinin ardında 

yatan sır perdesini aralamak için vakit kaybetmeden kolları sıvar. 

Oyunun hikayesi hakkında daha fazla 
bilgi vermemizin gerçekten haksızlık olacağını düşünüyoruz, ancak Harry'nin bir 
süre sonra reenkarnasyona uğrayarak bir 
kara sinek olarak aramıza geri döneceğini 
de söylemeden geçemeyeceğiz. Oyunun 
hikaye işleyişi tümüyle doğrusal bir mekanizmaya sahip, zaten oynanış özellikleri de bu akışı destekler nitelikte. 


Oynanış mekanizması 

Yanlış anlaşılmasın, sözü geçen bu unsurlar kesinlikle birer eksiklik olarak degerlendirilemez ama bilgisayarlarımızdan 
gelen alışkanlıklarımıza dem vuruyoruz. 
Grafik macera oyunlarında zamanımızın 
büyük bir çoğunluğunu fare imlecini ekran üzerinde gezdirerek, bir yerlere gizlenmiş olan nesneleri bulup çıkartmaya, yani 
bizlerin tabiriyle piksel avına harcamamız 
gerekir. Kimi zaman bu durumdan şikayetçi olsak da genel anlamda aslında gizli 
saklı bir şeyleri bulmayı başarmak, gerçekten eğlencelidir. Öte yandan mobil bir 
platformda elimizde fare gibi bir yardımcı 
söz konusu değil, yani ekranın her köşesini dilediğimiz gibi tarama lüksüne sahip 
değiliz. Yapımcı firma işte bu durum karşısında mecburen, ekran üzerindeki çeşitli 
nesneleri birer link gibi ele alarak etkileşime girmemize imkan sağlamış. 
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Oyun içerisinde yer alan kimi bulmacala- I 

rın gerçekten çok akıllıca kurgulandığını 

belirtmeden geçmeyelim. Çöze- I 

bilmek için uzun uzun düşünmenize de gerek yok üstelik. I 

Tabii ki bu bahsettiğimizden 

fanatik macera oyuncuları I 
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piyasaya sürüleceğinden şüphemiz yok. 


Kontrol sistemi 

Herhangi bir mekan içerisinde kamera 
açısını değiştirdiğimizde, imlecimiz nesneler üzerine otomatik olarak gelmekte 
ve ardından dilediğimiz işlemleri yapabilmemiz mümkün oluyor. Bu oyun ekranlarında uzun uzun aramalar yapmamızın 
önüne geçen bir sistem. Öte yandan oyunu biraz fazlaca basitleştirdiğinin de altını 
çizmeliyiz. 


Yenilikçi bir düşünce 

Yapımcı firma oyunda gerçekten çok hoş 
bir düşüncenin ışığıyla oldukça radikal bir 
kontrol sistemi geliştirmeye çalışmış. Sadece bir opsiyon olarak sunulan bu kontrol 
sistemi, oyun ekranını veya envanter listenizdeki ekipmanları cep telefonunuzun 
kamerası yardımıyla, iPhone benzeri bir 
işleyişle kaydırabilmenize imkan sağlıyor. 
Kameranın algıladığı hareket doğrudan 
oyun içerisine aktarılıyor. Son 

derece yenilikçi o bu 
düşünce kameranın 
yüksek enerji tüketimi 
nedeniyle uzun Soluklu olamıyor. Ayrıca yine algılamaya 
yönelik kimi eksiklikleri 
de söz konusu. * 


Avea'lılar cepten 


TV izlemenin 


tadını çıkarıyor. 
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ABONELERİNE cep telefonundan 
televizyon izleme olanağı tanıyan 
Avea, 2003 yılında hayata geçirdiği 
MobilVizyon ile bu alandaki liderliğini 
sürdürüyor. Türkiye'de sadece Avea 
tarafından sunulan mobil TV hizmeti 
sayesinde aboneler, “oh be” demeye 
devam ediyor. 

MobilVizyon kullanıcı istatistiklerine 
göre, MobilVizyon'u kullanan abonelerin yüzde 66'sı haftada en az bir 
kez bu hizmetten faydalanıyor. Avea 
abonelerinin en çok tercih ettiği programlar arasındaysa maçlar ve popüler 
diziler yer alıyor. Bu programların ya- 


yınlanacağı günlerde yapılan tanıtımlarla MobilVizyon'un günlük izleyici 
sayısı 10 bine ulaşıyor. 

MobilVizyon hizmeti sayesinde her 
yerde ve her zaman televizyon izleme 
ayrıcalığını elde eden Avea aboneleri 
aynı zamanda Istanbul, Ankara ve 
Izmir trafiğini canlı kamera görüntülerinden takip edebildikleri gibi IMKB 
verilerine de hızlıca ulaşabiliyor. Ote 
yandan aboneler MobilVizyon hizmeti 
sayesinde sevdikleri şarkıcıların en 
son kliplerini, film fragmanlarını ve 
daha birçok eğlenceli video görüntülerini de seyredebiliyor. 


—ğ—ğ—ğ—ğjğ—ğj—şğş————— e e e e m KR m m m eş 


EDGE ile MobilVizyon yaygınlaşıyor NY 
Avea, sunduğu yenilikçi hizmeti MobilVizyon'un 
hizmet kalitesini artırmak için de sürekli yeni yatırımlar yapıyor. Mobil veri şebekesini güçlendiren 
ve Kasım 2007 sonu itibarıyla baz istasyonlarının yüzde 85'inin EDGE destekli olmasını 
sağlayan Avea, abonelerinin cepte televizyon 
keyfini doyasıya yaşamalarını sağlıyor. 
MobilVizyon'un görsel dünyasından faydalanmak için Avea abonesi olmak ve uyumlu 
bir cep telefonu edinmek yeterli... Cep telefonundan televizyon izlemeye olanak tanıyan 
bu hizmete ulaşmak için Avea WAP sitesindeki televizyon simgesine tıklamak yeterli. 


Işin tekniği 
Abonelerine cep telefonundan televizyon izleme olanağı tanıyan Avea'nın 2003 yılında 
hayata geçirdiği MobilVizyon Türkiye'de bir 
operatör tarafından sunulan tek mobil TV 
servisi olma özelliğini taşıyor. Avea aboneleri, 
yaygın EDGE kapsaması sayesinde 3G'yi beklemeden cepte televizyon keyfini MobilVizyon'la yakalayabiliyor. MobilVizyon servisinin içeriğinde canlı TV kanalları, İstanbul, Ankara ve İzmir'in önemli yollarındaki canlı 
trafik kameraları, hisse senedi bilgileri, video klipler ve 
sinema fragmanları gibi eğlence içerikleri yer alıyor. 
Türkiye'de bir operatör tarafından sunulan tek Mobil TV 
servisi olan MobilVizyon mobile video streaming teknolojisini kullanmaktadır. Kaynağından alınan yayın, cep 
telefonlarında izlenebilecek şekilde uygun formatta sıkıştırılıp bir mobile streaming server aracılığıyla kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar da GPRS/EDGE üzerinden Avea WAP sayfasına bağlanıp, TV ikonuna 
tıklayıp, telefonlarında bulunan 
bir video oynatıcı sayesinde 
MobilVizyon'u izleyebilirler. 

Şu anda MobilVizyon hizmetin- 
de TV kanallarında ne varsa o 
aynen yayınlandığından, TV'de 


G'avea 


yayınlanan reklamlar MobilVizyon'da da aynı şekilde yayınlanıyor. Gelecekte mobile özel içeriklerin 
” yaygınlaşmasıyla Mobil TV hizmetinin reklam verenler için de yeni bir mecra olacağı şimdiden belli. Reklam verenler, Mobil TV servisine verecekleri 
interaktif reklamlarla, sadece ürünlerini kampanyalarını tanıtmakla kalmayıp, bunu anında satışa 
döndürme olanağına da sahip olacaklar. Kullanıcılar cep telefonlarından ürün tanıtımını izlerken, 
| bir tuşa basıp anında ürünün web sayfasına ya da 
Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne bağlanabilecekler. 
Ayrıca cep telefonu kullanıcılarının tek tek demografik yapıları bilindiğinden, kişilerin ürün 
tercihleri önceden alınıp, kişiye özel reklamlar 
i yayınlamak da mümkün olacak. Reklamları iz- 
. lemeye özendirmek için reklamları izleyen abonelere indirimli/ücretsiz Mobil TV izleme olanağı 
© sunmak da sektörün gündeminde olan konular 
i arasında. 

Mobilvizyon'un altyapısı 2007 yılında yenilenerek 
© tamamen 3G uyumlu hale getirildi. 3G uygulamaya geçtiğinde altyapıda bir değişiklik olmayacak, ancak 3G'nin getireceği hız sayesinde interaktif servisler 
sunabilmek mümkün olacak. 

Avea, MobilVizyon servisini tamamen kendi içinde oluşturduğu bir ekiple yürütüyor. Canlı TV kanalları seçilmiş 
ulusal TV kanallarıyla işbirliği içinde veriliyor. Trafik kameraları yine Avea'nın kendi baz istasyonlarında trafiği 
gören kameraların görüntüleri. Bu sayede başka servislere bağımlılık ortadan kaldırılıyor ve sorun oluşma ihtimali azaltılıyor. 

3G ile birlikte kişiselleştirme (istediği kanalları abonelik 
paketine dahil etme, istediği programı Video on demand 
olarak izleyebilme, hatta kendi videolarını yükleyerek 
kendi TW'ni oluşturabilme) ön plana çıkmaya başlıyor. 
Bir TV programını cepten izlerken onunla ilgili oylama 
butonuna tıklayıp görüşünüzü bildirebilmek mümkün 
olacak. Hatta programın web sayfasına bağlanıp orada 
sorularınızı sorabilecek, forum sayfasına görüşlerinizi yazabileceksiniz. Sevdiğiniz bir videonun linkini 
arkadaşınıza gönderip onunla paylaşabileceksiniz. Size özel yayınlanan reklamlarda 
ilgili linke tıklayıp ürünle ilgili daha 
çok bilgi alabilecek hatta ürünü sipariş edebileceksiniz. 
Podcast TV ile abone 
olduğunuz içerikler 
güncellendikçe size 
iletilecek. o Mesela 
Mobil TV için hazırlanan bir dizinin yeni 
bölümleri (o hazırlandıkça 
içeriklerin linkleri size gönderilecek. Avea da Mobil TV 
sistemini 3G ile mümkün olacak servislere adapte etmek için 
gerekli araştırma-geliştirme çalışmalarını yapmaya devam ediyor. * 
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On binlerce Şarkı Avea 
Müzikindir ilehem cebinde 


hem bilgisayarında 


Müzik'arşivi oluşturmak isteyenlere müjde! Av&a, Eylül 2008 sonuna kadar 3.2 milyon şarkı 
indirilen Müzikindirservisinde MUYAP'ın dijital ortamdaki 80 bin eserlik katalogunu, abonelerinin 
hem bilgisayarlarına hem de cep telefonlarına indirmelerini sağlayarak bir ilke daha imza atıyor. 


1 İsmail Yurtseven 
Yar gitme 


2 Serdar Ortaç 
Şeytan 


3 Rafet El Roman 
Sevdim ama sonu yoktu 


4 Ferhat Göçer 
Biri bana gelsin 


5 Sezen Aksu 
Yol arkadaşım 


6 Petek Dinçöz 
Frekans 


7 Shantel 
Disco Partizanı 


8 Yalın 
Kalamadım 


9 Murat Boz 
Uçurum 


10 Deniz Seki 
Aptal 


EĞLENCE Ve müzik hizmeti Müzikindir ile Avea aboneleri yasal müzik 
indirkgenin keyfini yaşıyor. 
www.aveamuzik.com'u hayata 
geçirerek, Müzikindir hizmetine yeni 
bir boyut Kazandıran Avea, abonele: 
rine MÜYAP'Kâtaloğundaki 80'bin 
Türkçe şarkıdan istediklerini hem cep 
telefonlarına hem'de bilgisayarlarına 
ücretsiz ihdirme fırsatını sunuyor. ÜStelik sefvis artık MüzikÇalar ve Ringa 
servislerini dexiçerdiği tçin, müzik 
tutkunlarına eskisinden daha fazlasını 
sunuyor. 

Avea aboneleri internete istedikleri 
herhansi bir bilgisayardan bağlanabiliyor ve dilerlerse şarkılan taşınabilir 
müzikçalarlarına aktarabiliyorlar. 
Avea aboneleri “ÖnceSenDinle” kan 
panyalatiile sevdikleri sanatçıların 
albümlerimisherkesten önce'dinleyebiliyotlardı. Geçtigimiz Yıl hayata geçen 
Müziklhdir servisiile de MÜYAP 
katalogundaki şarkıların tamamını 
mobilkullanıcıların hizmetine Sunulmuştu. MüzikÇalahservisiyle Avea 
aböneleri şarkıları inditmeksizia ister 
cep telefonlarından-ister bilgisayarlarından radyo'gibi dinleyebilmelerine 
olanağihakavuştur 


Müzikindir nasıligalışiyor? 
WWW.aveamüzik.com veWwap.aVea. 


com.tr'Ye giren aboneler'binlerce 
Şarkıdan beğendiğini seçerek şarkının 
tamamını'cep telgtonlarına, bilgi* 
sayarlarına ya da müzikçalarlarına 
indirebiliyor. Öte yandan abonelef; 
www VEEE 1 Zik. COğlNelensa rkılarıfğ 
isimlerinin yanındaki'Cebime Gönder 
düğmesine tiklayarak ya'da'telefon 
ekranlarındaki menuden Müzikindir 
servisinetülaşarak istedikleritşarkıyi 
indirilebiliyor. Böylece aboneler istedikleri yerde, istedikleri zaman müzik 
dinlemenin tadını çıkarıyor. 


WWWw.avea.com.tr” 


Aradığınızı 
bulamıyor 
musunuz? 


Sanal dünyada 
çözemediğiniz 
bütün sorunların 
cevabı PCnet 
relailmnicinlaTar 


Www.pcnet.com.tr/forum 


Dünden bugüne Türkiye 
interneti 


Türkiye'nin ilk Web 2.0 sitelerinden bugünlere gelirken olup bitenler üzerine. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(oPCnet.com.tr 
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GEÇENLERDE Ersan Özer'in Televidyon'da yayınlanan konuşmasını izlerken, Türkiye'nin gerçek anlamda “tutan” ilk web projelerini şöyle bir 
düşünmeye koyuldum. Ersan Özer, İtiraf.com ile 
başlayan, İstanbul.net, Ankara.net ve İzmir.net'le 
devam eden internet serüveninden bahsediyordu. 
İtiraf.com'un kurucusu olan Özer, aynı zamanda 
eski bir televizyoncu. Yani bir bakıma bir devrin 
medyasını bırakıp, sonraki devrin medyasına geçiş yapmış birisi. Şimdilerde GittiGidiyor A.Ş. ile 
birlikte yeni projeler geliştiriyor. 

Ersan Özer, İtiraf.com projesiyle Türkiye internet 
tarihini derinden etkilemiş, hatta gelişimine yön 
vermişti. 

İtiraf.com'un ilk zamanlarını şöyle bir hatırlayalım. 
Ziyaretçilerin çoğu çevirmeli modemle bağlanarak 
siteye geliyor, sayısız itiraf okuyor, varsa bir miktar 
yazıyor ve internete bağlı bulundukları zamanı mutlu bir şekilde geçiriyorlardı. İnternete sürekli bağlı 
kalmak o dönemler biraz maliyetli olduğundan ziyaretçilerin çoğu itirafları farklı sayfalarda yüklüyor ve 
bağlantıyı kapattıktan sonra okumaya koyuluyorlardı. Yani o dönem İtiraf.com “her şeye rağmen” Web 
2.0'ın Türkiye'deki ilk adımlarını attı. 

Ekşisözlük de o dönemlerde başlangıç yapan 
önemli oluşumlardan. Ersan Özer birkaç yıl sonra İtiraf.com'u satarak sektördeki deyimle “exit” 
yapmıştı fakat Ekşisözlük'ün sahibi Sedat Kapanoğlu (sözlükteki takma adıyla SSG) halen işinin 
başında. Kapanoğlu bir yandan sözlüğü yönetmeye devam ederken diğer taraftan Amerika'da 
yaşıyor ve Microsoft'ta çalışıyor.Ekşisözlük de 
bildiğiniz üzere İtiraf.com gibi içeriğin kullanıcılar 
tarafından oluşturulduğu bir sisteme sahip. 
Ersan Özer, Etohum buluşmasındaki konuşmasında bu işin ne kadar zor olduğundan bahsediyordu. Kullanıcının ürettiği içeriği verimli şekilde 
yönetmek gerçekten zor bir iş. Farklı düşünce yapılarına sahip, farklı ortamlarda yaşayan sayısız 
insan Web 2.0 döneminin geleneği olduğu Üzere 
çeşitli web sitelerinde bir şeyler yazıyor, videolar yüklüyor, belki de ses kaydediyor... Sitelerin 
yöneticileriyse niteliksiz ya da zararlı içeriği tespit etmenin, kaliteyi yüksekte tutmanın yollarını 


arıyor. Web'de kimin ne yaptığını kontrol etmek 
gerçekten çok zor. Kimseyi kırmamalı, öte yandan 
itibarınızı da zedelememelisiniz. Kullanıcılarınızın 
sitenize yüklediği içerik yüzünden mahkemeye 
verilmeniz, hatta kapatılmanız da cabası! 
Geçtiğimiz ay Türkiye'nin önemli Web 2.0 şirketlerinden biri olan Nokta İnternet'in başına gelenlere ilerleyen satırlarda değineceğim. 


Otokontrol ve moderasyon 

İçeriği kullanıcılar tarafından üretilen büyük web 
sitelerini yönetenler, kaliteyi üst düzeyde tutacak 
yöntemler bulmak durumunda. İtiraf.com'daki 
gibi her girişin yönetici tarafından gözden geçirilmesi yerine otokontrol mantığına dayanan sistemler daha avantajlı görünse de genellikle sağlıklı sonuçlar vermiyor. Ekşisözlük'ün, bu konuda 
başarılı bir sisteme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Sitede içeriğe katkıda bulunabilmek için sıradan 
bir ziyaretçinin uzun bir süreçten geçerek yazarlık 
mertebesine ermesi gerekiyor. 


İŞTE WEB 2.0'IN 
ZOR YANI DA BU. 
İÇERİĞİ KULLANICININ 
OLUŞTURMASINA İZİN 
VERİRSENİZ ÇIĞ GİBİ 


BÜYÜRSÜNÜZ AMA 
KALİTENİN YERLERDE 
SÜRÜNMESİNE DE RAZI 
OLMAK DURUMUNDASINIZ. 


İtiraf.com'un kurucusu Ersan Özer, her türden 
web sitesi ziyaretçilerinin kaliteli içerik üretmesinin çok zor olduğunun altını çiziyor. Hatta 
O'nun bugünlerde uğraştığı projelerden biri olan 
UzmanTV.com'da henüz kullanıcı tarafından üretilmiş içerik yok. Hatırlarsanız Web 2.0 dönemi 
başlarken herkes kullanıcı içeriğinden söz ediyordu. Hesapta artık tüm içerik kullanıcı tarafından 


oluşturulacaktı ve buna uyum sağlamayan internet şirketleri rekabet edemez 
hale gelecekti. Bu durumun böyle olmadığı Özer'in sözlerinden net şekilde 
anlaşılıyor. UzmanTV hatırı sayılır maliyetlere katlanarak kaliteli içerik üretiyor 
ve ücretsiz şekilde kullanıcısına sunuyor. 
Burada kullanıcıya üretmek değil, yalnızca izlemek düşüyor. 

Bahsettiğim şey belki de internet tarihinde Youlube'dan bir sonraki adım. Evet, 
içeriği kullanıcının oluşturmasına izin verirseniz çığ gibi büyürsünüz ama kalitenin yerlerde sürünmesine de razı olmak 
durumundasınız. 


Nokta'nın başına gelenler 

Topu kullanıcıya atmak, ondan içerik 
beklemek her zaman kaliteyi düşürmekle kalmayabiliyor. İzlesene.com'da Nokta İnternet'in başına gelenler bunun en 
güzel örneği. Siteye kullanıcı tarafından 
eklenen bir video, geçtiğimiz ay İzlesene. 
com'un kapatılmasına sebep oldu. Şirketin yöneticileri henüz karar uygulanıp site 
kapatılmadan açıklama yaptılar. Davada 
“yer sağlayıcı” konumunda olduklarını ve 
sitenin kapatılması yerine kendilerinin 
uyarılması gerektiğini söylediler. Bu tür 
davalarda “yer sağlayıcı” olarak anılanlar 
genellikle hosting şirketleridir. Kanuna 
göre mahkeme kararıyla yer sağlayıcıdan 
hizmeti durdurması istenebilir. İzlesene. 
com, üyelik sözleşmesi itibariyle kullanıcılarına yer sağladığını belirtiyor ve 
içeriğin doğurabileceği zarardan sorumlu olmadığını beyan ediyor. Kendilerine 
soruşturmaya konu olan içerikle ilgili 
bir uyarı gelmediğini, sitenin doğrudan 
kapatıldığını, böyle bir şeyin olmaması 
gerektiğini de söylüyorlar. 

Bir açıdan bakıldığında haklılar. Şirket, 
resmi makamlarca uyarılabilir ve söz konusu içeriğin kaldırılması sağlanabilirdi. 
Öte yandan şöyle de düşünülebilir: İçeriği üretmek konusunda topu ziyaretçiye 
atıyorsunuz, reklam yayınlayarak para 
kazanıyorsunuz, bir problem olduğu zaman yine “ben bilmem, ziyaretçiye sor” 
diyorsunuz. İçeriğin denetimi için etkili 
bir yöntem geliştirmek durumundasınız. 


Gözden kaçan bir nokta 
Daha önce bu sayfalarda yeni internet 


yasasından, yasanın neler getirdiğinden 
bahsetmiştim. O zaman özellikle altını 
çizdiğim bir noktayı şimdi yine hatırlatmak istiyorum. İnternet üzerinde yayın 
yapıyorsanız, aynı yazılı basında olduğu 
gibi yayınınızın sorumluluğunun kimde 
olduğunu belirtmeli ve bu kişiye ulaşılabilecek açık adresi yayınlamalısınız. Ne 
yazık ki, Türkiye'nin en büyük Web 2.0 
şirketlerinden biri olan Nokta, bu sorumluluğu tam olarak yerine getirmiyor. Şirketin www.nokta.com adresindeki web 
sitesinde “iletişim” bölümüne girdiğinizde “Nokta İnternet Teknolojileri A.Ş. 
Ankara TÜRKİYE” şeklinde bir adresle 
karşılaşıyorsunuz. Şirketin Amerika ayağı olan Nokta.com Inc.'in Berkeley'deki 
açık adresi verilmiş ama Türkiye'deki 
adres “Ankara TÜRKİYE” ifadesinden 
ibaret. Türkiye'de yaşayan hemen herkes bilir ki, mahkeme tebligatları toprak 
renkli zarflarla konuyla ilgili şahısların 
adreslerine gönderilir. Mahkemeler usulen kimseye telefon etmez, mail yazmaz, 
sitenizdeki iletişim formundan mesaj 
göndermez... 


Henüz yolun başındayız 
İtiraf.com'un ortaya çıktığı yıllardan İzlesene.com'un da YouTube gibi kapatıldığı 
bugünlere kadar göz attığımızda Türkiye 
internetinin kısa tarihini görüyoruz. Burada altı üstü on yıllık bir zaman diliminden bahsediyoruz. İnternet sektörü 
halen oluşma evresinde diyebiliriz. Bu 
sektörün henüz ne deneyimli yöneticileri, ne emekli çalışanları var. Önümüzdeki yıllar içinde internetin video, müzik, 
oyun gibi alt sektörlerinde çalışanlar çeşitli badirelerle tecrübelenecekler. Yasal 
düzenleme ve uygulamalar da elbette 
yapılan güncellemelerle yerine oturacak. 
Günümüz internet şirketlerinin dezavantajı “yolu açan”, ya da “o yoldan ilk kez 
geçen” olmak. Taş da düşebilir, ayı da 
çıkabilir! 


AĞA TAKILANLAR 


EKİM '08 165 


hili HABER 


Yonja ve Çember.net'in kurucuları 


“online sağlık” 


YONJA.COM'un kurucusu Kerim Baran 
ve Çember.net'in kurucusu Çağlar Erol, 
Doktorsitesi.com'un hisselerinin bir bölümünü satın alarak online sağlık sektörüne girdiklerini açıkladılar. Yakın bir 
dönemde sitelerinin satışıyla internette adlarından söz ettiren iki yatırımcı, 
uzun zamandır online sağlık sektörünü 
araştırdıklarını ve bu alanda önemli bir 
eksiklik gördükleri için yatırım yapmaya 
karar verdiklerini belirttiler. 

Kayıtlı 2 bin 800'den fazla doktor üye ve 
120 bin'in üzerinde ziyaretçi üyeye sahip 
olan Doktorsitesi.com'un başarısıyla dikkatlerini çektiğini belirten Kerim Baran 
“Site 2005'ten bu yana hizmet veriyor. 
Alt yapısı oldukça oturmuş. Amacımız 
mevcut sosyal ağ yapısını kuvwvetlen- 
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Xing'in ücretli aboneleri 


500 bini aştı 


AVRUPA'dan dünyaya yayılan iş 


üye sayısının yarım milyondan fazla 


sektöründe 


Çember.net'in kurucusu 
Çağlar Erol 


Yonja.com'un kurucusu 
Kerim Baran 


dirmek ve hizmet alanını geliştirmek.” 
dedi. Çağlar Erol ise yeni yatırımlarıyla 
ilgili “Site şu anki yapısıyla Türkiye'nin 
en büyük sağlık internet sitesi. Sağlıkla 
ilgili ihtiyaç duyulan bilgilere ve konularında uzman doktorlara çok kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Uzman 
doktorlar ayda ortalama 15 bin soruyu 
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cevaplıyor. Bu dünya standartlarının 
üzerinde bir başarı. Dünyadaki sağlık 
sitelerindeki, popüler bazı uygulamaları 
hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde 
konuştu. 

Doktorsitesi.com'un kurucusu Dr. Erden 
Asena ise ortaklıkla ilgili olarak “Çember.net ile Türkiye'de iş dünyasının, Yonja ile de sosyal yaşamın internetteki en 
büyük ağları oluşturuldu. Kerim Baran 
ve Çağlar Erol kendi alanlarındaki sosyal 
ağ oluşturma bilgilerini ve deneyimlerini 
Doktorsitesi.com'a aktaracaklar. Böylece Türkiye'de henüz var olmayan bir 
yapıya birlikte imza atacağız.” dedi. Dr. 
Asena, ayrıca önümüzdeki bir yıl içinde 
Türkiye'nin en kapsamlı sağlık bilgi bankasını oluşturacaklarını da açıkladı. 


E Joğmle! Günleri 


İTU Macka Sosyal Tesisleri Konlaranıs Salonu 


YANMA camlarda Cingi 


İSTANBUL'DA JOOMLA GÜNÜ 


Açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemleri son 


bağlantıları network'ü Xing'in yayıncısı olan Xing AG'nin verdiği bilgiye göre, web sitesinde abonelik 
ücreti ödeyen “premium üye” sayısı 500.000'i aştı ve yeni premium 
üyelerin yaklaşık olarak 140 bini bu 
yılın ilk sekiz ayında üye oldu. 2008 
yılının ilk yarısında elde edilen rakamlara göre, şirket karını üç katına, gelirini ise iki katına çıkardı. 

Xing AG'nin kurucusu ve CEO'su 
Lars Hinrichs, konuyla ilgili olarak 
şunları belirtiyor: “Xing'in Premium 


166 PCnet EKİM '08 


olması, dünyadaki profesyonellerin 
iş hayatlarında düzenli olarak Xing. 
com'u kullanarak kişisel olarak da 
kazançlı çıktıklarını gösteriyor. Bu 
nedenle, üyeler platformun gelişmiş 
özelliklerini kullanabilmek için ayda 
5,95 euroyu isteyerek ödüyor.” 

Görünüşe bakılırsa şirketin iş modeli 
sürdürülebilir bir çizgiye sahip. Abonelik ücreti ödeyen üyelerin yüzde 
75'inden fazlası, ilk üye oldukları 
tarihten başlayarak üç yıldır premium üye olmaya devam ediyor. 


yıllarda internet dünyasında oldukça hızlı bir çıkış 
sergiliyor. Bu sistemlerin en önemli özelliklerinden 
biri de topluluklarca benimsenmeleri ve desteklenmeleri. Joomla Türkiye Topluluğu ilk Joomla!Day 
Türkiye etkinliğini bu ay İstanbul'da gerçekleştiriyor. Etkinlik 25 Ekim 2008 tarihinde 10:00 ile 
17:45 saatleri arasında İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Joomla 
Türkiye Topluluğu, popüler bir açık kaynak kodlu 
içerik yönetim sistemi olan Joomla hakkında bir 
şeyler öğrenebileceğiniz, bildiklerinizi paylaşabileceğiniz ve diğer Joomla severlerle iletişim kurabileceğiniz etkinliğe herkesi davet ediyor. Detaylı bilgi 
için http://www.joomlagunleri.org adresini ziyaret 
edebilir ve online kayıt olabilirsiniz. 


İnternette taksitli 
altına hücum 


HIZLIAL.COM'un verdiği bilgiye göre taksitli altın satışı, başta ev hanımları 
olmak üzere bir çok küçük yatırımcının ilgisini çekiyor. Özellikle ev 
hanımlarının yoğun ilgisini çeken 
e-ticaret siteleri Üzerinden 
taksitli altın satışı, birikim 
yapmak isteyen internet kullanıcısının için de ilgi çekici. Hizlial.com'un yaptığı araştırmaya 
göre özellikle Nisan ayından itibaren har ay katlanarak devam 
eden taksitli altın satışlarından kullanıcılar oldukça memnun. 
Gold Elektro Market'lerin e-ticaret sitesi Hizlial.com Genel Müdürü Can Arda, sundukları taksitli altın satışında talebin yoğun 
olmasının çok normal olduğunun altını çizerken sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Hizlial.com'un taksitli altın satışı özellikle altın fiyatlarının düşmesi nedeni ile daha da arttı. Birçok insan taksitle 
altın satıldığını duyduğunda ilk başta şaşırıyor, kredi kartına 12 
aya uzanan taksit imkanıyla Hizlial.com güvencesi ile altın sahibi olabileceğini öğrendiğinde de bu imkandan faydalanmaktan 
çekinmiyor. Düğün sahipleri kadar, altın takacak ziyaretçiyi de 
rahatlatan bu imkandan en çok yararlanan kesimse ev hanımları. Hizlial.com'dan taksitle altın alıp, acil nakit ihtiyacını karşılayanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok.” 


Sansürün adı 
Mü-Yap mı? 


AÇIKLANAN yeni mahkeme kararlarıyla sansürlenen web sitelerinin sayısı git gide artıyor. Daha önceleri genellikle kişilere 
yapılan hakaretler sebebiyle verilen “erişim engelleme” kararları, artık farklı gerekçelerle de verilmeye başlandı. Geçtiğimiz 
ay aldığımız haberlere göre popüler video paylaşım sitelerinden 
İzlesene.com ve Vidivodo.com, Mü-Yap'ın (Bağlantılı Hak Sahibi 
Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) şikayeti üzerine kapatıldı. 
Mü-Yap, müzik eserlerini üretenlerin haklarını savunmak üzere 
çalışan bir kuruluş. 

İzlesene.com sitesinin sahibi Nokta İnternet Teknolojileri çalışanlarından Gökhan Besen, Friendfeed'de yaptığı açıklamada 
“İzlesene.com, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yolu ile İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun uyarınca “Yer Sağlayı- 
” durumundadır ve Türk Telekomünikasyon Kurumu'ndan 
aldığı Yer Sağlayıcı Belgesi 
mevcuttur. Buna rağmen tarafımıza resmi yolla ulaşmış 
bir uyarı veya bildiri olmamıştır. Bize ulaşan her türlü talep resmi olmasa bile 
videoları zaten kaldırıyoruz. 
Böyle bir şeyin olmaması 
gerekirdi.” dedi. 


CI 


HABER (lila) 


Hızlı internette Türkiye 


Avrupa'nın 


AVRUPA Alternatif Telekomünikasyon Operatörleri Derneği 
(ECTA), yılda iki kez yayımlanan ve Avrupa'da hızlı internet 
kullanımı ile rekabeti inceleyen 
raporunun sonuçlarını açıkladı. 2008 yılının ilk çeyreğinin 
verilerinden yola çıkan ECTA, 
raporunda, internet yaygınlık 
hızının arttırılması için düzenleyici kurumları rekabeti ve 
fiber erişimini desteklemeye 
çağırıyor. 

Hazırlanan raporda, Avrupa'da 
hızlı internet abone sayısının 
100 milyona ulaştığı ortaya 
konuyor. Ancak, çalışmada, 
10 MB/Sn den daha yüksek 
hızlı internet hizmetlerinin, 
neredeyse tamamının alternatif işletmeciler tarafından 
verildiği, yerleşik işletmecinin 
bu hizmetlerde payının çok 
düşük olduğu vurgulanıyor. 
Raporda, İsveç gibi hızlı internet konusunda öncü olan 
ve her on kişiden birinin hızlı 
internet abonesi olduğu bir ülkede bile, yüksek hızlı internet 
hizmetlerinin yüzde 70'inin alternatif işletmeciler tarafından 
sağlandığı, yerleşik operatörün 


peşinde 


sadece yüzde 20'lik bir paya 
sahip olduğu ortaya konuyor. 
Hızlı internet aboneliğinin yaygınlaşması için, rekabetin geliştirilmesine ve fiber erişimine 
öncelik verilmesi gerektiğini 
ortaya koyuyor. 


İşte rapordan çarpıcı veriler: 

* Avrupa'da hızlı internet hatti sayısı son bir yılda yüzde 
20,9 arttı. 

» İskandinav ülkeleri, hızlı 
internet konusunda liderliği 
koruyor. Danimarka'da nüfusun yüzde 36'si hızlı internet abonesi, Hollanda, İsveç 
ve Finlandiya'da ise bu oran 
yüzde 30. 

* İsveç'te nüfusun yüzde 10'u 
Yüksek hızlı internet (10 MB 
üstü) abonesi. 

»* Yüksek hızlı internet hizmetinin büyük bir kısmı alternatif operatörler tarafından 
veriliyor. 

* İsveç'te nüfusun yüzde 5'i 
fiber erişim ile yüksek hızda 
internet hizmeti alıyor. 

» |PTV'de en gelişmiş ülke 
Danimarka. Nüfusun yüzde 
5'i IPTV hizmeti alıyor. 
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İnternete Caşının 


Fotoğraf, video, müzik ve belgelerinizi web ortamına taşıyın, kişisel dosyalarınıza 


her yerden erişin. 
Selim ŞUMLU / webmaster©PCnet.com.tr 


İNTERNET, hayatlarımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. “Bilgisayarsız bir ev düşünülemez” derken artık “internetsiz bilgisayar düşünülemez” demeye başladık. Dünya standartlarının gerisinde bir hıza sahip olmasına rağmen hemen 
hemen hepimiz evlerimizle ve işyerlerimizde geniş bant internet 
erişimine sahibiz, üstelik bundan birkaç yıl öncesine göre çok 
daha hızlı bir şekilde internete çıkabiliyoruz. Hal böyle olunca, internetten veri indirme ve paylaşma imkânlarımız da arttı. 
Artık fotoğraf, video, müzik gibi multimedya dosyalarımızı ve 
kişisel belgelerimizi internette depolayarak her bilgisayardan 
dosyalarımıza erişebiliyor, istediğimiz verileri arkadaşlarımızla 
paylaşabiliyoruz. 

Web 2.0 devrimiyle birlikte internet uygulamaları bir adım öteye 
gitti. Artık fotoğraf, video, müzik ve dokümanlarımızı sadece internette saklamak değil, bu dosyaların birçoğunu hiçbir program 
kurmadan, internet siteleri üzerinden görüntülemek ve düzenlemek de mümkün hale geldi. Bu yazımızda, kişisel dosyalarınıza 
internet üzerinden erişmenizi sağlayan servisleri inceliyoruz. 


Fotoğraf 

Fotoğraf paylaşımı internetin en eski kullanım alanlarından 
biri, dolayısıyla fotoğraf paylaşımına aracılık eden birçok servis 
de piyasaya yerleşmiş durumda. Bizim en başarılı bulduğumuz 
ve genel olarak kabul görmüş iki servis Flickr ve Picasa Web 
Albümleri. 

picasaweb.google.com adresinden erişebileceğiniz Picasa Web 
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Fotoğraflarınızı Picasa Web Albümleri'ne eklemenin en basit yolu Picasa yazılımını 
kullanmak. 
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Albümleri Türkçe olarak hizmet veriyor. Ücretsiz olarak sunulan 1 GB alan birçok kullanıcı için yeterli olacaktır, ama “ben 
bütün fotoğraflarımı web'de saklamak istiyorum” derseniz yıllık 20 dolar karşılığında depolama alanınızı 10 GB'ye yükseltebilirsiniz. Depolama alanı dışında ücretsiz ve ücretli üyelere 
sunulan tüm özelliklerin aynı olması sevindirici. 

Picasa Web Albümleri'ne fotoğraf yüklemenin en kolay yolu, elbette Google'ın fotoğraf yönetim yazılımı Picasa'yı kullanmak. 
picasa.google.com adresinden ücretsiz edinebileceğiniz Türkçe 
yazılım hem fotoğraflarınızı arşivlemenizi kolaylaştırıyor, hem 
küçük rötuşlar yapmaya imkan tanıyor, hem de albümlerinizi 
tek tıklamayla Picasa Web Albümleri'ne gönderme imkanı sağlıyor. Dilediğiniz fotoğrafları Picasa'da seçtikten sonra Yükle 
düğmesine tıklamanız yeterli. Bu aşama fotoğraflarınızı dilerseniz yeniden boyutlandırabilirsiniz. Picasa, fotoğraflarınızın 
genişliğini 1600 piksel olacak şekilde küçültmenizi öneriyor 
ki biz de bu değere katılıyoruz. Yedekleme amacı taşımadığınız sürece fotoğraflarınızı orijinal boyutlarıyla web'e aktarmanız gereksiz olur. Picasa Web Albümleri'nde albümleri “genel” 
veya “listelenmemiş” olarak belirleyebilirsiniz. Listelenmemiş 
albümleri Picasa Web Albümleri'nin keşif sayfalarında ve ki- 


şisel Picasa galerinizde gösterilmiyor. Gizlenen bu albümleri 
görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza albümün adresini göndermeniz yeterli oluyor. 

Picasa Web Albümleri'nde rötuşlama araçları bulunmuyor; bu 
görevi geleneksel Picasa yazılımı üstlenmiş. Ama fotoğraflarınız üzerinde hiçbir yazılım yüklemeksizin oynama yapmak 
isterseniz Picnik (Www.picnik.com) ya da Photoshop Express'i 
(Www.photoshop.com/express) tercih edebilirsiniz. 
www.flickr.com adresinden erişilebilen Flickr ise Yahoo''nun 
sahip olduğu, oldukça popüler bir servis. Flickr'da toplam depolama alanınız sınırsız, ama aylık 100 MB yükleme kotanız 
var. Yani her ay toplam 100 MB'yi geçmemek koşuluyla Flickr 
hesabınıza dilediğiniz kadar resim gönderebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz kullanıcılar “set” ve “koleksiyon” oluşturmada da kısıtlamalara tabi tutuluyor. Tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmak 
isterseniz yıllık 25 dolar karşılığında “pro” üye olabilirsiniz. 
Flickr'ın Picnik entegrasyonu sayesinde, bir fotoğrafın üzerindeki “edit photo” düğmesine tıkladığınızda fotoğrafınızı düzenlemek üzere Picnik adlı servise aktarılıyorsunuz. Picnik'i 
kullanarak hiçbir eklenti kurmadan fotoğrafınızı kesip biçebilir, 
boyutunu değiştirebilir, renk ve keskinlik ayarlarıyla oynayabilir 
ve kırmızı gözleri düzeltebilirsiniz. 


* Photobucket — www.photobucket.com 


* Zooomr - Www.Zooomr.com 
* Snapfish - www.snapfish.com 
* Shutterfiy - www.shutterfiy.com 


Müzik 

Müziklerinizi internette depolayıp her yerde dinleyebilmek de 
artık mümkün. Anywhere.FM servisi (Wwww.anywhere.fm) Flash 
tabanlı arabirimi sayesinde kaydettiğiniz müzikleri her yerden 
dinleyebilmenize imkan veriyor. Öncelikle www.anywhere.fm 
adresine girip Sign Up düğmesine tıklayın ve sadece kullanıcı 
adıyla paroladan oluşan kayıt formunu doldurun. Sisteme giriş 
yaptıktan sonra web üzerinden şarkılarınızı yükleyebileceğiniz 
gibi Desktop Uploader düğmesine tıklayarak yükleme yazılımını da indirebilirsiniz. Desktop Uploader yazılımı oldukça pratik 
ve özellikle iTunes kullanıcıları için işlevsel. Uploader yazılımını çalıştırdıktan sonra iTunes, Winamp ya da Windows Media Player kitaplıklarınızı içeri alabileceğiniz gibi MP3'lerinizi 


Popout düğmesiyle 


AnywhereFM'i 
ayrı bir pencereye 
aktarabilirsiniz. 
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depoladığınız klasörü elle de seçebilirsiniz. Türkiye'deki ADSL 
hızıyla bütün müziklerinizi upload etmek için bir gece bilgisayarınızı açık bırakmanız gerekebilir (merak etmeyin, kotalı 
ADSL de kullansanız upload için para ödemiyorsunuz), ama 
bundan sonra müziklerinize gittiğiniz her yerden erişebilme ve 
arkadaşlarınızla paylaşma ayrıcalığına sahip olacaksınız. 

Müziklerinizi dinlemek için www.anywhere.fm adresine giriş 
yapmanız yeterli. Karşınıza gelen iTunes benzeri müzik çaları 
keşfetmeniz zaten çok kolay olacak. Ayrıca www.anywhere. 
comy/kullanıcıadınız adresine giren arkadaşlarınız da paylaştığınız müzikleri radyo şeklinde ücretsiz olarak dinleyebilecek. Anywhere.FM'in yasal bir platform olduğunu ve müzik paylaştığınız 
için başınızın derde girmeyeceğini hatırlatmakta fayda var. 


Doküman 

Dokümanlarınıza internet üzerinden erişebilmenin ve düzenlemenin en pratik çözümü de Google'dan geliyor. docs.google. 
com adresinden ulaşılabilen Google Dokümanlar adlı Google 
servisi; metin, hesap tablosu ve sunum dosyalarınız üzerinde 
yazılım yüklemeksizin çalışmanızı mümkün kılmakta. Google 
Dokümanlar'a mevcut Word ve Excel belgelerinizi yükleyebileceğiniz gibi servis üzerinde doğrudan yeni belgeler oluşturarak anında çalışmaya da başlayabilirsiniz. Servisin en başarılı 
özelliklerinden biriyse aynı belge üzerinde iş arkadaşlarınızla 
birlikle çalışmanıza izin vermesi. Böylece ortaklaşa çalışılması 
gereken bir belge üzerinde kimin ne gibi değişikler yaptığını eş 
zamanlı olarak takip edebiliyorsunuz. 


Google Dokümanlar'ın şablondan dosya oluşturma seçeneğiyle taslaklarınızı 


hemen yaratabilirsiniz. 


İngilizce problemi olmayan okurlarımız için Zoho'yu (www.zoho. 
com) da tavsiye edebiliriz. Google Dokümanlar'ın en ciddi rakibi olarak görülen Zoho maalesef Türkçe desteğine sahip değil, 
ama bünyesinde çok başarılı üretkenlik araçları içeriyor; üstelik 
bu araçlardan bazılarının henüz Google tarafında rakibi geliştirilebilmiş değil. Örneğin Zoho'nun web konferans uygulaması 
Zoho Meeting'in bizce tek rakibi şimdilik Adobe Connect (www. 
acrobat.com). Her iki servisin de henüz Türkçe desteğine sahip 
olmaması üzücü. Zoho Notebook adlı not defteri hizmetininse 
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ALTERNATİFLER 


* ThinkFree - www.thinkfree.com 


* Peepel - www.peepel.com 
* eDesk Online - www.edeskonline.com 
* gWikiOffice — www.gwikioffice.com 


Google tarafında Türkçe bir rakibi var: Google Notebook'a www. 
google.com/notebook adresinden ulaşarak notlarınızı internet 
üzerinde tutabilir, böylece dilediğiniz her yerden sanal not defterlerinize ulaşabilirsiniz. Google Not Defteri'nin tarayıcı eklentisini kurarak gezdiğiniz web sayfalarında önemli gördüğünüz 
yazıları anında not defterinize aktarmanız da mümkün. 


Ajanda 

Online ajandaların iki başarılı örneğin Google Takvim ve Windows Live Calendar. Bunlardan Google Takvim Türkçe olarak 
kullanılabiliyor. www.google.com/calendar adresinden erişebileceğiniz Google Takvim'de önemli randevularınızı, etkinliklerinizi 
ve hatırlatmalarınızı depolayabilirsiniz. Google Takvim'in bedava 
SMS'le hatırlatma özelliği bizce çok dikkat çekici. Google'a cep 
telefonunuzu verirseniz; Google Takvim'e kaydettiğiniz etkinliklerin başlamasından kısa bir süre önce cep telefonunuza gönderilecek bir kısa mesajla uyarılmayı isteyebiliyorsunuz. Google 
Takvim'i günlük, haftalık ve aylık görünüm modlarının yanı sıra 
ajanda modunda da görüntüleyebilirsiniz. 

calendar.live.com adresinden erişilebilen Windows Live Takvim 
de Google Takvim'e oldukça benzer bir görünüme ve temel olarak 
aynı fonksiyonlara sahip, ancak Windows Live Takvim'de SMS 
hatırlatma özelliği yok. Buna karşın Live Takvim'in hoşumuza giden bir özelliğiyse Windows Live Messenger hesabınızla entegre 
olarak Messenger listenizdeki arkadaşlarınızın doğum günlerini 
takvime işlemesi. Bu sayede hiçbir arkadaşınızın doğum gününü 


* Yahoo! Calendar - calendar.yahoo.com 

* Scrybe — www.iscrybe.com 

* Annomate - www.annomate.com 

* Remember The Milk - www.rememberthemilk.com 
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kaçırmamış oluyorsunuz. Outlook Connector adlı eklentiyi kullanarak Live Takvim'i Outlook'a entegre etmeniz de olası. 


Video 

Günümüzün bağlantı şartları dikkate alınırsa yüksek çözünürlüklü videolarınızı aynı kalitede internette depolayabilmek ve 
izleyebilmek henüz pek mümkün görünmüyor, ama videolarınızın kalitesini biraz düşürmek şartıyla internete taşıyabilir 
ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. www.jumpcut.com adresindeki Jumpcut; düğün, sünnet ve tatil videolarınızı gerekirse 
montajlamanıza da olanak tanıyor. Yahoo! da Jumpcut'ın bu 
konuda oldukça başarılı bir servis olduğunu fark etmiş olacak 
ki birkaç ay önce servisi satın aldı. Yani halihazırda bir Yahoo! 
hesabınız varsa Jumpcut'a anında giriş yapabilirsiniz. 


Jumpcut'ta slayt 
gösterileri hazırlamak 
son derece basit. 


Videolarınızı, fotoğraflarınızı veya ses kayıtlarınızı Jumpcut'a 
yükledikten sonra üzerlerinde düzenleme ve montaj yapabilir, elde ettiğiniz sonucu internette yayınlayıp arkadaşlarınızla 
paylaşabilirsiniz. Ayrıca Flickr ve Facebook'taki fotoğraflarınızı anında Jumpcut'a aktarma imkanı da sunulmuş. Dilerseniz fotoğraf ve videolarınızın arasında geçiş efektleri ekleyerek videonuza ayrı bir hava katmanız mümkün. Videonuzu 
oluşturduktan sonra sadece kendi kullanımınıza özel tutarak 
gizleyebileceğiniz gibi arkadaşlarınızla ve diğer Jumpcut kullanıcılarıyla paylaşmayı da seçebilirsiniz. Flash tabanlı servisin 
oldukça basit bir kullanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz, ama 
ne yazık ki Türkçe desteği yok. 

Fotoğraflarınızı slayt gösterisine dönüştürerek saklayabileceginiz bir başka site de Roxio Online. www.photoshow.com 
adresli siteye üye olduktan sonra fotoğraflarınızı yükleyebilir, 
ardından müzik, alt yazı, stil ekleyerek slayt gösterisini özelleştirebilir hazırladığınız videoyu internette tutabileceğiniz gibi 
bilgisayarınıza veya DVD'ye de kaydedebilirsiniz. 


* JayCut - www.jaycut.com 


* Eyespot — www.eyespot.com 
» Vimeo — www.vimeo.com 
* Movie Masher - www.moviemasher.com 
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Dosya depolama 

Artan bağlantı hızları sayesinde önemli dosyalarınızı internet 
üzerinde yedeklemeniz ve gerektiğinde başka bir bilgisayardan 
dosyalarınıza ulaşabilmeniz mümkün. Online yedekleme yaparak 
bilgisayarınızdaki dosyaların zarar görmesi ya da silinmesi riskini 
de ortadan kaldırabilirsiniz. 


* Diino - www.diino.com 
* Xdrive - www.xdrive.com 


» IDrive - www.idrive.com 
* esnips - WWW.esnips.com 
* openomy - WWW.openomy.com 


Online dosya depolama hizmetini Türkçe olarak sunan bildiğimiz 
tek servis şimdilik Windows Live SkyDrive. Microsoft tarafından 
sunulan bu servise hala Google tarafından bir rakip gelmemesine 
şaşırmıyoruz desek yalan olur. skydrive.live.com adresli bu servis 
tüm üyelerine 5 GB depolama alanı veriyor. Bu miktarın yedekleme için oldukça yeterli olduğunu söyleyebiliriz. SkyDrive alanınıza 
yüklediğiniz dosyaları online görüntüleyemiyorsunuz, yani SkyDrive sadece depolama hizmeti veriyor. Yüklediğiniz dosyaları istediginiz bir zamanda, istediğiniz bilgisayara indirebiliyorsunuz ama 
dosyaları açmak için ilgili programın o bilgisayarda yüklü olması 
gerekiyor. Dosyalarınızı kendinize özel tutabileceğiniz gibi dilediğiniz dosya ve klasörleri arkadaşlarınızla paylaşmanız da mümkün 
kılınmış. Yüklenebilecek maksimum dosya boyutu 50 MB. 
Başka bir bedava depolama servisi olan Box.net ise ücretsiz 
olarak I GB depolama alanı sunuyor.Box.net'i kullanarak ek bir 
yazılım yüklemeksizin dosyalarınıza her yerden ulaşabilir, dosyalarınızı istediğiniz kişilerle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Box.net'in 
ücretli planlarını da 14 gün boyunca bedava deneme olanağınız 
var. Ücretsiz hesabın tek dezavantajı yükleyebileceğiniz maksimum dosya boyutunun 10 MB olması. Daha fazla alana ihtiyacınız varsa 50 GB alan veren adrive.com'u da alternatif olarak 
değerlendirebilirsiniz. 


Online işletim sistemleri 

Şimdiye kadar saydığımız siteler güzel ama, bu işlerin hepsini 
birlikte yapabileceğiniz, kendinize ait bir masaüstü bulunan 
sanal bir işletim sisteminiz olsun istemez miydiniz? Sanal işle- 


DOSYALARINIZ WEB'DE Kİii3i 


tim sistemi konsepti henüz yeni yeni gelişiyor, çünkü şimdiye 
kadar sanal işletim sistemlerini sağlıklı şekilde kullanabilmek 
için gereken bağlantı hızlarına sahip değildik. Bununla birlikte, 
minimum ADSL bağlantı hızı I Mbit'e çıktığından beri bu tarz 
servislerden nispeten rahat bir şekilde yararlanabiliyoruz. 
Bizim tavsiye edeceğimiz sanal bilgisayarın adı G.ho.st. http://g. 
ho.st adresinden erişilebilen G.ho.st'ta Türkçe desteğinin de 
bulunması sevindirici. G.ho.st size dosyalarınızı depolamanız 
için 5 GB alan, e-postalarınız için de 3 GB alan ve isim©g. 
ho.st şeklinde bir e-posta adresi veriyor. Sizin davetinizle G.ho. 
st'a üye olan her arkadaşınız için de l GB depolama alanı kazanıyorsunuz.G.ho.st'un içinde kendi web tarayıcısı, ofis 
yazılımları seti, dosya yöneticisi ve müzik çaları var. Sistem 
tamamen Flash tabanlı olarak hazırlanmış ve özellikle yüksek 
çözünürlükte çalışıyorsanız zaman zaman takılmalar yaşayabiliyorsunuz, buna rağmen arabirim tasarımını oldukça başarılı 
bulduğumuzu söyleyebiliriz. Windows kullanıcıları G.ho.st'un 
arabirimine alışmakça güçlük çekmeyecektir. 

Başkasının bilgisayarını kullanıyor ve iz bırakmadan web'de 
sörf yapmak istiyorsanız G.ho.st'un kendi içinde web tarayıcısını kullanabilirsiniz. Yazımızda daha önce tanıttığımız Zoho 
Writer ve Zoho Sheets adlı kelime işlemciyle hesap tablosu uygulamaları da servise entegre edilmiş. Bu sayede G.ho.st hesabınıze yüklediğiniz belgeleri anında açıp düzenleme yapmanız 
mümkün. Adeta gerçek bir işletim sistemine benzeyen G.ho. 
st'un kendi denetim masası bile var ve bu paneli kullanarak 
G.ho.st'taki pek çok ayarı kendi zevkinize göre değişirebiliyorsunuz. G.ho.st e-postalarınız başka olmak üzere farklı e-posta 
hesaplarınızı da sistem üzerinden takip etmeniz mümkün. Kısacası G.ho.st, zaman zaman farklı bilgisayarlarda çalışmak 
zorunda kalan ama kendi masaüstünden vazgeçemeyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. ** 


* Cloduo - www.cloudo.com 

* Desktoptwo — www.desktoptwo.com 
* eye OS — www.eyeos.info 

* Glide - www.glidedigital.com 


G.ho.st tamamen Flash tabanlı olduğu için zaman zaman performans 


yaşanabilir. 
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Dila WEBMASTER'LAR İÇİN 


CSS Reset tekniğiyle 


Web siteniz tüm 
tarayıcılarda 
aynı görünsün 


TARAYICI uyumsuzlukları, web tasarımıyla uğraşanların yaşadığı en önemli sorunlardan biri. Uzunca bir süre yeni bir tasarıma başlamak için ilham bekliyor ve fikir almak üzere sayısız 
web sitesine göz atıyorsunuz. Aklınıza birkaç fikir gelip de işe 
koyulduğunuzda, tam mutlu olmaya başlamışken, bir tarayıcı 
uyumsuzluğuyla karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Yaptığınız sayfa 
Internet Explorer'da çok güzel görünürken bir de bakıyorsunuz 
ki Firefox'ta her şey birbirine girmiş, başlıklar kaymış, hiçbir 
şey anlaşılmıyor... Aynı şey kontrol için Firefox kullanarak tasarım yapan birinin başına Internet Explorer ya da Opera'yla 
da gelebiliyor. 

Internet Explorer'ın Windows 95'in içinde standart olarak gelmeye başladığı günlerden bugünlere gelirken Microsoft'un tarayıcısına karşı birçok rakip gelişti. Internet Explorer, bir dönem 
Windows ile birlikte gelmesinin avantajı sayesinde neredeyse 
tarayıcı pazarındaki tek isimdi. O dönemlerde web tasarımıyla 
uğraşanların farklı tarayıcılardaki sonuçları göz önünde bulundurmak gibi bir zorunluluğu neredeyse yoktu. Fakat geçtiğimiz 
yıllar alternatif tarayıcıların hızla popülerleşmesine ve Internet 
Explorer'ın birçok kullanıcısını diğer isimlere kaptırmasına sahne 
oldu. Artık |E'nin yanında Firefox, Opera ve Safari gibi tarayıcıların da büyük bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Google'ın Chrome'a 
start verdiğini de düşünürsek piyasada ciddiye alınması gereken 
beş farklı tarayıcı var. İşte bu yüzden webmaster'lar, sebep her 
ne olursa olsun bir yolunu bulup farklı tarayıcılarda “dağılan” 
tasarımlarını hayata döndürmek durumunda. 


Webmaster'ın çilesi 

Web tasarımıyla uğraşan birçok kişi öncelikle tasarımını tek 
bir tarayıcıyla kontrol ederek ortaya çıkartıyor ve sonradan diger tarayıcılarda oluşan uyumsuzlukları gidermeye çalışıyor. 
Tasarım sürecinde attığınız her adımdan sonra bütün popüler 
tarayıcıları tek tek kontrol etmeniz gerçekten zor bir yöntem. 
Bunun yerine kullanım oranı en yüksek olan tarayıcıyı (örneğin 
IE7) kontrol için açık tutmanız ve tasarımınızın diğerlerinde 
nasıl göründüğünü arada bir kontrol etmeniz daha akıllıca olabilir. Tüm tarayıcıları aynı anda kontrol etmek zaman kaybına 
yol açacağı gibi, diğer tarayıcılarda ortaya çıkan bir problemi 
fark etmekte geç kalmanız da başınızı ağrıtabilir. Tasarım yaparken oluşan hatanın üzerinden zaman geçmesi, üzerine çok 
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Internet Explorer'da 
düzgün görünen 
sayfalar Firefox'ta 
bozuluyorsa, 
Firefox düzgünken 
Opera her şeyi 
karıştırıyorsa 
aradığınız çözüm 
burada. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(oPCnet.com.tr 


<HR> etiketiyle çizilen çizginin alt ve üst boşlukları farklı tarayıcılarda farklı 


şekilde ayarlanıyor. 


sayıda değişiklik yapmış olmanız, hatanın nerede olduğunu ve 
sebebini bulmanızı zorlaştırabilir. Bu yüzden işin en başından 
tarayıcılar arasındaki farklılıklardan kaynaklanan bozulmalar 
için bir teknik geliştirmek ve önlem almak akılcı bir yol. Özellikle içeriğin sunucuda dinamik olarak sayfaların içine yerleştirileceği bir siteyle uğraşıyorsanız, siz işinizin bittiğini sandıktan 
günler sonra bile sayfalarınız bir tarayıcıda dağılarak problem 
çıkartabilir. Web'de şu sıralar oldukça popüler olan Wordpress 
tabanlı blog'larda bunun çok belirgin örneklerine rastlamak 
mümkün. Özellikle Internet Explorer 6'da bazı blog'ların sağ 
taraflarında kalan sütunların bulunduğu alana sığamayarak 
sayfanın en altına kaydığını görebilirsiniz. 


Problemin kaynağına inelim 

Tarayıcı piyasasında farklı özellikleriyle rekabet eden yazılımların birincil özellikleri HTML ile hazırlanmış sayfaları yorumlayarak doğru şekilde görüntülemek. HTML (HyperText Markup 
Language), aslında oldukça kolay anlaşılabilen, basit bir dil. 
Programlama dillerine oranla çok daha yalın bir yapıya ve az 
sayıda etikete sahip olan bu dil, her nasıl oluyorsa farklı tarayıcılarda farklı şekillerde yorumlanabiliyor. 

HTML standartları belirlenirken, belge oluşturmak isteyenlerin 
işini kolaylaştırmak için bazı özellikler düşünülmüş. <H1>, 
<H2> gibi küçülerek giden başlık hiyerarşisi, <P> etiketiyle tanımlanan paragraflar ve benzeri özellikler, kullanıcının 
biçimlendirmeyle pek fazla uğraşmadan sayfa üretebilmesini 
sağlıyor. Oysaki biz bugün yaptığımız tasarımlarda başlık, pa- 


ragraf benzeri öğeleri yeniden biçimlendirmeyi tercih ediyoruz 
ve önceden belirlenmiş olan tanımlamalar ayağımıza takılıyor. 
Örneğin <H1> etiketiyle işaretlenmiş olan ifade tarayıcı tarafından en büyük başlık olarak kabul ediliyor, tarayıcı bu ifadeyi büyüterek altında ve üstünde bir miktar boşluk bırakıyor. 
Yaptığınız bir sayfanın tüm tarayıcılarda aynı şekilde görünebilmesi için büyütme ve boşluk miktarlarının aynı olması gerekiyor. Bu noktada farklı tarayıcılar farklı sonuçlar verdiğinden 
tasarımınızda bozulma oluşabiliyor. Örneğin sayfada enine bir 
çizgi oluşturmaya yarayan <HR> etiketi, web tasarımcıların 
başını en çok ağrıtanlardan biri. Aşağıdaki örnekte görebileceginiz gibi <HR> ile çizilen çizginin alt ve üstünde oluşturulan 
boşluk, farklı tarayıcılarda farklı miktarlarda. Bu yüzden bu etiketi kullandığınız durumlarda farklı tarayıcılarda farklı sonuçlar 
almanız muhtemel. 


<html> 

<body> 

<hr /><br> 

<h1>Başlık</h1> 

<p>Başlığın altında yer alan bir paragraf</p> 
<h2>Başlık</h2><br> 

<p>Başlığın <cite>altında yer</cite> alan bir paragraf</p> 
<hr /> 

</body> 

</html> 


CSS'le kolay çözüm 

Tarayıcıların yorumlamaları yüzünden çıkan bu problemleri 
tasarımda kullanılan CSS dosyasına bazı eklemeler yaparak 
çözmek mümkün. CSS Reset olarak anılan bu yöntem, Yahoo geliştirileri tarafından ortaya atılmış ve Yahoo Developer 
Network'te tasarımla uğraşan herkesle paylaşılmış. 

CSS Reset yönteminin temel mantığı, tarayıcıların <H1I>, <P> 
gibi etiketler için varsayılan olarak kabul ettiği biçimlendirme 
verilerini sıfırlamak üzerine kurulu. Tasarımınıza başlarken bu 
varsayılan biçimlendirmelerden kurtuluyorsunuz ve sonrasında 
etiketleri kendi ihtiyacınıza göre kendiniz biçimlendiriyorsunuz. 
Bunu yapmak için CSS dosyanızın başına eklemeniz gereken 
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İşe başlarken CSS dosyanızın başına gerekli kodları eklediğinizde, varsayılan tüm 
biçimlendirmeler yok olacaktır. 


WEBMASTER'LAR İÇİN 


Ea LL 


# i 
CSS Reset için gerekli kodları adresinde bulabilirsiniz. 


kodları http://getir.net/y3b adresinden indirebilirsiniz. 
Varsayılan biçimlendirme özelliklerini sıfırllayan bu kodu CSS 
dosyanıza eklediğinizde, kullandığınız etiketler sayfadaki elementlerinin üzerinde hiçbir görsel etki yapmayacaktır. Daha 
önce biçimlendirmesini sıfırlamış olduğunuz bir etiketi tekrar 
biçimlendirmek istediğinizde CSS dosyasının alt satırlarında 
etiketi tekrar tanımlamanız mümkün. CSS dosyaları içerikteki 
bilgilerin sırasına göre okunup yorumlandığından, dosyanın bir 
etiket hakkında yapılan en son tanımlama geçerli olacaktır. 


table ( 
border-collapse:collapse; 
border-spacing:O; 

) 


table ( 
border-spacing:2; 
) 


Yukarıdaki gibi aynı etiket için üst üste yapılan biçimlendirme 
tanımlamaları aşağıdaki gibi bir sonuç verecektir: 


table ( 
border-collapse:collapse; 
border-spacing:2; 

) 


IE YANLIŞLARI DÜZELTİYOR OLABİLİR 


Tasarımınızı İnternet Explorer'da kontrol ederken gözünüze 
çarpmayan bir hata kimi zaman diğer tarayıcılarda problem 
olabilir. Internet Explorer, HTML kodlarındaki bazı yazım 
hatalarını görmezden gelebiliyor ve düzeltmeleri kendisi 
yaparak sayfayı görüntüleyebiliyor. </TABLE> etiketiyle 
kapatılmamış bir tablonun IE tarafından kapatılmış şekil- 


de görüntülendiğine ya da width—-”| gibi eksik kalmış bir 
tırnağın varmış gibi kabul edildiğine şahit olabilirsiniz. Bu tür 
durumlarda aynı sayfayı örneğin Firefox'ta çalıştırdığınızda 
sayfa hatanın bulunduğu satırdan sonra yorumlanamayıp 
yarım kalabiliyor. İnternet Explorer'ın bu yardımcı özelliği 
bir “tarayıcı uyumsuzluğu” görünümünde karşınıza çıkabileceğinden dikkatli olmakta yarar var. 
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Bilgisayar başındayken MP3 arşivinizden sıkıldığınız anlarda başvurabileceğiniz en iyi online 


radyoları inceliyoruz. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


WEB'de dolaşırken ya da bir yazılımla uğraşırken çoğumuzun alışkanlığıdır müzik 
dinlemek. Genellikle sevdiğimiz şarkılardan oluşan MP3 koleksiyonumuza başvuruyoruz fakat kimi zaman aynı şarkıları 
defalarca dinlemek insanı sıkabiliyor. Aslında bu problemin çözümü internet saye- 


www.bestfm.com.tr 

Birçok ödüle sahip ve Türkiye'nin birçok 
noktasında yayın yapan Best Fm'i, internet sitesinde yer alan bir linke tıklayarak 
online dinlemeye başlayabiliyorsunuz. Genel olarak pop müzik yayımı yapan Best 
Fm'i dinlemek için bilgisayarınızda Windows Media Player'ın yüklü olması yeterli. 


sinde elinizin altında. İnternet üzerinden 
yayın yapan çeşitli radyolar içinde aradığınız tarzı bulmanız ve zevkinize hitap 
eden değişik şarkılar dinlemeniz mümkün. Hatta kimi zaman şarkı dinlemek 
yerine bir DJ'in gevezeliklerine kapılıp 
can sıkıntınızı unutabilirsiniz. Geleneksel 


Güncel haberler ve en popüler on şarkının yer aldığı Top1l0 listesi ile hem müzik 
dünyasını, hem de gündemi takip etmeniz mümkün. Bunların yanı sıra radyoya 
konuk olan sevdiğiniz sanatçıları da yine 
internet radyosu üzerinden dinleme imkanına sahipsiniz. Best FM'in Murat Erdin'le 
Konuşan Türkiye, Arıza Şov, Gazoz Ağacı 
gibi popüler programları birkaç dinleyişten 
sonra alışkanlık haline gelebilir. 


www.naklenfutbol.com 

NaklenFutbol.com hem bir spor portalı 
olarak, hem de Turkcell Süper Lig maçlarını Ücretsiz olarak dinleyebileceğiniz bir 


radyoların internet yayınlarının yanında, 
yalnızca internet üzerinden yayın yapan 
özgün radyolar da bulunuyor. İnternet 
radyoları sayesinde radyo dinleme alışkanlığınız yalnızca trafikte, işe ya da okula giderkenki zaman diliminde kalmayıp 
günün tamamına yayılabilir. 


rare 


ii 


1. Ba BE 


ii 
radyo olarak hizmet veriyor. Dinlemek için 
Windows Media Player'a veya Winamp'in 
5 ve daha yukarı sürümlerinden birine 
sahip olmanız gerekiyor. Sitede Süper Lig 
maçlarının dışında kalan zamanlarda 24 
saat pop müzik dinlenebiliyor. Bu sırada 
forum bölümünde dolaşabilir, güncel spor 


haberlerini inceleyebilir veya merak ettiklerinizi diğer ziyaretçilere sorabilirsiniz. 
Turkcell Super Lig, Kategori 1 ve Kategori 
2 olarak ayrılan forumlarda futbol severler genellikle transferleri ve takımların son 
durumlarını tartışıyor. Tabi ki, bu forumlardan yararlanabilmek için üyelik şart. 


RAE AŞETIR 


Radyo 1 

www.radyol.fm 

Radyo 1, kullanışlı ve göze hoş gelen bir 
tasarıma sahip, online radyo yayını yapan 
bir başka site. Kırmızı ağırlıklı ara yüzü 
ilk başta biraz gözü yorsa da zamanla 
alışılabiliyor. Tek bir tıklamayla canlı yayını kolayca başlatabiliyorsunuz. Ardından 
yapacağımız ufak bir üyelik işlemi sayesinde, istediğimiz şarkının çalınması için 
talepte bulunabiliyor ve sürpriz hediyelerden kazanma fırsatını elde etmiş oluyoruz. 
Türkçe pop müzik yayını yapan Radyo 
1, oluşturulan “Top 20” listesi ve güncel 
haberlerle müzik dünyası hakkındaki tüm 
gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyor. 
Radyo 1 yalnızca Marmara bölgesinde 
yayın yapan bir radyo kanalı olduğu için, 
özellikle diğer bölgelerde oturan kullanıcıların ilgisini çekebilir. 


Radyo ODTU 
www.radyoodtu.com.tr 

Radyo ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yayına başlayan ve analog 
ortamda sadece Ankara'da yayın yapan 
bir radyo kanalı. Ankaralı gençler tarafından yıllardır çok sevilen Radyo ODTÜ, 
internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği 
yayınla Ankara'da oturmayanlara da ulaşmış oluyor. Yabancı pop ve alternatif mü- 


ONLINE RADYOLAR 


zik yayını yapan radyo, özellikle kafanızı 
dinlemek istediğiniz anlarda çok iyi bir 
alternatif olabilir. 

İki farklı sunucu aracılığıyla hizmet veren 
Radyo ODTÜ, Boteb-Online'ı tercih etmeniz durumunda RDS (Radio Data System) 
hizmetinden yararlanabiliyor, böylece çalan şarkının adını ve sanatçının kim oldugunu öğrenebiliyorsunuz. Radyo ODTÜ'ye 
isteklerinizi iletebilir, değişik müzik türlerinde yayın yapan programları zevkle takip 


edebilirsiniz. 


Power FM 

WWWw.powerfm.com.tr 

Power FM, yabancı müzik yayını yapan ve 
Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarından 
biri. Sitesindeki yayın bahsettiğimiz diğer 
radyolar gibi yine tek bir tıklamayla Windows Media Player ya da Winamp üzerinden rahatça dinlenebiliyor. Üstelik Power 
FM dinlemenin maddi avantajları da olabiliyor! Her gün Power FM dinleyicileri arasında 
yapılan çekilişlerde Blackberry, helikopter 
gezisi gibi sıra dışı hediyelerden birini kazanabilmek mümkün. Ayrıca siteyi ziyaret 
ederek Power FM sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikleri takip edebilir, radyoda 
yapılan programlar hakkında detaylı bilgiye 
ulaşabilirsiniz. Böylece sevdiğiniz müzik 
türünde yayın yapan programı bulabilir ve 
sürekli takipçisi haline gelebilirsiniz. 


Joy Fm 

Wwww.joyfm.com.tr 

Çok renkli bir tasarıma sahip olan Joy FM, 
diğer radyolarda olduğu gibi yine tek tıklamayla basit bir şekilde dinlenmeye başlıyor. Ses kalitesi ortalamanın çok üstüne 
çıkamasa da yeterli denebilir. Joy FM'in 
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gerçekleştirdiği organizasyonları, Etkinlikler bölümünden takip etmeniz mümkün. 
Yabancı müzik yayını yapan radyonun gerçekleştirdiği bu etkinliklerin bazılarını MP3 
biçiminde dinleyebiliyorsunuz. Online yayın yapan diğer radyoların sitelerinde olduğu gibi Joy FM'de de yayın akışını takip 
etmenizi sağlayan bir program bulunuyor. 
Bu bölümde, yayımlanan programlar hakkında detaylı bilgileri bulabiliyorsunuz. 


Billboard 
www.billboard.com 
Türkiye'deki serüvenine bir müzik dergisi olarak başlayan Billboard, yayınladığı 
online radyosu ile hem popüler müzikten 
hoşlananlara, hem de “Oldies Goldies” 
başlığı ile yayınladığı programında 70'ler 
80'ler 90'lar gibi geçmiş yıllara ait şarkılara dair özlemini gidermek isteyenlere 
ilaç gibi geliyor. Bir tıklamayla canlı yayını 
dinlemeye başladıktan sonra, hemen röportajlar bölümüne gidebilir ve sevdiğim 
sanatçılarla daha önce yapılmış röportajları okumaya başlayabilirsiniz. Bir müddet 
burada zaman geçirdikten sonra “Müzisyenler” bölümünde yer alan gruplara ve 
sanatçılara göz atmanızda yarar var. Sevilen sanatçılara ait bilgilerin yer aldığı bu 
bölümde, sanatçının daha önce çıkartmış 
olduğu albümler, ilk kez nerede sahne aldığı, çıkış şarkısı gibi bilgilere ulaşmak da 
mümkün. Ardından “Listeler” bölümünde 
müzik piyasası hakkında kısa bir bilgi aldıktan sonra, “Haberler” kısmında gelişmeleri yakından takip edebiliyorsunuz. 
“İnteraktif” bölümünde yer alan sınavlarla 
yine eğlenceli vakit geçirmek mümkün. 
Hız konusunda biraz problem yaşanabilse de 64 Kb/S'lik kaliteli müzik yayını ve 
müzik dünyası hakkında engin bilgilerle 
Billboard.com.tr, editörün seçimi olmayı 
hak ediyor. 


Radio Oxigen 


www.radiooxigen.com 
Farklı bir yapıya sahip olan Radio Oxigen, 
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daha çok Jazz sevenlere hitap eden bir 
site. Tamamı Flash ile hazırlanmış olan 
online radyo makul bir yükleme sürecinin ardından karşımıza geliyor. Flash 
altyapısı sayesinde arayüzü oldukça hızlı 
olan RadioOxigen.com 64 Kb/s'lik kaliteli 
yayınıyla gayet tatmin edici. Jazz konusunda geniş bilgilerin yer aldığı sitede, en 
son haberler, etkinlikler, röportajlar yer 
alıyor. Örneğin burada Marcuss Miller'ın 
İstanbul ziyareti esnasında yapılan görüşmenin videosunu izleyebilir, ardından fotoğraf galerisinde bulunan konser görüntülerine göz atabilirsiniz. Kaliteli bir ara 
yüz ve kaliteli bir müzik yayınıyla hizmet 
veren Radio Oxigen, İstanbul dışında da 
Jazz severlerle buluşmak adına resmi si- 


tesinden yayın yapıyor. 


OLASI PROBLEMLERE 
ÇÖZÜMLER 


Online radyolar konusundaki en önemli sıkıntılar genellikle kullanmakta olduğunuz tarayıcıdan kaynaklanıyor. Adını duyduğunuz 
anda işte benim radyom dediğiniz siteye daha 
girerken bile sorunla karşılaşmanız mümkün. 
Örneğin Radyo NlOl'in sitesini ele alacak 
olursak, site Firefox ile sorunsuz çalışırken 
İnternet Explorer'ın birçok kişi tarafından 
kullanılan 6 sürümünde siteyi yüklemeye çalışırken hata oluşuyor. İnternet Explorer 7 ise 
siteye girdiğinizde siyah arka plan dışında bir 
şey göstermiyor. Bir diğer sorun da siteden 
yayınlanan müziğin codec'inin bilgisayarınızda 
bulunmayabilmesi. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için adresinden 
indirebileceğiniz Kazaa Codec Pack gibi bir 
codec paketi yüklemenizde fayda var. Diğer 
taraftan, her ne kadar online yayın yapan radyo siteleri genellikle ASX uzantılı bir sayfadan 
yayın yapsalar da Media Player ve BS Player'ın 
açamadığı PLS uzantılı dosyalar için bilgisayarınızda Winamp'in son sürümlerinden birinin 
kurulu bulunması gerekiyor. 

Online yayın yapan radyo siteleri bazen de 
kullandıkları osunucunun performansından 
kaynaklanan sorunlarla dinleyicisini üzebiliyor. Yayını yapan sunucunun kapasitesinin 
üzerinde bir talep oluştuğunda, dinlediğiniz 
müzikten pek keyif alamayabiliyorsunuz. Yavaş bir internet bağlantısına sahip olmanız da 
benzer bir sonuca yol açabilir. 


www.radion101.com 

Radio N101 alternatif müzik sevenler için 
çok uygun bir online radyo. Oldukça hızlı 
olan sitesi, kullanışlı bir ara yüzle birlikte, 
yüksek kalitede müzik yayını yapıyor. Sitede Cem Ceminay'ın program saatlerini 
öğrenebilir ve kendisinden trafiğin, müzik 
listelerinin ve grupların son durumları 
hakkında güncel bilgiler edinebilirsiniz. 
Special Weekend (Özel Hafta sonu) programında her hafta sonu özel bir grup veya 
sanatçı yer alıyor ve bu sanatçı hakkında 
verilen bilgilerle birlikte, en çok sevilen 
parçaları birbiri ardına yayınlanıyor. Yabancı müzik yayını yapan N10O1, sadece 
trafikte değil bilgisayar başında vakit geçirirken de müzik dinlemekten hoşlananlar için iyi bir alternatif olabilir. 


www.loungefm.net 

Özgün tasarımıyla online radyo işine bir 
bakış açısı kazandıran Lounge FM, İngilizce olduğundan ilk başta kullanım 
açısından zorluk yaşatabilir ancak radyo 
resminin “canlı yayın” linki olduğunu anlamak İngilizce bilmeyenler için de çok uzun 
sürmese gerek! Yalnızca bir radyo sitesi 
olmaktan öte, müziğin bir sadece endüstri öğesi olmadığını hatırlatan Lounge FM, 
sanat konusunda oldukça duyarlı. Yabancı 
müzik yayını yapan radyo bir yandan müzik dinleyebileceğiniz, bir yandan da Flash 
ile hazırlanmış estetik ara yüzün tadını 
çıkarabileceğiniz ilginç bir ortam. Çeşitli 
müzik organizasyonlarında da yer alan Lounge FM'in eleştirilebilecek neredeyse tek 
yanı, 32 Kb/s gibi çok kaliteli olmayan bir 
yayın yapıyor olması. 


Kendi radyonuzu yapın, 
herkes sizi dinlesin 


Radyolarda aradığını bulamayanlar, dinlediklerini başka insanlarla paylaşmak 
isteyenler, söyleyecek sözleri olup da 
derdini anlatamayanlar ve DJ'lik deneyimi yaşamak isteyenler için güzel bir önerimiz var. Kendi radyo yayınınızı yapın, 
herkes sizi dinlesin! 

Web sitenizde veya kendi bilgisayarınıza 
üzerinde hazırlayacağınız bir sunucuyla, 
dinlediğiniz müziği başkalarıyla paylaşmanız mümkün. Bunun için sahip olmanız 
gerekenler kendinize ait bir web sitesi veya 
blog, bir bilgisayar, yüksek hızda internet 
bağlantısı ve iyi bir MP3 arşivi. 


Şimdi yayını nasıl yapacağımıza ayrıntılarıyla değinelim. Çeşitli alternatifler 
arasında en hızlı, en kaliteli ve kesintisiz 
yayını yapmanızı sağlayabilecek programlardan biri Flatcast. 64 Kb/s kalitesinde oldukça az bir gecikmeyle yayına 
başlamak için öncelikle FHlatcast'ın www. 
flatcast.com adresindeki web sitesine 
(İngilizce yerine Almanca tercih edenler 
www.flatcast.de adresini kullanabilir) 
giriyoruz. Burada ilk işlem olarak siteye 
üyeliğimizi yapmamız gerekiyor. Bunun 
için sitenin sol kısmında yer alan “You 
are new? Register Here" adresine tıklayarak üyelik için gerekli alana gidiyoruz. 
Üyelik kaydını gerçekleştirmek için açılan 
pencerede adım adım üyelik işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Burada verdiğiniz bilgileri daha sonra değiştirebilirsiniz fakat 
kullanacağınız “Username” aynı zamanda 
radyonuzun da ismi olacağından dikkat 
etmenizde fayda var. Örneğin biz kullanıcı 
adımızı “Radyo PCnet” olarak belirleyelim. 


Web siteniz üzerinden radyo 


yayını yapmak için en iyi 
programlardan biri Flatcast. 


| resama m maşi gişe $ a e m rare 
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Burada daha sonra hatırlayabileceğiniz bir 
şifre ve kullanmakta olduğunuz bir e-posta 
adresinizi girmelisiniz. 


Son olarak yazı rengimizi de belirledikten 
sonra, kayıt işlemini tamamlamak için 
“register”a tıklıyoruz ve ardından Flatcast 
bize minnettarlığını gösteriyor. Artık her 
ne kadar “Kullanıcı adı” ve “şifre” ile siteye giriş yapabiliyor olsak da halen yayın 
yapma imkanına sahip değiliz. Bunun 
için öncelikle, kayıt esnasında belirtmiş 
olduğunuz e-posta hesabına gönderilen 
doğrulama mesajına bir göz atmanız gerekecek. Bazı e-posta hesaplarında bu 
tip e-postalar “junk mail” diğer adıyla 
“önemsiz postalar” klasörüne gönderebiliyor. Postayı gelen kutunuzda göremezseniz, burayı kontrol etmenizde yarar var. 
Doğrulama mesajında yer alan linke tıklayarak bu işlemi de gerçekleştirmiş ve artık yayın dünyasına doğru büyük bir adım 
atmış oluyoruz. 

Kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra, “Hoş geldin Radyo PCnet” mesajinm hemen altında yer alan listeden 
“Broadcaster's area” linkine tıklıyoruz. 
Karşımıza çıkan sayfa bize radyomuz ile ilgili tüm bilgilere erişebilme, değiştirebilme 
ve hatta yayın hayatını sona erdirebilme 
imkanını sağlıyor. 

Broadcaster's area sayfasında, orta bölümde bulunan linklerden, en üstteki “Create 
a new stream”e tıklayarak radyomuzun ilk 
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Burada bulunan şifre, daha önce girdiğiniz 
şifre ile aynı olmamalı. Çünkü bu şifre, yetki 
vereceğiniz kişiler tarafından kullanılacak. 
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ayarlarını yapıyoruz. Radyonuzun ayarlarını yapacağınız bu kısımda, girdiğiniz 
bilgiler, radyonuzda çalınacak müzikler, 
gerçekleştirilecek aktiviteler hakkında bilgi 
vereceğinden yeterince açıklayıcı olması 
dinleyici kitlesini arttırmak adına önemli. 
Bir sonraki sayfada yapacağımız yayının 
kalitesini, radyomuzun simgesini ve kullanacağımız programı oayarlayacağımız 
kısma geliyoruz. Burada 32 Kb/s, 64 Kb/s 
ve 128 Kb/s'lik seçenekler yapacağımız 
yayının kalitesini gösteriyor. Varsayılan 
olarak gelen 64 Kb/s'lik hıza dokunmamakta yarar var. Çünkü 32 Kb/s'lik yayın 
çok kaliteli bir yayın, çok kaliteli olmayabilir ve bu dinleyicilerinizi rahatsız edebilir. 
128 Kb/s'lik yayın ise yüksek hızda bir internet bağlantısı gerektiriyor. Kullanılacak 
program kısmına, “Version F5” kullanacagımız için dokunmuyoruz. En alt kısımda 
bulunan simgeyse radyonuzun tanıtımı 
için yazdığınız yazının yanında yer alacak. 
Yayınla ilgili herhangi bir fonksiyonu olmadığından, dilediğinizi seçebilirsiniz. 
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Burada 64 Kb/s seçeneğini seçmek, 
ilerde dinleyici sayınızın artması 
durumunda sorun yaratmayacaktır. 


OZ memek e Mame 
PER Er ia pre MEP TERE 
> ag PELAŞAEZ 


Ardından hangi dilde yayın yaptığımızı 
belirttikten sonra, yayını yapacağımız 
programı hangi sayfaya entegre edeceğimizi soran bir sayfayla karşılaşıyoruz. Bu 
kısımda, web sitemizde radyoyu yerleştireceğimiz sayfanın adresini yazdıktan 
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sonra alt kısımda bulunan rakamları degiştirerek programın sitemizde kaplayacağı yeri belirliyoruz. 

Bir sonraki adımda radyomuzun kimler tarafından dinlenebileceğine karar veriyoruz. 
Bu kısımda yer alan kutuyu işaretlediğiniz 
takdirde radyo yayınınız sadece önceden 
belirlediğiniz şifreyi giren kullanıcılar tarafından dinlenebilir. Herkesin dinleyebileceği bir yayın yapmak isteyenler bu 
kısımda herhangi bir değişiklik yapmadan 
geçebilirler. Ardından son adımda sadece 
“register” linkine tıklıyoruz ve radyomuzun 
ayarlarını tamamlamış oluyoruz. 

Artık yayın hayatına adım atmak için 
sadece Flatcast eklentisini bilgisayarımıza yüklemek kalıyor. Flatcast eklentisini bilgisayarımıza yüklemek için 
“Broadcaster's Area” bölümünde, orta 
kısımda yer alan “Start Stream” linkine 
tıklayarak gerekli eklentiyi yüklüyoruz. 
Bir süre bekledikten sonra karşımıza yayın yapacağımız sayfa geliyor. 

Üç farklı sayfadan oluşan bu arayüzde her 
sayfanın farklı bir işlevi var. “Preset Selection” kısmı sitenize eklenen Flatcast programının temasını belirliyor. Burada bulanan 
altı farklı temadan birini seçtikten sonra bu 
kısmı kapatabiliriz. Daha sonra “FlatCast 
— DJ Mixer” kısmından çalınacak şarkıları 
ekliyoruz. “Add” butonuna bastıktan sonra 
istediğimiz şarkıları seçip ekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, 
sadece mp3 çalabiliyor olmamız. Mixer 
otomatik olarak listeye eklenen şarkıları 
çalmaya başlıyor. Ana pencerede yer alan 
ekolayzır grafiği çaldığınız şarkı ile hareket 
etmeye başlamışsa sorunsuz bir şekilde 
yayın başlamış bulunuyorsunuz demektir. 
“Talk Over” butonunu kullanarak şarkının 
istediğiniz kısmında araya girebilir dinleyicilerinizle konuşabilirsiniz. Artık siz de bir 
DJ oldunuz! ** 


Not: Yayına başladığınız anda bir güvenlik duvarı uyarısı alıyorsanız, Flatcast için 
güvenlik duvarınız üzerinde özel bir izin 
vermeniz gerekecektir. 


http://www.sourberry. 


LU laği BLOGLAR 


Milyon dolarlık bloglar 


Blog deyip geçmeyin, değerleri milyonlarca doları bulan bu bloglar dünyada gündem belirliyor. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivanc©PCnet.com.tr 


ARTIK internetteki içeriğin çok önemli bir kısmını bloglar sağlıyor. Herkesin 
kolayca blog sahibi olmasını sağlayan 
Blogger ve Wordpress gibi sistemler, 
web'deki nüfusu artırırken hatırı sayılır 
büyüklükte bir kitlenin yaşam tarzını da 
değiştirdi. Blog yazma kültürü günden 
güne yayılıyor. Ev hanımları modayı, çalışanlar iş hayatını, öğrenciler okul hayatını bloglara taşıyor. Google gibi büyük 
şirketler kendi hizmetlerini tanıtmak ve 
gelişmeleri meraklılarına aktarmak için 
bloglar kuruyor. Google'ın http://googleb- 
log.blogspot.com adresindeki resmi blogunun yanında http://adwords.blogspot. 
com, http://adsense.blogspot.com gibi 
çoğu hizmeti için özel blogları da var. Bu 
hizmetleri kullananlar arada bir bu bloglara uğrayarak gelişmeleri ilk ağızdan 
öğrenebiliyor. Öte yandan şirketler çalışanlarının kendi aralarındaki iletişimini 
kolaylaştırmak üzere yine blogları kullanabiliyor. Yalnızca şirketin çalışanlarına 
hitap eden bloglar şirket içi dayanışmayı 
ve sosyalleşmeyi artırıyor. 


Nasıl farklılaştılar? 

Blog kavramı özellikle son birkaç yılda ön 
plana çıktı. Fakat bu işe çok yıllar önce 
başlayan blogcular var ve bugün gerçekten çok çok iyi yerlere gelmiş durumdalar. Değeri milyon dolarlarla ölçülen 
bloglar, bugün sayısız insanın geçimini 
sağlıyor ve milyonlarca okuyucu tarafından takip ediliyor. Blog konusunda işe 
erken başlayanların, henüz bu kavram 
ortalıkta yokken blog yazmaya başlamış 
olanların şanslı oldukları kesin, fakat bu 
şans mutlaka başarı elde edecekleri anlamına gelmiyordu. Sayısız blog arasından sıyrılarak büyük okuyucu kitlelerine 
sahip olanların her zaman diğerlerinden 
önemli farkları vardı. 


Samimiyet: Bir online günlük gibi, yaşamında olup biteni internete aktaran- 
lar öncelikle samimiyetlerinin karşılığını 
aldılar. Başkalarının hayatında ne olup 
bittiğine büyük merak besleyen internet 
kullanıcıları, sıradan birinin yaşadıklarını 
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düzenli şekilde okumaktan mutlu oluyor. 
Bugün Türkiye televizyonlarında yayınlanan birçok dizi gibi, sıradan insanların 
hayatlarını aktardığı bloglar da büyük 
ilgi görebiliyor. Bu konuda en önemli 
örneklerden biri Dooce.com. Heather 
Armstrong, burada neredeyse “aklına 
geleni” yazarak bir aile geçindiriyor. 


Eğlence: İnternet kullanıcılarını bloglara bağlanmaya yönlendiren önemli 
sebeplerden biri de eğlence. Icanhascheezburger gibi eğlenceli içerikleri düzenli olarak okuyucularına sunan bloglar 
milyonlarca insan tarafından seviliyor ve 
sürekli olarak takip ediliyor. Icanhascheezburger, eğlenceli içerik sunmaktan bir 
adım öteye giderek okuyucuyu da oyuna 
dahil etmiş. Okuyucuların içeriğe puan 
verebilmeleri, beğendikleri içerikleri kendi hesaplarıyla kaydedebilmeleri, onları 
bloga daha da bağlıyor. 


Tecrübe: Huffington Post ve Engadget gibi 
bloglar ciddi konulara eğilirken yazar kadrolarının güvenilirliği ve tecrübesiyle ön 
plana çıkıyor. Çeşitli sektörlerde söz sahibi 
olan insanların bloglarda paylaştığı birikimler büyük kitlelerin ilgisini hak ediyor. 


Tepki: Önemli olayların yarattığı toplumsal tepkiler kimi zaman bazı bloglarda 
dile getirilerek konuya ilgi duyan okuyu- 


cuları bir araya getiriyor. Çin'in Tibet'i 
işgaline karşı çıkan Students for a free 
Tibet ve çevre duyarlılığını konu alan 
Tree Hugger bunlara örnek verilebilir. 


The Huffington Post 

Dünya gündemini yorumluyor, politikanın nabzını tutuyor. 
www.huffingtonpost.com 

Global politika konularına eğilen Huffington Post, dünyada politika blogları kategorisinde en önemli yere sahip. Politika 
gündemini sıkı takip eden blog, belki de 
yazdıklarıyla dünyanın en çok ses getiren blogu. Huffington Post, geleneksel 
medyadan nefret eden bir ekip tarafından yayınlanıyor. Blog yazarları alelade 
insanlar gibi evlerinde oturup bilgisayar 
başında pijamalarıyla zaman geçirerek 
bloglarını yazsalar da yaptıkları iş geniş 
çevrelerde yankı buluyor. 2005 yılından 
bugüne gelen blogun serüveni, web'in 
bu süre içinde yaşadığı değişime ilginç 
bir örnek sergiliyor. O günlerde blogların 
bu kadar büyük ilgi toplayabileceği ve 
geleneksel medyaya meydan okur hale 
gelebileceği elbette ki kimse tarafından 
tahmin edilemiyordu. 

Büyük haber portallarıyla benzerlik gösteren bir ana sayfası olan Huffington 
Post, çok sayıda yazarın görüşlerinin 
yanında çeşitli güncel haberler hakkında 
yorumlara ve video içeriğe de yer veriyor. 


THE HUFFINGTON POST 
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Tlus Bızih Yeapi poihir bealrei a ılapıpar Jack Kbpaşnii 
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Haber ve yorumlar genellikle Amerika 
odaklı olsa da www.huffingtonpost.com/ 
tag/google adresinde bulabileceğiniz Google haberleri sayfası gibi ilginizi çekmesi muhtemel bölümlere de sahip. 


Boing Boing 

İlginç ürünler ve olaylar üzerine yazıyor. 
www.boingboing.net 

Yukarıda bahsettiğimiz Huffington Post 
için “belki de yazdıklarıyla dünyanın en 
çok ses getiren blogu” demiştik. Merak 
etmeyin, burada inceleyeceğimiz diğer 
bloglar çoğumuz için sıkıcı olan politika 
meseleleri üzerine değil. Zira bir blogun 
tüm dünyada duyulması ve adından 
söz ettirerek ziyaretçi rekorları kırması 
için mutlaka böyle ciddi konulara eğilmesi gerekmiyor. Çok daha eğlenceli ve 
farklı bir içeriğe sahip olan Boing Boing, 
adından da anlaşılacağı üzere içeriğinde 
ciddi konulara değil, eğlenceli şeylere 
yer veriyor. “A Directory Of Wonderfull 
Things” sloganıyla yayın yapan blog, yazarlarının “wonderful” yani “muhteşem, 
harika” bulduğu her şeyden dem vuruyor. Blog'da öğrenci evleri için üretilmiş 
parçalara bölünebilen bir buzdolabı, en 
pahalı satranç setinin nasıl yapılabilecegi gibi ilginç konular bulmak mümkün. 
Boing Boing kimi zaman ilginç yaklaşımlarla siyasete bulaşmıyor da değil. 
Örneğin http://getir.net/73o adresinde 
Amerika'nın Bush tarafından yönetildigi döneme dair ilginç bir eleştirel tasarım çalışmasını inceleyebilirsiniz. Boing Boing, dünyanın çeşitli yerlerindeki 
takipçilerine hoşça vakit geçirmelerini 
sağlayacak eğlenceli bir içeriği sunmanın yanında ziyaretçilerini ilginç yenilik- 


Recognize 
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lerden de haberdar ediyor. Blog, 2000 
yılından beri yayında. 


Techcrunch 

Teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyor. 

www.techcrunch.com 

Teknolojinin nabzını tutan en ünlü bloglardan biri olan Techcrunch, 2005 yılında Silicon Valley'deki yeni projeleri yazmak amacıyla yayın hayatına başlamış. 
Kurucusu Michael Arrington'ın özverisi 
sayesinde yıllar içinde tüm teknoloji 
sektörünü yakından takip eden önemli bir haber kaynağı haline gelen blog, 
şimdilerde dünyanın en önemli blogları 
arasında yer alıyor. İşi Amerikan başkan 
adayları Barack Obama ve John McCa- 
in ile röportaj yapabilecek kadar büyüten Michael Arrington, Business Week 
dergisi tarafından web'deki en etkili 25 
isimden biri olarak gösterildi. 
Techcrunch halen büyüyerek teknoloji 


TechCrunch 
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alanında en çok söz sahibi blog olma 
özelliğini sürdürüyor. Fakat blog hakkında olumsuz görüşler de yok değil. Özellikle internet üzerinde yapılan büyük işler 
hakkında yorumlar yapan blogun sahibi 
Arrington'ın aynı zamanda bu alandaki 
büyük yatırımcılardan birisi olması bazı 
çevrelerce eleştiriliyor. 


Kottke 

Yazarı internette keşfettiklerini okuyucularıyla paylaşıyor. 

www.kottke.org 

Blogculuğun en eski örneklerinden biri 
olan Kottke, 1998 yılından beri Jason 
Kottke tarafından yazılıyor. Kendisi henüz blog kavramının ortalıkta olmadığı 
yıllarda -en azından yaptığı işe o zaman 
blog denmiyordu- internetteki ilginç şeyleri bir araya toplamak amacıyla Kottke. 
org adresinde yazılar yazmaya başlamış. 
Blog, aradan on yıl geçmiş olmasına rağmen ilk günkü hissiyatını koruyor. Kottke halen yazıları tek başına, kişisel ve 
sıcak bir tavırla hazırlıyor. Tabii blogun 
ziyaretçi sayısı bugünlerde hiç de yeni 
açılmış bir blog gibi değil. İnternetteki 
sayısız web sitesinden ve diğer bloglardan yönlendirilen ziyaretçiler Kottke. 
org'u çok popüler bir yer haline getirmiş 
durumda. Blogda Kottke'nin internette 
keşfettiği sayısız şey silik başlıklarla yer 
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alıyor. Anlaşılan o ki, kendisi blogunun 
yayın mantığında olduğu gibi tasarım 
konusunda da oldukça muhafazakar. 
Boş bir zamanınızsa Jason Kottke'nin 
keşfettiklerini paylaşmak ve bilmediğiniz 
birçok konu hakkında fikir sahibi olmak 
üzere www.kottke.org adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 


Dooce 

Her telden içeriğiyle “aile geçindiren” 
blog. 

www.dooce.com 

Dünyanın en popüler kişisel blogcularından biri de 2001 yılından beri blogunu 
kararlılıkla sürdüren Heather Armstrong. 
Burada “kararlılıkla” kelimesini boş yere 
kullanmıyoruz çünkü Heather Armstrong 
blogunda yazdıkları yüzünden işinden 
bile kovulmuş. Çalışmakta olduğu şirketin yeni başladığı bir internet projesi 
hakkında olumsuz görüşlerini blogunda yazdığında olanlar olmuş... Dooce 
internette “her şeye rağmen” hayatının 
bir kısmını yabancılarla paylaşanlara güzel bir örnek. Başına gelen kötü durum 
onun blogculuk ruhunu zedelememiş ve 
kararlılıkla devam ettiği bu işte dünyanın 
en iyilerinden biri olmayı başarmış. 
Dooce'un özellikle eğildiği belirgin bir 
konu yok. Heather Armstrong burada 
iş yaşamından, aile yaşamından, kimi 
zaman depresyonlarından ve annelik 
konusundan dem vuruyor. Vakti zamanında onu işinden eden blog merakı, 
2005 yılından bu yana ailesinin bütün 
ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek kadar reklam geliri elde etmesini sağlıyor. 
Bu örneğin peşinden giderek işi gücü bırakıp bir blog açmayı önermesek de bu 
dünyada blog gelirleriyle aile geçindiren 
ev hanımlarının olduğunu aklımızın bir 
köşesinde tutmakta yarar var. 


Perezhilton 

Dedikodularıyla Hollywood ünlülerini 
bezdiren blog. 

www.perezhilton.com 

Hollywood'un “en çok nefret edilen” web 
sitesi olarak anılan Perezhilton 2005 
yılından bu yana Mario Lavandeira tarafından yayınlanıyor. 29 yaşındaki Lavandeira, popülerliği dünyaya yayılan 
bu adreste Hollywood ünlülerine korku 
salıyor. İster bir film yıldızı olsun, isterse Amerikan başkan adayı, kimse 
Perezhilton'un kendisiyle dalga geçmesi- 


ni engelleyemiyor. Dünyaca ünlü kişilerin 
ilginç fotoğraflarını blogunda yayınlıyor 
ve kimi zaman Paint'i açıp fotoğrafların Üzerine garip notlar ekliyor. Ayrıca 
alkollü araba kullanmaktan ceza yiyen, 
uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alınan ünlülerin görüntüleri televizyonlardan önce Mario Lavandeira'nın bloguna 
düşüyor. Black Eyed Peas'den Fergie 
bir şarkısında bu blogdan bahsetmiş ve 
Avril Lavigne, Lavandeira'yı arayıp artık 
kendisi hakkında yazmamasını istemiş. 
Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere 
Perezhilton.com son iki yıldır ünlülerin 
kabusu olmuş durumda. 


Icanhascheezburger 

İlginç kedi resimlerinin bir araya getirildiği eğlenceli bir yer. 
WWww.icanhascheezburger.com 
İnternette genellikle zincir e-postalar 
yoluyla dolaşan komik kedi resimlerini 
bilirsiniz. Gülümseyen kediler, ağlayan 
kediler, bir yumağın peşinden koşarken 
bir yerlerden düşen kediler, kuyruğundan korkan kediler... Kedilerin komik 
hallerini gösteren fotoğrafların kaynağına 
inmek istiyorsanız Icanhascheezburger'i 
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ziyaret etmelisiniz. Kedilerle ilgini oldukça ilginç bir içeriğe sahip olan bu blogun 
adı da kendisi gibi garip. Aslında blogun 
adındaki gariplik geri kalan her yerinde 
de mevcut. Bloga içerik gönderenler ve 
yöneticiler garip bir İngilizce konuşarak 
anlaşıyorlar. Bu dilde bilindik İngilizce 
sözcüklerin hemen hepsi farklı bir biçimde yazılıyor. Blogun adında “cheese” 
yerine “cheez” olduğu gibi... Kullanılan 
bu dil “Lolspeak” adıyla anılıyor. 
Icanhascheezburger'da incelediğiniz 
kedi resimlerine oy verebiliyor ve kendi 
çektiğiniz resimleri başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Blogun bir diğer ilginç özelliği de kullanıcı hesabınızı oluşturduktan 
sonra beğendiğiniz resimleri favori resimleriniz arasına ekleyebiliyorsunuz. 


Tree Hugger 

Çevreci blog Dicovery Channel tarafından 10 milyon dolara satın alınmış. 
www.treehugger.com 

Çevreyi koruma bilinci etrafında dönen 
Tree Hugger, 10 yönetici ve 40 yazarının 
ürettiği içerikle her ay milyonlarca çevreci ziyaretçiyi ağırlayan ilginç bir blog. 
Technorati'deki en iyi 20 blog arasında 
yer alan Tree Hugger'ı her ay yaklaşık 
1.8 milyon farklı ziyaretçi izliyor. Blogun 
on farklı ülkeden yazarları var. Bu sayede 
dünyanın hemen her yerinde olup biten, 
çevrecileri ilgilendiren durumlar bu blogdan takip edilebiliyor. Yazarlar günde ortalama 30 yeni yazı hazırlayarak bloga 
ekliyorlar. Bu aynı zamanda yapılan işin 
her zaman güncel ve ilgi çekici olması 
anlamına geliyor. Tree Hugger, bundan 
dört yıl önce bir master projesi olarak 


ortaya çıkmış ve büyüyerek bu günlere 
gelmiş. Çeşitli sponsorluklarla ve reklamlarla gelir elde eden blog, yazarlarına 
da düzenli şekilde para ödüyor. 
Çevrecilerle özel bir bağı olan Discovery 
Channel, geçtiğimiz yıl Tree Hugger'ı 
satın almış. Bu satın alma sonrasında 
kulaktan kulağa dolaşan fısıltılara göre 
kolektif blog, 10 milyon dolar karşılığında el değiştirmiş. 


Engadget 

Teknolojik oyuncaklar ilk kez burada 
boy gösteriyor. 

www.engadget.com 

İngilizcedeki Gadget sözcüğü Türkçe'ye 
kimi yerde “araç”, kimi yerdeyse “zımbırtı” olarak çevriliyor. Genel olarak minik teknolojik oyuncakların da aynı sözcükle anıldığını söyleyebiliriz. Hareket 
algılayıcısına sahip minik bir webcam, 
bilgisayarınıza USB girişinden bağlanabilen minik bir serinletici pervane, yine 
USB üzerinden çalışan klavye aydınlatıcı lamba gibi araçlar için kullanılan bir 
isim “gadget”. Adını bu sözcükten alan 
Engadget.com, teknolojik aletlerle ilgili 
haberlere yer veren önemli bir blog. Engadget, teknoloji gündemini yakından takip eden ve sayısız ziyaretçisi tarafından 


BLOGLAR (ligi 


dikkatle takip edilen bir blog. Teknoloji 
firmalarının yeni ürünleri daha söylenti 
halindeyken Engadget sayfalarına düşüyor ve gerçeğe dönüştükleri anda yine 
bu blog tarafından incelenerek teknoloji meraklılarına tanıtılıyor. Engadget'da 
klasik blog yazılarının yanında video 
biçiminde inceleme ve haberler de mevcut. 2004 yılında Peter Rojas tarafından 
kurulmuş olan bu başarılı blogun sektördeki gücü, geçtiğimiz yıl ilginç bir olayla 
kanıtlandı. Bir yanlış bilgilendirme üzerine iPhone'un çıkış tarihinin gecikeceğini 
yazan Engadget, birkaç dakika içinde 
Apple hisselerinin borsada yüzde üç oranında düşmesine sebep oldu! 


Students for a free Tibet 
Tibet'in özgürlüğünü savunanların buluşma noktası. 
www.studentsforafreetibet.org 
İnceleyeceğimiz son blog, amacıyla diğerlerinden oldukça belirgin şekilde ayrılıyor. 
Students for a free Tibet, adından da 
anlaşılacağı Üzere Çin'in Tibet'i işgalini 
protesto eden öğrenciler tarafından yayınlanıyor. 1950 yılından bu yana süren 
işgali protesto eden öğrencilerden bazıları, tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldıkları için Tibet'i terk etmiş ve yazılarını “sürgünden” devam ettiriyor. Bu genç 
ve aktivist insanların online protestosu 
birçok internet kullanıcısının ilgisini çekiyor. Blog oldukça yüksek ziyaretçi sayısına sahip. Platformu destekleyenler bu 
yıl Beijing'de gerçekleştirilen olimpiyatlar 
sırasında da protesto gösterileri sergilediler. Öte yandan Studentsforafreetibet.org 
dışarıdan sürekli saldırılar alıyor. Söylentilere göre Çin, protestolardan rahatsız 
bir otorite olarak blogun kapanması için 
elinden geleni yapıyor. 

Ünlü sinema oyuncusu Richard Gere 
de 1993 yılındaki Oscar ödül töreninde 
bu blogun yazarları gibi Çin'in Tibeti işgal etmesini protesto etmiş ve bir daha 
Oscar ödül törenlerine katılması yasaklanmıştı... * 
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Google Maps harikaları 


Google'ın online harita uygulaması herkes tarafından geliştirilebiliyor. Çeşitli geliştiriciler 
tarafından hazırlanan başarılı örnekleri sizler için bir araya topladık. 


A. Kıvanç TANRIKULU / kivancoPCnet.com.tr 


GOOGLE'in http://maps.google.com adresinde verdiği online 
harita hizmeti, alanında dünyanın en iyi sistemlerinden birini 
barındırıyor. Oldukça ayrıntılı harita verilerini içinde barındıran 
servis, sayısız kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. Bu adreste 
gitmek istediğiniz bir yere ulaşmanın en kolay yolunu öğrenmek 
için haritaya göz atabileceğiniz gibi, isterseniz Google Earth'ü 
kurmaya gerek duymadan uydu resimleriyle dünyayı izleyebiliyorsunuz. Google'ın web araması konusundaki başarısı, harita 
işinde de kendini hissettiriyor. Dünya üzerindeki herhangi bir 
yeri birkaç anahtar kelime girerek kolayca bulabiliyorsunuz. 
Google Maps, sunduğu kullanışlı hizmetin yanında “geliştirilebilir” olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Çeşitli ihtiyaçları çözmek 
üzere uğraşan geliştiriciler Google'ın sunduğu harita altyapısını 
kullanarak amaçlarına kolayca ulaşabiliyorlar. Sistem, geliştiriciler tarafından kullanılmaya başlayalı henüz birkaç yıl olmasına 
rağmen çok ilginç projeler hayata geçirilmiş durumda. Bu sayfalarda Google Maps'i temel alarak yapılmış ilginç projelere göz 
atacağız. 


Dünyanın öteki tarafı 


Bulunduğunuz noktadan bir çukur kazsanız, hızınızı alamayıp 
magmaya kadar ulaşsanız ve hatta yine de durmayıp dünyanın diğer ucundan çıkana kadar devam etseniz, acaba nerede 
tekrar yeryüzüne çıkardınız? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için 
bir dünya maketine şiş batırmanıza gerek yok. :) http://getir.net/ 
fyji adresinde bulacağınız Google Maps tabanlı uygulama, hayali 
kazı çalışmanızın nerede sonlanacağını kolayca gösteriyor. Yapmanız gereken, karşınıza çıkacak dünya haritasında kazmaya 
başlayacağınız noktayı bir tıklamayla belirtmek ve sonrasında o 
noktaya yerleşen yeşil bayrağa tıklayarak “Dig here!” düğmesine 
basmak. O noktanın dünyanın diğer tarafındaki karşılığı hemen 
kırmızı bir bayrakla gösterilecektir. 
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Ansiklopedik harita 

Google Earth ya da Google Maps, oturduğunuz yerden dünyanın 
diğer ucundaki bir yerleri gezmenizi sağlayabilecek müthiş bir 
hizmet. İşi daha da ileri götürmeyi amaçlayan Wikimapia, online harita ya da uydu görüntülerine yalnızca bakmakla yetinmek 
yerine bilgi almanızı da sağlıyor. www.wikimapia.org adresinde 
yer alan online haritanın üzerinde inelemek istediğiniz yere geldikten sonra tek bir tıklamayla ansiklopedik bilgi alabiliyorsunuz. Bilgi içeren bölümler harita içerisinde dikdörtgen çerçeveler 
halinde görüntüleniyor. Örneğin İstanbul'un 32 ilçesinden biri 
olan Kadıköy'ün 28 mahalleden oluştuğunu bu haritadan öğrenmek mümkün. 


Sağlık riskleri haritası 

Bir diğer ilgi çekici Google Maps uygulaması da anlık olarak 
dünya üzerindeki sağlık risklerini gösteriyor. www.healthmap. 
org adresinde inceleyebileceğiniz online harita bir Harvard MIT 
çalışması. Harita üzerinde dünyanın çeşitli yerlerindeki sağlık 
risklerini ciddiyet derecesine göre izleyebiliyorsunuz. Ülkemizde 
zaman zaman ortaya çıkan deli dana, kuş gribi ve Kırım Kongo 
kanamalı ateşi benzeri tehditlerin global seyrini buradan inceleyebilirsiniz. Önemli salgın hastalıkları ve riskleri gösteren harita, verilerini birçok farklı kaynaktan alıyor. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO), EuroSurveillance ve Google News gibi kaynaklardan 
beslenen Healthmap.org, önemli sağlık tehlikelerini güvenilir 
şekilde görüntülüyor. 


Yürüyüş haritası 

Yürüyüş yapmak veya koşmak, kilo vermek ya da sağlıklı kalmak isteyenlerin sıkça başvurduğu bir egzersiz yöntemi. Kararlılığı elden bırakmadan düzenli şekilde benzeri bir çalışma 
yapmak istiyorsanız, www.walkjogrun.net size yardımcı olabilir. 
Kendinize bir rota çizerek yürüdüğünüz, koştuğunuz ya da bisikletle kat ettiğiniz mesafeyi ölçmenizi sağlayan bu online harita, 
egzersizlerinizi eğlenceli hale getirebilir. Her gün aynı mesafeyi 
kat etmek istiyorsanız aynı rotayı kullanmak yerine bu haritada 
aynı mesafeye sahip farklı rotalar çizerek çalışmalarınızı renklendirebilirsiniz. Sistem, bulunduğunuz şehirde başkaları tarafından daha önce çizilmiş olan farklı rotaları da görmenizi ve 
paylaşmanızı sağlayabiliyor. 


Dublin'in trenleri 

İrlandalı geliştiriciler tüm dünyaya örnek olacak ilginç bir Google 
Maps uygulamasına imza atmış. http://dartmaps.mackers.com/ 
adresinde yer alan uygulama, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki 
trenlerin konumlarını canlı olarak gösteriyor. Oralarda bu uygulamayı bineceği treni yakalamak için kullananlar var mıdır, 
bilemiyoruz ama bunun geleceğe dair umutlu sinyaller veren 
başarılı bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Tüm otobüslerin, 
metroların ve trenlerin Google Maps üzerinden takip edilebildiği 
bir dünya düşünün... Teknolojinin şehir insanının hayatını gerçekten kolaylaştırması bu olsa gerek. Darısı Türkiye'deki trenlerin başına. 


Hava durumu haritası 
Günlük ve anlık hava durumları, çoğumuzun internetten almak 
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bakarak nerede olduğunuzu kabaca tahmin ediyor ve haritayı 
bulunduğunuz yere göre ayarlayarak gösteriyor. Kara kışın kapı- 
da olduğu bugünlerde evden ya da ofisten çıkmadan önce göz 
atmak üzere bu haritayı sık kullanılanlara eklemekte fayda var. 


Mekanların haritası 

Son olarak Türkiye'den bir çalışmaya yer vererek örneklerimizi noktalayalım. Bu alanda Türkiye'deki geliştiricilerin de boş 
durmadığını gösteren Mekanist.net, çeşitli yerlerdeki restoran, 
cafe, bar gibi mekanlar hakkında bilgilerin paylaşılmasını sağlıyor. Örneğin akşam yemeği yemek için yakınlarda bir restoran 
aradığınızda Mekanist.net'e başvurabilirsiniz. Sevdiğiniz, düzenli olarak gittiğiniz bir mekanı diğer kullanıcılarla paylaşmak için 
ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterli. İstanbul, Ankara, İzmir 
başta olmak üzere birçok ilden rağbet gören sitenin ziyaretçileri 
ve kullanıcıları günden güne artıyor. * 


NASIL YAPILIR? 


Google'ın sağladığı online 
haritayı kendi sitenizde kullanmak istiyorsanız, işiniz 
hiç de zor değil. 

adresinde APİ anahtarınızı 
edinerek işe başlamalısınız. 
Bu anahtarın alındığı sayfaya haritanın kullanılacağı 


web sitesinin adresinin girilmesi gerekiyor. Google Maps API, aynı kişi 


a al ME kl aha ml tarafından farklı anahtarlarla birden çok web sitesinde kullanılabiliyor. 


Google Maps tabanlı harita, dünyanın hemen her yerindeki hava 
sıcaklıklarını ve yağış durumlarını gösteriyor. Üstelik haritanın 
üzerine serpiştirilmiş olan kamera simgelerine tıklayarak önemli 
noktaların canlı video görüntülerine de ulaşabiliyorsunuz. Weatherbonk, adresi yazarak siteye girdiğiniz anda IP adresinize 


Web sitenizin adresini girdikten sonra, oluşturulan anahtarla birlikte 
harita uygulamasının en yalın halini görüntüleyen kodlar da görüntüleniyor. Öncelikle bu kodları sayfanıza ekleyerek bir deneme yapabilirsiniz. 
Google, sonraki adımlarda online haritasını geliştirmek isteyenler için 
oldukça öğretici dokümanlar sunuyor. 

Google Maps'in yalın halini kendi sitenize eklediğinizde nasıl bir sonuç 


alabileceğinizi görmek için 
göz atabilirsiniz. 


sayfasına 


AYIN SİTELERİ 


Okurlarımızdan siteler 


PCnet okurlarının hayata geçirdiği web siteleri her ay bu sayfalarda yer alıyor. 


WWW. .com 


İnternet, çeşitli konularla ilgilenen toplulukların buluşmasını ve 
kendi aralarında bilgi alışverişi yaparak sosyalleşmesini sağlayabilen bir ortam. Kedilik.com, evlere şenlik bir kedi sitesi. İçinde 
“kedi gazetesi”, “kedidir ne yapsa delidir” gibi ilginç bölümler 
bulunuyor. Kedi besleyenler ve kedileri sevenlerin, oldukça ayrıntılı bilgiler veren bu siteye uğramalarında fayda var. Kedilik.com, 
aynı zamanda forum bölümüyle kedi severlerin sosyalleşmesini 
sağlayan hoş bir platform oluşturmuş durumda. Ayrıca sitenin 
özgün tasarımına dair birkaç söz söylemeden geçmemek gerekiyor. Sitenin yapımcısı belli ki, bu iş için çok emek harcamış ve 
yeteneklerini konuşturmuş. Sitede menüden foruma kadar görsel 
uyum içinde göz alıcı bir tasarım var. 


Serkan Aslan'ın hazırladığı Matematik Tutkusu, matematik : 
hakkında doyurucu bir içeriğe sahip. Sitede yazılı makalelerin 
yanında matematikle ilgili Flash ve Java tabanlı ilginç uygula- i 
malar da mevcut. Özellikle “Matematik programları” bölümü 
çok ilgi çekici. Matematiktutkusu.com, konuya ilgi duyanların 
mutlaka incelemesi gereken bir adres. 


A. Kıvanç TANRIKULU 
kivanc(©PCnet.com.tr 
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Sırada Çorum'un Karahacip kasabasına ait bir web sitesi var. 


: Bildiğiniz gibi Anadolu'nun çeşitli ilçe ve beldeleri için yapılmış 


web sitelerini mutlaka destekliyoruz. Karahacip.com da kasaba- 


nın sıcaklığını yansıtan ve desteklenmesi gereken bir web sitesi. 
: Sitede belde ile ilgili güncel bir içerik bulunuyor. Her kasabanın 


böyle bir web sitesinin olması dileğiyle... 


İÇERİK Mİ, FONKSİYON MU? 


www.cakacaytepeilkogretim.k12.ir : 


Ordu'nun Perşembe ilçesinin Çaytepe köyünün Çaka Çaytepe İlköğretim Okulu'nun da bir sitesi var. Okulun sitesi oldukça sıcak : 


ve şık bir tasarıma sahip. Burada okulun gündeminde olup biten 
her şey takip edilebiliyor. Çaka Çaytepe İlköğretim Okulu öğrencileri, okullarının etkinliklerini web sitesinden izleyebiliyor. 


AYIN SİTELERİ Bilgi 


www.otomatikmesaj.com 


İlginç bir hizmet veren bu sitede yapmanız gereken sadece do- 
: gum günü, evlilik yıldönümü, bayram, kandil gibi önemli tarihleri 
takvimde belirlemek. Belirlediğiniz gün geldiğinde site sizi e-posta 
yoluyla uyarıyor. İsterseniz otomatik olarak arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza e-posta gönderilmesini de sağlayabiliyorsunuz. 


Sunucularım.com, gerçek zamanlı bir oyun sunucusu monitörü. 
Online ortamda oynamayı sevenler bu siteyi kullanarak genellikle i 
bağlanmayı tercih ettikleri sunucuları takip edebiliyorlar. Ayrıca 
site sayesinde kullanmaya alışkın olduğunuz sunucuları takip et- : 
i gibi içeriklerin yanında küçük bir sohbet bölümü de bulunuyor. 


menin yanında yeni sunucular keşfetmeniz de kolaylaşıyor. 


—umun ce mama Mz 


ği mma az m 


klirmeil'ları peni Ele iler Kü klarrva 


Yağız Nizipli, web sitesinde özellikle teknoloji, müzik ve gezi üzerine haberler yayınlıyor. Haberlerin çoğu PCnet.com.tr benzeri 
sitelerden alıntı olduğu gibi, kaynak da belirtilmemiş. Bu tür web 
bir nebze olsun gidermek için tasarlanmış. Sitede Emirdağ ve 
i çevresindeki yerleşim yerlerine ait birçok fotoğraf bulunuyor. 


sitelerini prensip olarak tanıtmıyor olsak da kendisine burada yer 
veriyor ve onu özgün içerik hazırlamaya davet ediyoruz. :) 


Aile üyelerini bir araya getirmeye yönelik web siteleri, aynı ilçe 
ve belde siteleri gibi desteklenmeyi hak ediyor. Üstüntürk ailesini 
online ortamda bir araya getirmeyi amaçlayan Ustunturk.com da 
takdire şayan bir çalışma. Sitede fotoğraflar, haberler, soyağacı 


Gurbetçileriyle ünlü Afyon'un Emirdağ ilçesi, web'de fotoğraflarıyla kendini gösteriyor. Emirdagfoto.com yayın yapan site, özellikle yurtdışında yaşayan Emirdağlı vatandaşlarımızın özlemini 
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iü BLOG GÜNCESİ 


Blogculara merhaba! 


Siber dünyanın en popüler konularından biri olan blog için artık PCnet'te 
özel bir bölüm var. Kendi blogunuzu Özgür'e önerebilir, merak ettiklerinizi 


Özgür POYRAZOĞLU 
ozgur©PCnet.com.tr 


sorabilirsiniz. 


BLOGLAR dünyası her geçen gün gelişip gerek 
teknolojik olarak gerekse içerik olarak zenginleştikçe ülkemizde de blog sayısı artıyor. Üstelik sadece 
kişisel kullanım amacıyla değil bilgi paylaşımı ve 
yayıncılık anlamında da bloglar gittikçe kendilerini 
göstermeye, “internet yayıncılığında biz de varız” 
demeye başlıyorlar. 

PCnet bloglar konusunu, blogların gelişimini ve 


blog sahibi olma konularını oldukça sık işliyor olsa 
da aylık olarak bloglar üzerine eğilecek, ayın blogunu seçip okuyucularımıza tanıtacağımız bir köşemiz olsun dedik. Hatta sadece blog tanıtmayalım, kendi blogunu oluşturan okuyucularımıza yeni 
araçlar önerelim, blog dünyasındaki son gelişmeleri duyuralım istedik. İki sayfalık alanımızı daha 
fazla daraltmadan hemen asıl konuya gelelim... 


AYIN BLOGU 


Blogların kişisel kullanımdan, sadece internet günlüğü olmaktan çıkıp da bağımsız yayıncılık mecrasına dönüşmeye başlamasının en önemli sebeplerinden biri, 
hiç kuşkusuz belli alanlara yönelen, “tematik” blogların artması. Uzman olunan 
alanda bilgi paylaşımını sağlayan, okuyucularının yazdığı yorumlarla zenginleşen ve zaman ilerledikçe bir Web 2.0 
mecrası haline gelen bu bloglar samimi 
dilleri, okuyucularının ihtiyaçlarını karşılayan içerikleri ve bağımsız duruşlarıyla 
günümüz internet yayıncılığına şekil veriyorlar. İnternetteki en önemli bileşenin 
“içerik” olduğunun her geçen gün daha 
da net şekilde fark edilmesiyle blogların 
kıymeti artıyor ve kişisel anlamda yayıncılık yapan meraklıların önü açılıyor. 

Tematik bloglara güzel bir örnek olan bu 
ayın blogu: Farmafil.com. “İlaçlar ve baş- 


ka şeyler hakkında bir blog” cümlesiyle 
kendini tanıtan blog, ismini farmakoloji 
biliminden alıyor ancak sonunun “oloji” 
ile bitmesi ve bir bilim olması gözünüzü 
korkutmamalı. İsminin (ve logosunun) 
içindeki “fil” tüm sevimliliğiyle konuyu 
yumuşatıp günlük dile, herkesin anlayacağı bir seviyeye getiriyor. (Farmafil, 
“ilaç seven” anlamına gelen “pharmaphil?” kelimesinden türemiş aslında ama 
sitenin kurucuların filleri de ilaçlar kadar 
seviyor olsalar gerek, isimlerinde olduğu 
gibi logolarında da bir fil mevcut. Herkesin kolaylıkla anlayacağı ve faydalanacağı 
bir site olan Farmafil.com, ağırlıkla ilaçlar 
konusunda yazan iki doktor tarafından 
kurulmuş. Her iki tup doktorunun farmakoloji alanında uzman olduklarını da 
belirtmekte fayda var. 

Farmafil, sadece gündemi takip etme- 


yip (kolaylıkla tahmin edeceğiniz gibi) 
sektörü de takip ediyor. Öte yandan 
okuyuculardan gelen soruları yanıtlayıp 
önemli bir boşluğu dolduruyor. İlaçlar 
konusunda bir sosyal sorumluluk girişimi olarak da görülebilecek olan blog 
“reçetesiz ilaçlar tehlikeli olabilir” 
diye düzenli uyarılarda bulunduğu gibi 
“aman son kullanma tarihlerine dikkat” diyerek sürekli hatırlatmalardan 
da geri kalmıyor. 

Sitenin verdiği hizmetlerden en ilginci 
(ve aslında “her evin ihtiyacı”) ilaç hatırlatma servisi. Bir süre kullanıldıktan 
sonra evlerde atılmayıp da biriken, reçetelerinin kaybolduğu, ne işe yaradığı 
çoktan unutulmuş ilaçlar hakkında bilgi almak; ne işe yaradığını hatırlamak 
isterseniz ilaçların isimlerini farmafil'e 
fısıldamanız yeterli. Gerekli hatırlatmalara en kısa zamanda ulaşacaksınız. 

Lafı uzatmamakta fayda var. Farmafil. 
com'a girip bir süre turaladığınızda dili 
son derece dozunda; günlük hayata son 
derece adapte (ne dediğini anlamak için 


Çene ariklareysan işdperen bayar siuileşeğir mi Fm | tercümana ihtiyaç duyduğunuz doktorhş sesi eş, Be i i larla, eczacılarla mutlaka karşılaşmışsınız- 
e ER Be İİ Harim nie prim ilem dır) bilgilendirici olduğu kadar keyifli bir 
ME AN NE min e ilim slm | a Ea 

İm alar pig iz aim amman iyki m ün takla la iel blogla karşı karşıya olduğunuzu görecek, 
te yara sere ere mma sty rn eman eri İmal yin büyük ihtimalle bu sevimli ve kullanışlı fili 
REZ menim favorileriniz arasına ekleyeceksiniz. 

Gİ SEANSLAR iğ EŞ al | Doğru ilaçları bilinçli bir şekilde kullan- 
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İnternette gezinen her seviyedeki kullanıcının kendi blogunu yaratması ve 
kişisel yayıncılığa adım atmasını olabilecek en kolay hale getiren Blogger.com, 
Wordpress.com, Typepad.com sitelerin 
yaygınlaşmasıyla birlikte gerek bu siteleri 
kullanarak gerek kişisel imkanlarıyla blogunu kuran “blogcu”lara yönelik araçların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu 
araçlar blog sahibine büyük kolaylıklar 
sağladığı ve yayıncılık hayatını kolaylaştırdığı gibi sitelerin okuyucularına da türlü 
imkanlar sunuyor. Yayıncılarla okuyucular arasındaki engelleri kaldırıp etkileşimlerini artıran ve birbirlerine dokunmalarını sağlayan araçlar bloglarda kendilerini 
göstermeye, hızla yaygınlaşmaya başladı- 
lar. Bu ayın önerisi de aslında ana amacı 
bloglara yönelik kullanım olmasa da yan 
özelliklerinden biri sayesinde bloglarda kullanılan ve bir anda blog sahibiyle 
okuyucuyu karşı karşıya getiren ve aralarındaki her türlü mesafeyi yok eden bir 
araç: Digsby! 

Digsby aslında bir anlık mesajlaşma 
aracı; ana kullanım alanı da birçok anlik mesajlaşma aracını kullanan kişinin 
hayatındaki karışıklığı ortadan aldırmak. 
Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk, Facebook Instant 
Messenger (hatta ilk göz ağrılarımızdan 


ICO) gibi birçok farklı programı aynı 
anda çalıştırıp hepsini birden kullanmak 
yerine Digsby'e tüm bu programlara ait 
kullanıcı ismi ve şifrelerinizi tanımlayarak 
hepsini birden tek arayüzden aynı anda 
kullanabilir, arkadaşlarınız birçok farklı 
şekilde gruplayabilir, aynı anda birden 
fazla hesabı Digsby'e tanımlayarak anlık 
mesajlaşma trafiğinizi son derece etkin 
şekilde yönetebilirsiniz. Yanı sıra istediğiniz sayıda e-posta hesabını da yine 
aynı arayüzden yönetebilir, gelen postanızdan anlık olarak haberdar olabilir, 
ilgili e-posta arayüzlerini açmadan cevap 
yazabilirsiniz. Digsby sayesinde Twitter 
hesabınızı bile masaüstünüzden yönetebilirsiniz. 

Bu Digsby'nin bloglarla ne ilgisi var diyecek olursanız; Digsby'nin blog sahiplerine 
verdiği birkaç satırlık kod ile blogunuzun 
içine minik bir sohbet penceresi eklemeniz mümkün. Bu sayede Digsby'e tanımladığınız herhangi bir anlık mesajlaşma 
programında çevrimiçi olduğunuzda blogunuzdaki ziyaretçilerde sitedeki minik 
pencere sayesinde sizin online olduğunuzu (siz izin verirseniz) görebilecek, dilerlerse size mesaj yollayabilecekler. Bu 
esnada sizin kimliğinizin açığa çıkmasına 
da gerek yok üstelik. O anda blogunuzu 
okuyan bir ziyaretçi size anında ulaşıp bir 


BLOG GÜNCESİ Pil3i 


merhaba diyebilir, okuduğu yazıyla ilgili 
yorumunu dile getirebilir ve bunun için 
her hangi bir tarayıcıyla sitenizi gezmek 
dışında yapması gereken hiçbir şey olmadığı gibi herhangi bir program kurmasına, bir şey download etmesine ya da 
bir yere üye olmasına kesinlikle gerek 
yok. Aranızdaki tek şey basit ve kullanışlı 
bir mesajlaşma penceresi. Blog sahibinin 
bu pencereyi de blogunun görsel tasarımına göre modifiye etmesi de mümkün, 
bu esneklikten bahsetmeden bu konuyu 
kapamak olmaz. 

Blogunuzla mesajlaşma programınız arasında bir kanal açan ve okuyucularınızın 
size kolaylıkla ulaşmasını mümkün kılan 
Digsby ile ilgilenenler için çok daha detaylı bilgi; digsby.com adresinde. 


BİRDE BU VAR 


Ayın blogunun detaylı tanıtımının yanı sıra bir de mini 
tanıtım yapalım, okuyucularımıza yolu gösterelim 
ama blogu detaylı keşfetme zevkini kendilerine bırakalım istedik. İlk sayımızdaki “Bir de Bu Var” blogumuz dijital fotoğrafçılığa ilgi duyan, biraz Photoshop 
ile ilgilenen okuyucularımızın ilgisini çekecek cinsten 
bir blog. Fotoğrafçı, yazar, eğitimci gibi birçok mesleği tek bünyede bulunduran Scott Kelby'nin kişisel 
blogu: Photoshop Insider! Photoshop kullanıcısı, 
eğitmeni, sayısız photoshop ve dijital fotoğrafçılık 
kitabının yazarı, Photoshop Profesyonelleri Derneği Başkanı Kelby'nin kitaplarında olduğu gibi son 
derece esprili ve keyifli bir dille sürekli güncellediği 
kişisel blogu, fotoğraf ve photoshop meraklıları için 
çok zengin bir kaynak. Adres: scottkelby.com 


* Blogger ile birlikte en popüler blog 
araçlarından biri olan ve kullanıcının 
kendi sunucusuna kurulum yapmasına 
da imkan kılan Wordpress'in en son 
sürümü Eylül ayında yayınlandı. Ayda 
yaklaşık iki güncelleme sürümü yayınlayan Wordpress'in şu anki son sürümü 2.6.2 (Wordpress meraklıları şimdiden 2.7'yi beklemeye başladı ile). Bu 
sürümün de diğer tüm sürümler gibi, 
piyasaya çıkışının hemen ardından Türkçeye de çevrildiğini belirtmekte 
fayda var. 

* Google portföyündeki dünyanın en kalabalık blog platformu Blogger 
ise Eylül ayında “Blogger Following” özelliğini kullanıcılarına sundu. Artık 
blogların “takipçisi” olabilirsiniz, hatta blog sahipleri bloglarının bir köşesinde “işte takipçilerim” diyerek müdavimlerini tanıtabilirler. 

* Typepad, iPhone kullanıcıları için ücretsiz yeni uygulamasını duyurdu. 
Artık iPhone kullanan Typepad üyeleri cep telefonlarından bloglarını kolaylıkla güncelleyebilecek. 


Uykusuz gecelere doğru 


Oyun sezonu açıldı ve birbirinden iddialı oyunlar gün saymaya başladı.. 


Timur ERBİL 
timur©oPCnet.com.tr 
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YENİ bir oyun sezonu daha geldi çattı ve önümüzdeki günlerde birbiri ardına piyasaya sürülmesi 
planlanan oyunlar gerçekten kafalarımızı karıştıracak nitelikte. Aslında bu dönem içerisinde her 
oyuna yetişemeyeceğimizin de artık gayet farkında 
olmalıyız. Öyle ki eğer elimizde başka herhangi bir 
iş olmasa; yemesek, içmesek ve uyumasak bile bu 
oyunların tümünü gerçekten haklarını verecek şekilde değerlendirmemiz mümkün değil. Zaten hiç 
denediniz mi bilmiyorum ama aynı anda 5-6 oyunu gerçekten kendinizi vererek oynamaya çalışmak 
enerjinizin çok kısa bir süre içerisinde tükenmesi- 
ne neden olmakta. İşim gereği bu gibi durumlarla 
sıklıkla karşılaşıyorum, ne vardır hani bir oyunu 
çok uzun bir süre başından kalkmadan oynadıktan 
sonra, yastığa başınızı koyduğunuz zaman gözünüzün önüne oyundan sahneler gelir, kulağınızda 
oyunun müzikleriyle uyumaya çalışırsınız. Büyük 
ihtimalle oyun rüyalarınıza da girer zaten. Bir de 
aynı gün içerisinde birden fazla oyun oynadığınız 
anlar vardır, işte bu günlerin gecesinde veya sabahında başınıza yastığa koyduğunuzda işler çok 
daha karışıktır. Aslında henüz yatmaya gitmeden 
bile, birçok unsur biri birine girmiştir bile, kimi zaman sanal karakterlerimize kendimizi fazlaca kaptırır ve gerçek hayata adaptasyonda zorlanabiliriz. 
İş bu raddeye ulaştığında inanın uzun bir uykudan 
ve bilgisayardan uzak bir günden daha iyi bir terapi de söz konusu değil. 

Aslında bu aşamada neden oyun oynadığınızın 
sorgusu da burada önemli bir rol oynamakta. Yani 
amacımız sadece eğlenmek ve dinlenmek olduğu 


sürece, peşimizden de atlılar kovalamadığı için, 
bütün oyunları piyasaya çıktıkları ilk günden itibaren oynamak gibi bir zorunluluk söz konusu değil. 
Böyle bir tutum kendimizle çelişmemize ve amacımızdan sapmamıza neden olacaktır. Oyunlar bir 
yorgunluk aracı asla olmamalılar, tam tersi rahatlamak için kaçamaklar yaptığımız mekanlar olarak 
kalmaları önemli. 

Zaten bu hareketli günlerin sınırlı olduğunu da göz 
ardı etmeyelim, yani yeni yılla birlikte özellikle ilk 
bir iki ay süresince oyun açısından son derece kısır 
bir dönem içersinde olacağız. Seçim yapmanın zor 
olacağını asla inkar etmiyoruz, ama kimi oyunların 
ister istemez sonraki günlere bırakılması gerektiği 
şüphesiz. Bu seçim aşamasında bizim için daha 
ağır basan oyun türlerine öncelikli olarak bir yönelimimiz olacaktır veya artık markalaşmış isimler 
diğer oyunların arasından sıyrılıp ağırlıklarını hissettirebilir. Ancak en iyisi tüm bu oyunlar piyasaya 
çıkmadan öncesinden bir planlama yapmak, hangilerinin şimdi hangilerinin sonraya bırakılacağına 
karar vermek. 

İşte size kısa bir liste: 

Warhammer Online: Age of Reckoning, Brothers 
In Arms Hell's Highway, Sid Meier's Civilization 
IV. Colonization, FIFA 09, PES 2009, Far Cry 2, 
Fallout 3, Ghostbusters, MotoGP 08, World War 
One, World of Warcraft: Wrath of the Lich King, 
Need For Speed Undercover, Football Manager 
2009, Shellshock 2 Blood Trails, Tomb Raider: 
Underworld, Neverwinter Nights 2: Storm of Zehir, Grand Theft Auto IV... * 


BİR KEZ DAHA İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 


Artık tek başımıza savaşmak zorunda değiliz. Çünkü World at War'ın için geri sayım başladı. 


Activision Publishing geçtiğimiz ayın ilk 
haftasında yayınladığı bir basın bülteniyle, 
ünlü Call of Duty serisinin son oyunu olan 
World at War'ın Amerika'da | 1 Kasım, 
Avrupa'daysa 14 Kasım tarihinde piyasaya 
sürüleceğini açıklarken, ekim ayı içerisinde 
PC ve Xbox 360 platformları için bir çoklu 
oyun beta sürecinin planlandığını duyurdu. 
Piyasaya çıkış tarihinden önce oyunla tanışmamızı sağlayacak olan bu beta test sürecinde, oyunun Pasifik ve Avrupa cephelerinde 
hayatta kalabilmemizi sağlayacak çeşitli taktik ve stratejik opsiyonlar üzerinde pratikler 
yapabilmemiz mümkün olacak ve oyunla 
birlikte seriye dahil olan yeni takım sistemini 


de deneyebileceğiz. Öte yandan düzenlenen 
bu açık beta test süreci sayesinde oyun 
yapımcıları sunucuların stabilitesini son bir 
kez analiz etme imkanına sahip olacaklar. 
World at War, serinin bir önceki oyunu 
olan Modern Warfare motoru kullanılarak 
geliştirilmekte. Yapımcılar daha gerçekçi 

bir oynanış sağlayabilmek için de bu motor 
üzerinde bazı güncellemeler gerçekleştirmiş 
durumda. Bunlardan en önemlisiyse hiç 
şüphesiz daha etkileşimli bir formda ele 
alınan çevresel mekan grafikleri. Örneğin 
artık oyunda yer alan nesneler, ateşe karşı 
dinamik tepkiler verebiliyor, yani bir ağacı, 
üzerinde saklanmış bir keskin nişancıyla bir- 


likte yakabilmeniz artık mümkün. Zaten bu 
unsuru ön plana çıkartabilmek için, oyunda 
cephaneliğimize bir de Flamethrower yani 
Alev Silahı eklenmiş durumda. World at 
War'da ön plana çıkarılan bir diğer noktaysa, kooperatif oyun özellikleri. “Kimse yalnız 
savaşmaz” sözünden yola çıkılarak ele alınan 
bu unsur, online olarak 3 arkadaşımızla 
birlikte oyun görevlerini yerine getirmemize 
imkan sağlamakta. Başarılı olabilmek içinse 
mutlak koordinasyon ve takım oyunu söz 
konusu. Oyun hakkında daha ayrıntılı bilgi 
edinebilmek ve beta test kaydı yaptırmak 
için www.callofduty.com adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 


K2 Network Seferberlik ilan etti 


Ücretsiz bir online FPS oyunu; War Rock için yeni içerik yaması. 


ACTIVISION Publishing geçtiğimiz ayın ilk 
haftasında yayınladığı bir basın bülteniyle, 
ünlü Call of Duty serisinin son oyunu olan 
World at War'ın Amerika'da 11 Kasım, 
Avrupa'daysa 14 Kasım tarihinde piyasaya 
sürüleceğini açıklarken, ekim ayı içerisinde 
PC ve Xbox 360 platformları için bir çoklu 
oyun beta sürecinin planlandığını duyurdu. 
Piyasaya çıkış tarihinden önce oyunla tanışmamızı sağlayacak olan bu beta test sürecinde, oyunun Pasifik ve Avrupa cephelerinde hayatta kalabilmemizi sağlayacak 
çeşitli taktik ve stratejik opsiyonlar üzerinde 
pratikler yapabilmemiz mümkün olacak ve 
oyunla birlikte seriye dahil olan yeni takım 
sistemini de deneyebileceğiz. Öte yandan 
düzenlenen bu açık beta test süreci sayesinde oyun yapımcıları sunucuların stabilitesini son bir kez analiz etme imkanına 
sahip olacaklar. World at War, serinin bir 


önceki oyunu olan Modern Warfare motoru kullanılarak geliştirilmekte. Yapımcılar 
daha gerçekçi bir oynanış sağlayabilmek 
için de bu motor üzerinde bazı güncellemeler gerçekleştirmiş durumda. Bunlardan 
en önemlisiyse hiç şüphesiz daha etkileşimli bir formda ele alınan çevresel mekan grafikleri. Örneğin artık oyunda yer 
alan nesneler, ateşe karşı dinamik 
tepkiler verebiliyor, yani bir ağacı, 
üzerinde saklanmış bir keskin nişancıyla birlikte yakabilmeniz artık mümkün. Zaten bu unsuru ön | 
plana çıkartabilmek için, oyunda 4 
cephaneliğimize bir de Flamethrower yani Alev Silahı eklenmiş 
durumda. World at War'da ön 
plana çıkarılan bir diğer noktaysa, 
kooperatif oyun özellikleri. “Kimse 
yalnız savaşmaz” sözünden yola 


çıkılarak ele alınan bu unsur, online olarak 
3 arkadaşımızla birlikte oyun görevlerini 
yerine getirmemize imkan sağlamakta. Başarılı olabilmek içinse mutlak koordinasyon 
ve takım oyunu söz konusu. Oyun hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilmek ve beta 
test kaydı yaptırmak için www.callofduty. 
com adresini ziyaret edebilirsiniz. 


UA(INN MERCENARIES2 


Kendi Özel Askeri Şirketimizi kuruyoruz. 


GÜNÜMÜZDE özellikle de son 20 yıllık 
bir süreç içerisinde paralı askerlik işleyişinin giderek değişmeye başladığını görmekteyiz. Artık bireysellikten çok, şirketleşme yolunda bir eğilim söz konusu, ki 
bu büyük askeri şirketler global piyasada 
oluşan özel bir iş türünü üstlenmekteler. 
Tümüyle kar amaçlı kurumlar halini aldıkları şüphesiz ve savaşla ilgili konularda profesyonel hizmet sunuyorlar. Taktik 
saldırı operasyonları, lojistik destek, stratejik planlama, istihbarat ve bilgi analizi, 
çatışma bölgelerinde savunma ve savaşma, operasyonel destek, askeri eğitim ve 
teknik yardım hizmetleri bu şirketlerin 
faaliyet alanlarını oluşturmakta. Mevcut 
verilere göre dünya üzerinde bu şekilde 
işleyen 100'ün üzerinde özel askeri şirket 
bulunuyor ve tüm bu şirketler yıllık yüz 
milyarlarca dolarla ifade edilen büyük bir 
endüstrinin parçaları konumunda. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu Amerika, İngiltere ve Güney Afrika'da kurulu durumda 
ve çalıştıkları yerlerin başında Afrika, Güney Amerika ve Asya gibi otoritenin nis- 


PUAN 


YAPIMCI 


peten zayıf ve dengelerin hassas olduğu 
bölgeler geliyor. 


Ilk oyunun ardından 

Yaklaşık 3 yıl önce Playstation 2 ve Xbox 
platformları için piyasaya sürülen Mercenaries: Playground of Destruction işte 
bu konudan yola çıkılarak hazırlanmış 
bir oyundu. Birer paralı askeri canlandır- 


YAYINCI 


* Kullanılabilir araç seçenekleri, konvansiyonel destek unsurları, tümüyle imha edilebilir çevresel birimler. 


- Yapay zeka problemleri, çok fazla bug var. 


ma imkanına sahip olduğumuz oyunda, 
herhangi bir tarafın veya ülkenin değil de 
sadece kendi çıkarlarımız doğrultusunda 
ve sadece para için onlarca farklı görevi 
yerine getirmeye çalışmıştık. Oyun konsol camiasında bir hayli ses getirmeyi de 
başarmıştı, ancak anlam veremediğimiz 
şekilde PC'ye uyarlanması gerçekleştirilmedi. Ancak yapımcı firma Pandemic 
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Studios hiç şüphesiz konuyla ilgili çok yoğun talepler almış olmalı ki, geçtiğimiz ay marketlerdeki 
yerini alan devam oyunu Mercenaries 2: World in 
Flames Xbox 360 ve Playstation 3 platformlarının 
yanı sıra PC'lerimiz için de geliştirilmiş. Üstelik 
hemen bir noktaya değinmekte fayda var, oyunun 
PC versiyonu ucuz bir konsol uyarlaması görünümünde değil. Menü sisteminden, oyun içi kullanıcı 
arabirimine ve kontrol düzeneğine değin Mercenaries 2 tümüyle alışık olduğumuz PC aksiyon oyunu 
özelliklerine sahip. 

Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi World in Flames'de 
her biri elit paralı askerler olan 3 farklı karakterden 
birini kontrol ederek, kendi özel savaş şirketimizi 
kurmaya çalışıyor ve birbirini takip eden görevler 
dizisine dahil olabiliyoruz. Yalnız bu kez oyunda 
tek amacımız para kazanmak değil, olay biraz 
daha şahsi bir boyuta sahip. Yanlış anlaşılmasın, 
hala bir paralı askeriz yani kesinlikle acıma veya 
taraf tutma gibi duygulara kapılmıyoruz. Ama yine 
de bir gururumuz var ve intikam güdülerimiz gerçekten çok güçlü. 


Hikaye işleyişi 

Oyunun henüz başında, sonradan tam bir pislik olduğunu öğreneceğimiz Ramon Solana adında bir iş 
adamı tarafından, ufak bir görev için kiralanıyoruz. 
Pek tabi ki işin içinde para olduğundan, kimin için 
çalıştığımızın sorgusunu da bu anlarda pek yapmıyoruz. Kısa bir uğraşın ardından görevi tamamlayıp, paramızı almak için Solano'nun villasına geldigimizde, ayet düşmanca bir şekilde karşılanıyoruz. 
Solano'dan bize olan borcunu tahsil etmek bir 
yana, çıkan arbededen canımızı zor kurtarıyoruz. 
Üstüne üstlük Solano bir de bizi kaba yerimizden 
vuruyor, profesyonel bir paralı asker için gerçekten 
çok küçük düşürücü bir durum. 

Üssümüze geri döner dönmez de intikam planlarını yapmaya başlıyoruz. Kısa bir araştırma neticesinde Solano'nun esas amacının Venezüella'nın, 
dolaylı olarak zengin petrol yataklarının kontrolünü 
ele geçirmek olduğunu öğreniyoruz. Pek tabi ki 
intikamımızı alabilmek için gerçekten kaotik bir 
ortamın hüküm sürdüğü Venezüella'ya gitmekten 
başka çaremiz de yok. Ülkede büyük bir isyan söz 
konusudur ve Venezüella ordusu elinden geldiğince 
ülke kontrolünü elinde tutmaya çalışır. Ancak ordunun zayıf anlarını kollayan ve böylece kontrolü ele 
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geçirmeyi amaç edinen daha pek çok oluşum da iktidar mücadelesinin bir parçası 
konumundadır. Bunlar içerisinde en güçlü 
konuma sahip Universal Petroleum şirketi, 
People's Liberation Army of Venezuela adı 
verilen özgürlük savaşçıları, Çin Ordusu, 
Müttefik Kuwetler (Amerika) ve Rastafaran Korsanları Venezüella'daki muhtemel 
işverenlerimiz arasında yer almakta. 


Sadece aldığımız para önemli. 
Oyun süresince de zaten tüm bu taraflar 
için çeşitli görevleri yerine getirmemiz 
gerekiyor. Ancak bu taraflar, kendi aralarında da sürekli bir çatışma içerisinde 
bulundukları için, biriyle yakınlaşmanız 
diğerleriyle düşman konumuna düşmenize neden olmakta. Ancak oyun içerisinde 
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dost ve düşman arasındaki çizgi gerçekten çok ince bir şekilde belirlenmiş. Yani 
herhangi bir tarafın sempatisini kazanabilmek için basitçe gidip düşmanlarıyla 
çatışmanız yeterli. Herhangi bir tarafın 
dostluğunu kazandığınız zamansa, artık 
bu tarafın üslerine serbestçe girebilir, helikopter pistlerini kullanabilir, çeşitli görevler alabilir ve dükkanlarından alışveriş 
yapabilirsiniz. 

Bu dükkanlardaysa gerçekten çok geniş 
bir yelpazede ürün çeşitliliği söz konusu. Karakterinizin dış görünüşüne yönelik bazı ufak tefek kıyafet opsiyonları bir 
yana, bu ürün çeşitlerinin hemen hemen 
tümü çeşitli askeri mühimmat ve destek 
unsurlarından ibaret. Her şey paraya 
bağlı, karşılığını ödeyebildiğiniz takdirde 
kendinize taktik bir nükleer savaş başlığı 
dahi satın alabilmeniz mümkün. Bunun 
gibi kimi unsurlar biraz da fantezi amaçlı 
oyuna yerleştirilmiş. Öte yandan bazı olmazsa olmaz destek unsurları da sözkonusu, ki bunların başında silah ve sağlık 
ekipmanı yardımı gelmekte. 

Oyun dünyasında sadece silah veya sağ- 


lık çantası gibi basit ekipmanlar değil, 
aynı zamanda para balyaları, top mermisi 
veya uçak bombası gibi daha konvansiyonel seçeneklere de rastlamamız mümkün. Pek tabi ki koca bir mermiyi sırtlanıp 
üssünüze götürmeniz gibi bir durum söz 
konusu değil. Öte yandan böylesine farklı 
kaynakları toplayabilmek için başvurabileceğiniz bir helikopter ve helikopter 
pilotu söz konusu. Zaten oyunda çeşitli 
aşamalardan geçerken, giderek bir şirketleşme içerisine girmektesiniz. İlerleyen 
bölümlerde takımınıza bir de uçak pilotu 
ekleniyor. Bunun dışında zaten bir de makine mühendisine sahip durumdasınız. 


Lojistik destek 

Helikopter biraz önce de değindiğimiz gibi 
çeşitli kaynakların, para ve mühimmatın 
toplanabilmesi için gerçekten gerekli bir 
unsur. Ayrıca bir noktadan diğerine hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmenize de 
imkan sağlamakta. Kaynak toplamak için 
tek yapmanız gereken, gerekli işaretlemeleri yaptıktan sonra dumanla pilotunuza 
işaret vermekten ibaret. Aslında burada 
öncelikle komuta merkezinize haber veriyorsunuz, oyun içerisindeki hareketleriniz, konumunuz uydu aracılığıyla komuta 
merkezi tarafından takip edilmekte. Daha 
sonra merkezdeki personel helikopter pilotunu haberdar ederek paketin alınmasını sağlıyor. Bu aşamada helikopter pilotu 
eğer herhangi bir noktaya yönelmişse, 
yeni bir sevkiyat için işini bitirmesini beklemeniz gerekiyor. Bu da kimi zaman gereksiz yere bir bomba yığının başında dikilip zaman geçirmenize neden olmakta. 


Temel mekanikler 

Genel oynanış unsurları itibariyle Mercenaries 2'nin biraz GTA serisini andırdığı 
şüphesiz. Yine açık bir oynanış ortaya çıkartılmaya çalışılmış, en azından Venezüella topraklarında dilediğimiz şekilde cirit 
atabilmemiz mümkün. Öte yandan görev 
işleyişleri lineer bir formda ele alınmış, 
yani ister istemez bir süre sonra yapımcıların girmemizi istedikleri yola sapmak 
zorunda kalıyoruz. Aslında bu yönlendirme oyun süresince çok da fazla göze batmıyor, hızlı aksiyon sahneleri ve bol bol 
patlama, yıkılma efektleriyle başarıyla 
maskelenmiş. Zaten oyun genelinde çok 
çok gerçekçi ve ciddi bir oynanışın söz 
konusu olmadığı da ortada. 

Bu durumu daha elinize silahınızı alır 
almak ilk birkaç kurşunu attıktan sonra 


çok net bir şekilde algılayabiliyorsunuz. 
Öncelikle ne kadar etkin bir şekilde nişan alsanız da mermilerin istediğiniz gibi 
gitmediğini görüyorsunuz. Hatta öyle ki 
hedefiniz dışında dağları taşları vurduğunuzu görmek, gerçekten çok sinir bozucu. Keskin nişancı silahları, bomba veya 
roketatarların dışında, düşmanlarınızı tek 
bir atışla öldürebilmek için gerçekten çok 
şanslı olmanız gerekiyor. Şanslı diyoruz 
çünkü bir oyuncu olarak burada yetenekten çok şansa ihtiyacınız var. Hatta 
uzun uzun nişan almaya uğraşmak yerine, düşmanlar üzerine körlemesine ateş 
açmak kimi zaman daha etkili sonuçlar 
verebiliyor. Ama en kesin çözüm düşmanınızın burnunun dibine kadar girip, dipçiği suratının ortasına yerleştirmek. Ne 
hikmetse birkaç tane kurşun yemiş olmasına rağmen ayakta kalmayı başaran bu 
birimler, yakın mesafeden tek bir vuruşla 
öldürülebiliyor. Zaten oyun içerisinde de 
bu işleyişi keşfettiğiniz andan itibaren, 
dikkatli hareket etmek, nişan almak veya 
mühimmatı tedarikli kullanmak gibi konular tümüyle geçerliliğini yitirmekte. 


Yapay Zeka 

Mercenaries 2'nin yapay zeka sistemi, 
hem dost hem de düşman birimleri için 
maalesef bir hayli problemli bir işleyişe 
sahip. Uzak bir mesafeden izlediğinizde 
düşman birimlerinin tümüyle script tabanlı bir davranış içerisinde olduklarını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yine ateş açtığınız 
zaman kimi durumlarda herhangi bir tepki 
vermeksiniz bekledikleri oluyor. Zaten diger durumlarda da sadece bulunduğunuz 
yere doğru yaklaşmaya çalışarak, size 
ateşle karşılık vermekten başka herhangi 
bir eylem içerisine girmiyorlar. Neyse ki 
çevresel birimleri kullanarak siper almayı 
ihmal etmiyorlar. 


Sonuç 

Mercenaries 2: World in Flames esasında o kadar çok hataya sahip bir oyun ki 
insanı çileden çıkartabiliyor. Öte yandan 
bir türlü elinizin tersiyle itip atamadığınız 
kadar da eğlenceli bir oynanış söz konusu. 
Kendinizi fark etmeden olayın havasına 
kaptırıyor ve oyunun tüm eksikliklerini göz 
ardı etmeye başlıyorsunuz. Yakın zaman 
içerisinde yayınlanacak çeşitli yamalarla 
tüm bu eksikliklerin giderilmesi de temennimiz. Hemen bir dipnot olarak oyunu 
bir diğer arkadaşınızla kooperatif şekilde 
oynamanın inanılmaz keyifli olduğunu da 
vurgulayalım. 


Paralı Askerler 

Paralı askerliğin tarihi hiç şüphesiz savaşın 
tarihi kadar eski bir olgu. Antik Mısır'dan 
İngiltere İmparatorluğuna kadar tarihsel 
süreç içerisinde devletler çeşitli amaçlar için bu sözleşmeli güçlere başvurdu. 
Örneğin Pers İmparatoru Darius, Büyük 
İskender'in saldırılarına karşı Yunan paralı 
askerleri kullandı; Yunan Kralı Syracuse'nin 


MERCENARIES 2 Kedili 


Pön Savaşları (Punic Wars) bitimine kadar 
kullandığı İtalyan paralı askerleri kendilerini “Sons of Mars” yani Marsın Oğulları 
şeklinde adlandırmaktaydı; Ill. George 
Amerikan kolonistlerin çıkarttığı ayaklanmayı Alman paralı askerleriyle bastırmaya 
çalıştı; hatta Katolik Hıristiyan aleminin 
dini lideri konumundaki Papa halen İsveçli 
paralı askerler tarafından korunmakta. 


Ulaşım maliyetleri 

Herhangi bir noktadan diğerine helikopterle yaptığınız yolculuklar veya bombardıman için uçak pilotunuzu çağırma işlemleri de belirli bir bedele mal olmakta. Ki 
bu bedel oyun içerisinde petrol olarak ele 
alınmakta. Ancak petrol stokunuz konusunda çok da endişe etmeniz gerekmiyor, 
çünkü oyun dünyasının dört bir köşesinde 
çalabileceğiniz petrol tankerleri mevcut. 
Üstelik helikopter veya uçağınızın çok büyük yakıt tüketimine sahip olduğunu söylemek de biraz güç. 


Biraz da fantezi 

Her ne kadar oyun dünyasının çeşitli köşelerinde, özellikle de oyunun ilk bölümlerinde bol miktarda silah ve mühimmat 
bulabiliyorsanız da, zamanla bu bolluğun 
azalmaya başladığını görüyorsunuz. Özellikle de çeşitli patlayıcılar gibi spesifik 
bazı mühimmatları, bir süre sonra satın 
almaktan başka şansınız kalmıyor. Benzer bir şekilde topçu veya hava bombardımanı desteği, birçok durumda hayatta 
kalabilmeniz ve görevinizi yerine getirebilmeniz için mutlak ihtiyaçlar arasında 
yer almakta. Bununla birlikte ne yalan 
söyleyelim kimi zaman sırf keyif için bir 
iki nükleer bomba patlatmak gerçekten 
çok eğlenceli olabiliyor. 


Problemli yapay zeka 

Düşman yapay zekasına kötü diyorsak, 
dost birimlerin yapay zekasına berbat 
yakıştırmasını yapmalıyız. Tek tesellimiz 
oyun süresince çok da fazla bu birimlere 
başvurmak zorunda olmayışımız. Dost birimler nispeten etkili biri şekilde sadece, 
kullandığımız araçların çeşitli silah ünitelerine oturdukları zaman işlev görmekte. Öte yandan bu birimleri kullandığınız 
araca binmeye ikna etmeniz gerçekten bir 
hayli problemli. Bunu sağlamak için kağıt 
üzerinde basitçe dost bir birimin yanına 
gelerek, aracınızın kornasına basmanız 
yeterli. Ancak pratikte istediğiniz sonucu 
elde etmeniz neredeyse imkansız. * 
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SAÇIN SPORE 


YAŞAM VE EVRİM SÜRECİNİ İŞLEYENSİR SİMÜLAĞYON 


ö 


k. 


Koca evrendentek'başınızaroldugunuzu sanmayın... 


İNSANLIĞIN kafasını kurcalayan en büyük sorulardan biri, 
dünyamız dışında başka dünyalarda hayat olup olmadığıdır. Bu 
konu üzerine çok değişik teoriler geliştirilmiş, söylemlerde bulunulmuş olsa da hiç birinin kesin doğru olarak kabul edilmesi 
mümkün değildir. Milyarlarca yıldız, güneş sistemi ve gezegene 
sahip olan evrenin sadece çok küçük bir bölümü hakkında elle 
tutulur bilgilere sahip durumdayız. Bizim bildiğimiz anlamda 
yaşam formlarının varlığını sorgularken de çeşitli kriterlerin ışığında analizler gerçekleştirilmekte. Şu an için elimizdeki veriler 
yalnız olduğumuzu söylüyor, ancak yarın öbür gün bu durumun 
değişmeyeceğini bilemeyiz. Kim bilir belki de evrenin uzak bir 
köşesinde aynı düşünceler içinde olduğumuz ve iletişim kurma 
çabasında olan milyonlarca uygarlık söz konusudur. 


Varsayımlar doğrultusunda... 

İşte Spore tam olarak bu noktadan yola çıkılarak yaratılmış bir 
oyun. Eğer evrende sürekli olarak yeni varlıklar ve uygarlıklar 
ortaya çıksaydı, üstelik bu uygarlıklar birbirleriyle iletişim kurma düzeyine ulaşabilseydi ne gibi bir sonucun ortaya çıkacağı 
simule edilmeye çalışılmakta. Yaşam ve simulasyon terimleri bir 
araya geldiğindeyse akla hemen Will Wright ismi gelmekte. Will 
Wright hepinizin bildiği gibi SimCity ve The Sims gibi oyunların 
yaratıcısı ve Maxis şirketinin kurucularından biri. Ünlü yapımcı 
ve firması uzun zamandan beri yaşamı en iyi anlamda simule 
edebilmek için, The Sims serisi üzerine çeşitli paketler geliştirmekteydi. Ancak The Sims'de tümüyle bildiğimiz, yani insanoğ- 


PUAN YAPIMCI 


lunun ihtiyaçları, yaşam şekli baz alınmış ve bu bağlamda bir 
insan simulayonu ortaya çıkartılmıştı. 


Yaşam ve evrim süreci 

Spore'daysa Wright çok daha geniş bir açıdan yaşam dediğimiz 
olguya değinmekte. Konuya açıklık getirebilmek için, hemen 
oyunun işleyişine değinmekte fayda var. Çoklu ortam içeriğini 
şimdilik bir kenara bırakarak anlatmaya çalışacak olursak; oyuna ilk başladığınızda, sizden bir başlangıç gezegeni seçmeniz 
istenmekte. Ardından da yaratacağınız ırkın etçil mi yoksa otçul 
mu olacağını belirlemeniz ve bir isim vermeniz gerekiyor. Daha 
sonra kısa bir intro sizleri karşılıyor; büyük bir gök taşı yanarak 
okyanusa düşüyor ve milyonlarca minik parçaya ayrılıyor. Bu 


YAYINCI 


* Sürekli genişleyen oyun içeriği, çoklu ortam opsiyonları, farklı oynanış unsurları, yaratık, bina ve araç inşası. 


- Son bölüm hariç tekrarlanan bir oynanış söz konusu. 
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parçacıklardan birisi çatlıyor ve içinden biz, yani en ilkel haliyle 
tek hücreli yaratığımız ortaya çıkıyor. 

Kısa bir süre içerisinde de bulunduğumuz ortamda yalnız olmadığımızı görüyoruz. Etrafımızda görebildiğimiz ve irili ufaklı 
daha pek çok varlık söz konusu. Bu safhada yapmamız gereken 
yine en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak yani beslenmekten ve 
üremekten ibaret. Irkımızı yaratırken seçtiğimiz beslenme şekli, bu noktadan itibaren devreye girmekte. İlk evrelerde yiyecek 
bulmak nispeten daha kolay bir durum; etçil yaratıklar etraflarında yüzen küçük kırmızı topları, otçullarsa yeşil olanları yiyebiliyorlar. Yaratığımız beslendikçe gelişim puanları kazanmakta 
ve yavaş yavaş büyüyerek boyut değiştirmekte. Büyüdükçe etrafımızda yer alan besin kaynakları da şekil değiştirmekte. Otçul olanlar besinleri yosun veya diğer bitkilerden elde etmeye 
başlarken, etçil yaratıkların yiyecek temini için diğer yaratıklara 
saldırması gündeme gelmekte. Bu aşamada da evrimleşme süreci Söz konusu. 


OYUNDA BİR IRKI EN BASİT TEK HÜCRELİ 
FORMUNDAN ELE ALARAK TÜM EVRİM 
VE UYGARLIK SÜRECİNE TANIKLIK 
EDEBİLMEMİZ MÜMKÜN. 


Gelişim süreci 

Biraz önce beslendikçe yaratığımızın gelişim puanları kazandığından bahsetmiştik, işte bu puanlar evrimleşme sürecinde 
yaratığımıza yeni özellikler kazandırmamıza yarıyor. Bu yeni 
özellikleri de ölen diğer yaratıklardan elde edebilmemiz mümkün. Hücre döneminde bu özellikler sadece görüş, hız, saldırı 
ve çeşitli ağız yapılarından oluşmakta. Her kategoride 3 farklı 
seçenek mevcut ve bunların her biri yaratığımıza ayrı özellikler 


SPORE Kii 


DRAKE DENKLEMİ 


Bilim adamları dünyadışı yaşam arayışlarında Drake Denklemi 
adı verilen bir hesaplama yöntemine başvurmaktalar. Bu denklem galaksideki yıldız oluşma sıklığı, gezegene sahip olan yıldızların sayısı, yaşama elverişli koşullara sahip gezegen sayısı, 
yaşama elverişli gezegenlerin kaçında yaşamın oluştuğu ve akıllı 
yaşam sayısı, iletişim kurma yeteneğine sahip ırkların varlığı ve 


bu ırkların umulan yaşam süresi kriterlerinden yola çıkarak 
iletişim kurmayı umacağımız uygarlık sayısını hesaplamak için 
kullanılmakta. Evren, yıldızlar ve diğer gezegenler hakkındaki 
bilgilerimiz arttıkça hiç şüphesiz bu formül giderek yüksek sonuçlar vermeye başlayacak. Ancak biraz önce de belirttiğimiz 
gibi bu denklemin mutlaka doğru sonuçlar vereceğini de söylememiz güç. 


kazandırabiliyor. 

Hücre safhasının gelişim sürecini tamamladığımızda bu süreci 
ekranın alt kısmında uzanan gösterge çubuğundan takip edebilmemiz mümkün, artık yaratığımız karaya çıkmaya hazır hale 
geliyor. Dilediğiniz bir anda ilgili butona basarak, oyunun ikinci 
bölümüne geçebilmeniz mümkün. Bu geçiş esnasında, oynadıınız bölüm süresince, yaratığınızın nasıl bir yol kat ettiği, hangi 
özellikleri kazandığı, tavır ve davranışları grafiksel bir şekilde 
gösterilmekte. Aslında ortaya çıkan bu yol, oyunun ilerleyen bölümlerine de ışık tutmakta ve oynanış açısından nasıl bir düzen 
takip edebileceğiniz ön görülmekte. Ayrıca yine oyun süresince 
tutum ve davranışlarınız, yarattığınız ırkın ilerleyen bölümlerde 
sahip olacağı bazı özel yetenekleri de belirlemekte. 


Karaya adım atıyoruz 

Oyunun ikinci bölümü dış dünyayla tanışmamızla birlikte başlıyor ve yaratık bölümü olarak isimlendirilmekte. İlk bölüm olan 
hücre safhası daha çok bir 2 boyutlu arcade havasına sahipken, 
bu ikinci bölümde daha çok üçüncü şahıs kamera açısından oynanabilen bir aksiyon oyunu unsurlarını görebilmemiz mümkün. 
Öncelikle bu bölümde yaratıkların giderek sosyalleşmeye başladıklarını ve küçük topluluklar halinde yaşadıklarını görebiliyoruz. 
Tek hücreli formumuzdan miras kalan özelliklerin, bu aşamada 
işlevleri de değişmekte. Yaratığımızı geliştirirken artık çok daha 
farklı kategorilerde opsiyonlara sahip oluyoruz. Bu farklı yaratık 
özelliklerini de ya etrafımızda karşılaştığımız çeşitli yaratık kalıntılarını inceleyerek, ya da saldırıp öldürdüğümüz veya yakın 
ilişkiler kurduğumuz diğer yaratıklardan elde edebiliyoruz. Bir 
diğer anlatımla bu bölüm süresince yaratığımızın evrim süreci 
devam etmekte. 
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OYUNUN ARKA PLANINDA İŞLEYEN 
MEKANİZMALAR SON DERECE BAŞARIYLA 
KURGULANMIŞ, YARATTIĞINIZ 
EN KOMPLEKS YARATIKLAR BİLE 
BİLGİSAYARINIZ ÜZERİNDE SADECE 
BİRKAÇ KİLOBAYTLIK YER KAPLAMAKTA. 


Evrim devam ediyor 

Yaratık bölümünde gelişim puanlarını harcayarak yaratığımıza 
eklediğimiz yeni uzuvlar, ona farklı yetenekler ve bonuslar kazandırmakta. Örneğin bu safhada yaratığımızın şarkı söyleyebilmesi, 
dans edebilmesi veya zıplayabilmesi mümkün. Gelişim sürecinin 
aşamaları geçildiğinde, yaratığımızın beyni de gelişmekte ve sosyalleşmeye yönelik bazı özelliklere sahip olmakta. Bu aşamalarda 
kendi ırkından veya dost diğer ırklardan yaratıklarla takımlar kurarak birlikte hareket edebilmeleri mümkün. Bu sosyalleşme süreci 
de, bir diğer anlatımla beyin gelişimi tam olarak geliştiğindeyse, 
sonraki bölüm olan kabile dönemine geçilebiliyor. 


Bir uygarlığın ilk adımları 

Oyunun bu yeni bölümüyle birlikte oynanış tarzı da tümüyle degişiyor ve strateji unsurları ağır basmaya başlıyor. Artık evrim 
sürecini tamamlamış olan ırkımız, küçük bir kabile olarak yaşamaya başlıyor ve temel ihtiyaçları olan yiyecek bulma işlevini 
yerine getirmek için birlikte hareket ediyorlar. Öte yandan diğer 
kabilelerle çeşitli ilişkiler kurulması söz konusu ki oynayış tarzınıza göre dost veya düşmanca yaklaşım gösterebiliyorsunuz. 
Bölüm süresince kazandığınız gelişim puanlarını bu kez, yaratıklarınıza çeşitli bonuslar kazandıracak ekipmanlar için harcayabilmeniz mümkün. Yine kabilenizce çeşitli birimler inşa ederek, 
örneğin ordunuza mızraklı birimler dahil edebilmeniz mümkün. 
Diğer kabileler üzerinde hakimiyet kurduğunuzda ve gelişen teknolojiyle birlikte, oyunun artık bir diğer bölümü olan şehirleşme 
seviyesine geçebilirsiniz. 


Şehir düzeni 

Şehirleşme süreciyle birlikte artık oyun olayları çok daha geniş 
bir çerçeveden ele almaya başlıyor. Bu sürece öncelikle kendimize yeni bir yönetim binası inşa ederek başlıyoruz, hemen 
ardından da ilk aracımızı tasarlamamız gerekiyor. Bu tasarımları 
gerçekleştirirken, birbirinden farklı parçaları bir platform üzerine 
dilediğimiz şekilde bir araya getirerek, kendimize özgün çalışma- 


ÇAĞRIMIZA CEVAP GELDİĞİNDE... 


Yaratığımıza yeni özellikler kazandırabilmek, yani evrim geçirmesini sağlamak için, basit bir şekilde çiftleşme çağrısı yapmamız ve bu çağrımıza cevap veren bir eş bulmamız yeterli. Daha 
sonra açılan ekranda, mevcut stoklar dahilinde yaratığımıza 
çeşitli uzuvlar ve özellikler ekleyip çıkartabilmemiz mümkün. 
Bu aşamada yaratığımızın üzerinden çıkardığımız parçaların, puanlarının da bize geri döndüğünü hatırlatmalıyız. Yani, örneğin 
yaratığımıza hızlı manevra yapabilmesi için bir yüzgeç eklemek 


istiyor fakat buna puanımız yetmiyorsa, örneğin üzerine ekstradan yerleştirdiğimiz dikenleri çıkartarak elde ettiğimiz artı 
puanı değerlendirebiliriz. İşlemleri tamamladıktan sonraysa evrimleşen ve gelişen yaratığımız bir yumurtadan çıkarak etrafındaki dünyaya dahil olmakta. 


ÖLÜM HER AN OLASI 


Oyunun ilk iki bölümünde yiyecek için veya başka herhangi bir sebeple başka yaratıklara saldırabildiğiniz gibi, diğer yaratıkların da 
sizi bir av olarak görmesi olası bir durum. Kimi zaman bu düşmanlarınızdan kaçmanız mümkün olmuyor ve yem oluveriyorsunuz. Ancak endişe etmenize gerek yok, nitekim oyuna hemen 
çatlayan bir diğer yumurtadan devam edebilmeniz mümkün. Sonuç 
itibariyle siz sadece bir bireyi değil, tam tersi tüm bir ırkı kontrol 
etmektesiniz. 


lar ortaya çıkartabiliyoruz. Ayrıca yine bu tasarımları çok farklı 
renklerde ve desenlerde boyayabilmemiz de mümkün. Bina tasarımının ki yönetim binasının ardından konut, fabrika ve eğlence merkezi binalarının da tasarımını gerçekleştirmeniz gerekiyor; 
oyun işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değil. Bununla birlikte araç tasarımı ve özellikleri en önemli belirleyicilerin başında yer almakta. Yaptığımız eklentiler, araçlarımızın hız, 
ateş gücü ve dayanıklılığına direkt olarak etki ediyor tüm bunları 
yerleştirirken, oynayış tarzımıza göre hareket etmemiz gerekiyor. 
Oyunun bu bölümünde rakiplerimize askeri, ekonomik ve dini 
olmak üzere 3 farklı yoldan üstünlük sağlayabilmemiz mümkün. 
Araç tasarımlarınızı da bu koşullarla örtüşecek şekilde gerçekleştirmeniz gerekmekte. Yine hemen hatırlatma yapalım, sadece 
kara değil deniz ve hava araçlarını da bu bölümle ordunuza dahil edebilmeniz mümkün. 


Uzaya açılıyoruz 

Herhangi bir kazanma koşulunu sağlayarak gezegenin hakim 
uygarlığı konumuna geçtiğinizde artık oyunun son ve bize göre 
en can alıcı bölümüne, yani uzay safhasına geçebiliyorsunuz. 
Buraya kadar aslında çoğunlukla Spore'un tekli oynanış özellikleri üzerinde durduk. Uzay bölümü de yine tekli oynanabildiği 
gibi, asıl güçlü olan yanını çoklu ortam içeriğinden almakta. 
Konuya biraz açıklık getirmeye çalışacak olursak, Maxis'in yarattığı oyun ortamı aslında büyük bir paylaşım havuzu olarak 


SPORE Baki 


Şehir gelişimi 

Şehirleşme bölümü süresince bir yandan ordunuzu şekillendirirken 
öte yandan şehir veya şehirlerinizin inşasını da yapmanız gerekiyor. 
Fabrika binaları üretim kapasitenizi artırırken, halkın mutluluk düzeyini düşürüyor. Bu açığı kapatabilmeniz için çeşitli eğlence merkezleri inşa edebiliyorsunuz. İnşa edeceğiniz evler, ordunuzda yer 
verebileceğiniz toplam araç sayını belirlemeye yarıyor. 


ele alınabilir. Yani gerçekten de sanal olarak devasa bir evren 
yaratılmaya çalışılmış durumda. Sizin yarattığınız tüm yaratıkları, bina veya araç seçenekleri bu evrenin bir parçası konumunda 
ve diğer oyuncular tarafından da erişilebilir nitelikte. Bir diğer 
anlatımla firma oyun ortamını hazırlamış ve içeriğinin geliştiri!- 
mesini tümüyle oyunculara bırakmış diyebiliriz. Bizler oynadıkça ve ürettikçe oyun evreni de genişlemeye devam ediyor. Oyun 
piyasaya sürüldüğü ilk günlerde, ki bunda önceden yayınlanan 
yaratık editörünün payı çok büyük, firmanın bizzat yarattıklarına 
ek olarak milyonlarca yaratık evrene dağılmıştı bile. Üstelik bu 
sayının her geçen gün arttığını da belirtmeliyiz. 

Oyunun bu son evresi, daha çok bir RPG havasında geçmekte 
ve esas olarak keşif unsuru üzerine yoğunlaşılıyor. Diğer gezegenlerde yaşayan yaratıklarla çeşitli temaslarda bulunmamız, 
çeşitli paktlar oluşturabilmemiz mümkün. Öte yandan pek tabi 
ki böylesine büyük bir evrende çok çeşitli tehditler de söz konusu. Birden düşman uygarlıklar tarafından saldırıya uğrayabiliyorsunuz, korsanlar da öte yandan başınıza bir sürü dert açabiliyor. 
Her gezegen tümüyle farklı çevresel şartlara sahip olduğu için, 
kimi durumlarda ortaya çıkan biyolojik salgınlar da uğraşmanız 
gereken bir diğer konu. Gerçekten karşınızda hiç sıkılmadan oynayabileceğiniz uzunca bir süreç yer aldığını da belirtmeliyiz. 


Sonuç 

Spore'un işleyişi açısından dört dörtlük bir oyun olduğunu söyleyebilmemiz biraz güç. Uzay bölümü dışında kalan bölümler 
özellikle ciddi oyunculara biraz fazla basit ve yüzeysel gelebilir. 
Stratejik opsiyonların kısıtlı bir çerçevede ele alınması ve birbirini tekrarlayan oynanış unsurları bunun en büyük sebebi. Öte 
yandan düşünce açısından gerçekten evrim yaratan bir oyun 
olduğunu söyleyebilmemiz mümkün. Öncelikle içerik açısından 
kesinlikle bir sıkıntı çekilmesi söz konusu değil, çünkü oyuncular 
aynı zamanda oyunun içerik geliştiricileri olarak da görev üstlenmekteler. Her oyuna girdiğinizde yeni bir unsuru veya uygarlığı 
keşfedebiliyor olmanız gerçekten çok hoş bir deneyim. Uzun saatler boyunca sıkılmadan oynayabileceğiniz bu oyunu mutlaka 
değerlendirmeniz gerekiyor. * 
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İgihizdeki yaratıcılığı keşfedin 


Tolga ŞİŞMANOĞLU / tolga ©PCnet.com.tr 


ADOBE InDesign CS3 (ID) yoğun kaynak kullanılan sayfa 
tasarımları için hazırlanan bir program. Mizanpajla uğraşan 
birçok profesyonelin kısa sürede tercihi haline gelen ID, CS3 
sürümü ile kullanıcılarına yepyeni ve yaratıcı birçok özellik ile 
birlikte geliyor. Gerek kolay kullanımı, gerekse diğer tüm Adobe uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde çalışması ise verim ve 
yaratıcılığı daha da yukarılara çekmekte. 

Sunduğu teknik özellikler, kullanımındaki zevkli ve pratik arayüz, programlar arası uyumu ve en önemlisi karmaşık sayfa 
çalışmalarında bile bizlere “Hata Mesajı” kavramını unutturan 
ID, mizanpajda “dünya standardı” olma yolunda. Şu an birçok 
basın/yayın kuruluşunda, ajanslarda, eğitim kurumlarında ve 
sayfa tasarımı ile ilgili birçok alanda sıkça kullanılıyor. 


InDesign'a terfi 

Günümüzde edinilmiş alışkanlıklardan vazgeçmek ve yerine 
yeni, kullanımı daha rahat bir yapıya terfi etmek biraz zor olmakta. Genellikle belirli bir topluluk şu ana kadar kullandığı 
tasarım/sayfa tasarım programlardan memnun bir şekilde yoluna devam ediyor. Fakat ID ile tanışmış ve kolaylıklarından 
faydalanan kişiler ise bir daha geri dönmemekte kararlı gibi 
gözükmekteler. 


Hız, uyum ve yaratıcılık 

ID'nin diğer Adobe programlarıyla uyumu ve çalışma sistemi 
ise en büyük artılarından. Örneğin daha önceleri filtre efektlerini (Drop shadow, Inner glow, Stroke vs.) sadece Photoshop 
üzerinde yapılarak kayıt ediliyordu. Şu an tüm bu efektlerin 
hepsini ID içerisinden yapmak mümkün. 

Katmanlı bir PSD dokümanını da direkt çalışma alanına sürükleyerek programa alabiliyoruz. TIFF ya da EPS olması da 
şart değil. Hatta program içerisinden “Object Layer Option” 
seçeneği ile istenilen katman açılıp kapatılabiliyor. (D'de çalışırken fotoğraf ve vektörel illustrasyon objelerini direkt sürükleyerek iş alanına alabilirsiniz. Bu aşamada en büyük yardımcınız “Adobe Bridge” olacaktır. 

Diğer teknik özelliklerinden birisi de Word belgesi olarak elimizde bulunan bir yazının stil karakter özellikleri bozulmadan 
ID'ye alınabiliyor olması. File/Place ya da sürükle bırak yöntemi ile tüm yazı, hiçbir font, yapı ve diğer özellikleri bozulmadan çalışma alanımıza alınabilmekte. 

Dokümanınızda karakter sorunu yaşamamak için Türkçe 
“OpenType” fontları kullanmakta fayda var. 

Çalışma süreniz boyunca sayfa içerisindeki görsellerinizin görüntülenme kalitesini arttırıp azaltabilirsiniz. (Hi-Res. / Low 
Res.) Bu özellik ise yoğun görselli işlerde daha hızlı çalışmanızı sağlayacaktır. 

Önemli diğer bir ayrıntı ise, daha önceden çalışılmış Ouark 
XPress dokümanlarımızı ID'ye çekebiliyoruz. Buradaki tek detay ise içe aktarılacak Guark çalışmasının 4 sürümünde kayıt 
edilmesi. (Çalışma Guark 6 vs. daha ileri bir sürüm ise, dosya 
açılarak tekrar 4 sürümü ile farklı kaydedilmesi gerekiyor.) 
XML (Extensible Markup Language) verileri dosyada oluşturmanın ya da bir dosyadaki verilerin başka dosyadakilerle 
değiştirilmesi işlemini otomatikleştirmenin bir yoludur. XML, 
etiketleri dosya parçalarını (örneğin, başlık veya öykü) için 
görevlendirir. Bu etiketler verileri işaretler; bu nedenle başka 
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dosyalara dışa aktarıldıklarında XML dosyasında 
saklanabilir ve uygun şekilde işlenebilirler. ID'da 
“Yapı Bölmesi” sayesinde XML verileri tanımlayabilir, kaydedebilir ve daha sonradan başka bir 
doküman içerisinde kullanabilirsiniz. 

ID'deki panel ve iletişim kutuları hesap makinesi 
olarak kullanılabiliyor. Örneğin bir kare 3 birim 
sağa kaydırılacak ya da büyütülecek ise vb. ilgili 
alana 4-3 yazmanız yeterli olacaktır. ID sizin yerinize hesaplıyor. 


Kişiselleştirme 

Daha önceki Adobe uygulamalarından da hatırlayacağımız gibi kullanılan bazı özellikleri kişisel bir şekilde ayarlayabiliyor ve bunları kayıt 
edebiliyorduk. CS3 serisinde de bu hala devam 
etmekte. Sık kullanılan gerek obje gerekse menüleri kişiselleştirebiliyoruz. 

ID'de aşağıdaki ayarları yapabilir ve daha sonra 
tekrar kullanabilirsiniz. 

- Çalışma alanı (workspace) / doküman ayarları / 
kontur stilleri / paragraf ve karakter stilleri / yeni 
doküman teknik özellikleri / obje, tablo ve hücre 
stilleri / yazdırma ve PDF çıkış ayarları / trapping, 
saydamlık, içindekiler vb... 

Karakter stillerinin, çalışmadaki hızınız açısından 
önemi çok büyük. Dergi ya da gazete gibi çalışmalarda stilleri bolca kullanabilir ve hatta kısayol 
atayarak klavyeden sonuca ulaşabilirisiniz. 
Klavye kısayollarında da aynı durum söz konusu. 
İster Adobe'un standart kısayollarını kullanabili- 


Indesign CS3'ün genel çalışma 
ekranı. 
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yor dilerseniz de Guark XPress'in klavye kısayolarını kullanabiliyorsunuz. Ayrıca dilediğiniz komuta dilediğiniz kısayolu atamak da mümkün. 


Yenilenen arayüz 

ID, CS3 sürümünde daha enerjik, daha pratik 
kullanımlı ve yenilenmiş ara yüzü ile karşımıza 
çıkıyor. 

Başlangıçta sol üstte gelen araç paletini, dilerseniz tek sütun dilerseniz de 2 sütun halinde 
kullanabiliyorsunuz. Kontrol panelimizde ise, kısayolları bulunan özelikleri menülerine gitmeden 
kullanmak mümkün. Burada sıklıkla kullandığınız bir özellik var ise simgeyi kontrol paneline 
alarak hızlıca ulaşmanız sağlanıyor. Menülere 
gelindiğinde hiç kullanılmayan menü başlıklarını 
menüden atabilir ya da dilediğiniz başlıkları farklı 
renklerde boyayabiliyorsunuz. Ayrıca menülerin 
ve araç kutularının çalışma alanı üzerindeki konumları gibi tüm kişisel ayarlarınızı yaparak kayıt 
etmek mümkün. 


InCopy ve JDF desteği 

İsteğe bağlı olarak programda, özellikle gazete 
ve dergi mecrası ile ilgilenen yazı işlerin ekibinin 
kullandığı ve belirli yetkiler ile belirlenmiş yerleştirme ve dizgi programı olan InCopy kullanılabiliyor. 

Ayrıca yeni bir iletişim formatı olan JDF'de ID ile 
birlikte kullanılabilmekte. JDF sayesinde tüm iş 
akışı içerisindeki “Job Ticket” yani iş etiketi sayesinde bütün prosese hakim olabiliyor ve neredeyse sıfır hata ile sonuca ulaşıyorsunuz. 


Preflight ve Package 

Tüm çalışmanız tamamlandıktan sonra çok güzel 
bir özellik olan “Preflight” sekmesine uğramanızı 
öneririm. Çalışma hakkında tüm detayları bu 
pencerede  bulabiliyorsunuz. Çalışmanız kaç 
renk var, extra renk var 
mı? 

Dokümanınızı bir CD'ye 
yazacaksanız ya da 
farklı bir bilgisayara taşıyacaksanız o mutlaka 
“Package” linkini kullanın. Bu tüm çalışmadaki görsel, logo, font 
ve diğer gerekli olan 
her şeyi tek bir klasör- 
de toplayarak baskı için 
sorunsuz bir paket hazırlayacaktır. ** 
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Menülerin görüntüsü. 
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PRATİK 


Tek tıklamayla sisteminizi 
kurtarın 
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Advanced WindowsCare Personal işletim sisteminize tek bir 
tıklama ile bakım yapabileceğiniz, korumaya alıp ve optimize 
edebileceğiniz bir araçtır. Son derece kolay kullanımlı program ile 
işletim sisteminizi zararlılardan arındırma, güvenlik ihlallerini 
engelleme, gereksiz kayıt defteri girişlerini temizleme ve sistemi 
hızlandırma gibi birçok işi bir kerede kısa bir süre içerisinde 
yapabileceksiniz. Programı www.iobit.com/ 
advancedwindowscareper.html adresinden indirebilirsiniz. 
araman epi OPU “EN 
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Program ilk kez çalıştırıldığında sizden bir Geri Yükleme 

Noktası oluşturarak sistem ayarlarınızı yedeklemenizi istiyor. 
Bunu yapmazsanız ileride herhangi bir sorun yaşamanız 
durumunda bilgisayarınızı eski haline döndürmek zor bir iş haline 
gelebilir. Geri yükleme noktası oluşturmak için “Evet” düğmesine 
tıklayın. Program açıldıktan sonra yapılacak işlemlerle ilgili bir liste 
göreceksiniz. Buradan istediğiniz görevleri seçebilirsiniz. Görevleri 
başlatmak için “Tara” düğmesine tıklayın. 
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Tarama işi tamamlandıktan sonra muhtemelen program 

bilgisayarınızda birçok sorun bulmuş olacaktır. “Onar” 
düğmesine tıklayarak programın bu sorunları halletmesini 
sağlayabilirsiniz. Onarım tamamlandıktan sonra yapılan işlemlerle 
ilgili bir raporu inceleyebiliyorsunuz. Ters giden herhangi bir şey 
olması durumunda önceki ayarlarınıza dönmek için programın üst 
kısmında yer alan “Geri Yükleme Mz.” düğmesinden geri yükleme 
merkezine geçip listede yer alan geri yükleme noktalarından 
herhangi birisine dönebilirsiniz. 
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Avira AntiVir Personal - FREE 
Antivirus ile tam korunma 


http:/www.free-av.com 


Google Chrome'da Dosya indirmek hızlı, düzenli 


Omnibox'un kullanımı ve kolay 


Cali km ea maş m 
ği şaş e b 


m up Orbit Downloader kullanımı son derece kolay ve sunduğu 


özelliklerle veri indirme işini daha hızlı, düzenli ve başarılı 
ilerlemesini garanti ediyor. Popüler tüm internet tarayıcılarında 
(Internet Explorer 5.0 ve yukarısı, FireFox 1.5 ve yukarısı, 
Opera, Maxthon ve Netscape) çalışan programı indirmek için 
http://www.orbitdownloader.com/tr/download.htm adresini 
Ünel ziyaret edin. Tamamen ücretsiz ve reklam dahi barındırmayan bu 
v programın bir başka artısı da FLV belgeleri, flash oyunları dahil 
sosyal sitelerde yer alan birçok belgeyi indirme engelleme 
teknolojileri kullanılsa da (anti-leeching) indirebiliyor oluşumuz. 


Gİ Sauş - Örisi Ümamlasd 174 


ize eğ Be 


 Edikin rağ Feke İrerdi Eee 


Yl Fs Bn m be ki kemi ten (ai akik 
ii a ami Dy a m aa a meni edeni İlan Tue 


NT ilk klein li ali e 


ma lem İn şen eği bam rape baş İska imi Sireni Tk fun eryi Dar ikıcaşi 


Kuruluma geçmeden önce internet tarayıcılarınızı kapatmanız 

gerektiğini hatırlatmamız gerekiyor. Aksi taktirde programın 
doğru çalışmama riski oluşabilir. Programı kurarken dikkat 
etmeniz gereken bir nokta sihirbazın son aşamasında Internet 
Explorer için “Grab Pro” eklentisinin kurulmasını onaylamanız. 
Çeşitli engelleri aşmak için bu aracı kurmanızı tavsiye ediyoruz. 
Kurulum tamamlandıktan sonra artık internet tarayıcınızda 
indirilebilecek bir bağlantıya tıkladığınızda Orbit araya girerek bu 
işi sizin için hızlı ve temiz bir şekilde gerçekleştirecektir. 
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Grab Pro'yu kullanmak için yapmanız gereken, örneğin 

indireceğiniz bir flash filmi ise önce filmi seyretmek. Siz filmi 
seyrederken Grab Pro da filmi hafızasına alacaktır. Internet 
Explorer'in üst kısmına eklenen sarı bölüme tıkladığınız takdirde 
hafızaya alınmış içerik listeleniyor. Seçtiğiniz içeriği indirmek için 
“Download it” alanına tıklamanız yeterli. 
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PRATİK 


PhotoScape ile tasarım yeteneklerinizi konuşturun! 


http:/download.photoscape.org/ 
PhotoScapeSetup V3.I.exe 
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PRATİK 


SpywareBlaster ile zararlıları Wikidpad ile not almak 
bilgisayarınızdan uzaklaştırın 


Wikidpad, Wikipedia'yı andıran gelişmiş özelliklere sahip bir 

not defteridir. Normal bir not defterinden farkı notlar 
içerisinde yer alan bilgiler arasında birbirine bağlantılar 
ekleyebilmenizdir. Bu bağlantılar Wikiword denilen kelimler ile 
gerçekleştirilir. Çalışmalarınızı daha derli toplu bir hale 
getirebilecek, kullanması zevkli bu uygulamayı http://groups.google. 
com/group/wikidpad/web/home adresinden indirebilirsiniz. 
Bilgisayarınıza kurduktan sonra programı çalıştırın ve “Wiki” 
menüsünden “New” seçeneği ile yeni bir not defteri yaratın. 
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Yukarıdaki adımı gerçekleştirdikten sonra ilk açılacak “Create 

new wiki” adlı pencerede yeni not defterinize bir isim verin. 
İkinci pencerede bilgisayarınızda nerede saklanacağını belirtin. 
Üçüncü pencerede veritabanı türlerinden Compact Sglite, 
Original Gadfly veya Original Sglite seçeneklerinden birisini 
seçebilirsiniz. Bu seçimi de yaptıktan sonra yeni sayfanız 
açılacaktır. 
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Başlamak için sol menüde yer alan ScratchPad'i açın ve 

içerisine bir Wikiword yazın. Wikiword içerisinde en az iki 
büyük harf olan (CamelCase olarak da söylenir) herhangi bir 
kelimedir. Bu yazdığınız kelimenin hemen altı çizilir ve belgeniz 
içerisinde bir bağlantı haline dönüşür. Bu bağlantının oluşması için 
belgenizi kaydetmeniz veya otomatik kaydetme anını beklemeniz 
gerekir. Bu şekilde belgenizi organize ederek yaptığınız çalışma 
içerisinde bağlantılar kurabilir, belli bir konunun açıklamasını bir 
başka alana taşıyabilirsiniz. 
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PRATİK 


WikiTaxi ile Wikipedia 
cebinizde 
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Wiki Taxi, Wikipedia'yı internete bağlı değilken 

kullanabilmenizi sağlayan hatta yeterli büyüklükte bir parmak 
bellekte taşımanıza imkan veren bir yazılım. Devasa boyutlardaki 
İngilizce içerik dahi bu program sayesinde 8 GB alana sığabiliyor. 
Programı indirmek için http://www.wikitaxi.org/delphi/downloads/ 
WikiTaxi 1.0.3.zip adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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WikiTaxi'yi kullanmaya başlamadan önce internetten 
Wikipedia yedeklerini bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. 
Belgelere erişmek için http://dumps.wikimedia.org/ adresini ziyaret 

edin ve “Database XML and SOL dumps” sekmesine tıklayın. 
Türkçe wikipedia sayfalarını indirmek istiyorsanız önce trwiki 
bağlantısını açmalısınız ve çıkan sayfadaysa “pages-articles.xml.bz2” 
belgesini bulup bilgisayarınıza indirmelisiniz. 
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Wikipedia yedeğini indirdikten sonra önce WikiTaxi 
Importer.exe programını çalıştırın. XML dump file alanında 
indirdiğiniz dosyanın yerini gösterin. Son olarak “Import Now!” 
düğmesine tıklayarak indirdiğiniz belgeyi veritabanı olarak 
kaydedebilirsiniz. Artık Wikipedia'yı internete bağlı değilken de 
kullanabilirsiniz. Bunun için WikiTaxi programını çalıştırmanız ve 
açılış sayfasında “click here to open existing database” bağlantısına 


tıklayıp genişlettiğiniz veritabanının yerini belirtin. 
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Kayıp ağ şifrenizi kurtarın 


http://www. 
nirsoft.net/utils/wirelesskeyview.zip 
http://www.nirsoft.net/utils/trans/ 
wirelesskeyview. turkish.zip 
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GOOGLE CHROME AÇIKLARLA DOLU 


Henüz yeni bir internet tarayıcı ve Beta aşamasında 
olmasına rağmen Google Chrome'a yoğun ilgi var. 
Adında Google olduğundan ilgi çekmesi şaşırtıcı 
olmamalı. En önemli yanı çok hızlı çalışması olan 
tarayıcı temelde WebKit motorunu kullanıyor. Bu 
motoru Safari de kullanmakta. Açık kaynaklı olan 
Chrome'u deneyip beğendiyseniz dikkatli olmanızı öneririz. Beta olan yazılımda epey kusurlar var. 


Bulunan ilk açıklarla bağlantılı olarak kullanıcı etkisi 
olmadan program çökebiliyor. Sorun Chrome.dil 
dosyasından kaynaklanıyor. Güncellendiğinde ortadan kalkması olası. Önemli bir güvenlik açığı güvenli 
sitelerde yapılan işlemlerden sonra sayfaların geçmiş 
özetinde kalması. Bu özete bakarak metin formatlı 
veriler çekilebiliyor. Banka sitelerine Chrome ile girenlerin hesapları çok kolay ele geçirilebilir! 


DRM sisteminde 
sorun 


Bilgisayarımda Windows Vista yüklü. Son 
zamanlarda açılıştan hemen sonra ve ardından 
belirli aralıklarla hata mesajı geliyor. “Windows 
media player network sharing service stopped 
working and was closed” dedikten sonra 
tamama tıklıyorum ve pencere kapanıyor. 
Performans olarak bir şey değişmiyor ama bu 
uyarının tekrarlanaması çok canımı sıktı. 
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BU sorunun kaynağı DRM (Digital Rights Management) sistemidir. Herhangi bir sebepten ötürü DRM dosyalarınız zarar 
görmüş. Yeniden oluşturmanız mümkün. Öncelikle Denetim 
Masası içindeki 
Klasör Seçeneklerinden “Koru- 


mi zik nan işletim sisia temi dosyalarını 
a gizle” seçeneğini 


kapatın ve gizli 
dosyaları görünür 
yapın. Ardından 
C.NProgramDatal 
MicrosoftiWindows1DRM klasörüne girin. Klasör içindeki tüm dosyaları silin. Windows Media 
Player çalıştırın. Ekrana Media player için paylaşım kapalı 
uyarısı gelecek. Paylaşımı açınca sorununuz ortadan kalkmış 
olacaktır. Medya paylaşım seçeneğini Denetim Masası içindeki 
Ağ ve Paylaşım Merkezinden açık kapatabilirsiniz. 


Hangi belleği 
paylaştırmalı? 


Yeni bir anakart satın aldım. Üzerinde AMD 
790GX yongaseti yer alıyor. BIOS ayarlarını 
kurcalarken 64 MB SidePort bellek içerdiğini 
gördüm. Ancak bu bana çok düşük geldi. Bir 
de UMA seçeneği var ki ne olduğunu tam 
anlayamadım. Hangisini seçsem uygun olur? 


AMD'nin son nesik 790GX yongasetli anakartlarında bütünleşik 
Radeon HD3300 görüntü yongası var. Bu yonganın yüksek verim sağlaması için anakart üzerine özel olarak bellek konuluyor. 
SidePort denen bu bellek genelde 64 MB DDR2 ya da 128 MB 
DDR3 tipindedir. Boyutu küçük olsa da doğrudan erişim sağlandığından hızlı cevap verir. UMA ise sistemdeki RAM'den paylaşılır. Daha doğrusu klasik uygulamada olduğu gibi 64 MB UMA 
derseniz sistem belleğinizden bu kısım ekran kartı için ayrılır. 
Görüntü devresine 256 MB bile UMA ayırabilirsiniz ama boyutu büyük olsa da erişim süresi yüksek olduğundan SidePort 
gibi hızlı olmaz. En iyisi SidePort - UMA seçin. Bu durumda 
HD3300 öncelikle SidePort kullanır. 64 MB SidePort yetmediği 
durumda UMA kullanmaya başlar. Böylece en iyi seçeneği ayarlamış olursunuz. UMA değerini 128 MB verebilirsiniz. 
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3) iPhone YAZILIMLARI GOOGLE CHROME DVD-CD 


İNTERNETİN DEVİ TARAYICI SAVAŞINDA, 


DERGİNİZLE HEDİYE! 


bilgisayar ve internet dergisi 
Ez Ek 


HACKER KDR * TUZAKLAR * SALDIRI TAKTİKLERİ * ARAÇLAR * SAVUNMA YÖNTEMLERİ 
HACKER'LARIN KARANLIK DÜNYASINI KEŞFEDİN, 
ONLARIN SİLAHLARIYLA KENDİNİZİ KORUYUN 


10 sayı fiyatına 12 sayı 
> w.M| adresinize gelsin. 


m YAZILIMCILAR NE KADAR KAZANIR 
PRATIK YÖNTEMLER N 


TEK TIKLAMAYLA SİSTEMİNİZİ 


e YAR BOLARLIKBLOSLAR o Şaşırtıcı abone 7-12 Ekim 2008 
MN Ai Nr manyol An ara e 
e kampanyalarımız. (CS SİMİ 
ıçın CeBIT Bilişim Takmalajileri Famii 

- Tüyep - İuimsümi 

fuarındaki standımızı kili 
ziyaret edin. | 6 (180l 


PHOTOSCAPE İLE TASARIM İnternete taşının 

YETENEKLERİNİZİ KONUŞTURUN Fotoğraf, video, müzik ve belgelerinizi web 
Ee EMLYANMİ ortamına taşıyın, her yerden erişin 
LK Nero alternatifleri 

ML MOL ALMER Optik yazıcıyla birlikte gelen program 

RAY SA GİNA ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa, daha fazla 
KAYIP AĞ ŞİFRENİZİ KURTARIN özellik barındıran alternatifleri denemelisiniz 


Bilişim 


mesleği göreyii sase aka eksi a aral AE AMERİKA AA ERE ERBAA LAREA OY ARE ESRA EE ASE ALEM ESRA doğum tarihi........... İZ er 


posta kodu; 010p emer me nese il esme isem asra a ley ise ur e e Ye 
ELİ eee 
a b NK ME A EEE ÇE REEDER Şİ EE RE 
— ÖDEME ŞEKLİ 

havale gönderiyorum: İş Bankası Şişli Şubesi Hesap No: 1290-195 abonelik bedelini kredi kartımdan çekiniz. 

*dekontunuzu bize ulaştırmayı unutmayınız L | visa L | master L İ eurocard 
— ABONELİK TİPİ 

normal abonelik 62.50 YTL 


kart sahibinin adı / soyadı: | | | | | 
kredi kartı no: son kullanma tarihi: 
fatura bilgileri: adıma düzenleyiniz bil 

firma adına düzenleyiniz 


Merkezimize her ayın 20'sine kadar ulaşan abone müracatları ilk çıkacak sayıdan itibaren, 20'sinden 
sonraki kayıtlar ise bir sonraki ay için geçerlidir. 
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